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ÖNSÖZ 


Yayına hazırlanan bu eser İran edebiyatının en önemli simalarından biri olan Şirazlı Şeyh Sadi'nin Bostan'ının Türkçe çevirisidir. Sadi'nin manzum eserlerinden en önemlisi hiç şüphesiz Bostan'dır. Eski nüshalarda adı yazarının adıyla birlikte Sa'dinâme diye de geçmektedir; yani eser müellifinin adıyla özdeşleşmiştir. 


Sadi Bostan ve Gülistan adlı eserleriyle dünyaca büyük bir üne kavuştu. Her iki eseri de yazılışından bugüne gelinceye kadar İslâm âleminde beğenilerek okundu. Birçok dile çevirileri ve şerhleri yapıldı. 20. yüzyıla kadar İslâm ülkelerinin çeşitli eğitim kurumlarında ve Osmanlı medreselerinde Farsça'yı öğretmek için okutulan ders kitaplarından biri oldu. 


Daha önce Sadi'nin Gülistan'ını yayına hazırlamıştım. 
Sıra Gülistan'la büyük benzerlikler gösteren ve bazan birlikte tercüme edilip tek ciltte iki ayrı kitap olarak yayımlanan Bostan'daydı. Gülistan'da olduğu gibi Bostan'ın da sade, anlaşılır bir dille günümüz okuyucusuyla buluşturmanın yararlı olacağını düşündüm. Bu eseri hazırlarken N. Hakkı Eroğlu'nun Farsça'dan Türkçe'ye manzum olarak çevirdiği Bustan Tercümesi: Çiçek Bahçesi'ni esas aldım. Ayrıca yayımlanmış başka Bostan çevirilerini de göz önünde bulundurdum. 


Sadi Bostan'ı Şehnâme vezniyle (feülün feülün feülün feül), manzum olarak kaleme almıştır. N. Hakkı Eroğlu'nun çevirisi de aslına uygun olarak mesnevi biçiminde fakat hece vezniyle ve mealen yapılmıştır. Kendisinin de belirttiği gibi adı geçen tercümede cümlelerin manaları toplu olarak verilmeye çalışılmıştır. Bu manzum çeviride ahengin de göz önünde bulundurulması gerektiğinden Türkçe olmayan tamlama ve kelimeler bulunmaktadır. Yayına hazırladığımız Bostan çevirisi günümüz okuyucusunun kolayca anlayacağı bir dille ve düz yazıyla yapılmıştır. Ayrıca metinde geçen bazı terimler ve özel adlar hakkında aynı sayfanın altında dipnotlarda kısa bilgiler verilmiştir. 


Sadi'nin en önemli iki eserinden biri olan Bostan | da Gülistan'dan sonra yayınları arasına katan Semerkanc Yayınevi'ne bu vesileyle teşekkür ediyorum. 


Prof. Dr. Azmi Bilgin 


SADİ ve BOSTAN”I 


Sadi 


Şirazlı Sadi, 13. yüzyılda yaşamış, Doğu'da ve Batı'da irfanıyla tanınan bilge ve ilim sahibi bir kişidir. Çocukluğun- da babasından ilk eğitimini almaya başalayan Sadi çok genç yaşta babasını kaybetti. Bazı kaynaklara göre babasının ölümünden sonra anne tarafından dedesi Mesud b. Muslih el-Fârisi tarafından yetiştirildi. İlk dini ve edebi bilgileri doğum yeri olan Şiraz'da aldıktan sonra eğitimini tamamlamak için 620 (1223) yıllarında Bağdat'a gitti. Burada Nizâmiye Medresesi'ne devam etti. Bağdat'taki birçok âlim ve edebiyatçıyla tanıştı. Sıbt İbnü”-Cevzi, Şehâbeddin es-Sühreverdi gibi ünlü bilginlerden ders okumuş, onların sohbetlerine katılmıştır. Bu iki hoca Sadi üzerinde büyük etki bırakmış, Şehâbeddin es-Sühreverdi [kuddise sırruhü| ile birlikte yolculuk da yapmıştır. Bağdat'ta bulunduğu yıllarda Bahâeddin Zekeriyya el-Mültâni [kuddise sırruhüj, Ebü”l-Kasım Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed b. Hamdân, Ebü 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Abdullah Muhammed b. Yahya-yı Bağdâdi [kuddise sırruhü), Mahmud b. Ahmed b. Mahmud-ı Zencâni (kuddise sırruhüj gibi başka hocalarla da görüştüğü söylenmektedir. 


Bağdat'ta tahsilini tamamladıktan sonra Şiraz'a dönen Sadi o bölgenin yöneticisi Atabek Ebü Bekir b. Sa'd'ın şehzadesi Sa'd b. Ebü Bekir'in yakınları arasına katılmıştır. Birçok defa yaya olarak hacca gitmiştir. Sadi'nin Hicaz, Şam, Lübnan ve Anadolu'ya çeşitli vesilelerle seyahat ettiği anlaşılmaktadır. Eserlerinde anlattığı hikâyelerde ise Mağrib, Mısır, Afrika, Habeşistan, Yemen, Türkistan, Hint ve Çin'e kadar çok geniş bir coğrafyanın adları geçmektedir. Bunların birçoğuna bizzat kendisinin gittiğini söylemektedir. 


Ömrünün üçte birini ilim tahsiliyle, bir o kadarını da seyahatlerle geçirmiştir. Sadi bu seyahatlerde zamanın en büyük bilginleriyle tanışmış, ileri gelen mutasavvıflarla sohbet etmiş, devlet erkânına kendisini tanıtmış, her türlü dini ve sosyal kurumlara girip çıkmış, her şehrin büyük çarşı ve pazarlarını gezip dolaşmış, çok değişik insanlarla görüşüp konuşarak bilgi ve görgüsünü mükemmel biçimde geliştirmiştir. Geriye kalan kısmında da köşesine çekilerek kazandığı deneyimleri yazıya geçirmiş ve insanların yararına sunmuştur. 


Sadi hikâyelerde anlattığı ideal insan tipiyle kendi şahsiyetini özdeşleştirmiş bir kişidir. Riyadan ve riyakârlardan son derece nefret eder. Makam ve rütbelerin ihtirasla istenmemesi gerektiğini söylerken bunlara karşı tevazu ve kanaatkârlık duygularını aşılamaya çalışır. Bunun yanında helâl yoldan kazanılan servete imrenir. Padişahları sürekli adalete teşvik eder, zulümden sakınmalarını tavsiye eder. 
Dervişliğin taç ve hırkadan ibaret olmadığını bazan çok sert bir dille yansıtır. Vermek istediği mesajları çok ince ve zarif bir dille ifade eder. 
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O sağlığında iken büyük bir şöhret kazanmış ve onun gazellerindeki üslubu takip eden şairler olmuştur. Eserlerinde Farsça'da kullanılan Türkçe kelimelere de yer veren Sadi'nin şiir ve nesrinin akıcı ve sehi-i mümteni olduğu kabul edilmektedir. Eserlerinde Farsça'da yaygın olarak kullanılan atasözlerine, özlü ve hikmetli sözlere sıklıkla yer vermiştir. Sadi Bostan ve Gülistan'ın dışında gazelde de İran şiirinin büyük üstatlarından biri kabul edilmiştir. O, İran edebiyatından başka Türk ve Urdu edebiyatlarını ve Batı dünyasını da etkilemiştir. 


Sadi'nin bir kısmı manzum ve bir kısmı mensur yirmiden fazla eseri vardır. Bunlardan en önemlileri Bostan ve Gülistan'dır. 


Sadi'de Tasavvuf 


Sadi'nin yaşadığı 13. yüzyılda İran ve Bağdat'ta Kübrevi, Sühreverdi ve Kadiri gibi büyük tarikatlar bulunmaktadır ve bunların çoğu ortak bir temele ve düşünceye dayanmaktadır ki o da vahdet-i vücüddur. Bu yüzyılda Mısır'da İbnü”l-Fârız (6. 632/1235), Anadolu'da Sadreddin Konevi (6. 672/1273) ve Fahreddin Irâki (6. 688/1289) gibi mutasavvıflar hep bu “varlık birliği” düşüncesini dile getirmişlerdir. 11. yüzyılda Kuşeyri gerçek tasavvufun İslâmiyet'ten farklı bir şey olmadığını ortaya koymuş, iman ve amelde tasavvufun İslâmiyet'e yakınlaşmasını sağlamıştı. Bu süreçten sonra birçok müslüman hükümdarların da desteğiyle tekke ve zâviyelerin kurulması hızlanmış; böyle bir çağda yaşamış bir şair ve edibin bu tür muhitlerden etkilenmesi son derece tabiidir. 

Sadi bir süfi olmasına rağmen eserlerinde sosyal ha- 


yatın daha çok yer aldığı görülür. Gülistan'da bir kere uzlete niyet ettiğini, fakat bir arkadaşının telkinleriyle yeniden 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halkın içine karıştığını anlatmaktadır. Aslında Sadi'nin en önemli tarafı belki de budur. Yüzyıllardır eserlerinin okun- . 
masındaki sır da burada olmalıdır. 


Sadi Bostan'da kendisinin zühd ve süfiyane sözlerle öğüt vadisinde atının işlek, görüşünün güzel, fikrinin yüksek olduğunu; fakat hamasiyatta başarılı olamadığını söyleyerek, tasavvufi hayatı iyi bildiğini ifade etmiştir. 


Gülistan'da hakiki tasavvufun ne olduğu bir şeyhin dilinden şöyle tanımlanır: “Bizden evvelki dervişlerin hali olup o da şöyleydi: Görünüşte perişan ve dağınık, manen toplu ve müttefik idiler. Zamanımızın süfileri ise, zâhiren toplu, hakikatte ise dağınıktırlar.” 


Tasavvuf yoluna giren kimselerin Allah'tan başka ne varsa, hepsinden ilişkisini kesmesi gerektiğini söyleyen Sadi, Bostan ve Gülistan adlı eserlerinde dervişlerin ahlâkından söz ederken bu konuyu sıklıkla işlemektedir. 


O, tevhid denizinde ancak çalışan insanın isteklerine kavuşacağını, bununla birlikte bir mürşidin arkasından gitmeyen kişinin yolunu kaybedeceğini, Hz. Muhammed'in yolundan gitmeyenin asla menziline ulaşamayacağını anlatmıştır. Hakiki şeyhlerin insanları Allah'a götüren kılavuzlar olduğunu, padişahların bile bu meclislerden uzak kalmaması gerektiğini belirtir. 


Sadi eserlerinde dervişliği ve dervişleri şöyle anlatır: 


Dervişlerin yolu, zikir, şükür, hizmet, ibadet, isar (cömertçe verme), kanaat, tevhid, tevekkül, teslim ve tahammüldür. 
Hak'tan ve halktan gelen her şeye sabretmek gerekir. Dervişlik hırkası rıza elbisesi olup onu giyen kimse her şeye tahammül etmelidir. Bu sıfatlarla bezenmiş olanlar gerçek dervişlerdir, isterse süslü, ipekli elbise giyinsin... Ama o kimse ki ne söylediğini bilmez, namaz kılmaz, nefsin hevâsına tapar, 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gündüzleri şehvet peşinde koşar, gecelerini gaflet uykusuyla geçirir, eline geçeni yer, diline geleni söyler, böyleleri de abâ giyseler ayyaş ve sahtekârlıktan kurtulamazlar. 


Derviş, kendini her şeyden engin gözetir, başkalarından hor hakir görür. Manen yükselmek isteyen alçak gönüllü olmalıdır. Bu yüksek dama başka merdiven yoktur. 
İrfan sahibi kimse tıpkı meyveli ağacın başını yere eğdiği gibi alçak gönüllü olmalıdır. Eski püskü elbise giymek, saç uzatmak ve bıyık kesmek gibi şekle taalluk eden şeyler, dervişliğin görünen tarafıdır. Hakiki dervişlik ise nefsi öldürmek, kalbi diriltmektir. 


Şeref kazanmak istiyorsan yoksulların elinden tut ve derviş huylu ol. Dünyada muhabbet tohumu ekmeyen yarın tuba ağacından meyve alamaz. Muhabbetin yoksa mutluluk bekleme, himmetin noksansa iyilik bekleme. Saadet topu ancak hizmet çevgânıyla' çelinir. 


Sadi gerek Bostan'da gerekse Gülistan'da zaman zaman mecazi aşka tutulmuş olan dervişlerin hikâyelerine de yer verir. Önceleri sadık bir derviş olan birinin sonradan güzel yüzlü birine âşık olunca insanlar tarafından kınandığını onlara, 


“Susun, beni kınamayın, benim bu konuda bir kusurum yok. Beni kendi halime bırakın, beni mazur görün. Hiç hasta olmayan inleyip sızlar mı? Gönlü yanmayan göz yaşı döker mi? Beni kendisine meftun eyleyen nakış değil, bu nakşı yaratan nakkaştır” dediğini söyler ve ona, bilgeliğiyle ünlü Hipokrat'ın ağzından, 


“Her ne kadar bu adam iyi bir ün yapmış gibi görünüyorsa da bu yaldızlı hapı kimseye yutturamaz. Siz bu beylik laflara inanmayınız. Kâinatı bezeyip süsleyen ezel 


1 Çevgân: Eski bir top oyunu. 
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nakkaşının nakşı yalnızca bu âşığın gönlünü yağma eden dilberden mi ibaret? Bir günlük çocuğa niçin bakmıyor? 
Niçin bu çocuk onun aklını başından almıyor, bağrını yakmıyor? Cenâb-ı Hakk'ın nakşını görmek için ergenle küçük çocuğun farkı mı var? Bir deve onun niçin ilgisini çekmiyor, niçin onu okşayıp sevmiyor?” diyerek o günün toplumun- da görülen yanlışlıkları da eleştirir. 


Yine Sadi mecazi aşkı konu edinen bir başka yerde ise bu aşka yakalananların ne halde olduklarını dile getirir ve onların hallerini tasvir ederek esas amacın hakiki aşkı elde etmek olması gerektiğini vurgulamak ister: 


“Kendin gibi fâni bir insanın aşkı senin gönlünü alıp götürdü. Uyanıkken gönlün onun yanağıyla, beniyle; uykudayken de onun hayaliyle meşgul oluyorsun. O kadar samimiyetle bağlanıyorsun ki, onun varlığıyla senin gözünde cihan bir hiçten ibaret kalıyor. Sevgilinin paraya pula rağbeti yoksa senin yanında da altınla toprağın bir farkı kalmıyor. O seni öyle bir büyülüyor ki artık başkalarıyla konuşmaya güç bulamıyorsun. Çünkü o varken başka birine yer kalmıyor. ‘Onun yeri gözümün içindedir” diyorsun, fakat gözünü kapayınca da onu gönlünde buluyorsun.” 


Sadi'nin  eleştirilerinden nasibini alanlardan bir başkası da sahte süfilerdir: “Akıllı isen coşup köpüren sahte süfilerden kaç. Bunlar insan kılığına girmiş şeytanlardır. İnsan yalnız kemik ve deriden ibaret değildir, her sürette de mana denilen ruh yoktur. Padişah her köleyi satın almaz, her hırkanın altında zinde bir gönül bulunmaz. Ey oğul! Eğer bütün çiy taneleri inci olsaydı, inci boncuktan da bol olurdu.” 


İnsan başta doğru ve ihlâslı olmalı, her işinde Allah rızasını gözetmelidir. Allah sevgisi gönlünde yerleşmemişse yaptığı ibadeti yalnızca cennet ümidi ve cehennem korkusundan dolayı yaparsa o âbid değildir. Riya için yapılan ibadetler cehennemin anahtarıdır. Hak âşıkları, halkın içinde gizli azizlerdir. Onlar sırtlarına hırka giyip gizli zünnar taşıyanlar değildir. Bunlar kendilerini halkın değil, Hakk'ın beğenmesini isterler. Onların dışı derviş içi riya ile dolu değildir. Veliler Allah'tan yalnızca Allah'ı isterler, başka bir şey istemeleri tarikata aykırı olur. 


Şehâbeddin es-Sühreverdi'den (kuddise sırruhü| şeyhim diye söz eden Sadi, onun bir gün gemide giderken kendisine, “Bedbinlerle (kötü görenler, karamsarlar) beraber olma!” ve “Hodbin (kibirli, kendini beğenmiş) olma!” biçiminde iki önemli buyruğunu dile getirir. Bir başka yerde de, “Allah dostlarının hayatlarına bir bakın... Binbir mihnet ve sıkıntı ile karşılaşıyorlar ve bela oklarının hedefi oluyorlar. 
Kibir külahını fırlatıp hilim tacıyla başlarını yüceltmişlerdir” diyerek velilerin yüksek mertebeye kavuşmaları için kibir külahını çıkarıp atmaları gerektiğini ısrarla dile getirir. Ona göre dervişlik hırkasını giyen, her şeye razı olmalıdır. Bu giysiye bürünüp de sıkıntı ve yoksunluklara katlanmayanlar benlik davasına düşmüştür. Böylelerine bu giysi haramdır. Onun eserlerinde şeyhim diye söz ettiği hocalarından bir diğeri de Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi'dir. Onun kendisini çalgı meclislerine gitmekten menettiğini, uzlet ve halvet tavsiye ettiğini, ancak kendisinin gençlik belasıyla ona kulak vermediğini, kendisini eğiten bu insanın görüşünün aksine hareket ettiğini söyler. Ancak hocasının bu sözlerinin haklılığını Bostan'da anlattığı bir hikâyede bizzat yaşayarak öğrendiğini vurgular. 


13. yüzyılda görünüşte süfilerin toplandığı yerler olan tekke ve dergâhlar ilgi gördüğü halde, tasavvufun esas gayesini inziva ve dünyadan el etek çekme teşkil etmektedir. 
Zamanla buralarda toplanan dervişlerin riyakârca davranışlarda bulunduğunu gören Sadi, gösteriş ehli âbidleri çeşitli hikâyelerinde eleştirmiştir. Ona göre zâhidlik yalnızca eski elbise giymek, dünyadan el etek çekmek, Allah rızası için dünyayı, şehvet ve hevesi terketmek değil, aynı zamanda temiz bir kalbe güzel bir davranışa sahip olmak demektir. 


Ona göre tarikat, hizmetten kaçma nedeni olmamalıdır. Bir toplumda âbid, ârif ve derviş gibi isimlerle anılan kimselerin çalışmaktan uzaklaşmaları doğru değildir. Bu durumda bunların geçimleri başkalarının omzuna yüklenmiş olur. O ferdi endişelerden çok, halkın derdiyle ilgilenmiş, onları kendisine dert edinmiştir. Yaşlılık yıllarını ibadet ve taatle geçiren Sadi yaptığı vaaz ve sohbetlerle de halkı din ve ahlâk yoluna yöneltmek için çalışmıştır. 


İlk dönem süfileri aynı zamanda zâhid de oldukları için Sadi zühdün sülükte önemini vurgulamış, zâhidin âbide göre hareketlerinde daha titiz olduğunu belirtmiştir. Ancak zâhidlik riyaya çok müsait olduğundan, zâhidler daha sonraki dönemlerde süfiler ve rintler tarafından eleştiriye uğramıştır. 


Eserlerinde sık sık ilâhi aşktan nasip almak gerektiğini söyleyen Sadi, böyle olanların Allah (c.c) ve Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] sevgisiyle toprak haline geldiklerini belirtir. Aşkta helâk olanlar ebedileşir. Âşık mâşuku tarafından öldürülen kimsedir; ölü ise konuşmaz. Bağırıp çağıranlar ne istediklerini bilmeyenlerdir. Gerçeği bilen âşıklardan ses çıkmaz, yanar kavrulurlar, fakat kendi hallerini yalnızca kendileri bilir. Kişi kendisiyle ve benliğiyle birlikte olduğu sürece Hakk'a yol bulamaz. Yüreğinde aşk varsa hayvanların yürürken ayaklarından çıkan ses bile musikidir. Bir sinek bir âşığın yanında kanat çırpınca o, vecde gelerek elini sinek gibi vurmaya başlar. Aslında kâinatta musiki susmaz, fakat onu dinleyecek kulaklar 


BOSTAN * 27 


açık değildir. Aşk şarabını içip Allah Teâlâ'ya secde eden âşıklar kuyu çıkrığının sesinden bile vecde gelip hemen dolap gibi dönmeye başlarlar ve tıpkı çıkrık gibi gözlerinden yaşlar dökerler. Onlar hallerinden hiç şikâyet etmezler, Hakk'a teslim olup boyun bükerler ve sabırları tükenince de yalnızca yakalarını yırtarlar. Aşk sarhoşu olmuş dervişi kınamak doğru değildir. O aşk denizine batmıştır, zorunlu olarak çırpınıp durmaktadır. 


Âşıklar şahlığı tenezzül sayan ve Hak yolunda gedâlıktan memnun olan yol erenleridir. Her an elem şarabı içtikleri halde cefadan hiçbir zaman şikâyet etmezler. Şarap zevkinin mahmurluk belası, gül sevdasının da diken cefası vardır. Lâkin dost için olduktan sonra sabır insana acı gelmez. Sevgilinin kendi eliyle sunduğu zehir şifa kesilir. Onun esiri olan zincirden kurtulmak istemez. Onun avına düşen kementten şikâyet etmez. 


Hak âşıkları halk içinde dilenci, izzet (mana) âleminde sultandırlar. Her çeşit kötü söz ve davranışlara tahammül ederler, onların halleri hesaba kitaba sığmaz. Halkın onların coşkun hallerini anlaması, görmesi söz konusu değildir, âb-ı hayat gibi karanlıktadırlar. Beyt-i Makdis gibi içleri kubbelerle dolu ve bayındır olduğu halde, dış duvarlarını harap bırakırlar. Pervaneler gibi pervasızca ateşe atılırlar, ipek böceği gibi kat kat giyinmezler. Cânan yanlarında iken yine sevgiliyi ararlar. Irmak kenarında oldukları halde dudakları susuzluktan kurumuştur. 


Sadi'nin bir tarikata bağlı olup olmadığı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Özellikle ünlü iki eseri Bostan ve Gülistan'daki anlattığı hikâyelerden ve adlarını andığı büyük mutasavvıflardan, onun süfi bir kişiliğe sahip olduğunu, tasavvufi zevke sahip bulunduğu; bizzat kendisinin nefsini arındırıp ahlâki güzelliklere sahip olmak 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istediği kesindir. Bu yoldan etkilenen Sadi'nin sosyal ve ahlâki görüşlerinin şekillenmesinde tasavvufun büyük rol oynadığı anlaşılmaktadır. Onun tasavvuf anlayışı sosyal, terbiyevi ve ahlâki bir amaca yöneliktir. Tarikatları ahlâka, hayata ve topluma hizmet ettikleri sürece yararlı kabul etmiştir. Fakat onun, dönemindeki tarikatlardan birine bağlı olup olmadığı konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. 
Tasavvufun yanında onun dünya görüşünün oluşmasında özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında aldığı eğitimindeki Eş'ari mezhebinin de etkisi vardır. 


Bostan 


Ömrünün büyük bir kısmını seyahatlerde geçiren Sadi Bostan'ı doğum yeri olan Şiraz'a döndükten sonra (655/1257) kaleme almış ve Salgurlular'dan Ebü Bekir b. 
Sa'd b. Zengi'ye ithaf etmiştir. 


Eserin yazılış sebebini Sadi kendisi şöyle ifade etmiştir: 


i “Dünyada yıllarca gezdim dolaştım. Birçok insanla görüştüm konuştum, çok şeyler öğrendim. Gittiğim yerlerde hiç boş durmadım. Her harmandan birer başak topladım. 
Şiraz halkı gibi kibar, nazik insan pek görmedim. Bu temiz dostların sevgisi bana Rum'u, Şam'ı bir yana bıraktırdı. 


Gönlüme şu düşünceler geldi: “Mısır'a gidenler armağan olarak dostlarına şeker getirir. Benim gezdiğim yerlerden böyle eli boş dönmem hoş karşılanmaz. Şeker alamasam da şekerden daha tatlı sözler götürebilirim. Bu şeker yenilir şeker değildir, şeker ağzı tatlandırır, benim bu sözlerim ise manaya âşina olanların kâğıda yazdığı selis şiirler ve tatlı sözlerdir.” 


Bostan'ın bölümlerinin hikâye (hikâyet), “konuşma” (goftar) gibi başlıklardan başka konuyu belirleyen alt başlıklarının 


BOSTAN * 29 


da sonradan ilave olduğu anlaşılmaktadır. Bazı yazmaların- da Sa'dinâme adıyla geçen eser daha sonraki yıllarda daha çok Bostan adıyla anılmıştır. Niğdeli Hakkı Eroğlu, Bostan'ın Türkçe tercümesine Çiçek Bahçesi adını vermiştir. 


Bostan'ın Başlangıç adını verdiğimiz kısmında Tevhid, Na't-i Şerif, Hz. Peygamber'in Dört Arkadaşı, Kitabın Yazıış Sebebi, İslâm Padişahı Sa'd b. Zengi, Atabek Muhammed Sa'd adıyla çeşitli başlıklar bulunmaktadır. 


Daha sonra işlenen konular on bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde şu başlıklar bulunmaktadır: Adalet ve Hükümdarlık; İhsan ve Cömertlik; Aşk, Velilerin Yolu ve Onlara Muhabbet; Alçak Gönüllülük; Rıza; Kanaat; Terbiyenin Etkisi; Şükür; Tövbe ve Ahiret İşleri; Münâcât. Bu bölümlerde konular çeşitli hikâyeler anlatılarak işlenir. Sadi anlattığı hikâyelerde vermek istediği mesajı verdikten sonra öğütlere başlar ve çeşitli telkinlerde bulunur. Bazı nüshalarda farklılık olsa da Bostan yaklaşık 4000 beyittir. Yazma nüshalarının incelenmesinden ilk telifinden sonra Sadi'nin eseri yeniden gözden geçirdiği ve bazı değişiklikler yaptığı anlaşılmaktadır. 


Sadi, bazı hikâyeleri başka kaynaklardan derlemiş olsa da bizzat şahit olduğu olayları ve başkalarından duyduğu bazı rivayetleri de hikâye biçiminde sunmuştur. Eserde sade ve anlaşılır bir üslup kullanmış, yer yer tarihi şahsiyetlerin hayatlarından anekdotlar da anlatmıştır. İdarecilerin ve insanların adaletli olmaları, yönetenlerle yönetilenlerin ilişkileri, güzel ahlâk sahibi olma, kulluk görevi, hakiki dervişlik, ilâhi aşk, tövbe kapısının her zaman açık olduğu vb. 
birçok konuda insanları bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. 
Bostan aynı Gülistan gibi hem Doğu'da hem Batı'da çok büyük bir şöhret kazanmış, Farsça öğretiminde başvurulan temel eserlerden biri olmuştur. 
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Eserin çeşitli dillere tercüme ve şerhleri yapılmıştır. 
Türkçe'ye yapılan başlıca tercümeleri şunlardır: 1. Mesud b. Ahmed, Ferhengnâme-i Sa'di. Bostan'ın Türkçe ilk tercümesi olup 1073 beyitlik seçmelerden oluşmaktadır. Kelimelere bağlı kalınmayıp mana dikkate alınarak tercüme edilmiştir. Veled Çelebi ve Kilisli Muallim Rifat tarafından yayımlanmıştır (İstanbul 1340r./1342). 2. Kırtovalı Zaifi, Bağ-ı Behişt. 16. yüzyılda manzum bir çeviridir. 3. Kilisli Rifat Bilge, Bostan (İstanbul 1942). Mensur ve serbest olarak yapılmıştır. 4. Niğdeli Hakkı Eroğlu, Bustan Tercümesi: Çiçek Bahçesi (Niğde 1945). Hece vezniyle manzum olarak mealen yapılmış bir çeviri olup 4138 beyittir. 5. Hikmet İlaydın, Bostan (İstanbul 1950). Bu tercüme Südi'nin Bostan şerhindeki metin esas alınarak yapılmış mensur bir çeviridir. Özen gösterilerek yapılan bu çevirinin sonuna “Notlar ve Açıklamalar” kısmı eklenmiştir. 6. Yakup Kenan Necefzade, Bostan (İstanbul 1965). 


Bostan'ın başta Farsça olmak üzere çeşitli dillerde şerhleri vardır. Sürüri (6. 1562), Şem'i (6. 1591), Südi (6. 
1596) ve Hevâyi Mustafa Çelebi (6. 1608) tarafından da Türkçe şerhleri yapılmıştır. 


Yayımlanmış bu tercümelerden başka son dönem biyografi yazarlarımızdan Bursalı Mehmed Tahir ve İbnülemin Mahmud Kemal'in eserlerinden Rahmi Efendi, Kayserili İzzet Mehmed Paşa ve Mâhir'in Bostan çevirileri olduğu anlaşılmaktadır. Bostan'ın çeşitli beyitlerinin ya da bazı bölümlerinin tercüme edilerek yayımlandığı da görülmektedir. 
Ayrıca okuyucuların daha iyi anlayabilmesi için Bostan'a müstakil bir lugatçe de hazırlanmıştır. 


Bostan'ın 19. yüzyıldan itibaren İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça'ya çeşitli çevirileri de yapılmıştır. 


BOSTAN 
BAŞLANGIÇ 


1. TEVHİD 


Tende canı, dilde sözü yaratan Allah'ın adıyla başlıyorum. O, suçları bağışlayan, özrü kabul eden, düşkünlerin ellerinden tutan, ihsanı bol, kerem sahibi bir yaratıcıdır. 


Şanı pek yücedir, O'nun kapısından başka bir kapıdan hayır bekleyen perişan olur. Büyük hükümdarlar ve padişahlar, O'nun kapısında başlarını eğip huzurunda eğilirler. 


Buyruklarına uymayanları hemen cezalandırmaz, pişman olup tövbe edenlerin ümidini kırmaz. İlmi ile bütün her şeyi bilir, ama hilmi ile günahları örter. Günahkârlar için azabı olsa da tövbekârlar için bağışlaması da vardır. 


Zalimleri hemen kahredecek olsa O'nun elinden kim kurtulabilir? 


Babasına isyan eden, eninde sonunda babasının cezasıyla karşılaşır. Birbirinden memnun olmayan hısımlar yabancılar gibi hasım olurlar. Bir köle hizmette kusur edince, efendisi onu yanından kovmakta haklıdır. Eğer bir kişi arkadaşlarına şefkatli olmazsa onun semtine bile uğramazlar. Askerler görevini aksatırsa komutan onlara kesin olarak ceza verir. Fakat yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah Teâlâ, kulları günah işlese de kimseyi aç bırakmaz, rızık kapısını kapamaz. Yeryüzü O'nun umumi sofrası olup dost da düşman da orada birdir. Bu genel ziyafetten istisnasız herkes nasibini alır. Zalimi kahretmek istediği zaman onu kimse kurtaramaz. 


O'nun zatı her türlü eksiklikten beridir, eşi ve benzeri de yoktur. Canlı cansız tüm yaratıklar O'nun buyruğuna boyun eğmek durumundadır. Her türlü işi bitiren O'dur, kalpten geçenleri de ancak O bilir. Büyüklük, benlik ancak O'na yaraşır. Saltanatı kadim, zatı ise yektadır. Başına taç giydirerek birini bahtiyar eder, başında taç bulunan bir başkasını da yerle bir eder. 


Hz. İbrahim'e, içine atıldığı ateşi gülistan bahçesi haline getirir. Firavun'un başına tufan koparır. 

Bir kimsenin başına saadet güneşi doğmuş, bir diğerinin sırtına ise şekavet yükü vurulmuştur. Saadet, O'nun kuluna bir ihsanı, şekavet yine O'nun bir fermanıdır. Hak, her türlü gizli günahları bilir ve görür fakat bir perde de O örter, âşikâr etmez. Tehdit kılıcını çekip celâl sıfatıyla tecelli edecek olursa günahsız meleklerin bile dilleri tutulur. Fakat tecellisi merhamet iledir, İblis'i bile ümide düşürür. O'nun büyüklüğü önünde şahlar küçülüp hak ile yeksan olurlar. 
Zayıf, güçsüz kullarına merhamet eder ve samimiyetle yapılan dualara icabet eder. 


Henüz ortaya çıkmamış olayları ve açığa çıkmamış sırları bilir. Herkes O'na itaat edip boyun eğmeye mecburdur, eşi ve ortağı yoktur. 
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Yeri ve göğü kudretiyle tutan, kıyamet ve hesap gününün sahibi doğudan batıya güneşle ayı denizde yüzen gemi gibi yürüten O’dur. Yeryüzünü seccade gibi döşedi, sarsıntısını kesmek için dağları çivi gibi yerleştirdi. Bir damla suya peri gibi sûret verir. Su üzerine kim resim yapabilmiştir? Bu işlere kimin gücü yeter ki? 

Katı taşın içinde la'l ve firuze gibi cevher yaratır, yeşil dalın üzerinde kırmızı güller bitirir. Buluttan bir damla suyu denize, bir damla erlik suyunu da rahme damlatır. Bir damla yağmurdan parlak inciler, bir damla nutfeden selvi boylu insanlar yaratır. O'na tek bir zerre bile gizli değildir, gizlisi açığı O'nun katında birdir. Bütün hayvanların rızkını verir. 
Ayaksız yılanı yerde gezdirir. 


Bütün kâinatı yoktan var etti. O, “Ol!” deyince varlık meydana geldi. Yoktan var etmeyi O'ndan başka kim yapabilir? O, bu varlığı yine yok edip tekrar yeniden diriltecektir. 


Bütün cihan O'nun ulühiyyetinde müttefik olmakla beraber, zatının mahiyetini bilip anlamaktan âcizdir. O'nun celâlinin, büyüklüğünün sonu yoktur, kemaline âkil kişileri hayran bırakmıştır. 


Vehim kuşu ne kadar yükseklerde uçsa da O'nun katina ulaşamaz. Akıl ne kadar düşünse O'nu idrak edemez. 
O'nun zatı ve mahiyeti girdabında pek çok Sehbân'ın: akıl gemisi batmış, kimse onların enkazından en küçük bir eser bile görememiştir. 

Ben de gecelerce bu engin düşüncelere daldım, en sonunda bu dehşetli düşüncelere mola verdim. Kendi kendime, “Bunun daha sonrası akıllara sığacak şey değil!” 
dedim. O'nun bilgisi kâinatı kuşatmıştır, senin küçük aklın O'nu nasıl kavrayabilir? O'nun sıfatına bile ikinci bir varlık sahip olamazken zatını idrak etmenin imkânı var mı? 


2 E Sehbân: Araplar'dan fesahat ve belâgatta çok ünlü bir hatip. 
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Bir kimse belâgat ve fesahatte Sehbân'ın derecesine ulaşabilir, fakat eşi ve benzeri olmayan Sübhan'ın künhüne erişmek imkânsız ve muhaldir. Bu yolda at koşturan nebiler bile, “Ey Allahım! Senin ettiğin senâ gibi senin sıfatlarını sayamam” diyerek acz ile atlarının dizginlerini çekip durmuşlardır. 


Sen sanma ki her alanda at oynatılır, öyle yerler vardır ki orada kalkan atılır.» Bir yol eri bu sırra mahrem olmuşsa, o da bu sırları açıklamaya yetkili değildir. Bu mecliste bade içenin, aklı başından gitmiş, kendinden geçmiştir. Çünkü kadehte ona bihuşluk ilacı sunulmuştur. 


Bir bakarsın kanatlı doğanın gözleri kapanmış, gözü açık olanın da kanatları yanmış olur. Karun'un hazinesine kimse yol bulamamış, bulanlar da dönüşte yollar tutulduğu için bir şeyler götürememiştir. 


Bu vadileri görmek, bu yolda yürümek istiyorsan geri dönmekten ümidini kesmeli, gönül aynasını parlatmalısın. 
Bu sayede er geç bir gün maksuda erersin. İlâhi sevginin kokusu seni “elest bezmi”ne doğru kılavuzlar. İstekle yürüyüp bu yolu katedersen muhabbet kanadıyla daha ilerlere uçarsın. Orada yakin hâsıl olur, böylece hayal perdeleri yırtılır Cenâb-ı Hak'la aranda yalnız celâl perdesi kalır. Bundan ötesi için akla yol yoktur. Hayret, onun dizginini çekip durdurur. Bundan ilerisi havaslar yoludur; avam için bu yol, çok korkuludur. Bu yolda mürşidsiz (kılavuzsuz) gidenler bir gün mutlaka dalâlete düşerler. 


Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) gösterdiği yoldan farklı bir yol seçen, hiçbir zaman menziline ulaşamayacaktır. Sen Hz. Peygamber'in rehberliğiyle yürü! 


Ey Sadi! Peygamber'e tâbi olmadan maksuda ermeye imkân bulunmaz. 


3 Kalkan atmak: Kavgadan vazgeçmek anlamındadır, güçsüzlüğünü itiraf 
etmek demektir. 
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Onun tavır ive davranışları güzeldir. Yaratılışı ve huyu mükemmeldir. Peygamberlerin ve hatta meleklerin önderi, doğru yolun rehberidir. Allah Teâlâ'nın emini, Cebrâil'in vahiy için bizzat yanına gelip gittiği zattır. Şefaat mülkünün sultanı, kıyamet gününün efendisi, varlık âleminin canıdır. 


O Hz. Musa [aleyhisselâm] gibi Allah (c.c) ile konuşmuştur, ancak onun Tür'u felek (gökyüzü) olmuştur. Felekteki nurlar hep ışıklarını ondan almışlardır. 


O öyle bir dürr-i yetimdir * ki, ümmi olduğu halde kendisine indirilen Kur'an'la bütün hurafeleri kökünden yıkmış, tüm kitapları hükümsüz bırakmıştır. O azim kılıcıyla hak peygamber olduğunu ispat için ayı ortadan ikiye bölmüştür. 


Henüz şanı dünyaya yayılmadan daha doğduğu gece Kisrâ'nıns sarayının eyvanı sarsılmıştı. 


O kelime-i tevhidin izzeti ile (başındaki “lâ” ile) Lât ve Uzzâ putlarını zelil edip İslâm'ı aziz etti. Bunları yıkmakla iş bitmedi, Tevrat'ı ve İncil'i de hükümsüz bıraktı. 


O bir gece buraka binerek felekleri geçti, mi'racı teşrif eyledi. Kurb-i ilâhi fezasına varınca burakı o kadar hızlı sürdü ki, Cebrâil sidreden daha ileriye geçemedi. Resül-i Ekrem ona, “Ey vahiy meleği! Niçin durdun, sen bana böyle mi yâr olacaktın? Neden beni böyle yalnız bıraktın?” diye sorunca, Cebrâil cevap olarak, “Yâ Resülallah, benim için bundan öte yol yoktur, kanatlarımda kalmadı mecal, gidersem ileri, yanarım derhal” demiştir. 


4 Dürr-i yetim: Bir sedefte tek olarak oluşan büyük, iri ve çok değerli inci. 
Ailesinin tek çocuğu olduğu için ve yetim olarak dünyaya geldiği için HZ. 
Muhammed. 

5 Kisrâ: Acem padişahlarından adaletiyle tanınmış olan Nüşirevân'dır. Bu 
unvan bütün İran hükümdarları için kullanılmıştır. 
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Böyle senin gibi bir büyük peygamberi olan ümmetin, isyankârlıkları yüzünden cehennem ateşinde kalacaklarını sanmam. 


Ey yüce Resül! Seni, sana layık bir tarzda nasıl övebilirim? Bu konuda benim eksikliğimi bağışla. Seni Cenâb-ı Hak övmüş, ağırlamış. Gökler seninle şereflenmiş. 


Ey büyük peygamber, ey ulu rehber! Sana, âline ve ashabına salât ve selâm olsun. 


3. HZ. PEYGAMBER'İN DÖRT ARKADAŞI 


Dört arkadaşının birincisi Sıddık-ı Ekber Hz. Ebü Bekir olup yaşlılardan ilk müslüman olan odur. İkincisi şeytanı sindiren Hz. Ömer'dir. Üçüncüsü akıl ve irfan sahibi Hz. 
Osman, dördüncüsü düldüle binen Hz. Ali'dir. Bunların dördü de gerçekten velidir. 


Ey Allahım, Hz. Fâtıma (radıyallahu anhaj) evladı hürmetine beni dünyadan iman ile gönder. 


Duam kabule karin olmasa da ben Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem| âlinin eteğine tutundum. 


Yâ Resülallah, biz de tufeyli gibi cennette seninle birlikte olsak Allah katında senin yüce şanından ne eksilir? 


Allah (c.c) seni övdü ve yüceltti, Cebrâil senin huzurunda yer öptü. Senin yüksek mertebenden gökler utanır, Hz. 
Âdem'le [aleyhisselâm] Havva yokken sen vardın. Mahlükatın aslı senin zatının nurudur. Bütün varlıklar o nurdan neşet etmiştir. Bilmem ki seni methetmek için ne söyleyebilirim? 
Ne desem onlardan kat kat yücelerdesin. Bütün güzel vasıfların üstündesin. “Levlâk” hitabı senin şerefini anlatmak için yeterlidir. “Ve mâ ersalnâk” âyeti senin ne yüksek bir derecede olduğunu göstermektedir. 
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Sadi, söze şununla son verir: Ey nebi, salât ve selâm senin Üzerine olsun. 


4. KİTABIN YAZILIŞ SEBEBİ 


Dünyada yıllarca gezdim dolaştım. Birçok insanla görüştüm konuştum, çok şeyler öğrendim. Gittiğim yerlerde hiç boş durmadım. Her harmandan birer başak topladım. 
Şiraz halkı gibi kibar, nazik insan pek görmedim. Bu temiz dostların sevgisi bana Rum'u, Şam'ı bir yana bıraktırdı. 


Gönlüme şu düşünceler geldi: “Mısır'a gidenler armağan olarak dostlarına şeker getirir. Benim gezdiğim yerlerden böyle eli boş dönmem hoş karşılanmaz. Şeker alamasam da şekerden daha tatlı sözler götürebilirim. Bu şeker yenilir şeker değildir, şeker ağzı tatlandırır, benim bu sözlerim ise manaya âşina olanların kâğıda yazdığı selis şiirler ve tatlı sözlerdir.” i 


Bu eserin, varlık ve nimet sarayı olmasını istedim ve bu saraya on kapı yaptım. Her kapı kitabımın bir bölümünü oluşturdu. 


Kitabın Bölümleri: 


Birinci Bölüm : Adalet ve Hükümdarlık. 

İkinci Bölüm : İhsan ve Cömertlik. 

Üçüncü Bölüm : Aşk, Velilerin Yolu ve 
Onlara Muhabbet. 

Dördüncü Bölüm : Alçak Gönüllülük. 

Beşinci Bölüm : Rıza. 

Altıncı Bölüm : Kanaat. 

Yedinci Bölüm : Terbiyenin Etkisi. 


Sekizinci Bölüm  : Şükür. 
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Dokuzuncu Bölüm : Tövbe ve Ahiret İşleri. 
Onuncu Bölüm : Münâcât. 


Bu kitabın yazılışını, mübarek bir yılın mübarek bir gününde iki bayram arasında, yani 655 yılının Zilkade ayında (Kasım 1257) tamamladım. 


Kitabım bir inci hazinesi halini aldı. Etek dolusu incilerim varken bunların hepsini yine de kitaba koyamadım, bir kısmı eteğimde kaldı, bu yüzden de utanıyorum ve başımı kaldırıp kimseye bakamıyorum. 


Bir denizde inci varsa sedef de vardır. Kabuksuz inci olması mümküm mü? Bir bahçede büyük ağaçlar olduğu gibi zayıf, bodur ağaçlar da bulunur. 


Ey akıllı, güzel huylu insanlar, hüner sahibi olgun bir kişinin başkalarının kusurunu bulacağım diye uğraştığını ne duydum ne de gördüm. Dikkatlice inceleyecek olursan ipek kumaşların dokumasında bile pamuk karışık olduğunu görürsün. Ama kumaşın tamamı ipektir. Siz de benim söz kumaşımın kusurlarına perde çekerek kabul edin. 


Benim övünecek çok fazla kemalim yoktur, size sığınmak istiyorum. Duyduğuma göre, kıyamet günü Settar olan Allah Teâlâ kötü kulu iyi kula bağışlayacakmış. Siz de Allah Teâlâ'nın yaptığını örnek edinerek kitabımdaki beğendiğiniz sözlerin hatırına eksikliklerini bağışlayınız, onun değerini düşürmeyiniz. Misk Farslar'ın yanında çok değerlidir, Huten'de o kadar kıymeti yoktur. Fars topraklarında yazdığım bu eserimin kıymeti de Huten'deki misk gibi kıymetsizdir. 


Şunu da belirteyim ki, uzaktakiler beni görmedikleri, kusurlarımı bilmedikleri için davulun sesi gibi onlara uzaktan hoş gelir. 


Benim bu eseri yazmam gül bahçesindeki bahçıvana gül derip vermeye, Hindistan'a fülfül (karabiber) göndermeye benzer. Benim eserim âdeta hurmaya benzer. Dış yüzü tatlı bir madde ile kaplıdır, açınca içinden sert çekirdek çıkar. 


5. İSLÂM PADİŞAHI SA'D b. ZENGİ 


Padişahı övüp onun hasletlerini anlatmaya pek niyetim yoktu, gönlüm pek böyle şeyleri sevmez. Fakat okuyanların söz ustası Sadi'nin, Bostan'ı ne zaman yazdığının bilinmesini istedim. Devran Atabeg Ebü Bekir b. Sa'd devriydi. O Sultan Sa'd b. Zengi'nin oğluydu. 


Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem) Nüşirevân devrinde doğmakla övündüğü gibi ben de bu sultan dönemiyle övünsem ne olur? Bu cihan Hz. Ömer'den (r.a) sonra Ebü Bekir gibi âdil bir sultan görmedi. O, şahların tacı, başların serdarıdır. 


Ey kargaşalıklardan sığınacak bir yer arayan, inan, bu ülkeden başka sığınak yoktur. Onun kapısı Kâbe kapısı gibidir, uzaktan yakından birçok kimse onun ülkesine geliyor. 


İhtiyaç sahiplerinin, ihtiyaçlarını giderdiği böyle ülke, böyle hazine görmedim. Onun kapısına gelip de derdine çare bulmadan geri dönen olmamıştır. O, yüce himmetli devamlı hayra taliptir, ey Allahım, onun ne muradı varsa yerine getir. 


Tacı göklere yükselmişken tevazusundan dolayı başı yerden ayrılmaz. Tevazu büyüklerde, makam mevki sahiplerinde olursa makbuldür, yoksa fakirlerin tevazu sahibi olması çok fazla önemli değildir. Onlar zaten mecburen böyle olmak durumundadırlar. Emir altında bulunanların tevazu göstermesi pek bir önem taşımaz. Fakat emir verenlerin alçak gönüllü olması, onların Allah adamı olduklarını gösterir. 
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Onun adını dünyada bilmeyen yoktur. Cihan kurulalı onun gibi şerefli, nesebi yüce bir sultan daha gelmemiştir. 
Onun zamanında zulümden şikâyet eden hiç kimse görülmemiştir. Feridun: bile o kadar şan ve şevketine rağmen böyle bir devlete, saadete nail olmamıştır. Allah katında onun derecesi yücedir, zayıf halk da ondan güç kuvvet almıştır. 


Halka öyle bir güven vermiştir ki, zayıf güçsüz bir kocakarı bile Rüstem gibi kuvvetli bir pehlivandan korkmaz. 
“Felek şöyle, zaman böyledir” diye her gelen yaşadığı dönemden şikâyet ederdi. Ey ulu padişah, senin devrinde kimse böyle bir şikâyet duymamıştır. 


Doğru söylemek gerekirse, senin zamanından halk rahat ve huzur içerisindedir, ama senden sonra onların hali ne olur bilmem. 


Yine Sadi gibi birinin senin zamanında yaşaması da senin talihindendir. Felekte güneş ve ay gökyüzünde durdukça Sadi'nin bu kitabında senin adın da ebedi kalacaktır. 


İyi bir nam bırakan eski hükümdarlar bunu kendilerinden önce gelip geçen padişahlardan öğrenmişlerdir. Sen bu konuda onları da geçtin. 


İskender, taş ve madenden set yaptırtarak Ye'cüclerin yollarını kapatmıştır. Sen ise kâfirlere karşı altından bir duvar ördürdün, bunun yanında İskender'inki basit bir duvar kalır. 


Senin adalet ve huzur ikliminde yaşayan şair ve edipler eğer bunu dile getirmezlerse onların dilleri tutulsun. 


Senin meziyetlerin saymakla bitmez, bu kitaba da sığmaz. Sadi bunları yazacak olsa ayrı bir şehnâme olur. 
Bütün bu kerem ve ihsanına teşekkür etmekten âcizim. En iyisi senin için dua edeyim: Ne istiyorsan onlara kavuş, felek sana yâr olsun. 


6 Feridun: İranlı ünlü hükümdar olup edebiyatta adalet timsali olarak anılır. 
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Yüce Yaratıcı seni koruyup gözetsin. Parlak yıldızlar gibi talihin parlayıp dursun, düşmanlarının yıldızları yerlerde sürünsün. 


Zaman seni kederlendirmesin, gönlüne endişe tozu konmasın. Eğer padişah kederlenirse cihan huzursuz olur. 


Mülkün gibi gönlün de bayındır olsun. Ülkende fitne ve kargaşa görülmesin. Dinin gibi vücudun da her zaman sağlam, düşmanların ise hakir ve perişan olsun. 


Hakk'ın yardımıyla gönlün şen, dinin gibi dünyan da mamur olsun. Yüce bağışlayıcı sana merhamet etsin, bundan daha fazla söze ne ihtiyaç var? 


Hayırlı işlere muvaffak olman sana şeref olarak yeter. 
Bunu da sana Cenâb-ı Hak nasip etmiştir. Kendisinden sonra hayırlı bir halef bıraktığı için Sa'd b. Zengi bu dünyadan üzüntülü olarak ayrılmamıştır. Senin gibi bir evlada sahip olanın cismi toprakta olsa da ruhu göklerdedir. Yâ Rabbi, o türbeye ihsan denizinden rahmetler yağdır. Sa'd b. Zengi'nin güzel adı cihanda örnek olarak kaldıkça, Allah Teâlâ onun oğlu Muhammed Sa'd'ın yardımcısı olsun. 


6. ATABEG MUHAMMED SA'D 


Atabeg Muhammed Sa'd, bahtiyar bir şah olup şanı yücedir. Taç ve taht sahibidir. Kendisi genç ama kalbi nurludur; onun yerinde ve isabetli kararlarına yaşlılar bile imrenir. Bilgisi yüksek, himmeti yüce, gücü kuvveti yerinde, gönlü uyanıktır. 


Zaman böyle evlatlar yetiştirdiği için ne kadar övünse azdır. Cömertlikte denizi, şan ve şerefte Süreyya yıldızını geçmiştir. 
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Ey şehzadelerin bahtı en açık olanı, devlet gözü sana açılmıştır. Bir sedefin içinde inci çoksa, içinde tek inci bulunan sedef gibi değerli olmaz. İşte sen tek inci tanesi gibi saltanat evinin çok değerli bir süsüsün. 


Yâ Rabbi, kereminle onu himaye et ve kötü nazarlardan koru. Onun ünü baştan sona bütün âleme dolsun, onu sana itaatte başarılı kıl ve aziz et. 


Yâ Rabbi, sen onu insaf ve takvada sabit kadem kıl. 
Dünya ve ahirette isteklerini ihsan buyur. 


Padişahım, şehzaden hain düşmanlardan keder görmesin, gönlünde korku ve endişe zafer bulmasın. Her ağaç böyle güzel meyve veremez, aslı ve nesli de senin gibi pâyidar olsun. Babası gibi o da dünyada iyi ad kazanmak ister. 


Bu hanedanın aleyhine söz söyleyen herhangi bir hanedandan hayır umma. 


Ne güzel din, ne güzel ilim, ne hoş adalet, ne hoş saltanat, ne bâki devlet! 


BİRİNCİ BÖLÜM 
ADALET ve HÜKÜMDARLIK 
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Padişahın iyilik ve ihsanı saymakla bitmez. Şükrünü yerine getirmeye güç kuvvet yetmez. 


Yâ Rab! Dervişlerin dostu olan şu padişahı -ki halkın güven ve emniyeti onun sayesindedir- insanların başının üstünde daim kıl, gönlünü ibadetinle zinde eyle. Ümit ağacı meyveli, emniyet ve afiyette kararlı olsun. 


Ey Sadi, sanatlı, tekellüflü sözlere girişme, gerçekten sadık bir dost isen doğruyu söyle. Çünkü sen bir kılavuzsun, padişah ise yolcudur. Sen doğru sözlü olursan o da senin bu sözlerini dinleyip gereğini yerine getirecektir. 
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8. ÖĞÜT: HÜKÜMDARIN KULLUK GÖREVİ 


Hani bir zamanlar ünlü şairlerden Fâryâblı Zahirüddin?, Kızılarslan'ı8 göğe çıkarmıştı. Buna ne gerek vardı? Sen göğe çıkarmayıp padişaha kulluk zevkini tattırmalıydın ve şöyle söylemeliydin: “İrfan ehlinin yolu bu yoldur, yüzünü ihlâs ile toprağa koy!” 


Padişahım, itaatle yüzünü Allah Teâlâ eşiğine koy, O'na sığın, saltanat tacıyla O'nun huzuruna girme. İbadet vakti hükümdar giysileri giyme, hırka ve palasla bir derviş gibi yalvar yakar. Zenginin kapısında bir fakir nasıl yalvarırsa sen de yüce Allah'ın huzurunda, “Ben bir âciz kulum, elden ne gelir? Aslında herkesi besleyen sensin. Ben ne ülkeler fetheden ne de hükümleri yürürlükte olan bir hükümdarım. 
Kapına sığınmış âciz bir dilenciyim. Eğer senin lutfun bana yâr olmazsa benim kulluğumun ne kıymeti var? Ey Allahım, sen bana hayır ve iyilik işlemek için güç kuvvet ver. Yoksa benden hiç kimseye hayır gelmez. 


Padişahım, gündüz padişahlık edeyim diyorsan, gece dilenciler gibi yana yakıla inle. Nice kimseler senin kapında sana hizmet ediyor, sen de yüce Yaratıcı'ya ibedet eyle. 
Allah'a kulluk görevini yerine getiren padişah, kullar için ne güzel bir efendidir. 


7 Fâryâblı Zahirüddin: İran'ın ünlü şairlerinden biridir. Kızılarslan'a yazdığı 
bir kasidede geçen, “Endişe, Kızılarslan'ın üzengisini öpmek üzere ayağının altına dokuz kat feleği kürsü yaparsa ancak yetişebilir” anlamındaki bir beyti onu çekemeyenler yanlış yorumladığı için idam edilmiştir. 
Kızılarslan'ın ayağının biri diğerinden kısa imiş. Zahirüddin'in rakipleri bunu fırsat bilerek, padişaha, “Zahirüddin sizi övmüyor, ayağınızın topallığına ima ederek hicvediyor” diyerek idamına sebep olmuşlardır. 


8 Kızılarslan: Azerbaycan'da hüküm sürmüş olan İldenizliler'in üçüncü hükümdarı (1186-1191). 
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9. HİKÂYE: KAPLANA SÖZÜNÜ 
TUTTURAN GÖNÜL ERİ 
Kalp gözü açık din büyüklerinden şöyle bir hikâye nakledilir: Gönül erlerinden biri, bir kaplana binmiş elinde yılandan bir kamçı ile koşturup gidiyordu. Adamın biri: 


Sen ne yaptın da bu vahşi hayvanı Allah sana böyle muti kıldı? Gönül eri şöyle cevap verdi: 


Bunda şaşılacak bir şey yok, Allah'ın kullarına lutufları pek çok. Sen Hakk'ın buyruklarını hakkıyla yerine getirir- sen, bütün yaratıklar sana boyun eğer. 


Hükümdar, Allah'a itaat eder, O'nun emirlerini uygular- sa Mevlâ da onu korur ve ona yardım eder. Allah sevdiği kulunu düşmanlarının eline bırakmaz. İşte yol budur, sakın bu yoldan sapma, yürü ne muradın varsa ona kavuşursun. 
Bu öğütler ancak Sadi'nin sözlerinden hoşlanan kimselere yarar ve onun özü Hakk'a yönelir. 


10. HİKÂYE: NÜŞİREVÂN”IN, 
OĞLU HÜRMÜZ'E ÖĞÜTLERİ 


Nüşirevân son nefeslerini verirken oğlu Hürmüz'e şöyle dedi: Kendi rahatını düşünme de fakirlerin gönlünü hoş tutmaya bak. Dünyada yalnız kendi rahatını düşünen kimse kesinlikle rahat yüzü görmez. Canavar sürüye saldırırken çobanın uykusu cinayet olur. 


Fakirleri koru, onlara zulmetme. Padişah halkıyla hükümdar olur. Hükümdar ağaca, halk köke benzer, ağaçlara kökünden kuvvet gelir. Elinden geldikçe halkı incitmemeye çalış, yoksa kendi kökünü kazmış olursun. 


Eğer dosdoğru bir yol istiyorsan, bu, korku ve ümit yani dervişlik yoludur. Bu iki haslete sahip olan kişi elbet bir gün 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isteğine ulaşır. Bunlar bir padişahta bulunursa onun ülkesinde sığınılacak yer bulabilirsin. Çünkü o kendisi Hak'tan ümitli olduğu için halkın beklentilerini boşa çıkarmaz, onlara yâr olur. Kendisine bir zarar dokunur diye başkalarına zarar vermez. Eğer bu hasletler sende yoksa ülkende mutluluk ve huzur aramak boşunadır. Ayağın oraya bağlı ise mecburen sıkıntılara katlanırsın, seni oraya bağlayacak bir şey yoksa bırakıp gidersin. Hükümdardan halk memnun değilse o ülkede huzur arama. 


Kibirlilerden uzak dur, Hak'tan korkmayanın ise yanına bile yaklaşma. Ülke halkının hatırını yıkan hükümdar, ülkesinin mamur halini rüyada bile göremez. Haraplık ve kötü nam, zulümden doğar, bu sözümü de ancak uzak görüşlüler anlar. 


Halkı zayıf düşürmemek gerekir. Çünkü o, devlet sarayının sığınak ve dayanağıdır. Köylüyü sevmek kendi yararınadır. Gönlü huzurlu olan işçiler daha iyi iş yapar. Kendisinden iyilik gördüğün kişiye fenalık yapmak büyük alçaklıktır. 


11. HÜSREV PERVİZ'İN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ 


Hüsrev son nefesini verirken oğlu Şirüye'ye şunları söyledi: 


Hangi işe niyet edersen et, önce halkın iyiliğini göz önünde tut. Sen adaletten yüz çevirmedikçe halk sana itaatten vazgeçmez. Halk zalim padişahtan kaçar ve onun kötü namını her tarafa yayarak onu âleme rezil eder. Sarayına çürük temel atanlar, onu henüz yaparken yıkmış olur. 
Bir mazlumun figânı cihanı yıkan bir zalimden daha etkilidir. 
Bir dul kadının tutuşturduğu mumla koca bir şehrin yandığı görülmüştür. Adaletle saltanat süren bir padişahtan daha mutlu bir kişiyi kim görmüştür? Bu dünyadan ahirete gittiği zaman bütün herkes ona, “Hak rahmet etsin” diye dua eder. İnsanların seni iyilikle anmasından daha büyük bir nimet var mı? 


Görevi, Hak'tan korkan kişilere ver ki, ülke mamur olsun. Hem sana hem de halka en büyük düşman halkın zararında refah arayan kişidir. Halkın el kaldırıp beddua ettiği, yakınıp sızlandığı görevlilere yöneticilik vermek hatadır. İyileri besleyen kötülük görmez, kötüleri besleyen ise kendi canına düşmanlık etmiş olur. 


Zalimlere para cezası yetmez, en iyisi onların kökünü kazımaktır. Zulüm yapan memurlara sakın yüz verme, semizlenmişse postunu yüzmeye bak. Nitekim kurdun kafasını halkın koyunlarını paralayıp göz yaşını akıtmadan koparmak gerekir. 


12. HİKÂYE: BEZİRGÂN ve EŞKIYALAR 


Bir bezirgân etrafını eşkıya sardığı zaman şunları söylemiştir: 


Vatan eşkıyanın elinde kaldıkça askerlerin kadın sürüsünden ne farkı vardır? 


Ticaret erbabı can ve mal güvenliğinin sağlanmasını ister, yoksa ne halk ne de asker iyilik görür. Aklı olan tüccar güvenliğin sağlanmadığı ülkeye gitmez. Adının iyi nam salmasını isteyen hükümdarlar tüccarlara ve elçiye saygılı davranmalı, onları hoş tutmalıdır. Adlarının iyilikle anılmasını isteyen, yolcuları canla başla ağırlamalıdır. Gariplerin gönlünü inciten ülke kısa süre sonra harap olur. Bu durumda gariplere ve yolculara dost ol ve onlara iyi muamele et. 
Çünkü onlar iyi namı, bol bol sağa sola taşıyıp şöhretinin yayılmasını sağlarlar. 
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Konuğu hoş tut, sakın gönlünü incitme, fakat çok fazla da güvenip tedbiri elden bırakma, zarar gelebileceğini göz önünde bulundur. Dost kılığına girmiş düşman olabileceği için yabancılardan da sakınmak gerekir. 


Eski dostlarının değerini bil, onlardan sana vefasızlık gelmez. 


Sana yıllarca hizmet etmiş biri ihtiyarlayınca onun yıllarının hakkını unutma. İhtiyarlık onu sana hizmet etmekten alıkoymuş olsa da sen ona cömertlik göster. 


13. HİKÂYE: ŞÂPUR ile HÜSREV 


İşittim ki; Hüsrev maaşını kestiği zaman, Şâpur geçim sıkıntısına düşünce ona şu sözleri yazıp göndermiş: 


Gençliğimi senin yolunda harcadım, ihtiyarlayınca beni yanından kovma. 


Kafası fesatla dolu bir yabancıyı görürsen onun kalbini kırmadan ülke dışına çıkar. Onu cezalandırmana gerek yok, kötü huyu ona düşman olarak yeter. Eğer ana vatanı İran ise onu başka ülkelere gönderme. Başkalarının başına bela salmaya bakma, kendi memleketinde onun icabına bak. Sonra gittiği yerlerde, “Böyle serserileri çıkaran ülkeyi Hak harap etsin” diye beddua ederler. 


İş verirken varlıklı adamlardan seç. Müflis (batakçı) cezadan çekinmez, sultandan korkmaz. Sultan onu mahküm etse eline ne geçer? Ona ne söylesen başını eğer, feryat ve figâna başlar. 


Bir memur çığırdan çıktı mı ona hemen bir müfettiş göndermek gerekir. Eğer bu da onunla bir olursa ikisi de işten çıkarılmalı. Emanetçi, asıl Allah Teâlâ'dan korkmalı, sırf senden korkan emine (mutemet) güvenme. O, Hudâ'dan korkarsa emindir, cezadan korkan emin değildir. İşi bizzat kendin elinde tut, hesabını bil yoksa rahat edemezsin. 
Çünkü emin diye görev verdiklerinin çoğu güvenilir olmayabilir. 


Eskiden beri dost olan iki kişiye aynı yerde görev vermek doğru değildir. Belki uyuşup el ele verirler; biri hırsızlık yapar öbürü ona perde olur. Hırsızlar birbirlerinden korkup çekinirse kervan yanlarından sağ salim geçer. 


Birinin görevine son verirsen onu çok fazla sıkma, suçunu bir süre sonra bağışla. Ümit besleyen bir kimsenin istediğini vermek, mahpusu affetmekten daha iyidir. 


Bir kâtip işinden uzaklaştırıldığı zaman geleceğinden ümitsiz olmasın. Âdil hükümdar, emri altındakileri, ancak oğlunu cezalandıran bir baba gibi cezalandırmalı. Baba evadını bakarsın döver bir de bakarsın yaşını silerek sever. 


Yumuşaklık gösterirsen düşman sertelir. Çok sertlik de seni dostundan eder. Orta yolu tut, cerrah gibi yarayı hem kes hem sar. 


Padişahım, güzel huylu, yiğit gönüllü ve lutufkâr ol. 
Sen halka ver, Hak da sana bol bol versin. 


Kimse bu cihanda bâki değildir, iyi namın varsa burada ancak o kalır. Ama köprü, mescid gibi hayır yapanlar öldükten sonra da yaşar. Bir hayır yapmadan koyup gitmişin, gidersen ardından kimse bir Fâtiha yollamaz. 


İyi nam bırakmak istiyorsan, iyilerin adını hayırla yâdet. 
Geçmiş sultanlardan ibret alarak, adaleti sağlamak için gayret göster. Onlar da aynı senin gibi saltanat sürdü, ancak ölüm hepsini sildi süpürdü. Bunlardan iyi nam bırakanlar olduğu gibi zevk ve safa sürüp halkı inciterek her şeyi bırakıp öbür dünyaya göçenler de vardır. 


Birinin başkasının aleyhine söylediği sözü dinleme, araştırıp incelemeden hemen doğrudur deme. Özür dileyenin sözüne inan, biri senden aman dilerse ver. Bir suçlu sana sığınırsa ilk suçu yüzünden hemen onu öldürmen doğru olmaz. Bir defa öğüt ver, kulak vermezse kulağını bük, hapse mahküm et. Bunlarla yola gelmezse bırak uğurlar ola, cezasını çeksin. 


Bir suçluyu cezalandırırken derin derin düşün, birden hüküm verme. Bir elmas parçasını kırmak kolaydır, fakat kırılan parçaları bir araya getirip eski haline koymak imkânsızdır. 


14. HİKÂYE: PADİŞAHIN TEDBİRLİ DAVRANMASI 


Umman denizinden bir derviş geldi, sahile çıktı. Yıllarca seyahat etmiş, Arap, Acem, Türk ülkelerini görmüş, büyük küçük birçok kimseyle görüşmüş, bilgi, söz sohbet öğrenmiş, mükemmel bir insan olmuştu. 


Vücudu güçlü kuvvetli, her şeyi yerinde yalnız cebinde parası yoktu. İki yüz parça yama vurduğu bir hırkası vardı, onun içinde kendisi de kav gibi kavrulmuştu. 


Bu derviş sahilde büyük ve güzel bir şehre geldi. Burada iyilikle anılmayı düşünen büyük padişah hüküm sürüyordu, o, dervişleri sever ve onlara çok hürmet ederdi. 


Padişahın hizmetçileri dervişi hamama ve berbere götürdüler. Derviş güzelce giyindi kuşandı. Padişahın huzuruna girince yere eğilerek saygı gösterdi, şöyle dedi: 


“Ey adalet tahtında oturan, hükmün yürüsün, devletin daim olsun.” Padişah sordu: 

“Hoş geldiniz, hangi rüzgâr attı, nereden geliyorsunuz? Bizim ülkemizde güzel çirkin ne gördünüz, önce bunları öğrenmek isterim.” 


Derviş şöyle cevap verdi: 
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“Ey cihanın âdil sultanı! Ülken gibi ikinci bir ülke daha bulunmaz. Bu güzel yurdun her yerini gezdim, memnun olmayan bir kişi görmedim. Bir padişaha saltanat şerefi olarak, kimsenin gönlünün kırılmasına rıza göstermemesi yeter. Şarap içip sarhoş olana da rastlamadım, meyhanelerin kapısı kapanmış, sarhoşlar harap.” 


Derviş sanki etek dolusu inci saçar gibi çok beliğ konuşuyordu. Sözleri sultanı hayran bıraktı ve yanına oturtarak ihsanda bulundu. Padişah her sorduğu soruya doyurucu cevaplar aldı. Padişahın gönlünden adamı vezir yapma düşüncesi geçti. Fakat halkı kendisine güldürmemek için bunu zamana bırakmaya ve onu önce bazı işlerde denemeye karar verdi. 


Padişah doğru düşünüyordu. Deneyimsizlere iş ısmarlayan kişi sonunda çok pişman olur. Nitekim hâkim kararını etraflıca düşünüp yazarsa uzun süre ağzının tadı bozulmaz. Önce okun hedefini düşünmek gerekir, ok yaydan çıktıktan sonra neye yarar? 


Hz. Yusuf bile Mısır'a seneler sonra aziz olabildi. Bir kişiyi iyice tanımak çok uzun zaman ister. Hükümdar onun huyunu suyunu iyice öğrendikten sonra onun temiz bir insan olduğunu anladı. Sözleri mantıklı, insanların değerini ölçebilen, temiz, iyi ahlâklı bir kişi olduğunu anladı. Ona başvezirinin de üstünde bir görev verdi. 


Adam ülkeyi çok güzel idare ediyor, doğru konuşuyor, dürüst hareket ediyordu, hiç kimse ondan şikâyetçi değildi. Herkes onun idaresinden son derece memnundu. İşler düzene girmişti. Hasetçilerin kötülemeleri için en küçük bir sebep yoktu. Çünkü dürüst adam bakır leğen, fenalık arayan da karınca gibidir. Karınca ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bakır leğene gedik açamaz. 
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Padişahın güneş yüzlü iki kölesi vardı. Bunlardan biri hüri diğeri ise peri gibiydi. Biri güneş diğeri ay gibiydi. Bunlar dervişin de hizmetini görüyorlar, ilim ve marifet sahibi hünerlerinden ve tatlı sözlerinden etkileniyorlardı. Güzel ahlâkı yüzünden onu seviyorlardı. Git gide dervişin de gönlü onlara akmaya başladı. Ama bu temiz, nezih bir sevda idi, cemallerine âşık olmuştu, onların yüzünü görmeden gönlü rahat edemiyordu. 


Ey arkadaş sana tavsiyem, eğer şerefin, izzetin yüce kalsın istiyorsan parlak yüzlülere gönül bağlama, arada bir kötülük olmasa bile senin sevgine ve saygınlığına zarar getirebilir. 


Eski vezir bu halleri sezince gidip padişahı bunlardan haberdar etmek için şunları söyledi: “Aslını neslini bilmediğimiz bu adam saray halkının adını da kötüye çıkardı. 
Zaten seyyahlar laubali yaşar, mülk ve devleti kendine iş edinmez. Kölelerinizle adamın başı hoşmuş, size hıyanet ediyormuş. Böyle soysuz, aşağılık bir dervişe padişahımızın vezirliği yakışmaz. Bu, saltanatınıza leke getirir. Padişahım, sözlerim ne zan ne de tahmindir, söylediklerim tamamen gerçektir. İşin.dahası var. Senin kölelerinle sarmaş dolaş olmuş. Sözlerimde yalan yok, isterseniz bir de siz araştırın.” 


Olayı öyle bir anlattı ki, sultanın sabredecek hali kalmadı. Hasetçilerin eline küçük bir tutamak geçmeye görsün. Habbeyi kubbe yaparlar, büyüklerin kalplerini ateşe verirler. Yangın çoğunlukla çer çöpten çıkar, sonra asırlık ağaçları yakar. 

Bu sözler padişahı çok öfkelendirdi, ateşte kaynayan tencereye döndü. Önce çok büyük hiddet gösterdiyse de aklı, öfkesine galip geldi ve şöyle düşündü: “Bir insanın 


sve’ 


nimetle besleyip büyüttüğün, senin aman okunu tutan 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kimseyi okla vurman ne kadar çirkindir. Onu denedikten sonra başvezirliğe getirdin. Onu o yüksek dereceye sen çıkardın. Şimdi suçunu araştırmadan hasmının sözleriyle öldürtmen doğru mu?” . 


Sultan bu fikrini gönlünde sakladı, incelemeyi zamana yaydı. Ey akıllı kişi! Gönül sırlar için zindandır, sır söylenince kaçar gider, zincir vuramazsın. Padişah inceden inceye bir yandan araştırmaya başladı. 


Bir gün padişahın huzuruna derviş girdi, köle bir işle meşguldü. Dervişle köle gözle selâm alışverişinde bulundu. Dervişin bakışı, kölenin gülümseyişi aradaki ilişkiyi gösteriyordu. Çünkü iki sırdaş için dille selâmlaşmaya gerek yoktur, onlar dilsiz de birbirleriyle konuşup anlaşabilirler. 
Güzele bakmaktan gözler hiç usanmaz. Bir hasta Dicle'yi hep içse kanmaz. 


Padişah, dervişle köle arasındaki bu ilişkiyi görünce artık onun da vezirin suçluluğuna kanaati geldi, bu hal onun kanına dokundu, öfkesi arttı, fakat öfkesine mağlup olmadan nefsini zorlayarak, dervişe yavaşça şöyle dedi: 


Ey hilekâr! Ben seni ahlâklı biri sanıp devlet sırlarını sana emanet etmiştim. Halbuki sen serseri aptalın biriymişsin. Şimdi anladım ki haksız bir ün kazanmışsın. Ama kabahat bende; çünkü seni iffetli, kâmil bir kişi sandım. 
Senin gibi kötü yaratılışlı birini sarayda alıkoymakla hıyanetini teşvik etmiş oldum. 


Zeki adam başını kaldırarak anlayışlı hükümdara şöyle cevap verdi: 


Benim eteğim günahtan temiz olduktan sonra beni ne düşman korkutur ne de siz. Aklımdan bile geçmeyen böyle şeyleri yaptı diye kim uydurdu bilmiyorum. Padişah: 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Sana söylediklerimi şahitler yüzüne söylesinler mi? 
Bunları anlatan eski vezirdir. Senin de söyleyeceklerin varsa bana bildir. Vezir gülerek parmağını ısırdı ve dedi: 


Sultanımız boşuna üzülmüştür. Kıskanç bir adam beni kendi makamında görür de hakkımda iyi şey söyler mi? Sizin beni ona tercih ettiğiniz gün onu düşman bellemiştim, o da bana yaman bir düşman olmuştu. Onun zilleti benim izzetim olmuştu çünkü. Onun bu düşmanlığı çok doğal. 
Sultanım, bir temsilim var onu dinledikten sonra kararınızı verirsiniz. 


15. KONUŞMA: TEMSİL 


Hangi kitapta okuduğumu hatırlayamıyorum: Biri şeytanı bir yerde görmüş, bakmış ki endamı düzgün, siması güzel, yüzünden nurlar saçıyormuş. Adam şeytana: 


“Gerçekte İblis sen misin? Bu kadar güzellik ancak meleklerde olur. Sende bu kadar güzellik varken ressamlar niye seni hep çirkin resmediyor? Seni herkes korkunç bir şey sanmış, şimdi anlıyorum ki aldanmışlar. Kilise, hamam ve köşk gibi yerlerde gördüğüm resimler nerede bu neredel...” 


Bunu işitince İblis ağlayarak soruyu sorana demiş ki: 


“Gördüğün resimleri benim sanma. Onları yapanların kim olduğunu bir düşün. Cennette kökünü kazıdığım insanın evladı değil mi?” 


Padişahım, benim de izzetim şerefim var. Ne çare ki, düşmanım olan hasetçinin çok dar bir yüreği var. Öyle bir vezir ki, derdi benim yüzümdendir. Siz bana itibar edince onun şerefi kırıldı. Ondan fersah fersah uzaklaşmalıyım. 
Ama buna rağmen sultanım hesap soracakmış, bundan endişe etmiyorum, eminim ki gerçek ortaya çıkacak. 
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Muhtesip* denetim için dolaşırken korku duyanlar terazilerinde dirhem taşı noksan olanlardır. Benim kalemimden çıkan yazı doğru olduktan sonra tenkitçi bana ne yapabilir, isterse bir ordu gelsin. Padişah, vezirin bu sözleri karşısında şaşırdı, sözünü keserek ona şöyle dedi: 


“Uzun lafın lüzumu yok. Suçlu riyakârlıkla, dilbazlıkla, kurnazlıkla suçundan kurtulamaz. Haydi bunlarda düşmanın vebale girmiş olsun, kendi gözümle gördüğüm hale ne diyeceksin? Sarayda şu bir yığın insana bakmayıp da şu iki köleye gözünü dikmene ne demeli?” Vezir şöyle cevapladı: 


Ey devletli sultan! Felek senin muradınca deveran etsin. Bu söz doğrudur, gerçeği saklamak olmaz. Fakat eğer dinlersen bunda bir incelik var, ben açıklayayım, sen kararını ver. Fakirlere iyice bir dikkat edin, zenginlere hep hasretle baktıklarını görürsünüz. Benim de geçliğim elimden uçtu gitti, hayatım oyun ve eğlenceyle boşa geçti. Ben de çok önceleri bunlar gibi gürbüz ve güzel bir delikanlıydım. 
Bir zamanlar ben bunlar gibi gül yüzlü idim, benim de billur kadar güzel endamım, gece renginde kıvırcık saçlarım vardı, bakın bugün zaman beni ne hale soktu. Şimdi saçım pamuk, vücudum hastaya benzedi, anlaşılan artık kefenimi dokumalıyım... Vaktiyle ağzımda kerpiçleri gümüşten bir duvar gibi inci dişlerim dururdu. Şimdi söz söylerken gevşek, yıkılmaya yüz tutmuş (kağşak) bir köprüye ne kadar çok benzer. Ben bu kölelere baktıkça, boşa geçen günlerimi hatırlıyorum, bunları hiç düşünmeyeyim mi? Geçmişe hasret duymayayım mı? Bilgin vezirin sözleri sona erince padişah: 


“Bundan daha güzel ve anlamlı söz olmaz. Fesahat da belâgat da işte bu kadar olur. Böyle akıllıca, mantıklı özür bulabilenin güzellere bakması câizdir. İyi ki aklımı kılavuz edindim, yoksa düşmanın sözüne uyarak biçareyi kırmış 


9 Hesap soran devlet görevlisi. 
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olacaktım. Öfkeyle silaha sarılan, çoğunlukla yaptıklarından pişman olur. Sakın garazkârın sözüne kıymet verme, yoksa pişman olursun.” 


Padişah bu vezirin şerefini, mevkiini ve servetini artirdi; hasmı olan eski veziri cezalandırdı. Bu akıllı, bilgili vezirin makul ve mantıklı kararları ve idareciliği sayesinde padişahın namı bütün ülkeye yayıldı. Uzun zaman adaletle hükmetti, ölümünden sonra da iyi bir adla anıldı. 


Böyle dindar padişahlar din gücüyle saadete ermişlerdi. Ben şu zamanda Sa'd oğlu Ebü Bekir'i saymazsak artık bu tür padişahlar görülmüyor. 


Ey padişahım, sen tuba ağacı gibi bir yıllık yola gölge verirsin. Talinimden hep devlet kuşunun gölgesinin başıma düşmesini isterdim. Fakat aklım da şöyle diyordu: “Sana devlet kuşu mutluluk vermez, ikbal istiyorsan bu gölgeye sığın.” Hak Teâlâ'ya şükürler olsun, bu gölge bütün halkın başına konmuş. Ey âdil sultan, bu mübarek gölgen üstümüzden bir an bile eksik olmasın... 


Birini öldürmeden önce yapılacak en doğru şey ona öğüt vermektir, yoksa kopmuş başı yeniden yerine eklemek mümkün olmaz. Önemli işlerde uzun uzun düşünmek gerekir. Özellikle padişahlar halkın işlerinden rahatsızlık duymamalı, tahammüllü olmalıdır. Gururla dolu olan bir başa, padişahlık tacı haram olmalıdır. 


Ben,“Padişah, kavgada, savaşta cesur olmalı” demiyorum; “Gazaba geldiği zaman aklı başında olmalı, sabırlı olmalı” diyorum. Temkinli, sabırlı, aklı başında olan kişiler tahammüllü olur. Fakat bu akıl öfkeye mağlup olan akıl değildir. Öfke askeri siperden hücum edince ortada ne insaf ne merhamet ne din ne takva kalır. En büyük şeytan gerçekten gazaptır, çünkü melekler bile onun şerrinden kaçar. 
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Dinen yasaksa su içmek bile -mesela oruç tutanın su içememesi gibi- hatadır. Ama kanuni olursa kan dökmek bile uygundur. Birinin öldürülmesine kanunen karar verilmişse onu öldürmekten çekinme. Eğer öldürülenin çoluk çocuğu varsa onları esirge ve rahat tut. Günah öldürülenindi, o, cezasını çekmiş oldu, çoluk çocuğunun ne günahı var? 


Gücün, kuvvetin, ordun ne kadar güçlü olsa da, ortada bir sebep yokken başka bir ülkeye saldırmanın anlamı yoktur. Düşman, kalesine girer kurtulur, olan senin suçsuz günahsız halkına olur. 


Hapistekilerin durumlarını gözden geçir ki, içlerinde suçsuzlar da bulunabilir. 


Ülkende bir yabancı tüccar ölecek olursa, malına el uzatmamak gerekir; eğer uzatacak olursan bu alçaklık olur. 
Sonra çocukları, yakınları arkasından ağlaşırken senin için şöyle söyler: 


“Zavallı babamız gurbet ellerde kaldı, mallarını bütün, zalimler aldı.” Yetimlerin kırık gönlünün âhından, göz yaşından sakın. 


Elli yılda kazanılmış nice büyük namlar vardır ki, küçük bir hata, kötü bir şöhret onu yok eder. 


Şöhretinin sürekli olmasını isteyen kimseler halkın malna zarar vermemelidir. Söz gelimi, bütün cihanın padişahı da olsa gözü halkın malında olan, dilenci demektir. 


Özgür ruhlu kimse açlıktan ölse de bir zavallının malına elini uzatmaz. 
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Şöyle bir şey işittim: Âdil bir hükümdar içi dışı astardan yapılmış bir kaftan giyiyormuş. Ona, “Bu sana yakışmaz, kıymetli kumaştan bir kaftan diktirmen gerekir” demişler. 
Hükümdar bu söze şöyle bir cevap vermiş: “Bu kadarı benim için yeterli, bundan fazlası saltanat ve süs olur. Ben süslü giyinmek ya da tahtımı bezemek için halktan vergi almıyorum. Kadınlar gibi süslenecek olursam, düşmanları erkekçe nasıl defederim? Benim daha bir sürü ihtiyacım var, hazine yalnız bana mı çalışsın?” 


Hazine saltanat ve keyfimiz için değil asker ve silah içindir. Askerin gönlü hoş tutulmazsa sınırlar bomboş kalır, korunmaz. 


Köylünün eşeğini düşman ya da hırsız alıp götürecek olursa hükümdar ondan ne hakla vergi alabilir? Hem malı çalınsın hem de bâc (vergi) versin, bu taç ve tahtın ne önemi kalır? 


Düşkünlere yüklenmek, insanlığa yakışmaz, karıncanın önünden taneyi ancak alçak kuş kapar. 


Halk ağaca benzer, eğer güzelce yetiştirirsen istediğin gibi meyve sebze verir, sen de onlardan yararlanırsın. 
Onun kökünü kazıyıp dalını budağını kesmemelisin, böyle yanlışlık yapacak olursan, başkasına değil yalnızca kendine zarar vermiş olursun. 


Hâkimiyeti altında bulunanlara iyi davranan, geçliğinden ve talihinden yarar sağlar. Onlar bedbaht ve perişan olurlarsa, yapacakları bedduadan korkulur. Bir yerin alınması sulh yoluyla mümkünse savaş yapmadan ve hiç kimsenin burnunu kanatmadan oraya gir. Yiğitlik üzerine andolsun ki, yeryüzü saltanatı bile bir damla kan akıtmaya değmez. 
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18. HİKÂYE: CEMŞİD'İN ÇEŞME KİTÂBESİ 


Cemşid'in!9 bir çeşmenin taşına şunları yazdırdığını işittim: “Kim bilir buradan ne kadar insan su içti, dinlendi ve gözlerini kapar kapamaz dünyadan gitti. Biz de gücümüzle baştan sona cihanı zaptettik, fakat kabre beraber gidemedik. Dünyaya her gelen gitti, herkes ne ektiyse onu biçti. Dünyada iyi ya da kötü bir namından başka bir şey kalmadı.” 


Galip geldiğin bir düşmanı öldürme, çünkü yenilmek ona zillet için yeter. Bırak zilletiyle yaşasın varsın, elini onun kanına niye buluyorsun? 


19. HİKÂYE: DÂRÂ ile AT ÇOBANI 


Dârâ bir avın peşinden at sürüp çok uzaklara düşmüştü. Bir adamın kendine doğru koşarak geldiğini görünce, afallayarak, “İyi bir adama benzemiyor, olsa olsa benimle savaşmaya gelen bir düşmandır, şunu bir okla avlayıvereyim” dedi. Onu yere sermek niyetiyle yayını çekti, okunu koydu. Bunu gören çoban korkuyla seslendi: 


“Aman yapma, ben ne hırsız ne de bir düşmanım. Ey İran ve Turan'ın ulu hakanı, feleğin kem gözü senden ırak olsun! Vurmak istediğin bir at çobanıdır. Saray atlarını güden bir çoban.” Dârâ'nın o anda korkusu gitti. Güldü, “Pek korkmuştum doğrusu, sana da talihin yâr oldu, yoksa şimdi yerin altında olacaktın” dedi. Çoban da gülerek şöyle söyledi: 


“Efendim, nimetin sahibinden öğüdü esirgemek doğru olmaz, onun için size bir iki öğüdüm var: Bir padişah için dostunu düşmandan ayırt edememek büyük bir kusurdur. 
Büyüklük, küçükleri bilmek, tanımakla olur. Siz beni kaç 


10 Cemşid: İran'da hüküm süren Pişdadiyan sülalesinin dördüncü ve en 
büyük hükümdarı. Şarabın icadı buna isnat olunur. 
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defa gördünüz, sürüyü, otlağı sordunuz. Şimdi beni düşman sanıp bana yaman gözle baktınız, az kaldı beni vuracaktınız. Halbuki ey namlı hükümdar, ben çoban olduğum halde bin atı birer birer tanırım. Çobanlığım akılla düşünceyledir. Siz de kendi sürünüzü böyle tanıyın.” 


Bir memlekette sultan bir çoban kadar düşünmezse o yerde emniyet ve huzur kalmaz, saltanatın sarsılmasından korkulur. 


20. KONUŞMA: PADİŞAHLAR HALKIN 
AHVALİNİ BİLMELİ 


Padişahım, sen göklerde taht kurarsan, yatağının perdesi Zühal yıldızına bitişik olursa yerdeki şikâyetleri nasıl duyacaksın. Öyle hafif uyumalısın ki, haksızlığa uğrayan birinin feryadı kulağına değsin. Mademki devir senin devrindir, yapılan zulüm de senin zulmün demektir. Söz gelişi, bir köpek birinin eteğini yırtarsa ondan köpeğin sahibi sorumludur. 


Sadi, söz söylemekte çok cesursun, kılıç elindeyken öğüt kapısın aç, doğrulardan ne biliyorsan söyle. Ne rüşvet alıyorsun ne de gönül aldatıyorsun. Hırsa kapılırsan hikmetli şeyler söyleyemezsin, tamahkârlığı bırak sözlerini serbestçe söyle. 


21. HİKÂYE: YOKSULUN PADİŞAHA SÖZLERİ 


Irak'ta zalim bir hükümdar vardı. Bir gün yoksul birinin, sarayın kemerinin altında şöyle dediğini işitti: 


Padişahım, madem sen de bir kapıya muhtaçsın, öyleyse kapındakilere ikram et. Gönlünün huzursuz olmasını istemiyorsan dertlilerin ıstıraplarını dindirmelisin. Mazlumların âhı ve gönül kırıklığı bir hünkârı tahtından kaldırır atar. 
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Bir garip dışarıda güneşin altındayken, sen öğle vaktine kadar hareminde rahatça yatarsan, bu ona, “Sen sıcakta yan!” demektir. Padişahtan adalet isteyip de alamayanın hakkını yarın Allah Teâlâ mutlaka alacaktır. 


22. HİKÂYE: ESKİ HÜKÜMDARLARIN 
HALKINI KORUYUP GÖZETMESİ 


Akıl ve irfan sahibi büyüklerden biri Ömer b. Abdülaziz ile ilgili şu hikâyeyi anlatır: 

Abdülaziz oğlu Ömer'in par par yanan bir elmas yüzüğü vardı, karanlıkta güneş gibi parlardı. Kuyumcular ona bir türlü değer biçemiyorlardı. Dünyayı aydınlatan o yıldızı geceleyin, gündüz aydınlığından yapılmış bir inci sanırdın. 


Bir sene dehşetli bir kıtlık oldu; ahalinin dolunayı andıran yüzleri açlıktan hilâle döndü. Halkı böyle perişanken temiz bir vicdan nasıl rahat eder? Halkın ağzı zehir gibi acıyken kendisi tatlı su içen vicdansız sayılır. Ömer b. 
Abdülaziz, halkın rahat ve huzurunun kaçtığını görünce, kendisi de rahatsız oldu, fakirlere ve yetimlere acıdı. Emir vererek yüzüğü sattırdı, fakir ve yoksullara dağıttı, fakat o para onlara ancak bir hafta yetti. 


Büyük küçük, Ömer'e, “Böyle bir yüzük bir daha ele geçer miydi?” diyerek ileri geri konuşmaya başladılar. 


O kerem sahibi Ömer, yanan mumdan düşen taneler gibi göz yaşı dökerek onlara şu cevabı verdi: “Şehir halkı yoksulluktan yanıp kavrulurken hükümdarın ziynetlenmesi çirkin değil midir? Ben kaşsız yüzük de taksam olur, yeter ki milletin kaşı eğilmesin.” 


Kendini unutup halkın rahatını kendinden üstün tutan bahtiyarlara ne mutlu! Hüner sahipleri başkalarının gamını çekmekten kendi saadetine bakamamışlardır. 
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Eğer bir ülkede padişah rahat yatıyorsa, orada fakirlere rahat yoktur. Padişah uykusuz kalırsa, halk rahat rahat yatabilir. 


Bu söylediğim güzel hasletler çok şükür Atabeg Ebü Bekir'de vardır. Artık kimse Pars ülkesinde, ay yüzlü güzellerin endamından başka fitne alameti göremez." 


23. HİKÂYE: MECLİSTE OKUNAN BEYİTLER 


Dün gece bir mecliste bulunuyordum, orada okunan şu birkaç beyit bana pek hoş geldi: 


Hayatımda yaşadığım en mutlu gündü. Çünkü ay yüzlü yarim kucağımdaydı. 


Onun gözlerini uyku sarhoşu görünce: Ey selvi boylu dilber, nergis gözlerinden uykuyu defet, güller gibi açıl, bülbül gibi öt. Ey zamanın fitnesi, uyuma da şu la'l renkli şaraptan bir kadeh daha ver. 


Uyku mahmuru gözleriyle beni süzen sevgilim bana şöyle söyledi: Dikkat et, bana hem fitne diyorsun, hem uyuma diyorsun,'? aydınlık görüşlü sultanımızın zamanında kimse fitneyi uyanık göremez ki! 


24. HİKÂYE: TEKLE'YE VERİLEN ÖĞÜTLER 


Eski padişahlardan şöyle bir hikâye anlatılır: Tekle! 
kardeşi Zengi'nin yerine tahta geçmiş, onun hükümdarlık döneminde millet hiç incinmemiştir. Yalnız bu durum bile bir padişah için ne büyük bir meziyettir. 


11 Dünyada fitnenin çoğalması kıyamet alametlerindendir. Fitneci sevgilinin 
ayağa kalkması.eski metinlerde kıyametin kopmasına benzetilmiştir. 

12 “Fitne uykudadır, uyandırana Allah lânet etsin” anlamındaki hadise işarettir. 

13 Tekle: Önce Selçuklular'a daha sonra Hârizmşahlar ve Moğollar'a bağımlı olarak Fars'ta hüküm süren Salgurlular'ın 1161-1178 yılları arasında yönetimde bulunan üçüncü atabegi. 
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Bir gün gönül ehli birine şöyle söylemiş: Ömrüm hevâ ve heves ile boşa geçti. Bu mülk, bu saltanat geçicidir, dünyalıktır; şu halde asıl saltanat sürenler, mutlu olanlar, dervişler, yani fakirlerdir. Kalp huzuru ile ibadet edebilmek için, saltanatı terkedip geriye kalan şu üç beş günü ibadet ve taatle geçireyim. 


Gönül ehli kişi bu sözleri işitince, içi daraldı, sinirlendi ve ona şöyle cevap verdi: 


Tarikat, halka hizmetten başka bir şey değildir. İbadet yalnız hırkayla, tesbihle, seccadeyle olmaz. Elindeki fırsat büyük bir fırsattır. Saltanat tahtında otur da yine güzel ahlâkınla derviş ol, samimiyet ve içtenlikle işine sarıl, böyle saçma sapan, boş fikirlerin peşine düşme. Doğruluk ve sebat senin kılavuzun olsun. Bu yolda laf etmek değil, adım atmak gerekir. Fiiliyat olmadıktan sonra lafın ne önemi var? 


Kalp safasını elde etmiş büyükler, işte böyle, kaftanlarının altına hırka giymişlerdir.'* 


25. HİKÂYE: RUM HÜKÜMDARIYLA BİLGİN 


Şöyle işittim: Rum hükümdarı ilim sahibi, iyi bir zatın huzurunda ağlayarak durumundan şöyle dert yanmış: Ülkemi hep düşmanlar aldı, elde bir şehirle bir kale kaldı. Çok çalıştım, benden sonra oğlum hükümdar olsun istedim, fakat ümitlerim boşa gitti. Beni emellerimden uzaklaştırdı. Şimdi soysuz düşman fırsat buldu, irademin pençesini büktü. Bilmiyorum kimden yardım umayım. Buna ne gibi tedbir alayım, ne çare bulayım? Üzüntüden vücudum da yıprandı, ruhum da... 


14 Kaftanın altına hırka giymek: Zengin ve varlıklı olduğu halde, yoksul gibi 
derviş gönüllü yaşamak. 
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Bilgin, hükümdarın bu sözlerine sinirlenerek şunları söyledi: Önce ağlayacaksan şu zayıf aklına ağla! Sonra yanacaksan kendi derdine yan; çünkü ömrünün çoğu ve en iyi yılları geçmiş, ölüme yaklaşmışsın. Kalan ömrün için kalanlar sana yeter. Sen öldükten sonra başkalarına kalacak olduktan sonra bir şehir bir kale çok bile sana. Sen gittikten sonra dünya başka birinin yeri olmuştur. Oğlun akıllıymış ya da akılsız, onu sen düşünme, kendi düşünsün, kendi gamını kendisi çeksin. Şu dünya kılıçla zorla zaptedip korumak ve sonra bırakıp gitmek zahmetine değmez. Feridun, Dahhak, Cem gibi birçok Acem hükümdarı geldi geçti. Saltanatı zeval bulmayan oldu mu? Bâki olan ancak Allah Teâlâ'nın mülküdür. 


Hazine, hükümet, saltanat, pâye... Bunların hepsi sahibi ölünce kısa zamanda kıymetten düşecektir. Ancak bir kimseden cari bir hayır kalmışsa, onun ruhuna sürekli rahmet ulaşır. İyi nam bırakan da kurtulmuş, kendisi ölse de namı hayatta kalmıştır. Ona gönül erleriyle beraber yaşıyordur. 


Meyvesini yemek istiyorsan kerem ağacını iyi yetiştirmeye bak. Halka iyilik et ki, yarın ahirette o ihsanına göre makam alırsın. Kimin bu dünyada hayrı çoksa ukbada büyük derecelere kavuşur. İbadet ve taatte tembellik eden yarın mahşerde Allah Teâlâ'nın huzurunda mahcup olur, bir iş görmediği için O'ndan karşılık isteyemez. Bir iş görmeden karşılık istemek âdet değildir. Onun hakkı artık pişmanlık çekmektir. Çünkü o, fırın sıcakken ekmeğini pişirmemiştir. 


Başkaları harman kaldırırken zamanında tohum ekmeyip vaktini boşa geçirenler çok büyük pişmanlık yaşayacaklardır. 
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26. HİKÂYE: ZALİM PADİŞAH ve ZÂHİD 


Şam taraflarında akıllı bir kişi dağ başında kendisine bir yer edinmişti. Burası karanlık küçük bir yerdi, sabre- de ede kanaat hazinesi haline getirdi ve burasını bir saray kadar sevdi. Bu zat Hudadostu diye anılıyordu, insan süretinde fakat melek huylu biriydi. Büyükler ona hürmet gösterirdi; ancak o, kimseye minnet etmezdi. Ârif olanların en büyük isteği, ellerinin kimseye uzanmamasıdır. Onların nefsi de her şeyi ister, bıraksalar köy köy dilenir, gezer. 


Bu akıllı kimsenin bulunduğu memleketin sınırında bir uç beyi vardı. Zalimliğiyle karşısına çıkan güçsüz, zavallıların bileklerini bükerdi. Can yakıcı, merhametsiz, âcizlere musallat olan bir adamdı. Nerede zavallı bir âciz bulsa ma-Ina mülküne hemen el kordu. Zorbalık ve baskıyla herkesi ezmişti. Yani hiç kimsenin yüzü gülmüyordu. Halkın bir kısmı onun şerrinden kurtulmak için yurtlarını bırakıp gitti. 
Onun kötü şöhreti ülkenin her tarafına yayıldı. Yoksul, yaralı olan bir kısım insan ise mecburen orada kalmıştı. Bunlar da gece gündüz ona lânet ediyordu. 


Sen zulmün ulaştığı ülkelerde bir tek huzurlu kimse bulamazsın ve dudakların gülüp açıldığını göremezsin. 


Bu uç beyi ara sıra bu şeyhi ziyaret etse de ne hürmet görürdü ne de muhabbet. Hudadostu ona yüz vermezdi. 
Bu zalim, bir keresinde şeyhe şöyle dedi: 


Ey mübarek kimse, niçin benden yüz çevirip nefret ediyorsun? Bilirsin ki ben seni çok severim ve seninle dost olmak isterim. Buna rağmen senin düşmanlığın nereden geliyor? Şu ülkenin hâkimi değilim, ama bir derviş kadar da mı değerim olmasın? Beni başkalarından üstün tut demiyorum, ancak herkese nasılsan benimle de öyle olmanı istiyorum. 
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Bu sözleri dinleyen akıllı âbid öfkelenerek ona şu cevabı verdi: 


Halk senin zulmünden inleyip dururken ben seninle nasıl dost olabilirim? Sen benim dostumla düşman oldukça benimle dost olmana imkân yoktur. Ben seni yalandan seviyor görünsem ne olur? Biliyorum ki dostum seni sevmiyor. Benimle dost olmak isteyen kimse Hakk'ın sevmediği işleri bırakmalıdır. Eğer bana hüsn-i zan'ë besliyorsan gidip dostlarımın dostluğunu kazanmalısın. Dost gibi gelip benim elimi öpeceğine, git benim dostlarımı dost edin. 
Ben Hudadostu'yum, hiçbir zaman dostumun düşmanıyla dostluk yapamam. 


Halk ıstırap içerisinde iken, rahat rahat uyuyan o taş yürekli kimseye ben çok şaşarım... 


27. KONUŞMA: FAKİRLERİN GÖNLÜNÜ KOLLAMA 


Ey büyük adam, küçükleri zulmünle hırpalama; çünkü bu dünyanın düzeni hep bir kararda kalmaz. Zayıfı incitme, bir gün bakarsın o güç kuvvet bulur sen hiçe çıkarsın. Başkalarının ayağını kaydırıp durma, kimseyi yerinden etme. 
Bir gün sen de ayaktan düşünce âciz kalırsın. Düşmanı asla küçük görme, çünkü nice büyük dağlar küçücük taşlardan meydana gelmiştir. Görmüyor musun, karıncalar bir araya gelince aslanın başını nasıl belaya sokarlar? İbrişimin telleri kıldan incedir, birleşince zincirden geri kalmaz. 
Dostların gönüllerini kırmayıp onları hoş tutmak hazineyi doldurmaktan yeğdir. Halkın ıstırap çekmesinden hazinenin boş kalması daha iyidir. 


Kimsenin işini baltalama, yarın belki senin de onlara işin düşer. | 


15 Hüsn-i zan: Biri hakkında iyi bir düşünceye sahip olma. 
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Ey aziz insan, sen de bazı güçlü kimselerin sıkıntılarına katlan ki, bir gün gelir sen kuvvet bulursun, o zebun olur. 
İnatçı kişilerin şerrini iyilik ve cömertlikle gider. Himmetin kolu, kuvvetin elinden üstündür. 


Söyleyin mazluma, kurumuş dudakları gülsün: Bir gün gelecek, zalimin dişleri sökülecektir. 


Davulun sesiyle uyanan beyefendi, bekçinin geceyi nasıl geçirdiğini nereden bilsin. Kervan halkı yalnızca kendi yükünün kaygısındadır, sırtı yaralı merkebe nereden acısın. 


Diyelim ki sen düşkünlerden değilsin; fakat düşkün gördüğün zaman niçin duruyorsun? 


Sana bu konuda başımdan geçen bir olayı anlatayım da insanlığın nasıl kazanıldığına bir bak. Yeri gelmişken bunu atlamak doğru olmayacak: 


28. HİKÂYE: ŞAM'DA KITLIK 


Şam'da büyük bir kıtlık olmuş, öyle ki, âşıklar aşkı unutmuşlardı. Gökyüzü yeryüzüne çok cimri davranmış, ekinler, hurma ağaçları dudaklarını ıslatamadı, coşkun ırmaklar kurudu, öksüzlerin göz yaşından başka su kalmadı. 


Bacalardan tek tük görülen duman çaresiz dulların âhı idi, yoksa gökyüzünde duman namına bir şey yoktu. Ağaçların dalları meyvesiz, zenginler mecalsiz, fakirler çıplaktı. 
Pazısı kuvvetli olanlar güçten kesilmişlerdi. Ne dağlarda yeşillik ne bağlarda balçık vardı. Yeşillik namına var olanları çekirgeler, çekirgeleri de halk yemişti. O günlerde bir dostum bana uğradı, çok düşünceli, zavallı bir deri bir kemik kalmıştı. 
Şaşırdım, çünkü o güçlü kuvvetli, hali vakti yerinde, makam mevki sahibiydi, her şeyi tamdı. Kendisine dedim ki: 


Azizim, bu ne cansızlık, nereden geldi size bu dermansızlık? 
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Bana çok sert bir tavırla: “Senin aklın mı dar? Bunu sormaya gerek var mı? Şu sıkıntılı hali görmüyor musun, meşakkat ve sefalet son haddine varmış. Ne gökten yere rahmet iniyor, ne yerdekilerin âhı göğe çıkıyor...” 


Ona cevap olarak: 


“Öyle ama sizin korkmanıza gerek yok ki, panzehiri olan, zehirden korkar mı? Yokluk yüzünden ölenler olsa da tokluktan ölen de yok ya. Senin her şeyin var, başkaları yokluktan harap olsa bile sana ne? Kaz tufandan korkar mı?” dedim. İyi bir âlim olan dostum, bana çok anlamlı bir biçimde baktı ve şöyle dedi: “İnsan sahilde bile olsa dostları denizde batarken rahat edemez. Benim yüzüm sanma ki gıdasızlıktan sarardı, onu sarartan fakirlerin ıstırabıdır. 
Akıllı adam ne kendi bedeninde ne de başkalarında yara görmek ister. Allah'a çok şükür kendim muhtaç değilim, fakat bugün bütün bir memleket aç. Yaram yok ama başkalarında yara görünce vücudum titriyor. Hastanın başında bekleyen sağlıklı kişinin keyifli olması mümkün mü? Fakirler, miskinler aç olunca benim her yediğim lokma zehir kesilir. Dostları hapishanedeyken bir kimse güllük güneşlik bir bahçede nasıl eğlenebilir?” 


29. HİKÂYE: BAĞDAT'TA YANGIN 


Bir gece halkın yanık yüreğinden çıkan bir âh, yangın halini alarak Bağdat'ın yarısını yakmıştı. O esnada biri, “Çok şükür, bizim dükkâna zarar gelmedi” diye seviniyordu. Ona dünya görmüş biri şöyle karşılık verdi: “Ey akılsız adam! Sen yalnızca kendini mi düşünürsün? Demek ki siz bir kenarda olsanız da koca bir şehir yansa gam yemezsiniz.” 


İnsanlar açlıktan karınlarına taş bağlarken, bir kimse eğer taş yürekli değilse karnını dolduramaz. Fakir kan 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yutarken zenginin boğazından nasıl lokma geçer, anlayamam. Hastanın başında duran kimseyi sağlıklı sanma, çünkü o da hastası yüzünden üzüntüyle kıvranmaktadır. 


Vicdan sahibi yolcular konaklayacakları yere varsalar da yolda kalanlar gelip yetişmeyince uyuyamazlar. Diken taşıyanın merkebi çamura battığı zaman insaflı hükümdarın gönlü mustarip olur. 


Mutlu olmak isteyen kavrayışlı bir kimse için Sadi'nin bir sözü bile kâfi gelir. Sen de eğer kulak verirsen şu kadarı yeter: Diken ekersen gül toplayamazsın. 


30. KONUŞMA: ADALETİN YARARI, ZULMÜN SONU 


Halkına zulmeden Acem şahlarından haber vereyim mi? Ne sultanlıkları ne saltanatları kaldı ne de köylülere yaptıkları zulüm. Cihan duruyor, fakat herkes yaptığı fenalığın vebalini de yüklenip gitti. Ne mutlu o âdil sultanlara ki, mahşer günü arşın gölgesinde olacaklardır. 


Allah bir topluma iyilik murat ederse onlara anlayışlı, adaletli bir hükümdar verir. Bir memleketi viran etmek isterse saltanatı bir zalimin eline verir. Zalim hükümdar Allah'ın gazabı demek olduğundan âkil kişiler ondan sakınıp Hakk'a sığınırlar. 


Ey sultanım! Her nimeti Allah'tan bil ve O'na minnettar ol. Şükrü yerine getirilmeyen nimet elinden gider. Eğer bu mülke ve mala şükredersen bitip tükenmeyen varlıklara erişirsin. Hükümdarken zulmeden kıyamet günü dilenciler gibi yerlerde sürünür. Halk zalim yöneticiler elinde inlerken hükümdara gece uyumak haramdır. 


Halkı, bir hardal tanesi kadar olsun incitme. Çünkü halk bir sürü ise, sultan da onun çobanıdır. Çoban olan 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sultan sürüsüne eziyet ediyorsa o, çoban değil canavardır, illallah öyle çobandan! Hangi hükümdar ki, zulme sapmış halka kötülük yapmıştır, onun akıbeti çok kötü olacaktır. 
Zulmün devamı yoktur, geçer gider, fakat o zalimin adı hep lânetle anılır, kötü şöhreti yıllarca üstünde kalır. Arkandan lânet edilmesini istemiyorsan, iyi ol ki, kimse senin için kötü şeyler söylemesin. 


31. HİKÂYE: BİRİ ÂDİL DİĞERİ 
ZALİM İKİ ŞEHZADE 

Büyük bir hükümdarın iki oğlu vardı. Her ikisi de ordu idaresini bilen, iyi kılıç kullanan, bilgili, güçlü kuvvetli kimselerdi. Hükümdar her ikisini de liyakatli görerek ülkeyi iki kısma ayırdı, kendisi öldükten sonra kargaşa çıkmasın, çocukları birbirlerine kılıç çekmesinler diye ülkenin yarısının idaresini birine, diğer yarısının idaresini öbürüne verdi. 
Kısa bir süre sonra ecel hükümdarın emel ipini kopardı, elini işten çektirmiş oldu, kim bilir ölmeseydi daha neler kurardı? 


Memleket iki hükümdar üzerine kalmıştı. Hazine ve askerin haddi hesabı yoktu. İki kardeş ayrı ayrı yol tuttu. 
Biri iyilikle anılmak istiyordu, adalet yolunda ilerledi, öbürü mal toplamak istiyordu, zulüm yolunda yürüdü. Böylece biri zulmü, biri adli unuttu. Biri merhamet ve şefkati âdet edinerek, halkı her türlü nimete gark etti. Yoksulların gönlünü aldı, aşevleri, misafirhaneler, tekke ve hankahlar açtı, askere çok iyi baktı. Ülkesine saadet ve refah dağıttı. Hazine boşalmıştı ama bütün halk gönüllü asker olmuştu. Tıpkı bugün Şiraz'da Ebü Bekir devrinde olduğu gibi her yerden neşeli sesler duyuluyordu. Ey Allahım, o güzel huylu akıllı hükümdarın gönlü sevinçle dolsun, ümit ağacı her zaman meyveli kalsın. 
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O iyi ad kazanmak isteyen şehzadenin gidişatı iyi, ahlâkı huyu güzeldi. Havassın da halkın da gönlünü kazanmıştı, sabah akşam Allah'a şükrediyordu. Karun gelse onun ülkesinde korkusuz yürür, gezerdi. Zenginler kendinden hoşnut, fakirlerse daha mutlu idi. Bir kişinin gönlü, dikenle değil gül yaprağıyla bile incinmedi. Ülke bayındırlıkta zirveye erdi, yönetimdeki etkinliği nedeniyle çevredeki hükümdarlar da onun fermanına baş eğmişlerdi. 


Bir de öteki şehzadenin halini dinleyip hükmü birlikte verelim: Saray ve tahtını zenginleştirmek için, köylünün vergisini artırdı, zenginlerin mallarına göz dikti, zengini de yoksulu da inletmeye başladı. Milleti unutup malına taptı. 
Biriktireceğim diye kendisi de yemedi, başkalarına da yedirmedi. Zorla topladığı bu mallardan askerlere de bir şey vermedi. Zulmünden bıkanlar ülkeyi terketti. Çevredeki tüccarlar da bu ülkede güvenlik olmadığını gördü, bütün alışverişlerini kesti. Ekin ekilmez oldu, halk yoksulluktan kavruldu. 
Sonunda her şey sanki tersine döndü. İdare böyle ters yüz olunca düşmanları da boş durmadı. Birer bahane bulup baş kaldırıp hepsi saldırdı. Memleket düşman ayaklarının altında çiğnendi. Kimseden yardım bekleyecek hali yoktu, çünkü kendisini ahdini bozmuştu. Kimden vergi, para pul isteyebilirdi ki, halk kaçmış, zenginler ülkeyi terketmişti. Bu kadar beddua alan adamın gönlü de kararmıştı. Sanki bahtı da ters yaratılmış, iyilerin dedikleri de ona kâr etmemişti. 


İyiler sağdan soldan toplanıp âdil kardeşine şöyle söylediler: “O zalim bahtiyar olamadı, sen bahtiyar ol. İyilikleri- nin meyvesini ye. O, akılsızlık edip yolundan saptı, düşüncesi yanlış, sezişi gevşekti, bu yüzden adaletle olacak şeyi zulümde aradı.” 


Sonuçta birinden iyi bir ad, öbüründen kötü bir töre kaldı. 
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32. HİKÂYE: BİNDİĞİ DALI KESEN KİMSE 


Biri oturduğu dalı keserken yoldan geçen bahçe sahibi onu gördü. Gülerek şöyle dedi: “Fena ama bundan bana ne; zarar olacaksa bana değil kendine olur.” 


Dinlersen her öğüt yerindedir. Sen de kuvwvetinle güçsüzleri ezme. Sana göre bir arpa değerinde olmayan bir yoksul bile yarın mahşer yerinde, padişahı Allah'ın huzuruna götürür. Orada büyük kalmak istiyorsan, burada küçüklerin gönlünü kazan. Yarın saltanatın elden gidince düşmanların yakanı yırtar; zayıf ve âcizlerin yanında mahcup olur, onlara yenilirsin. Âzâdelerin!9 bendelere mağlup olması çok utanılacak bir durumdur. Adalet ve insafla hangi hükümdar hüküm sürmüşse en bahtiyar kimse odur. 


Doğrulara uy doğru yola git, doğruların ardından eğri yürüme. Sözün doğrusunu Sadi'den dinle. 


33. KONUŞMA: FUKARANIN SABIRLISI 


“Saltanattan daha büyük makam yoktur” deme; çünkü fakirlerin bulunduğu mevki daha çok emindir. Yükü hafif olanlar daha çabuk yol alır, yükü ağır olanlar ise yorulup kalır. Dünya, padişahın sırtında büyük bir yük iken fakirin kaygısı yalnız bir tek ekmektir. Fakir, akşam yemeğini elde edince kedersizce öyle bir uyur ki, onu Şam sultanı sanırsın. Bir gün ölüm gelince ne üzüntü ne sevinç kalır. O halde mademki ölüm var, ha padişah olup başında taç giymişsin, ha köle olup kulluk yapmışsın, ne farkı var? Başı Zühal yıldızına değen bir padişahla bahtsızlığından dolayı zindana düşmüş yoksula ölüm askeri hücum edince onları birbirin- 


16 Âzâde: Kelime anlamı “hür, serbest” demektir. Tasavvufta dünya ile alakasını kesenlere bu ad verilmiştir. Edebiyatta selvi/servi de her zaman taze ve diri kalması nedeniyle “serv-i âzad” diye netelendirilmiştir. 
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den ayırt edemezsin. Ölüm gelince hepsi bozulur, sultanla dilenci bilinmez olur. 


Devleti ve ülkeyi korumak insana büyük bir beladır. 
Yoksul adı yoksulun adı her ne kadar olsa da esas padişah aslında odur. 


34. HİKÂYE: KURU KAFA ile ÂBİD 


Bir zamanlar Irak'ta bir kuru kafa, ibadetlerine düşkün birine şöyle sözler söylemiş: 


“Ben bir vakitler haşmetli büyük bir hükümdardım. 
Başımda büyüklük tacı taşırdım. Bahtım yaver gitti, Allah Teâlâ'nın da yardımı ulaştı, bütün bir Irak emrime boyun eğdi. Kirman'ı da alıp ülkeme katmak istiyordum ama ansızın ölüm geldi beynimi kurtlar (kirman)'” yedi. 


Ey akıl sahibi, gaflet pamuğunu kulağından çıkarırsan benim gibi kuru kafanın öğütlerini duyabilirsin.” 


35. KONUŞMA: İYİ ve KÖTÜ KİŞİLERİN SONU 


İyilik yapan kişilere kötülük gelmez. Kötülük yapanlar da iyilik yüzü görmez. Şerli kişiler, yuvasına nadiren dönebilen akrepler gibi hep şer peşinde koşar. Senin yaratılışından iyiliğe meyil yoksa, başkalarına hiçbir iyiliğin dokunmuyorsa, senin bir kara taştan farkın yok demektir. Hayır, sevgili dostum, yanıldım, sözümde hata ettim: Taşlarda da mutlaka faydalar vardır. Bir taş kadar faydası olmayan kişi insanlık onuru için ölse yeridir. Zira taşın bile bir yararı bir değeri vardır. 


Herkes hayvandan iyi ve üstün değildir. Kötü insana vahşi hayvan bile tercih edilir. Akıllı kişi tabii ki vahşi hay- 


17 Yazar bir şehir olan Kirman ile “kurt” anlamına kelen kirman kelimelerini 
cinaslı kullanmıştır. 
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vandan yeğdir, fakat vahşi hayvan gibi insanlara saldıran kişi böyle olamaz. Bütün işi gücü, tüm düşüncesi yiyip içip yatmaksa, başka bir şey bilmiyorsa, böyle kişilerin yeri ahırdır, böylesi, hayvandan nasıl daha değerli olabilir? Yolu takip etmeyen talihsiz bir süvari, caddede giden bir yayadan geri kalır. İyilik tohumunu ekmeyen, huzur ve saadet harmanı kaldıramaz, herkes ektiğini biçer. Kötü bir adamın iyilikle karşılaştığını ben ömrümde hiç işitmedim. 


36. HİKÂYE: ZALİM KÖY AĞASI 


Gaddarlığıyla ünlü bir köy ağası bir kuyuya düşmüştü. 
Öyle ki onun korkusundan erkek aslan dişi olurdu. İşi gücü hep gönül kırmak olan kişi, başkalarından kötülükten başka ne bekler? 


Sabahlara kadar yalvarıp yakardı, inleyip sızladı. Derken adamın biri gelip tepesine bir taş yükledi ve şöyle söyledi: 


“Sen kaç kişinin feryadına yetiştin ki can kurtaracak adam arıyorsun? Sürekli alçaklık, nâmertlik tohumları ektin, bugün harman vakti geldi, bak bakalım eline ne geçti. Senin elinden yaralı gönüller inlerken senin yarana kim merhem olur? Bizim için sürekli kuyu kazıyordun, sonunda kazdığın kuyuya kendin düştün.” 


Halk için kuyu kazan iki tip insan vardır: Biri güzel huyludur, hayır sahibidir, insanların içini serinletmek ister; öbürü kötü nam salmıştır, insanların oraya yuvarlanmasını ister. 


Yaramaz kişiler iyilik ummasın. Ilgın!8 ağacının meyvesi asla üzüm olmaz. 


Güzün tarlasına arpa eken, hasat zamanı buğday biçeceğini ummasın. Ne kadar da emek çeksen zakkum 


18 İlgin ağacı: Yapraklarından boya elde edilen Akdeniz bölgesinde yetişen 
bir ağaç. 
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ağacından meyve alamazsın. Harzehre'* dalından da hurma toplayamazsın. Kardeşim, ne ekersen onu biçersin. 


37. HİKÂYE: HAK SÖZLÜ DERVİŞLE HACCÂC 


Tok sözlü bir derviş cesaret göstererek Haccâc'a saygı göstermedi, onunla mücadele yolunu tuttu. Bir gün onun fikirlerini hiddetle reddetmiş, Haccâc'ın söyleyecek sözü kalmamıştı. Adamın sözleri doğruydu, fakat Haccâc bunlara alışkın değildi. Haccâc divan çavuşuna işaret ederek, “Meşin yaygıyı ser, şunun boynunu vur” der gibi sert sert baktı. 


Delil getirmekten âciz kalıp söyleyecek söz bulamayan zalim, hasmını susturmak için suratını asar ve kavgaya başlar. 


. İhtiyar derviş önce güldü, sonra ağladı. Haccâc hayret ederek, “Ağlamanı anladık, fakat gülmek neden?” diye sordu. Derviş şöyle cevap verdi: “Ey Haccâc, toprağa gaddar olarak değil mağdur olarak gireceğim için güldüm, ekmeğe muhtaç dört küçük çocuğum olduğu için de ağladım.” 


Orada bulunanlardan biri, Haccâc'a, “Bırak, şu ihtiyardan ne istiyorsun? Halkın ona büyük hürmeti vardır. Bir anda bu kadar insanı gücendirmek büyük hatadır. Küçük çocuklarını düşünerek bir iyilik yap, kereminle şu ihtiyarı bağışla. Sen kendi hanedanının düşmanı mısın ki, ona buna kötülük ediyorsun. Bugün insanların gönüllerini dağlayan, yarın kıyamet günü merhamet göremez” dedi. 


Haccâc söz dinler mi? Olacak oldu, ihtiyar dervişin kanını döktü. 


19 Harzehre: Zehir ağacı denilen bir bitki. 


20 Eskiden önemli birini öldürürken yere kanın dağılmaması için nat' denen 
bir meşin sererler, üzerine kum serperlermiş. 
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Büyüklerden biri rüyasında dervişi gördü. Halinden sorunca o şöyle cevap verdi: 


“Bir anda, geçti gitti benden o acı, bilmem affeder mi Allah Teâlâ Haccâc'ı?” 


Mazlum uyuyamaz, onun âhından ve sabaha doğru “Allah!” diye gönülden ettiği serzenişten sakın. Masum, saf gönüllü birinin ciğeri yana geceleyin “Yâ Rabbi!” demesinden korkmaz mısın? Kötü tohumdan iyi ürün elde edilmez, şeytan da kötülük etti ve iyilik görmedi. 


Çocuklarla dövüşecek gücün yokken aslan yürekli erlerin karşısına çıkıp nâra atman neden? 


38. HİKÂYE: KÜÇÜKLERE SIKINTI VERMEMEK 


Bir baba oğluna öğüt veriyordu. Bu akıllı babanın öğüdüne iyi kulak ver: Oğlum, küçüklere eziyet etme, onların tatlı aşına zehir katma ki büyüklük devleti senin başına konsun. Bir gün olur senin başına da bir büyük gelir. 


Hey aklı eksik canavar! Bir gün karşına bir kaplan çıkar ve seni parça parça eder. 


39. HİKÂYE: ZORLUNUN YUMRUĞU 


Küçükken güçlü kuvvetli idim, efelik taslayarak kendimden küçükleri ve emrim altında bulunanları kırar incitirdim. 

Bir gün zorlu birinden bir yumruk yedim, ondan sonra zayıf ve güçsüzlere eziyet etmekten vazgeçtim. 


40. KONUŞMA: DÜŞMÜŞLERE MERHAMET 


Ey ulu kimse, sen gaflet içerisinde uyumayasın. Kavmin büyüğü için uyku haramdır. Halka merhametli ol, onları 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görüp gözet. Zamanın döneceğini ve sana galip geleceği düşün ve ondan sakın. 


Garazsız öğüt acı ilaç gibi olsa da derde devadır. 


41. HİKÂYE: İPLİK ÇIBANI ÇIKARAN PADİŞAH 


Zalim padişahlardan biri iplik çıbanına yakalanmıştı. 
O kadar zayıfladı ki âdeta ipliğe dönmüş, öyle yıkılmıştı ki bendelerine imrenir olmuştu. 


Şahın satranç tahtasında bir ünü var. Fakat zayıf düşünce bir paytak ?' kadar bile olamaz. 


Nedimlerinden biri, hükümdarın huzurunda yer öperek, “Padişahım, saltanatın daim olsun, Huda sana afiyet ihsan etsin” dedikten sonra şöyle söyledi: “Şehrimizde mübarek nefesli bir ihtiyar derviş var. Zühd ve takvada onun gibisi dünyada pek yoktur. Kime hayır dua ederse kabul olur. 
Kim ondan himmet almışsa isteğine ulaşmıştır. Siz de bu gönlü açık dervişi çağırıp bir dua isteyin. Yeri göğü tutan, duadır derler. Dilerse, size de bir nefes eyler.” 

Hükümdar o yaşlı dervişi davet etmek üzere kendi nedimini gönderdi. Derviş de icabet ederek kalktı hükümdarın yanına geldi. Derviş sade, basit bir giysi giymişti, fakat içinde muhteşem bir varlık bulunuyordu. Padişah, 


“Ey akıllı zat! İğneyle ipliğe döndüm, lütfen bana bir dua edin” dedi. 


Yaşlı dervişin birden kaşları çatıldı ve yüksekçe bir sesle: 


“Allah acıyanlara acır, şefkati olmayanlara acıyıp merhamet etmez. Sen önce kendin merhametli ol, sonra 


21 Paytak (beydak): Satranç oyununda piyade. 
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Allah'tan merhamet um. Zindanda zavallı mazlum esirler inlerken benim duam size nasıl tesir eder? Allah'tan ne yüzle sağlık istiyorsun, halka zulmetmek için mi? Önce tövbe et, af dile, sonra temiz bir kalple O'na dua ederek sağlık ve afiyet iste. Çaresizleri âhı göklere yükselirken sana duanın etkisi olur mu?” 


Acem padişahı dervişin bu sözlerini işitince canı çok sıkıldı, fakat çok geçmeden vicdanının sesine kulak verdi: “Azizin sözü pek doğru, gerçeği saklamak olmaz” dedi. 
Zindanda ne kadar tutsak varsa, hemen serbest bırakılmasını emretti, emri üzerine hapiste kim varsa salıverdiler. 


Şimdi sıra duaya gelmişti, derviş iki rekat namazdan sonra ellerini semaya açtı: “Ey gökleri yücelten Rabbim! 
Kötülüğü yüzünden ona dert vermiştin, şimdi onun suçunu bağışla, merhamet eyle.” 


İhtiyar elini henüz duadan indirmeden padişahın hastalığı iyileşti, ayağa kalktı. Sultan o dertten kurtuldu, ayağını ipten kurtaran bir tavus gibi neredeyse sevincinden uçacaktı. Dervişe armağan kapısını açtırıp cevahir yağdırdı, altınlar saçtırdı. Fakat o bunların hiçbirine iltifat etmedi. 
Padişaha dönerek şu öğüdü verdi: Bir daha iplik çıbanı çıkarmak istemiyorsan zulüm ipinin ucuna yapışma. Yoksa derdin tekrar deprenir. Ayağın bir defa kaydı kurtuldun, bir daha kayarsa bil ki mahvohdun.” 


Sadi'nin şu doğru sözüne iyi kulak verin: “Düşen her zaman böyle kalkmış değildir.” 


42. KONUŞMA: EBEDİ OLMAYAN 
SALTANAT ve DEVLET 


Dünya ebedi bir mülk değildir, ondan kimse vefa ummasın. Öyle değil mi? Hani bir zamanlar Süleyman peygamberin tahtı havada gezmiyor muydu? Şimdi yerinde yeller esmiyor mu? 


Dünyadan ilim ve adaletle göçenlere ne mutlu! Halkı rahat tutup onun gönlünü yapan kimse saadet topunu kapmıştır. Dünyadayken toplayıp bırakılan mal, mülk, para vb. şeyler kâr sayılmaz. Bunlar dünyada kalır, insanların işine yaramaz. Yarayacak olanlar yaptıkları hayırlı işlerdir, işte bunlar onların asıl alıp götürdükleri şeylerdir. 


43. HİKÂYE: MEVKİLER SON BULUR, 
MÜLKÜN BAŞKALARINA GEÇER 


Mısır'da büyük bir emir olduğunu işittim. Ecel askerleri hayatına hücum etmiş, pembe yanakları sararıp solmuş, guruba yaklaşan güneş gibi olmuştu. Hekimler bu konuda çaresiz kalmış, tıpta o derde çare yokmuş. Her tac ve taht er geç yok olacak, ancak yüce Allah'ın saltanatı bâki kalacaktır. 


Ölüm vaktinin yaklaştığını anlayan emir titrek ve alçak bir sesle şunları söylemiş: “Mısır'da benim gibi bir aziz? 
yoktu, ama bugün benden âciz kimse olmadığını anladım. 
Dünya malını topladım, meyvesini yiyemeden biraktım, öbür dünyaya eli boş gidiyorum. Sonuç bu olduktan sonra Mısır'da aziz olmak da bir şey değilmiş.” 


Aklı başında olan insan, dünya malını toplayan fakat hem yiyen hem de kendisi için dağıtan kimsedir. Başkalarına bırakmak için değil kendin için kazanmalısın. Dünyada kalacak maldan ne olacak, kendinle birlikte gidecek olana bak. Senden geriye kalan senin değildir. 


Zengin, ölüm döşeğinde can verirken bir elini uzatır birini çeker, dili kilitlenmiştir, konuşamaz, bize hal diliyle 


22 Aziz: Mısır azizi (Maliye nazırı) olan Hz. Yusuf'a telmih yapılmıştır. 
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şunları anlatmak ister: “Sakın cömertlik ve keremden el çekmeyesin; öbür elini de hırs ve tamahtan çekmelisin.” 


Elin kolun serbestken hayra çalış, yarın kefen vücudunu hapsedince elini kolunu çıkaramazsın. 


Kabrinin üstünde güneş, ay ve Ülker daha nice zamanlar parlayacak, fakat sen mezar yastığından başını kaldıramayacaksın. 


44. HİKÂYE: KIZILARSLAN ile BİLGİN 


Kızılarslan'ın sağlam bir kalesi vardı. Ancak Elvend dağıyla? boy ölçüşebilirdi. Çok eşsiz bir heybeti vardı. Yolu gelin zülfü gibi kıvrım kıvrım olan bu kalede, hiç endişe edilmez, dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaç duyulmazdı. Nadir bulunur bir bahçenin içinde sanki lacivert tabağa konmuş bir yumurtayı andırıyordu. 


Bir gün Kızılarslan'ın yanına ilim ve irfanda kemale ermiş gezgin bir derviş geldi. Ülkeler görmüş, şehirler gezmiş, her şeye aklı eren sözü sohbeti yerinde bir bilge kişiydi. Kızılarslan ona: 


“Bu kadar çok yerlerde gezmişsiniz, böyle muhkem bir kale hiç gördünüz mü?” Derviş güldü ve şöyle cevap verdi: 


“Evet, çok hoş bir kalen var ama bence o kadar emin değil. Senden önce gelip geçen azametli sultanlar bu kalede bir süre kaldıktan sonra bırakıp gittiler. Senden sonra da çeşitli sultanlar gelecek, burada yaşayacak, senin ümit ağacının meyvesinden onlar da yiyeceklerdir. 


23 Elvend dağı: Batı İran'da Hemedan civarında çok yüksek bir dağ. 
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Kendi babanın saltanatını hatırla, gönlünü bu tür endişelerden temizle. Felek, pederini bir köşeye öyle oturttu ki, bir pula dahi hükmü geçmez oldu. Allah'ın lutfundan başka ümidi kalmamıştır.” 


Akıllı insanın yanında dünyanın çöp kadar değeri yoktur. Çünkü o, her zaman bir başkasının mekânı olmuştur. 


45. HİKÂYE: MECZUP ve KİSRÂ 


Acem diyarında meczubun biri kisrâya şöyle söyledi: “Ey Cem'in mülküne vâris olan şah! Cem ahirete gitmeseydi, sen bu devlete nereden erecektin?” 


Kişi, Karun kadar zengin olsa bile ne bağışlarsa kendisine ancak o kalır. 


46. HİKÂYE: ALPARSLAN ve OĞLU 


Alparslan'ın canını kendisine veren Allah'a teslim edince, oğlu onun tahtına sultan oldu. Alparslan'ı da tahtından alıp kapısı ve penceresi olmayan bir mezara götürüp koydular. 


Ertesi gün akıllı bir meczup, hükümdarın oğlunu at üzerinde görünce bakın ne demiş: 


“Baş aşağı olan şu saltanat, şu devran ne tuhaf şey. 
Babası gitti, şimdi oğlunun da ayağı üzengide. Dünyanın gidişatı böyledir işte, çabuk yürür, güvenilmez, her şey hızlica zeval bulur. Birinin yaşı kemale ererken bir başkasının başı beşikten doğrulur.” 

Dünya sevgisini gönlüne yerleştirme. Çünkü o her gün bir başka evde olan çalgıcıya benzer. Her gün yeni bir dost arayıp bulan dilbere gönül vermek doğru olur mu? 


Bugün mülk elindeyken iyilik et, yarın kimin eline geçeceğini Allah bilir. İnsanlara zulüm ve cefa yapmayı bırak, 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çünkü bunların hükmü ancak üç beş gün sürer. Firavun halka yapmadık zulüm bırakmadı, fakat onun saltanatı da mezarının başına kadar sürdü. 


47. HİKÂYE: BİLGENİN DUASI 


Keykubad'a bilgenin biri, “Ey sultan! Saltanatın zeval bulmasın” diye dua etti. Büyüklerden biri bunu, “Olması imkânsız bir şeyi temenni” olarak gördü ve şunları söyledi: “Bilge biri olmayacak şey söyler mi? Feridun, Dahhâk, Cem gibi hükümdarlardan bugüne kadar tacına tahtına zeval gelmemiş olan var mıdır? Hangisinin mülkü ebedi kalmıştır? Bu dünyada ebedi kalan hiçbir kişi görülmemiştir. Akıllı kişinin imkânsız şeyleri söylemesi doğru olmaz.” 
Bilge, cevap olarak şunları ifade etti: 


“Ben ona Allah'tan sonsuz bir ömür istemedim. Yalnızca hayırlı işlerde başarılı olması için Allah'ın yardımını diledim. Padişah âbid ve zâhid gibi yaşar, hakikate vâkıf olursa, bu fâni dünyadan göçüp giderken öbür dünyada da saltanatını kurmuş olur. Böyle bir saltanat zeval bulmamış, bu dünyadan öbür dünyaya geçmiş olur. Bir hükümdar Allah'a hakkıyla kulluk yapmışsa, ölümden ona zarar gelmez. Böyleleri hep hükümdar olur. 


Hazinesi, ordusu, tacı, tahtı, mülkü ve haşmeti olan bir sultanın emri yerine getiriliyor, hükmü yürüyorsa güzel ahlâk sahibi olduktan sonra bu devlet ve saadet onunla sürekli birlikte olur.” 


48. HİKÂYE: GUR'UN ZALİM PADİŞAHI 


Gur padişahlarından biri köylülerin eşeklerini zorla alır, angarya işlerinde kullanırdı. Zavallı hayvanlara ne yem ne de ot verir, ağır yük altında telef olup giderlerdi. 
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Zaman bir alçağa fırsat verince o da fakirlere musallat olur. Mağrur birinin evinin damı yükseklerde olunca aşağıdaki damlara işer, süprüntü atar. 


İşittim ki, havanın güzel olduğu bir gün padişah maiyetiyle birlikte şehirden dışarı çıkmış, atını bir avın peşinden dört nala koşturmuştu. Derken arkadaşlarından çok ayrı düştü, karanlık bastırınca yol bilmediği için bir köy kenarına indi oturdu. 


O köyde yaşlı bir adam vardı. Aklı başı yerinde, şuuru tam biriydi. Oğluna şöyle söylüyordu: 


“Güzel evladım, sözümü dinle de eşeği yarın şehre götürme, yaya olarak git. Çünkü o zalim, hain herif -tahtı tabutu olur inşallah— şeytanın eline yuları iyice vermiş. Bu kadar feryat ve figânı duyduğu yok. Memlekette ne güvenlik ne huzur kaldı. Ortalığı eşkıyalar kapladı. O uğursuzun çıkmayan canına bin kere lânet olsun.” Oğlu babasına, 


“Sevgili babacığım, şehir uzak, yol çetin, yaya gidemem ki, bana bir yol göster, bir fikir söyle” dedi. Babası cevap verdi: 


“Eğer benim sözümü dinleyeceksen, yerden sert ve katı bir taş al ve zayallı hayvanın sırtına, bacaklarına birkaç kez vurup yaralarsın. Hayvan yaralıymış diye belki o soysuz alıkoymaz. Bilirsin Kur'an'da bir Hızır [aleyhisselâm] kıssası vardır. Hızır'ın gemiyi delerek zalim hükümdardan nasıl kurtardığı anlatılır. O gemilere zorla el koyan insafsız zalim de hâlâ nefretle anılır.” 


Çocuk bu öğüdü babasından aldıktan sonra, gitti yerden büyük bir taş aldı, zavallı eşeği yaralayıp bereledi. Babası, “Artık eşeği yanına alarak gidebilirsin” dedi. 


Çocuk, o gaddar padişaha kötü söz söyleyerek, bir kafileye katıldı, sendeleyerek şehre doğru yola koyuldu. 
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Bir tarafta kalan peder, yüzünü yere koydu, özünü Hakk'a tuttu ve şöyle yalvardı: 


“Ey Rabbim, bana şu uğursuz zalimin geberdiğini görecek kadar ömür ver. Bunu görmeden eğer ölecek olursam, gözlerim açık gitmiş olacak.” 


Bir kadın zalim erkekten çok daha iyidir. Böyleleri hatta itten bile aşağıdadır. Zararı kendine olan ahlâksız, başkalarına kötülük yapanlardan daha iyidir. 


Padişah aynı köyde güçlü kuvvetli, çok hızlı giden bir eşek gördü. Sahibi öyle dehşetli bir sopa vurdu ki eşeğin bacağı yay gibi oldu. Padişah: 


“Yazık, bu dili olmayan hayvana bu kadar dayak atılmaz, ettiğin cefa haddini aştı, bırak! Çok gaddar ve acımasızsın. Suçsuz hayvanda mı kuvvet gösterisi yapıyorsun?” 
Bu sözler delikanlının hoşuna gitmedi, şöyle cevap verdi: 


“Ne oluyor, bu hırsın kime, benim hayvanıma ne karışıyorsun? Ben senin atına bir şey dedim mi? Sana ne benim eşeğimden. Her şeye bir sebep aramak varken, sen niçin bunun hikmetini sormuyorsun? Başlangıçta suçsuz gibi görülmeyen kimselerin bakarsın sonunda suçsuz olduğu anlaşılır.” 


Bu sert cevap padişahı neredeyse delirtecekti. Fakat neticeyi almak gerekiyordu, şöyle sordu: 


“Öyle sanıyorum, sen ya divanesin ya da sarhoşsun, öyleyse söyle bakalım şu işin neresi doğru?” Delikanlı, 


“Eğer Hızır'ın hikâyesini bilseydin beni böyle sorguya çekmezdin. O da zavallı fakir birinin gemisini delmişti, binlerce yıl geçti, ona ne sarhoş ne de divane diyen oldu” dedi. Bunun üzerine padişah: 
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“Hızır'ın gemiyi delmekteki kastı neydi, bilmiyor musun? O denizin kıyısında zalim bir hükümdar vardı, gasbedecek sağlam gemi arardı. Onun yüzünden gönüller gam denizi haline gelmişti. Zulmüyle dünyayı kasıp kavurmuştu, elinden bütün cihan kan ağlıyordu. İşte Hızır [aleyhisselâm] fakirin gemisini, zalim hükümdarın elinden kurtarmak için deldi. Bunu onun iyiliği için yaptı. Kırık, kusurlu bir şeyin sende olması sağlamının düşman elinde bulunmasından iyidir.” İleri görüşlü genç gülerek: 

“O halde bana hak veriyorsun, benim eşeğim de evimde dursun. Ben eşeğin ayağını cahilliğimden ya da acımasızlığımdan değil, başımızdaki gaddar padişahtan korktuğum için kırdım. Benim hayvanım padişahın yanında yük çekip onun cefasına katlanacağına, varsın benim yanımda topal kalsın, acı çeksin. Böyle padişaha, böyle saltanata yazıklar olsun. Dinlen dinlen tükür ve lânetler oku! Yüklü kadınlar şeytan ruhlu bir insan doğuracağına yılan doğursalardı bu kadar ziyana uğramazlardı. Fakat zalim, cefasını mazluma değil aslında kendine yapıyor. Adalet gününde mazlumlar onun sakalından tutar, yakasını yırtar. İşlediği bu haksızlıkların vebali boynuna yüklenir, başını doğrultmaya gücü ve takati kalmaz. Burada onun yükünü eşekler çekse de yarın onların yükünü o çeker. 


En aşağılık adam; halkın sıkıntısında rahat arayan adamdır. Neşesi halkın ıstırabından kaynaklanan kişinin zevki üç beş günlüktür. Halka rahat uyku uyutmayanlar, bir daha yatağından kalkmasın.” 


Padişah bu sözlerin tamamını dinledi, “O dediğin zalim benim” diye bir şey demedi. Atını bağladı ve eyer keçesine sarınıp yattı. Fakat gözünü hiç uyku tutmadı, yaslara battı. 


Sabahleyin horozlar ötmeye başlayınca kafasındaki düşünceler tümüyle silindi, geceki perişanlığını unuttu. 
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Bir taraftan süvariler bütün gece gezip dolaşmışlar, ancak seher vakti padişahın atının izini tanıyıp kendisini köy meydanında at üstünde buldular. Padişahı orada yalnız görünce bütün askerler hizmetine koştu. Atlısı yayası bölük bölük geldi ve köy meydanı askerlerle doldu. Hemen orada bir sofra kuruldu, büyükler çevrilip hep birlikte oturup yiyip içtiler. 


Padişahın nedimlerinden biri, “Biz sizi arayacağız diye bütün gece uyku yüzü görmedik” diyerek, padişaha geceyi köyde nasıl geçirdiğini, köylülerin kendisine neler ikram ettiğini sordu. 


Padişah olanları anlatmaya güç yetiremedi. Nediminin kulağına eğilerek ancak şunları söyleyebildi: 


“Hiç kimse bir tavuk budu bile önüme getirmedi, eşek ayağıyla dövüldük ve bol bol küfür işittik.” 


Daha sonra neşesi yerine gelince padişahın dünkü macera hatırına geldi. O köylüyü buldurdu, idam etmek suretiyle ondan intikam almak istedi. Katı yürekli padişah kılıcını sıyırmıştı, zavallı köylünün kaçma imkânı da yoktu. O da hayatının sonunun geldiğini düşünerek açtı ağzını yumdu gözünü. 


Ümitsiz bir adam neden korkacaktı? Kalemin ucuna bıçak değdiği zaman tabii ki ucu daha keskin olacaktır. 


Düşmandan kurtulmanın imkânsızlığını anlayınca pervasızca tirkeşindeki?* tüm oklarını meydana döktü, başını kaldırarak padişaha şöyle seslendi: “Ey padişah! İnsan gömüleceği gece evde yatamaz. Sana bedbaht ve saltanatın kötü diyen yalnız ben değilim. Bütün halk senin zulmünden feryat ederken, yalnızca beni öldürmüşsün ne çıkar. Senin 


24 Tirkeş: İçine ok konulan ve yan tarafa asılan torba, okluk, sadak. 
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devrindeki bu haksızlıklardan herkes şikâyetçi. Senin ise gözün sadece beni görüyor. Ben senin yüzüne söyledim, halk arkandan söylüyor. Gücün yetiyorsa herkesi öldür, zayıf, güçsüz bir köylüyle uğraşmak senin için bir züldür. Eğer benim bu söylediklerim sana sert geliyorsa insaflı ol, bütün eleştirilerin kökünü kazımaya bak. Söylenenler birer masalsa, hoşuna gitmiyorsa sen bunları ortadan kaldırmaya bak. Ey bencil, hem zulüm yapmak hem de iyi nam almak mümkün müdür? Halkın sözleri senin gücüne gidiyorsa, bu tür işleri yapmamaya bak. Gülen yüzleri buruşturma. 
Senin için tek çare zulümden vazgeçmektir; suçsuz bir zavallıyı öldürmek boşunadır. Beş gün daha fazla yaşasam ya da beş gün önce gözümü kapamış olsam, bu bir şey değiştirmez. Fakat zalim, mahşere kadar lânetle anılmaya devam eder. 


Mazlumların gözü uyku tutmazken zalim erkenden nasıl rahatça yatıp uyur? Eğer dinlersen, sana güzel bir öğüt vereyim de ister tut istersen reddet: Huzurunda yapılan övgülere aldanma. Çünkü bu, gönülden değil riyakârlıktandır. Çıkrık arkasından lânet yağarken bu övgüden hayır gelmez.” 


Köylü bunları söylerken kılıç başının üstündeydi, canını kader oklarına siper ederek konuşuyordu. Padişah sanki bu ana kadar uykudaydı ve bir anda bir melek kulağına şunları fısıldamıştı: 


“Milyonlarca kişi arasından bir iki can almak bu suçlardan seni kurtarmaz.” 


Padişah bir süre başını eğip düşündü. Sonra başını kaldırarak köylüye döndü. Zincirlerini elleriyle çözdü. Onu ` kucaklayıp başını gözünü öptü. Kendisine büyük bir makam verdi ve emir yetkisiyle donattı. İhtiyarın ümit ağacın- da iyilik meyvesi bitti ve bu olay bütün âleme yayıldı. 
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Güzel huylar akıllılardan öğrenilir, ama o, kusur arayan cahillerden öğrendiğin kadar değerli değildir. Kendi kusurunu düşmanından dinle; çünkü dostun gözünde her yaptığın iyi görülür. Seni methedip duranlar aslında dostun değildir. Senin gerçek dostların sana kusurunu söyleyenlerdir. Hastanın şifası şekerde değil belki de acı ilaçtadır. 
Asık suratlı kişiler doğru sözü, hatır sayıp duran dostlardan çok daha iyi söyler. 


Sana kimse bundan daha iyi bir öğüt vermez. Aklı başında olana bir işaret bile yeterlidir. 


49. HİKÂYE: ME'MUN ile CÂRİYESİ 


Me'mün halifelik döneminde bir câriye satın aldı. Yüzü güneş, endamı gül fidanı gibiydi. Güzelliği akılları oyuncak eder, zekâsı ise çok üstündü. Pençesini büyüklerin kanına batırdığı için parmaklarının ucu kınalanmıştı. Gözünün etrafındaki ince, siyah kaşları ayın yanında birer hâle gibi olup âbidleri bile yoldan çıkarırdı. 


Bu inci tanesi gibi olan câriye halvet gecesinde kendini Me'mün'a teslim etmedi. Halife Me'mün çok öfkelendi, kılıcını çekti, Cevza gibi ikiye ayıracaktı. Câriye ona boynunu uzattı ve şöyle söyledi: 


“İşte başım, öldüreceksen öldür, fakat bana dokunma!” Halife sordu: 


“Neden çekindin böyle, neyimi beğenmedin? Doğru söyle.” Câriye şöyle karşılık verdi: 


“Başka bir kusur bilmiyorum, fakat ağzınız fena kokuyor. Kılıç insanı bir defa öldürür, fakat bu ağız kokusu- nun sonu yoktur.” Câriyeden bu sözleri işiten Me'mün hiç memnun olmadı, fena halde incindi. Bu haklı söz onu beyninden vurdu. Bütün gece zihnini kemirdi durdu. 
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Sabahleyin hekimleri saraya davet etti, hepsini bir araya topladı. Tıpla ilgili çeşitli konulardan söz açıldı. Arada bu konunun da hal çaresini öğrenmiş oldu. Ağzı gonca gibi güzel kokmaya başladı. O peri yüzlü güzel câriyeyi artık dost ve arkadaş edinmişti: “Kusurumu söylediği için en samimi dostum bu kızdır” derdi. 


Gerçek rehber doğruyu söyleyendir. “Yolunda şöyle bir diken var, ondan sakın!” diyen kişi senin iyiliğini isteyen kimsedir. Yolundan sapmışa, “Yolun doğrudur” demek büyük bir cefa ve zulümdür. Bir kimseye ayıbı haber verilmezse, bilmeden onu hüner sanır. Acı ilaç içmesi gereken hasta kişiye, “Bal şöyledir, şeker böyledir” deme. İlaç konusunda uzman olan kimse, “Şifa istiyorsan, acı ilaç iç!” 
diye ne hoş söylemiştir. 


Eğer sen de şifalı bir deva istiyorsan Sadi'nin sözlerini iyi dinle ve kabul et. Bunlar irfan süzgecinden geçirilmiş, söz balıyla karıştırılmıştır. 


50. HİKÂYE: SADIK DERVİŞLE ZALİM PADİŞAH 


Bir zamanlar salih bir derviş söylediği doğru bir söz yüzünden dönemin padişahını kızdırmıştı. Dervişin sözü gururuna dokunmuş, gücünü göstermek için fakir dervişi saraydan alıp zindana göndermişti. Dostlarından biri dervişe gizlice, “O sözü söylemeyecektin, çok çetin bir işe giriştin” dedi. Derviş, “Hakk'ın emrini bildirmek ibadettir, bu konuda nasıl susabilirim, varsın yerim zindan olsun, burası geçici bir mekândır” diye cevap verdi. 


Gizlice konuşulan bu sözler hükümdarın kulağına kadar gitti. Padişah, 


“Boşuna ümitlenmesin, son nefesini orada verecektir” dedi. 
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Kölenin biri padişahın bu sözünü dervişe ulaştırınca derviş: 


“Bunda da endişe edilecek bir şey yok. Bin yıl ömrüm de olsa, ahirete göre dünya hayatı geçicidir ve çok kısa bir süredir. Dünyanın iyiliklerinden memnun olmadığım gibi kötülüklerinden de üzüntü duymam. Şimdi sen emri tutulan bir hâkim, biz de emre uyan bir mahküm olsak bir gün ölüm kapısından içeri girdiğimiz zaman ikimiz de bir oluruz. 
Bu üç beş günlük saltanata aldanıp mazlumun âhının dumanıyla kendini yakma. Düşün ki, dünyaya senden önce ne zalimler geldi, buraları harap edip gitti. Eğer sende akıl varsa halkın gönlünü kazanmaya bak, adın hayırla anılsın, yoksa mezarına lânet yağacak. Kötü bir şeyi âdet olarak yerleştirme. Bir gün gelir, 'Lânet olsun bu âdeti koyana!’ 
derler. Bugün tac ve tahtına güvenirsin, fakat yarın nasıl olsa toprak altına gireceksin.” Bunun üzerine hünkâr iyice sinirlenerek eziyet olsun diye, dervişin dilini ensesinden çekip çıkarmalarını emretti. Hakikatleri bilen dervişe bu ağır ceza da hiç geldi, şöyle karşılık verdi: 


“Dilsiz kalmaktan da korkmam. Çünkü Cenâb-ı Hak, söylemeden de gönülden geçenleri bilir ve duyar. Çekilen eziyet ve sıkıntılar dünyada kalacaktır, sonum hayra çıktıktan sonra bunların benim için önemi yoktur.” 


Güzel sona ulaşınca matem günün büyük bir bayram gününe dönüşür. 


51. HİKÂYE: ZÜĞÜRT BOKSÖR 


Bir memlekette talihsiz, fakir bir boksör vardı. Ne sabah ne akşam yemeği bulabiliyordu. Yumruklarıyla geçinme imkânı olmadığından karnını doyurmak için gece gündüz demeden sırtında taş, toprak taşırdı. İhtiyaçlarını gidermek 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için hali perişandı, ağır yük altında inleyip sızlıyordu. Bazan talihine atar tutar, bazan da sinirlenip şuna buna çatardı. 
Ara sıra başkalarının mutluluğuna tanık olunca içtiği tatlı su kendisine zehir olurdu. “Benim gibi bedbaht bir insan var mı?” diye ağlayarak devamlı bu perişan halinden şikâyet ediyordu: 


“Herkes kuzu, hindi, bal, börek yiyor. Bana bir tanesi bile selâm vermiyor. Ben çıplak gezerken kedinin kürk giymesi yakışır mı? Allah için söyleyin bu doğru mudur? Şu çamurlarda çalışırken ayağım bir deliğe girse de oradan bir altın küpü çıksa... Ah felek bir iyilik yapsa da elime bir hazine geçse. Hep böyle yokluk mu çekip duracağım? Ben de şu dünyada biraz gün göreydim, üç beş gün bari refah ve mutluluk içerisinde yaşasaydım.” 


Bu boksör bir gün yeri kazarken bir çene kemiği buldu. 
Toprakta kemiklerin bağları çözülmüş, inci gibi dişleri hep dökülmüş. Bu dilsiz çene hal diliyle şunları söylüyordu: 


“Eline geçene kanaat et, ha şeker yemişsin ha kan içmişsin. Bir gün bakarsın ki gelip geçmiş olacaksın. Felekten şikâyet edip durma, sensiz de felek dönüşünü tamamlayacaktır.” 


Çeneden aldığı bu güzel ilhamla boksörün gönlündeki gam yükü kalktı ve kendi kendine seslenerek: 


Ey düşüncesiz, tedbirsiz nefis, sen cefaya katlan, fâni dünyaya bakıp da imrenme. Bir kul sırtında hep çamur taşısın, birinin de refahı başından aşsın. Bir gün ikisi de beraber olur. Mutluluk da sıkıntı da geçer. 


Dünyada ne safa kalır ne de cefa. Kalan şey yapılan iyilik ya da kötülüklerin karşılığıdır. Bâki kalan taç ve taht değil, keremdir, zeval bulmayan şey yalnızca iyiliktir. 
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Ey mesut insan! Bol bol ihsan ve ikramda bulun. Senden de yalnız bu yaptığın bağışlar kalacaktır. Bu köhne dünya senden önce vardı, muhakkak ki senden sonra da olacaktır. Mesut olan kişi dinini düşünür, ona göre hareket eder. Dünya nasıl olsa gelir ve geçer. Eğer saltanatının altüst olmasını istemiyorsan din endişesiyle saltanat endişesini birlikte çek. İkisini isteyen her ikisine birden çalışır. Sen altın saç, çünkü dünyayı bırakacaksın. Sadi de kendisini sana örnek gösterdi, altını olmadığı için inci saçtı... 


52. HİKÂYE: ÖĞÜT DİNLEMEYENLERİN 
KARŞISINDA SUSMAK GEREKTİĞİ 


Bir zamanlar müthiş bir zalimin hikâyesini işitmiştim: Büyük bir ülkeye hâkim olmuştu. Onun döneminde halkın gündüzü geceye dönmüş, herkese uyku haram olmuştu. 
Zavallı halk gündüz bu zalimin kahrını çekiyor, gece sabaha kadar da ellerini açıp dua ediyordu. 


Zulüm, halkın canına iyice tak deyince, bir kısım insan büyük bir şeyhin yanına gidip bu zalimden şikâyet ettiler: 


“Ey mübarek düşünceli ihtiyar, şu zalim adama lütfen söyleyin de Allah için halkı bu kadar ezmesin.” Şeyh şöyle cevap verdi: 


“Allah'ın adı öyle her yerde anılmaz, özellikle böyle nâmert birinin yanında anmak bana daha acı gelir!” 


Bir kimse Hak'tan yüz çeviriyorsa ona hak söylemek hatalı olur. Alçak birine kesinlikle hikmetten bahsetme, çorak yerde tohum boşa gider. Hem sözün ona etki etmez hem de seni kendisine düşman beller. Kendi incinir ve seni de rencide eder. 


25 Güzel söz ve şiir eskiden beri inciye benzetilmiştir. 
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Ey sultanım! Sizin rehberiniz Hak'tır, onun için huzurunda hak bildiğim şeyleri çekinmeden söylerim. 


Ey temiz düşünceli hükümdar! Ben size hak ne ise onu söyledim. Çünkü Hakk'ı tanıyanın huzurunda haktan bahsetmek mümkündür. Nitekim yüzük taşının, mührün bir hasleti vardır, sert taşa değil yumuşak muma basılırsa iz bırakır. 


Zalim elbet bana kırılıp düşman olacaktır, çünkü o hırsız, ben bekçiyim. 


Padişahım, sen de adaletin ve insafın bekçisisin. Allah Teâlâ seni korusun. İşin iç yüzünü araştıracak olursak, minnet ve şükrün Allah'a ait olduğunu görürüz. Çünkü bu hayırlı işlere seni memur eden O'dur. Herkesi bu yolda sevindiren O'dur. Gayret meydanında herkes koşuşturmaktadır. Ama devlet topunu sana layık görmüştür. Senin cenneti kazanman da Ailah'ın sana vermiş olduğu güzel huy ve tabiat sayesinde olacaktır. 


Gönlün aydın, yaşantın rahat olsun. Devletin sarsılmasın, kadrin yücelsin. Hayatın hoş, gidişin doğru, ibadetin makbul ve duan müstecab olsun.? 


53. KONUŞMA: TEDBİR, İDARE ve ASKER SEVKİ 


Bir anlaşmazlığı sulh yoluyla halletmek mümkünse düşmanın yüzüne gülmek savaşmaktan daha iyidir. Düşmanın gücünü kuvvetle kırmak imkânı yoksa ona bol bol hediye gönder. Düşmanın sana zarar vermesinden endişe ediyorsan zaman zaman ihsan yoluyla onun dilini bağlamalısın. 


Düşmana diken yerine altın ve gümüş dök. Çünkü bağış, ihsan keskin dişleri körletir. Bir başka tedbir de, “Isırmaya gücün yetmediği eli öpmek”tir. 


26 Müstecab olsun: Kabul edilsin. 
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Düşmanı önce dost etmeye çalış, tâ ki fırsat düşünce postunu yüzebilirsin. İsfendiyar'ı yenen Rüstem ancak hile ve tedbirle avlanmıştır. 


Değersiz, zayıf düşmanla da kavgadan sakın, damladan sel ortaya çıktığını unutma. Dostluğunu kazanmak varken zayıftır diye niye sataşıyorsun? Düşmanı dostundan çok olan kişinin dostu hiç yok demektir. 


Senden daha kuvvetli bir ordunun üstüne de atılma; çünkü neştere yumruk vurulmaz. Diyelim ki haydi sen kuvvetlisin. Öyleyse zayıfa karşı niye zorbalık yapıyorsun? 


Fil gibi güçlü, aslan gibi pençeli olsan yine de barış her zaman savaştan daha iyidir. Barışa hiçbir bakımdan imkân kalmazsa ancak o zaman silaha sarılmak gerekir. 


Düşman barış istiyorsa onu dinle, sen savaşacaksan yine kininle savaşırsın. Savaş kapısını düşman kapatırsa senin de şanın, şerefin yüz bin misli artar. Eğer savaşa o sebep olmuşsa sorumluluk sana ait değildir. 


Kavga kaçınılmaz olmuşsa hain düşmana merhamet etmek yanlıştır. Kin besleyene muhabbet gösterilmez. Alçağa iltifat gösterdikçe inadı kabarır, yiğit savaşçılarınla üzerine yürü ve onların ruhundaki intikam tozlarını sil. Kahramanca savaş, yiğitçe karşı dur, düşmana hücum edip külünü savur. Düşman âcizliğini kabul edip barış isterse reddetme, onu memnuniyetle karşıla, sertlik ve inatçılık gösterme. Zilletle senin kapından içeri girince gönlünden kini, kafandan öfkeyi çıkar. Aman dileyene eman ver, fakat hile ve hudasından da emin olma. 


Yaşlı, tecrübeli kişilerin görüşlerine değer ver, onlar yılların deneyimini elde etmişlerdir. 


Savaşın ortasında bile olsan kaçacağın yeri de düşün. 
Zaferi kimin kazanacağı belli olmaz. Askerin bozulup dağıldığını görünce yalnız başına savaşta Israr ederek tatlı canından olma. Düşman kaçmana imkân vermezse tebdilikıyafet en iyi çaredir. 


Savaş gücün ne kadar üstün olsa da düşman topraklarında gecelemen doğru olmaz. Gece karanlığında kırk elli süvari bazan bir orduyu bile tarumar eder. 


Gece düşmana akın yaparken önce senin için kurulan pusulardan sakın. 


Düşman ordusuyla aranda bir günlük mesafe kalınca, uygun bir yerde çadırını kur ve ordunu düzene sok. Düşman gelip sana saldıracak olursa Efrâsiyâb da olsa yenilecektir. 
Çünkü o uzun yoldan gelirken kuvveti zayıflamış, zorbalık edecek pençesi kalmamıştır. Senin askerin dinlenmiş olduğu için yorgun düşman askerini elbette yenecektir. 


Düşmanı yenince önce bayrağını yık, bayraksız askerin cesareti kırılır. 


Bozguna uğramış kaçan düşmanı takip etmek için askerlerinden çok uzak kalma. Düşmanın peşinden çok gidersen büyük kuvvetin geride kalır. Toz duman içine dalıp kendini düşman mızrak ve kılıçlarıyla sarılmış bulabilirsin. 


Asker yağma peşinde koşarsa padişahın arkası boş kalır, bu yüzden asker padişahın yanından ayrılmamalıdır. 
Askerin en önemli görevlerinden biri de başkomutan olan padişahı tehlikelerden korumaktır. 


54. KONUŞMA: BARIŞ ZAMANI 
ASKERİ HOŞ TUTMALI 


Savaşta yararlık göstermiş olan kahraman, yiğit erlerin rütbelerini, fedakârlıkları nisbetinde artır. Böyle yaparsan daha büyük zafer kazanmak için can baş demeden çarpışırlar, karşısındaki Ye'cüc bile olsa korkmazlar. * 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Barış zamanı askere iyi bak ki, savaş zamanı işine yarasın. Rahat, huzurlu günlerde onları okşayarak yiğitleri kavgaya hazırla. Askerin hali vakti yerinde ve huzurlu değilse, sultanına canını feda etmez. 


Evet, memleketin sınırlarını düşmana karşı askerle koruyabilirsin, askeri elde tutmak için de parayı onlardan esirgememelisin. Askerin karnı tok, kalbi ferah olursa, düşman saflarını yarar geçer. 


Askerlerin yediği kan pahasıdır. Senin verdiğin ekmek onun canının karşılığıdır. Sen ondan ekmeğini esirgersen, o da tatlı canını senin için feda etmekten kaçınır. Eli boş, karnı aç olan bir asker, savaşta ne yiğitlik gösterir ne de canından geçer. 


55. KONUŞMA: DENEYİMLİ YİĞİTLERE DESTEK 


Düşmanla savaşmak için yüreklileri gönder, aslanlarla savaşmak için aslanlar gerekir. 


Tecrübeli kişilerin sözünü dinle, çünkü eski kurt av usulünü iyi bilir. Silahla savaşan gençlerden çok, harp fennini bilen ihtiyarlardan kork. Bir genç, aslanları, filleri mağlup etse de ihtiyar tilkinin hilesine yenilebilir. Çok yaşayan tecrübeli kimseler dünyanın her türlü halini tattığı için akıllanmışlardır. 


Liyakatli gençler, ihtiyarların görüşlerine elbette büyük değer verir. 


Ülkeyi mamur, bayındır görmek istiyorsan önemli işlerini yaşlı tecrübeli kimselere ver. Harp görmemiş kimselere komutanlık falan verme, onlar bir varlık gösteremezler. Büyük, zor işleri çocuklara verme, onlar altından kalkamaz, çünkü demir örs bir yumrukla kırılmaz. Halkın gönlünü kazanmak, askeri kumanda etmek öyle kolay işler değildir, ince siyaset gerektiren şeylerdir. 


Vakit kaybetmek istemiyorsan tecrübesizlere iş verme. Av köpeği kaplandan korkmaz, fakat savaş görmemiş aslan tilkiden ürker. 


Kucaklarda el bebek gül bebek büyütülmüş insan savaşa girince korkar. Savaşçı olacak genç güreşte, nişancılıkta, avcılıkta, çevgân oyununda kendisini yetiştirmelidir. Hamamda, kaplıcada, nimetler içerisinde meşakkat çekmeden yetişen çocukta cesaret olmaz, cenk kapısını görünce korkar. İki kişinin yardımıyla ata binen kimseyi bir çocuk bile yere serebilir. 


Savaşta birinin kaçtığını görürsen, onu düşman öldürmemişse yetiş sen öldür. Savaş günü harpten yüz çevirip kaçan kimseden ahlâksız çocuklar bile daha iyidir. 


56. HİKÂYE: GÜRGİN ile OĞLU 


Gürgin,” oğlu savaşa gitmek için okunu, yayını takınınca şöyle seslendi: Savaş meydanından kadınlar gibi kaçacaksan, hiç gitme, adın kadınlarla birlikte anılsın. Düşmandan korkarak kaçan bir asker oradaki yiğitlerin adını lekeler. 


Savaş alanında hakkıyla yiğitlik gösterenler, soyu bir dili bir, aynı sofradan beraber yemek yemiş, beraber oturup kalkmış kimselerdir. Bunlar düşmandan da korkmaz, harpten de kaçmaz. Bunlar savaşta birbirleri için canlarını verirler. Bunların her birine, kardeşi düşman elinde iken kaçmak çok ağır gelir. 

Savaşa girenler birbirlerinin dostu değilse böyle askerlerden hayır gelmez. Böyle zamanlarda sen de bir tarafa savuşmayı ganimet bilmelisin. 


27 İranlılar'ın destanı Şehnâme'de adı geçen ünlü bir pehlivan. 
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57. KONUŞMA: HÜNER SAHİPLERİNİN 
GÖNLÜ ALINMALI 


İki sınıf kimseyi koruyup gözetmek gerekir. Bunlardan biri savaş için hazırlanan erler, diğeri hüner ve marifet sahibi bilginlerdir. Bu iki sınıfın gönlünü alan ve hoş tutan hükümdarlar her zaman başarılı olmuşlardır. 


Akıllı kimse kalem ya da kılıçtan nasibini almamış biri ölünce üzülmez. 


Çalgıcı taifesini değil -çünkü onlardan erlik gelmez-, kalem ve kılıç kullananları hoş tut. Düşmanlar harbe hazırlik görürken, senin çalıp çağırman erlik olmaz. Nice devlet sahipleri oyunla meşgulken devletleri ellerinden gitmiştir. 


58. KONUŞMA: DÜŞMANLARI AKIL ve 
TEDBİRLE UZAKLAŞTIRMA 


İki zayıf düşman arasında, emin olarak oturmak akıl işi değildir. İkisi güç birliği yapacak olursa kısa olan elleri uzar. 
Sen bunlardan birini hileyle oyalarken diğerinin işini bitir. 


Bir düşman seninle savaş istiyorsa, onun işini akıllıca bitirmek için önce onun düşmanıyla dostluk anlaşması yap. Böylece onun gömleği vücuduna zindan olur ve şevkini kırmış olursun. 


Düşman askerlerinin arasına anlaşmazlık girince, sen kılıcını kınına koy ve keyfine bak. Kurtlar birbirine düştüğü zaman koyun ve çoban rahata kavuşur. Düşman düşman ile uğraşırken sen otur dostlarınla sohbete koyul. 


59. KONUŞMA: DÜŞMANDAN SAKINMA 


Düşmandan harp zamanı savaşmaktan daha çok barış zamanında korkmak gerekir. Nice düşmanlar vardır, gündüz sulh âyeti okumuş, gece olunca gelip askerler uykuda iken saldırmışlardır. 


Savaşçı yiğitler üzerlerindeki zırhlarıyla birlikte uyurlar. 
Yorganla döşek hanımlar içindir. Kılıç sallayan askerler çadırlarında da soyunup yatmamalı, serpuşunu bile çıkarıp atmamalıdır. Düşmanın baskını gizliden gizliye yapacağını düşünerek habersiz olarak harbe hazırlanmak gerekir. Sakınmak işten anlayan, ihtiyatlı kimselerin işidir. Karakollar? 
ordunun tunçtan yapılmış kaleleridir. 


60. KONUŞMA: SONUNU DÜŞÜNEREK 
DÜŞMANA İYİLİK YAPMA 


Bir taraftan kılıcını çekip düşman saflarını yararken diğer yandan barışın yolunu da kollamalısın. Galip tarafın büyük komutanları zahiren savaşıyor olsalar da içten içe sulhu isterler. Sen askerin gönlünü hoş tut ki, savaş meydanlarında canını feda etsin. 


Esir olmuş düşman komutanını öldürmek için aceleci davranma. Olur ki senin tarafından biri de esir olabilir. Eğer sen onlardan aldığın esiri öldürürsen, onlar da intikam hırsıyla senin komutanını idam ederler, onu bir daha göremezsin. Esirlere kötü davranıp onlara zulmedenler bir gün kendilerinin de aynı duruma düşebileceğinden korkmalıdır. 
Esaret zincirinin ıstırabını çekmiş olan, aynı duruma düşenlere karşı iyi davranır. 


Düşmanın ileri gelenlerinden biri gelip sana tâbi olacağını söylerse onu hoş tut. Böyle yaparsan başka gelenler de olur. Gizlice on tane düşmanın gönlünü alman, yüz kere düşmana baskın yapmandan daha iyidir. 


28 İleri karakollar kastedilmektedir. 
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61. KONUŞMA: BOYUN EĞMEK İÇİN 
GELEN DÜŞMANDAN SAKINMA 


Düşmanın akrabalarından biri gelip sana dostluk gösterirse kesinlikle buna aldanma. Çünkü akrabalık sevgisi aklına geldikçe sana karşı duyduğu kinle içi sızlayacaktır. 
“Geçen geçti” dese de yalandır, inanma. 


Tatlı tatlı konuşur, dilinden ballar akıtır, ama emin ol, o balda zehir karışıktır. 


Dostlarına bile ihtiyatlı davranan kimse, düşmanından zarar ve keder görmez. Herkesi bir yankesici farzeden kimse kesesindeki inciyi başkasına kaptırmaz. 


Beyine isyan edip gelen askeri kendi askerlerinin içinde koyma, daha geri hizmete gönder. Kendi beyine hayrı olmayanın sana hiç hayrı olmaz. Onun verdiği söze, yaptığı yemi- ne inanma, ayrıca bir de onu gözetim altında bulundur. 


Senin hizmetine yeni girmiş olanların ipini fazla çekme ki çok sıkılmasınlar; fazla da gevşetme ki koparıp kaçmasınlar; yoksa bir daha yüzlerini göremezsin. 


Düşman ülkesini savaşarak aldığın zaman oradaki mahpusları kolluk görevlisi olarak tayin et. Çünkü onların yürekleri yanıktır, dişlerini oradaki zalimlerin boğazına batirir, kanlarını içerler. 


Fethettiğin bir yerin halkını daha huzurlu ve rahat yaşat ki, düşman seninle yeniden savaşmaya kalkarsa, halk onun kökünü kazısın. 


Eğer halka zarar verirsen, “Düşman geldi, kapıya dayandı” diye kapıları kapamana gerek kalmaz. Dışarıdan gelecek düşmanı ne yapacaksın, içerdeki düşmanlar sana yeter. 
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62. KONUŞMA: PLANLARINI GİZLİ TUTMA 


Düşmanla savaş için her türlü hazırlığı yap, bunun için tedbirlerini al, fakat niyetini gizli tut. 


Sırrını başkasının yanında asla konuşma. Aynı sofrada yemek yiyen iki dosttan birinin diğeri aleyhine casusluk ettiğini çok görmüşümdür. İskender, Doğu'ya sefere çıkacağı zaman çadırının kapısını Batı'ya doğru açtırmıştı. Behmen” de Zabilistan'a gideceği zaman sola gideceğim diye haber yaydığı halde sağa doğru yürümüştü. 


Eğer senin planını senden başka bilen varsa, o senin planın olmaktan çıkmıştır. 


Dünyayı baskı ile yönetmek, başkalarını zorbalıkla idare etmek çok yanlıştır. Kin ve kavga ile bu mümkün değildir. Bu işi iyilik, cömertlik ve adaletle yapmaya çalışmalısın. 
Gönlüm dert görmesin diyorsan gönülleri gamdan ve ıstıraptan kurtarmalısın. 


Zafer her zaman kılıçla okla kazanılmaz, sen biraz da fakirlerin kalbini kazanmaya bak. Çünkü sana ümit bağlayan zayıfların duası maddi kuvvetlerden daha etkili olur. 


Allah dostlarından himmet alan kimse Feridun'la da çarpışsa onun hakkından gelir. 


29 Behmen: Milâttan önce hüküm süren İran hükümdarlarındandır. 
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Sûret geçici, mana kalıcıdır, eğer akıllı isen manaya talip ol. İlimden, takvadan nasip almamış olanlar manadan soyutlanmıştır, yalnızca süretten ibarettirler. 


Kabirlerinde rahat yatıp uyuyanlar, yeryüzünde halkı rahat tutanlardır. 


Hayatta iken yapacağın tüm hayırları yap. Sen öldükten sonra kimse seninle ilgilenmez, kimse geçmişle ilgilenmez. Servet ve samanın bugün senindir. Sen öldükten sonra bunlar senin elinden çıkacaktır. 


Gönlünün perişan olmasını istemiyorsan perişan gönüllülere merhamet et. Hazinenin anahtarı senin elinde iken hayır işle, yarın anahtar başka ellere geçecektir. Sen 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kendi azığını kendi elinle götür, çoluğundan çocuğundan sana fayda gelmez. 


Ahiret yolculuğunda azığını yanına alan kişi devlet topunu dünyada iken çelmiş demektir. Eğer kaşınmak istiyorsan kendi tırnağından daha iyi bir tırnak yoktur. Şimdi neyin varsa ondan avucuna al, ihsan et. Yarın gücüm yeterken niçin vermedim diye elinin arkasını ısırırsın. 


Yoksulun ayıbını örtmeye çalış ki Allah Teâlâ senin günahlarını örtsün, bağışlasın. Kapına gelen fakiri küskün, gönlü kırık gönderme. Bir gün sen de kapılara düşebilirsin. Başkasına muhtaç olmaktan korkan büyükler ihtiyaç sahiplerini boş göndermez. Hastaları ara, onların hallerini sor, bir gün senin de başına gelecek olur. Âcizlerin hüzünlü gönlünü sevindir, acze düşeceğin günleri hatırla. Allah'ın seni dilenmekten korumuş olduğunu düşünüp şükrederek, kapına gelen dilenciyi kovma. 


64. KONUŞMA: YETİMLERİN HALİ 


Öksüzlere karşı merhametli ol, onun üstündeki tozları sil, dikenini çıkar. Köksüz bir ağaçtan güçlü bir filiz ortaya çıkaramadığını düşünürsen, öksüzlüğü daha iyi anlarsın. 


Bir yetimi boynu bükük, üzüntülü gördüğün zaman ona saygısızlık edip kendi çocuğunu öpüp okşama. Ağlayan yetimler kime naz etsin, yanlış bir iş yaparlarsa kim onları teselli etsin? Yetimleri gücendirmekten, kalplerini kırmaktan sakın, çünkü onların âh u zâr etmeleri koskoca arşı titretir. 


Şefkat eliyle onun göz yaşını sil, sevgiyle yüzünün tozunu al, saçını tara. Onun üzerinden himaye gölgesi gittiği için bu görev sana düşmüştür, onu kendi gölgende barındır. 
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Benim en mutlu günlerim, babamın kucağına başımı koyduğum zamanlardı; sanki başımda bir taç vardı. Yüzüme bir sinek konsa kaç kişinin gönlü perişan olurdu. Halbuki şimdi düşmanlara esir düşsem yardımıma koşacak bir dostum bile yok. 


Evet, yetimin halinden ben iyi anlarım, çünkü ben de babamdan küçükken ayrıldım. 


65. HİKÂYE: YETİMLERİ GÖZETMEK 


Biri, bir yetimin ayağına batan dikeni çıkarmıştı. Öldükten sonra ünlü bilgin ve süfilerden Hucendli Sadreddin onu rüyasında gördü. Cennet bahçelerinde salınıp gezen adam şöyle dedi: “Bana o dikenden ne güller açtı.” 


Elinden geldikçe başkalarına iyilik et ki sıkıntıya uğradığın zaman sana da iyilik etsinler. İyilik ve ihsanda bulunurken sakın, “Ben efendiyim, beyim, ben senden üstünüm” diye kurulma. Zamane kılıcı muhtaçları yaralamış deme. Çünkü o kılıç kınında her an bekleyip durmaktadır, seni de yaralayabilir. 


Devletine binlerce kişinin dua ettiğini gördüğün zaman Hakk'ın bu nimetine çok şükretmelisin. Çünkü birçok kişi senin eline baktığı halde sen kimseden bir şey beklemiyorsun. 


Bir yerde, kereme “büyüklerin huyu” demiştim, hayır yanlış söylemişim; o, “peygaberlerin huyudur.” 


66. HİKÂYE: HZ. İBRAHİM'İN CÖMERTLİĞİ 


Şöyle işittim: Hz. İbrahim peygambere altı yedi gün misafir gelmeyince, hüzünlenmişti. O güzel huylu peygamber belki bir yoksulun yolu buradan geçer düşüncesiyle yemeğini vaktinde yemez, biraz geciktirirdi. 
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Bir akşam vakti dışarı çıktı, sağa sola baktı, yolları gözetledi. Saçı sakalı kar gibi ağarmış, söğüt gibi yapayalnız bir ihtiyar adam gördü. Dizlerinde derman olmadığından sendeleyerek yürüyordu. Hemen yanına varıp ona gönül alıcı bir sesle “Merhaba!” dedi. Daha sonra da, “Ey gözümün bebeği! Tenezzül buyurun da bizde bu akşam tuz ekmek yiyelim” diyerek onu evine buyur etti. 


Yaşlı adam Hz. İbrahim'in cömertliğini ve konukseverliğini işitmişti, memnuniyetle teklifini kabul ederek onunla birlikte yürüdü. 


Halil İbrahim peygamberin hizmetçileri ihtiyarı izzet ve hürmetle karşılayıp içeri aldı. Hoş geldiniz dendi, hatır soruldu, yemek hazırlandı, sofra kuruldu. Yemeğe başlarken herkes “bismillah” derken, hiç kimse ihtiyar konuğun buna benzer bir şey söylediğini duymadı. Hz. İbrahim alelacele şöyle sordu: 


“Besmele çekmediniz, sanıyorum unuttunuz, yemeğe başlarken onu verenin adını anmak için ‘bismillah’? demek gerekmez miydi?” İhtiyar, 


“Ben bunu hiçbir yerde işitmedim. Mecüsiler'de böyle bir âdet yok” dedi. 


Hz. İbrahim anladı ki bu bahtsız ihtiyar ateşe tapıyormuş. Bizim dinimize yabancı olan münkir ve mundarın, inanmış olan temizlerin yanında yeri yoktur diye düşünerek, ondan nefret etti ona kapıyı göstererek ona yol verdi. 


Bu olay üzerine Allah Teâlâ, Cibril'i göndererek Hz. 
İbrahim'i şöyle uyardı: 


“Ey İbrahim, misafir hiç kovulur mu? Ben bu âsi kulu yüz yıl besledim, hiçbir gün rızkını kesmedim. Sen ondan iğrendin, ona bir öğün bile yemek vermedin. O, ateşe tapıyorsa, kötülüğü ve cezası kendisine aittir.” 
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67. KONUŞMA: İYİ, KÖTÜ DEMEDEN 
HERKESE İYİLİK ETMEK 


İyilik ve ihsanı bir kese içerisine koyup ağzını düğümleme. O riyakâr, bu hileci, şu yalancı deme. Ahlâkı denetlemek çok gereksiz bir şeydir, herkesin kusuru kendisine aittir. “Bu iyiliğe layıktır, bu değildir” deme. İhsanını herkese yapmaya çalış. Tefsir bilgini ilmini ve edebini ekmek karşılığı satarsa, zararlı çıkar. Akıl da din de idrak sahiplerinin dinlerini dünyaya değişmelerini normal görmez. Adam sersem olmadan hiç dinini dünyaya değişir mi? Bu alışverişte senin için bir zarar yoktur, akıllı olan ucuz satandan alır. 


68. HİKÂYE: ÂBİDLE AÇGÖZLÜ DİLENCİ 

Dilencinin biri bir gönül erine gelerek şöyle söyledi: 

“Çaresiz bir derde düştüm, bir çamura battım bir türlü çıkamıyorum. Alçağın birine biraz borcum var, fakat her dirhemi bana kantar kadar yük oldu. Gündüzleri gölgem gibi peşimde dolaşıyor, geceleri ise kabus gibi düşlerime giriyor. Gönül yıkıcı, kalp kırıcı acı sözlerinden usandım, evimin kapısı çetelesi oldu. Allah, sanki o murdara bendeki paradan başka bir para vermemiş. Din kitabından henüz elifi*9 bile öğrenmemiş, sarftan bilgisi de “lâ-yensarif”ten ibarettir.*" Bu kaltaban adam her Allah'ın günü kapıma gelerek kapımı çalar. Bu gaddarın elinden beni kurtaracak kerem sahibi biri yok mu diye kara kara düşünüyorum.” 


Saf kalpli insan bunları dinledikten sonra dilencinin eline iki altın tutuşturdu. İki altını alan dilenci manalı bir te- 


30 Elif: Arap alfabesinin ilk harfi olmasından kinaye olarak “herhangi bir ilmin başı, başlangıcında” anlamında kullanılır. 


31 Sarf: Arapça gramerde kelime çekimi ile ilgili bölümdür. Burada “lâyensarif” ile bir yandan sarfın bir fiil çekimine işaret edilirken, bir yandan da sözlükteki “dönüp gitmez” anlamıyla hikâyede geçen alacaklının durumu da anlatılmak istenmiştir. 
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bessüm ettikten sonra, teşekkür ederek defolup gitti. İçerdekilerden biri şeyhe: 


“Şeyhim bu kimdir bilir misiniz? O öyle bir şeytandır ki, aslana gem takar ve Ebü Zeyd'e taş çıkartır. Âbid öfkelenerek, sözümü dinle ki bunu halledelim: Eğer benim sandığım gibi onun sözleri gerçek ise ben başkalarına karşı onun şerefini korumuş olacağım. O sahtekârlık, yüzsüzlük etmişse sanma ki beni aldatmış olacaktır. Ben de böyle hilekâr, boşboğaz birinden haysiyet ve şerefimi kurtarmış olacağım. Bu az bir şey mi?” 


Sen iyiye ve kötüye bol bol altın gümüş ver. Biri hayır kazandırır, diğeri belayı savar. Gerçek bahtiyar âkillerden güzel ahlâk öğrenendir. 


Eğer akıl ve tedbir sahibi isen, Sadi'nin öğütlerini iyi dinle. Onun asıl amacı dostlara öğüt vermek olup, aşk ve sevdadan pek söz etmez. 


69. HİKÂYE: PİNTİ BABA ile CÖMERT OĞUL 


Bir zamanlar cimri babadan cömert oğluna 100.000 
altın miras düşmüştü. Oğlan kasanın ve kesenin ağzını açtı, altın ve gümüşü su gibi saçtı. Misafirhanesi konuklarla doldu, kapısından yoksul eksik olmadı. Babası gibi eli sıkı değildi, başkalarına yediriyor, kendisi de yiyordu. 


Bir gün başkalarını kınamayı âdet edinen biri ona şöyle öğütler verdi: Birdenbire varını yoğunu saçıp savurma, pek taşkın gitme. Nimet, devlet, para, naz gibi şeyler uzun süre böyle kalmaz. Biraz bana kulak ver de sana bir hikâye anlatayım: 


32 Ebü Zeyd: Hariri'nin Makamât'ında adı geçen hayali şahsiyettir. Şair, edip, 
derviş, seyyah, hatip, dilenci gibi çok değişik kişilikte görünür, her renge girer, her işe karışır, hepsinde de başarılı olur, şeytan gibi bir kişiliktir. 
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70. HİKÂYE: ZÂHİD ile OĞLU 


Bir zâhid oğluna, “Evladım, babanın verdiği şu öğütlere kulak ver: Tecerrüt ehli ol, evini boşalt! Şu dünya sevgisini gönlünden çıkar, cömert ol, ahiret için çalış!” Oğlu ileri görüşlü, tecrübeli imiş, bu sözleri anlamsız bularak babasına şöyle cevap vermiş: “Bir harman bir yılda meydana gelir. Bunu bir anda yıkan deli sayılmaz mı?” 


Mademki geçim sıkıntısına katlanmak zor geliyor, o halde bolluk zamanında hesaplı hareket et, yarınını bugünden düşün. 


71. TEMSİL 


Kızına, “Sakın yarının azığını bugünden ayırmayı unutma. Testini sürekli dolu bulundur, belki köyde bir gün su akmaz olur” diyen köylü kadını gerçekten doğru söylemiş! 


Ahiret dünya varlığı ile kazanılır. Aslanın pençesi bile parayla bükülür. Elin boşsa, sevgilinin yanına gitme, seni kabul etmez, etse de gönülsüz eder. Fakirlerin kimse yüzüne bakmaz, yarin ayağının bastığı toprağa yüzünü gözünü de sürsen yine sana yüz vermez. Sevgilin, elin boşken belki sözüne bile cevap vermezler. Altın şeytanların bile gözünü parlatır, cinnileri yardan atlatır. Parasız âşık, sevgilinin yanında bir hiçtir. Boş ellerden hayır beklemek boştur, her yerde iş gören para olmuştur. Para ile Ak-dev'in$ bile gözünü çıkarabilirsin. Ey oğul! Dostlarına bol bol ikram ederken, düşmanların da olduğunu unutma, onların şerrinden sakın. Gerekli gereksiz harcayan, har vurup harman savuran kimse ihtiyacı olduğu zaman sıkıntı çeker. Yoksul senin verdiğinle hiçbir zaman bay (zengin) olmaz, fakat sen yoksullaşırsın. 


33 Ak-dev: Şehnâme'de geçer, sihirbazlarıyla ünlü bir ülkesi vardır. Zaloğlu 
Rüstem bu devi öldürmüştür. 
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Bu sözleri işiten gencin yüzü buruştu ve şöyle söyledi: 

“A saçma sapan konuşan adam!” diye bağırdı. Bırak artık bu boş sözleri, beni hayırdan mı menediyor, baban gibi cimri ol mu diyorsun? Bana bu altınlar babamdan kaldı, biliyorum o da dedemden aldı. Demek ki onlar bu altınlardan yarar görmemiş, dünyada bunlara yalnızca bekçilik etmişler. Bizden öncekiler her şeyi saklayıp hasretle ölüp gitmişler. Bu paralar bugün benim elimde. Kim bilir benden sonra kimin eline geçecek? En iyisi, bugün herkes bundan yararlansın, yarın bunların benden sonra yağma edilmesini, boşa gitmesini istemem. 

Ye, giy, ver, bağışla, insanların refah ve mutluluğu için çalış. Yani el için bekçilik edip durma. Akıllı insanlar parasını pulunu öbür dünyaya giderken yanlarında götürür. 
Burada bırakanlar hasisler olup onlar da hasretini çekerek dünyada bırakıp giderler. 


A benim canım! Ahireti dünya karşılığında satın alma imkânı varken al, yoksa pişman olursun. Servetinin değerini bilen kimseler, ahiret duvarını altınla süsler. 


Bu delikanlı söylediklerine sadık kaldı. Bütün malını mülkünü öyle yedi ve dağıttı ki bakanlar o servetten kendisinde hiç eser kalmadığını gördüler. 


Bir başkası da onu şöyle övüyordu: “Cömertlik ancak bu kadar olur, Hak yolunda çok para harcadın, iyi işler yaptın!” 


Delikanlı mahcup bir tavırla ona şöyle cevap verdi: “Ben bu derece övülecek ne yaptım ki? Söyleyin de onu dayanak yapayım. Ümidim ancak Cenâb-ı Hakk'ın lutfunadır. Çünkü kişinin kendi işlerine bel bağlaması hatadır. 
Yakin erbabı ibadetlerine kıymet vermez, onların kulluktan anladığı budur. Büyük veliler gündüz gözlerden uzak olurlar, geceleri seherlere kadar ibadet ederler ve tan yeri ağarınca hemen seccadelerini toplarlar.” 
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Evliya sözünü sen iyi dinle. Hem bu söz Sadi'den değil, Sühreverdi'dendir:** Şeyhim Sühreverdi bir gün gemide giderken bana iki şey buyurmuştu: Biri, “Bedbinlerle (kötü görenler, karamsarlar) beraber olma!”; diğeri de, “Hodbin (kibirli, kendini beğenmiş) olma!” 


Bir gece sabaha kadar uyuyamadı, sabahleyin Cenâb-ı Hakk'a şöyle yalvardığını işittim: “Ey Allahım! Cehennem benimle dolsun da başkalarına yer bulunmasın.” 


72. HİKÂYE: İYİ HUYLU ADAM ve HANIMI 


Bir kadın kocasını uyararak şöyle söyledi: “Artık bu bakkaldan ekmek alma, çünkü sattığı şeyler hileli, buğday diye arpa veriyor. Zaten kimse bakkala gitmez oldu, sineklerden başka yüzünü gören de kalmadı.” 


İyi huylu adam yumuşak bir tavırla hanımına şöyle cevap verdi: “Be canım, ne olur arpa ekmeğine razı olsak? 
Adam bu mahallede bize güvendiği için bakkal açtı. Onu tamamen terketmek insafsızlık olur.” 


Altın ve gümüş peşinde koştuğun yeter. Sen hoş gönüllü ol, iyilerin yolunda yürü. Mademki ayaktasın, düşmüşlere yardım et. Âdettir, mert olan kişi alışverişi gösterişsiz, mütevazi dükkânlardan yapar. 


Doğrusunu öğrenmek istersen cömertler, velidir®; çünkü cömertlik Şah-ı Merdân“ Hz. Ali'nin (radıyallahu anh) huyudur. 


34 Şehâbeddin es-Sühreverdi [kuddise sırruhü| (6. 630/1232). Hayatının büyük bir bölümünü Irak havalisinde geçirmiştir. Büyük süfilerdendir. Tasavvufun temel kitaplarından olan Avârifü'(-Maârif'in yazarıdır. Sadi'nin de şeylerinden olan es-Sühreverdi tasavvufta zühd ve takvayı öğütleyenlerdendir. 


35 Veli: Allah dostu, eren. Süfilere göre peygamberler nebi olmakla beraber 
aynı zamanda velidirler. 

36 Şah-ı Merdân: “Mertlerin, yiğitlerin şahı” anlamında Hz. Ali'nin lakaplarındandır. 
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73. HİKÂYE: KENDİNİ BEĞENEN ÂBİD 


İhtiyar bir adam hac yolculuğunda adım. başına iki rekât namaz kılıyordu. Allah yoluna kendisini öyle kaptırmıştı ki ayağına batan mugaylan*? dikenlerinden bile haberi olmuyordu. 


Bir gün yaptığı bu iş yüzünden kendisine bir gurur gelir ve şöyle söyler: “İbadet de olsa olsa bu kadar olur.” Bu işte de lânetlenmiş şeytanın iğfali olmuş, zavallı ihtiyarı büyük bir uçuruma sürüklemişti. Eğer Allah'ın lutuf ve ihsanı yetişmeseydi gururu yüzünden dalâlete dalıp gidecekti. O sırada hatiften ona şöyle bir ses geldi: 


“Değil mi ki sen ucup ve gurura saptın, ne haccın ne de namazın makbuldür, Allah'ın huzuruna salih bir amelle geldin sanma! Her menzilde bin rekât namaz kılsan, bir gönül yapmaya yine de denk olmaz.” 


74. HİKÂYE: HÜKÜMDARIN ÇAVUŞU 


Hükümdarın çavuşuna karısı bir sabah şöyle seslendi: “Ne duruyorsun? Kalk, günün yarısı geçti, rızık kıpısını çal artık. Sultanın mutfağına git de yemek al! Çocuklarının gözü yollarda kaldı, yemek bekliyorlar.” Çavuş, 


“Sultan gece oruca niyetlendi, bugün mutfak yanmıyor, baksana bacalarda duman yoktur” diye cevap verdi. 


Kadıncağız çaresizlikle başını önüne eğdi, yoksulluktan gönlü yaralanmıştı, düşünceye daldı: “Onun iftarı bizim çocuklarımız için bayramken, sultan bu oruçtan bir hayır beklemesin, baksanıza bu yüzden kaç adam aç kaldı” diye söyleniyordu. 


37 “Mugaylan: Dikenli bir çöl ağacı. 
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Halka az çok iyilik yapan bir insan, dünyaya tapıp bütün yıl oruç tutan kimseden iyidir. Oruç tutmak bir fakire kuşluk ekmeği verebilen insana layıktır. Öğle yemeğini akşama saklayıp yedikten sonra bunu hiç de ibadetten sayma. 


Cahilin sofusu hayrı ve şerri bilmez, küfürle imanı birbirine karıştırır. Suda da berraklık vardır, aynada da. Fakat aradaki fark ne kadar büyüktür. 


75. HİKÂYE: GENİŞ GÖNÜLLÜ ADAM 


Kerem sahibi, yüce gönüllü bir kimse vardı. Gönlü genişti ama geçimi dar olup bol bol vermeye gücü yoktu. 


Ey Allahım, cömert insanlar darlık görmesin, hasisler de varlık sahibi olmasın! 


Fakat ne hikmetse, himmeti çok olan cömert insanlar maksatlarına pek az kavuşurlar; tıpkı dağın yüksek yerlerinden durmayıp inen sel gibi. 


Hulasa yüce gönüllü bu büyük zat da elindekileri dağıttığı için bir şeyleri kalmamıştı. Bir gün bir fakirden şöyle bir mektup aldı: “Ey güzel yaratılışlı kimse, uzun zamandır şu kadarlık bir borçtan dolayı mahpusum. Beni bu zindandan kurtarmanın bir yolu yok mudur?” 


Onun gözünde para pul önemli değildi, fakat ona gönderecek hiç parası yoktu. Mahpusun alacaklılarına haber göndererek, ona biraz süre vermelerini, eğer kaçarsa ona kefil olduğunu bildirdi. Sonra zindana giderek, mektup gönderen fakiri buldu ve ona, “Bu şehri hemen terket, kaçabildiğin kadar kaç!” dedi. 


Kafesini açık bulan kuş için bir an bile durmak tehlikedir. Adam sabah rüzgârı gibi o memleketi terketti, ayağının tozuna rüzgâr bile yetişemedi. 
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Kaçan kuşun kafese geri dönmediği gibi borçlu da bir daha ele geçmedi. Belli bir süre sonra alacaklılar hemen o geniş gönüllü cömert adamı yakalayıp hapse koydular. 


Zavallı adam oldukça uzun bir süre hapiste kaldı. Ne şikâyet mektubu yazdı ne de herhangi bir kimseden bir şey istedi. Nice geceler uyumadı, gündüzleri de rahat yüzü . 
görmedi. 


Bir gün kendisine bir âbid uğramıştı, ona hayretle şunu sordu: “Sen el malı yiyecek biri değilsin, niçin zindana atıldın?” Cömert adam şöyle cevap verdi: “Evet, ben el malı yemedim, dolandırıcı, hırsız falan da değilim. Ancak bir borçluya kefil olmuştum, onu kendi hapisliğimden başka bir şeyle kurtarma imkânı bulamadım. Onu felaket ve mihnet hırpalarken ben rahat olamadım.” 


Sonunda o geniş gönüllü cömert adam hapiste öldü, fakat iyi bir nam bırakarak gitti ve adı çok güzel bir şekilde insanlar arasında hâlâ yaşıyor. 


Âd ve Semüd kavminden kim kalmıştır? Zinde dil, zinde vücuttan daha iyidir. Öldükten sonra gönlü diri olan, gönlü ölü olarak yaşayan bir bilginden daha iyidir. Vücut sağlığının bir sonu vardır, sonsuz hayat ise ancak yaşayan gönülle elde edilir. 


76. HİKÂYE: HEM İYİLERE HEM 
KÖTÜLERE İHSAN ETMEK 


Çölde giderken iyi huylu bir adam çok susamış, yere serilmiş can çekişen bir köpek gördü. Hemen külahını kova yapıp, sarığını buna ip gibi bağlayarak bir kuyuya gidip sarkıttı, güçlükle birkaç yudum su çekerek köpeğe su verdi. 


Hz. Peygamber bu adamdan, “Allah bu işinden dolayı onun günahlarını yarlığadı” diye söz etti. 
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Ey gönül! Vefayı, cömertliği kendine huy edin, cefadan uzaklaş, çünkü bu işin sonu felakettir. 


Bir insanın hayvana yaptığı iyilik bile boşa gitmiyor. İnsana yapılan iyilik hiç boşa gider mi? 


Elinden geldiğince başkalarına iyilik ve ihsanda bulun. 
Kâinatı yaratan yüce Mevlâ iyilik ve kerem kapısını hiç kimseye kapamamıştır. Fakat hazineden kantarla bağışlanan altın, fakirin el emeğinden bağışladığı bir kırat gümüşünün yerini tutamaz. Herkes gücü nisbetinde yük taşır, karıncaya göre çekirge ayağı ağırdır.* 


77. KONUŞMA: HALKA ÖNEM VERMEK ve 
ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAK 


Sen halka kolaylık göster ki yarın Hâlik'ın da sana yardım eylesin. Düşkünlerin elinden tutan erler düşseler de çabuk ayağa kalkarlar. 


Hizmetçini hoş tut, fazla hırpalama, öfkeyle emir verme, belki bir gün o sana emir verecek olur. Kudret ve mevkiin devam ettiği sürece fakirlerin üstünden gölgen eksik olmasın. Halkın zaafına karşı zorbalık etme. Birdenbire vezir olan piyade gibi fakir, yoksul birinin de kudret ve mevkiye ermesi mümkündür. Akıllı ve ileri görüşlü kimseler hiçbir kalbe kin ve düşmanlık tohumu ekmezler. Başak toplayana büyüklük taslayan bir harmancı da bir gün başak toplayan olur. Her şeye kadir olan Allah'ın bir gün nimeti fakire verip gam yükünü de ondan alıp kendisine vereceğinden kork- 


38 Kırat: Mücevher vb. şeyleri tartmakta kullanılan 0,20 gram ağırlığında bir 
ölçü. 

39 Burada Hz. Süyleyman peygamberle ilgili şu hikâyeye dikkat çekilmiştir: 
Hz. Süleyman'ın ordusu karıncaların bulunduğu bir vadiye uğrar. Karıncaların reisi diğer karıncalara, yuvalarına girmelerini, Hz. Süleyman'ın ordusunun ayakları altında ezilmemelerini söyler. O arada bir karınca hediye olarak Hz. Süleyman'a bir çekirge ayağı getirir. 
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malıdır. Nice fakir kimse servet sahibi olmuş, nice zengin de dilenciliğe düşmüştür. Buyruğun altında olanların kalbini kırma, çünkü günün birinde sen de emir altına girebilirsin. 


78. HİKÂYE: MERHAMETSİZLİĞİN KÖTÜ SONU 


Sakın fukaranın kalbini kırmayın. Bakın size bu konuda bir hikâye anlatayım: Yoksulun biri kaba, asık suratlı bir zenginin evine gitti. Halini arzetti. Fakir eli boş dönmekle kalmadı, hem koğuldu hem de aşağılandı. Zenginin bu cefasından gönlü incindi, başını kaldırdı: “Vah vah, ne tuhaf şey, zengine ekşi surat hiç yakışmıyor. Dilenmenin ıstırabından hiç korkmuyor mu?” dedi. 


Zengin bu sefer iyice öfkelenerek kölesine emredip, olanca hakaret ve kahırla fakiri evinden uzaklaştırdı. 


Ancak pek fazla geçmedi, Allan Teâlâ'nın kendisine verdiği nimetlerin şükrünü ifa etmediği için zenginin işleri tersine döndü. Utarit*“ onun kötü sonunu kalemini siyah mürekkebe batırarak yazdı. Felek ondan yüz çevirdi, köşkünü ve ikbalini yıktı, bütün malı mülkü elinden çıktı. 
Kader ona korkunç bir kapı açtı. Başına zillet, alçaklık toprağı saçtı. Hokkabaz gibi kesesi ve eli bomboş kaldı. Baştan sona eski halinden eser kalmadı. 


kkk 


Aradan epeyce bir zaman geçti. Zengin adamın kölesi, temiz yaratılışlı, serveti çok, alicenaplıkta benzeri olmayan bir zatın yanına düştü. 


Bir akşam vakti, fakirin biri kapıyı çalıp bir dilim ekmek istedi. Evin sahibi köleye, “Haydi git, şu fakirin gönlünü hoş et!” dedi. Fakire sadaka verirken köle elinde olmayarak 


40 Ultarit: Eskilere göre ikinci kat gökteki gezegen olup sanat, belâgat, 
kâtiplikte etkin olduğuna inanılırdı. 
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bir ün kopardı: “ Ay, bu ne hal böyle!” Kederli bir sima ile efendisinin yanına dönen kölenin gözünden yaş akıyordu. 
Güzel huylu efendi sordu: 


“Sana ne oldu, seni kim ağlattı, bir felaket mi var, çabucak anlat!” 

Köle şöyle cevap verdi: 

“İhtiyara yüreğim yandı, bu yüzden içime zehir boyandı. Vaktiyle bu adam benim efendim idi. O her türlü para, mal mülk sahibiydi, o serveti heder olmuş, itibarını yitirmiş, şimdi dilenen bir derbeder olmuş...” 


Efendi tebessüm ederek: 


“Evladım, bu ona cefa değildir, bu çektiği ceza kendi hüneridir. Zulüm kimseye zamanın değişmesinden dolayı gelmez. Bu o değil mi ki, fakirlere surat asardı, fakirleri boyuna azarlayıp aşağılar, hakaret ederdi. Hatırlar mısın? Bir akşam üzeri beni de kapısından kovmuştu. O günden beri feleğin dönüşü beni onun yerine getirdi. Talih bana gülümseyerek yüzümden gam tozunu sildi. O, hakaret ettiklerine el açmak durumunda kaldı.” 


Bu fâni dünyanın hali böyledir. Ne ikbali ne de talihsizliği bâkidir. Allah hikmeti gereği bir kapıyı kaparsa, rahmetiyle başka birini açar. İşte bunun için nice zillet içerisindekiler devlete ererken nice izzet içerisindekiler de zillete düşmüşlerdir. 


79. HİKÂYE: İYİ İNSANLARIN GİDİŞLERİ 

Ey Allah yoluna gitmek isteyen, bu yolda samimi isen iyilerden birinin ahlâkını anlatayım da dinle! 

Şeyh Ebü Bekir Şiblî“ (kuddise sırruhü| bir dükkândan buğday satın almış, bunu sırtında taşıyarak köyüne götür- 


41 Şeyh Ebü Bekir Şibli (kuddise sırruhü) (6. 334/946): Cüneyd-i Bağdâdi'nin 
(kuddise sırruhü| müridlerinden olup ilk dönem süfilerindendir. 
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müştü. Eve varıp buğdayı boşaltınca içinden şaşkın şaşkın çeşitli yerlere gitmeye çalışan bir karınca çıktı. Karıncayı yuvasından uzaklara getirdim diye bu biçare karıncaya yüreği sızladı. O gece Şibli'nin gözüne uyku girmedi, sabah kalkınca o karıncayı yurdundan ayırmam doğru olmaz diyerek götürüp şehre bıraktı. 


Sen perişan durumda olanlara acı ki, zaman seni de perişan etmesin. 


Firdevsi'ye Mevlâ rahmet eylesin, o temiz soylu insan ne güzel söylemiş: 


“Tane çeken karıncayı bile incitme, onun da canı vardır ve tatlıdır.” 


Bu biçare karıncaları incitenler taş yürekli, kara kalplidir. Elini zorbalıkla güçsüzün kafasına vurma! Bugün kuvvetli olsan da yarın başkasının ayakları altına bir karınca gibi düşebilirsin. Evrende cezasız hangi suç vardır ki? Mum pervanenin haline acımadığı için meclisin önünde nasıl yandı bir bak. 


Diyelim ki, senden zayıf olanlar pek çoktur; pekiyi senden güçlü olanlar hiç mi yoktur? 


80. KONUŞMA: CÖMERTLİK ve YARARLARI 


İyilik et. Vahşi hayvanlar kementle avlanır, insanoğlu ise iyilikle tutulur. 


Lutuf ve ihsanı kendine birer kement et, bunlarla herkesi kendine bağla; bu kemendi kılıçla bile kesmek mümkün değildir. Senin iyilik ve cömertliğini gören düşmandan kötülük gelmesi uzak bir ihtimaldir. 
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Akıllı isen kesinlikle iyilikten şaşma, kötülük edersen iyi olan dostundan da fenalık görürsün. Tohumuna göre ürün alırsın, kötü tohumdan iyi bir ürün elde edemezsin. 


Şayet dostuna darlık ve zorluk gösterecek olursan o da sana elbet düşman olacak. İnsan düşmanları ile iyi geçinir, onları hoş tutarsa, çok geçmeden dostlarının sayısını artırmış olur. 


81. HİKÂYE: GÖNÜLLERİ İYİLİKLE AVLAMAK 


Yolda giderken genç birine rastladım. Bir koyunu yedip gidiyor, koyun da onu takip ediyordu. O gence şöyle söyledim: “Hayvan iple bağlı olduğu için senin peşinden gidiyor, yoksa sana itaat etmezdi.” 

Delikanlı hemen koyunun ipini çözerek serbest bıraktı, koyun sağa sola koştu, sanki delikanlının gölgesiyle beraber geziyor, gencin ardı sıra gidiyordu. 


Sonra delikanlı bana dönerek, 


“Ey efendi, hayvanı benimle birlikte götüren şey, bu ip değildir. Ona ettiğim iyilikler onun boynuna kement olmuştur, koyunu benden kimse ayıramaz” dedi. 

Kükremiş fil bile gördüğü lutuf yüzünden özünden, filciye itaat eder, ona saldırmaz. 

Ey temiz huylu kimse, kötülüğe karşı iyilik et. Hani bilirsin ya: Köpekler bile ekmek hakkını tanır. Canavarların dişleri bile iyilik gördüğü şahsı kesmez olur. 


82. HİKÂYE; AVCI ile TİLKİ 


Bir avcı ormanda dolaşıyordu, elsiz ayaksız bir tilki gördü. 


“Bu zavallı ne yer ne içer, gıdasını nereden tedarik eder, nasıl yaşar?” diye Allah'ın hikmetine hayran kaldı. Avcı bu 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şaşkınlık içerisindeyken pençesine büyük bir çakalı takmış olan bir aslan çıkageldi ve zavallı çakalı oracıkta parçaladı, yediği kadar yedi, artanı bırakıp gitti. Aslandan kalanı da tilki yedi ve doydu. 


Tüm mahlukatın rızkını veren Allah ertesi gün de buna benzer bir şekilde tilkinin rızkını gönderdi ve tilki yine karnını doyurdu. 


Bunları gören bu sersemin gözleri açıldı: 


“Âlemlerin rızık vericisi olan yüce Allah kimseyi aç koymaz. Dolaşıp durmanın bir anlamı yok, en iyisi O'na bel bağlayıp tevekkül etmek” der. Bu kararı verip evine gider, her işi bırakıp lutfu bol Allah'ın gaybdan rızık yollayacağını ümit ederek bir köşeye çekilir. 


Fakat günler geçer, hiçbir şey gelmez, ne el âlem ne de eş dost onunla ilgilenir. Güçten kuvvetten düşmüş bir halde yatarken, kulağına hâtiften şöyle bir ses gelir: 


“Hey tembel adam, sen kendini tilki gibi kötürüm (elsiz ayaksız) görme. Aslan gibi elin kolun sapasağlam. Aslan gibi çalış karnını doyur, artarsa onu da güçsüzler yesin. 
Çalış da aslan gibi boynun kabarsın. Çolak tilki gibi niçin yatıyorsun? Çalış, dostlarınla kazandığını ye, ne yapacaksın başkalarının artığını? 


Kendi çalışman seni dünyada mutlu kılar. Yarın ahirette de mizanına bunlar ilave edilir. Çalışıp kendi emeğiyle geçinenler gerçek yiğitlerdir. Elden geçinenler ise alçak, nâmert kimselerdir. 

Ey genç, ihtiyar yoksuldan yardım isteme, haydi sen 


ona yardım et! Hakk'ın atâ ve ihsanı kendi varlığında halkı rahat ettiren, gölgelendirendir. 


Akıllı, zeki insan cömertliği âdet edinir. Himmeti az olanlar içi boş kabuğa benzer. Yaratıkları rahata erdirip onlara iyilik edenler her iki âlemde de selâmete erer ve iyilik görür. 


Bir devecinin Babendkiş* yolunda oğluna şöyle söylediğini duymadın mı? “Ey oğul, azığını iyi insanlarla birlikte ye, çünkü onlar da yalnız başlarına yemek yemezler.” 


83. HİKÂYE: PİNTİ ZÂHİD 

Rum (Anadolu) ülkesinde kemal sahibi bir kimsenin olduğunu haber aldım. Birkaç gezgin derviş arkadaşla sözleşerek onu ziyaret edelim diyerek gittik. Evine vardığımız zaman bizim her birimizi ayrı ayrı karşıladı, izzet ve ikramla oturttu, başımızı, gözümüzü öptü ve okşadı. Kendisi de gayet vakur bir eda ile karşımıza oturdu. 


Gördüm ki, zahidin hali vakti yerinde, her şeyi çoktu, ancak meyvesiz ağaç gibi, mürüvveti yoktu. İltifatı bol, hürmeti geniş fakat mutfağının ocağı sönüktü. Sabaha kadar o tesbih çekmekten, biz açlıktan hiç uyuyamadık. 


Sabahleyin kapımızı açtı, yine iltifat etmeye, hatır sormaya başladı. Tatlı diller döktü, cevherler saçtı. 


Aramızda bizimle birlikte o konakta misafir bulunan zarif, nükteci bir adam vardı. Dayanamadı: 


“Şeyhim, 'Tekkeyi bekleyen çorbayı içer’ diye meşhur bir söz vardır. Biz de iki gündür beklemekteyiz. Sohbetiniz şekerden de tatlı, yalnız tatlıya biraz da tuzlu katsanız. Veliler bol bol dağıttıkları için bu rütbeye ermişlerdir. Onlar, geceleri uykusuz geçirdikleri halde kalpleri ölü olan kişilerden değildir. Yoksa geceleri uykusuz geçirmenin hiçbir kıymeti yoktur, bildiğiniz gibi bekçiler de gece uyanık kalır.” 


42 Babendkiş; Türkistan sınırında bir yer. 
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Ey oğul, keramet keremden doğmuştur, keremsiz zenginler içi boş davula benzer. Yarın ahiret yurdu olan cennette yer tutan, sözden ziyade manadır. Dava, mana ile sağlamlaştırılabilir. Güçlü deliller davayı kazanır. Yoksa gerisi şarlatanlık olup laftan ibarettir. 


84. HİKÂYE: HÂTEM-i TÂİ 


Hâtem'in ünü dünyayı tutan yağız bir atı vardı. Süratte saba rüzgârını andıran, şimşekle yarışacak olsa onu geçecek bir attı. Koşarken terleyince ovalara, dağlara sanki çiy tanesi saçardı. İnsanın, “Buradan nisan bulutu mu geçti?” 
diye soracağı gelirdi. Sel gidişli öyle bir hayvan ki, rüzgâr arkada toz gibi kalırdı. Çölde sanki bir kartal veya bir gemi hafifliğiyle geçer gider, binen bir insanı asla incitmezdi. 


O dönemde Hâtem'in özellikleri çeşitli ülkelerde anılırdı. 
Bir gün Rum sultanının yanında, “Koşuda, gezide atının benzeri olmadığı gibi cömertlikte de kendisine eş olacak kimse yoktur” diye ondan söz edilmişti. Rum sultanı bilge vezirine, “Delilsiz davanın sonu utançla biter. Hâtem'den o sözünü ettiğiniz atını isterim. Eğer esirgemezse ben bilirim ki, onun bu şan ve şöhreti boşuna değilmiş, büyüklüğün heybeti onda vardı, şayet reddederse şöhreti laftan ibaret kalır” dedi. 


Bir heyet tertip ederek hünerli bir elçiyi hemen Tay kabilesine Hâtem'in katına gönderdi. Gittikleri zaman buralarda kış mevsimi yaşanıyordu. Fakat oralara baharın ilk belirtileri gelmişti, saba rüzgârı toprağa yeniden can bağışlıyordu... 


Gönderilen heyet Hâtem'in konağına ulaştı ve Zinderüd* ırmağına kavuşan susuz bir kimse gibi hepsi rahatladı. Gördükleri izzet ve ikram hadden aşkındı, hele ziyafetler daha da taşkındı. 


43 Zinderüd: İsfahan'da bir ırmak. 
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Heyet o gün geceledi, ertesi sabah heyetin başkanı olan elçi ziyaret maksatlarını anlatınca, zavallı Hâtem sıkıntısından ve üzüntüsünden sarhoşa döndü ve şöyle söyledi: 


“Ey bilge kişi, sevgili misafirim, bunu bana niçin daha önce söylemediniz? Ben o rüzgâr yürüyüşlü, Düldül gidişli atı sizin şerefinize boğazlayıp kebap yaptırıp sizlere ikram ettim. Çünkü hazırda bir şeyim yoktu, yağmur çok yağdı, sular kabardı, at sürüsünün bulunduğu meraya (otlağa) gitmenin tehlikeli olacağını düşündüm, yoksa orada her cinsten hayvan çoktu. Konuklarımın ıstarap içerisinde aç yatmalarını misafirperliğime yediremezdim. Çünkü ben adımın cihanda iyi anılmasını isterim. Varsın o ünlü atım olmayıversin, gam değil, ama kimse, 'Hâtem misafirine ikram etmemiş' demesin.” 


Heyete hil'atler, atlar verildi, sultana da başka at gönderildi. 


İyi tabiat yaratılıştan gelir, sonradan kazanılmaz. 


Hâtem'in bu cömertliği Rum'a yayıldı, bu davranış yüceliğine herkes hayret etti, ona övgüler söylendi. 


Sevgili okuyucu, Hâtem'le ilgili bir hikâye daha dinle. 
Bu anlatılan onun yanında hiç kalır. 


85. HİKÂYE: YEMEN SULTANI ile HÂTEM-i TÂİ 


Vaktiyle Yemen'de büyük bir sultan vardı. Dünyada cömertler çoktu, fakat bunun benzeri bir kimse daha yoktu. Ona kerem bulutu dense layıktı, çünkü o altını gümüşü saçıp dururdu, hazine bağışlamakta bir benzeri yoktu. Yanında Hâtem anıldığı zaman kızar taşardı. Ona duyduğu kıskançlık ve haset hiç azalmazdı. Sultan, Hâtem için şöyle derdi: 
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“Bana onun cömertliğini övmeyiniz, saltanatı yok, emir ve ferman sahibi değil, hazinesi de yok.” 


Yemen sultanı şahane bir ziyafet verdi. Orada bulunanları bir sazende çengini nasıl okşarsa öyle okşadı. Halk baştan sona ikrama gark oldu. 


Any 


Gene söz döndü dolaştı, Hâtem-i Tâfnin cömertliğine geldi. Bu ziyafettekilerden biri onun adını anınca bir başkası onu methe koyuldu. Bu sözler sultanı sıktıkça sıktı. 
Aklı başından bütünüyle çıktı. Kıskançlığı kin sevdasına götürdü: 


“Benim devremde Hâtem yaşadıkça adım sanım iyilikle hiç anılmayacak” diyerek birini onun kanını dökmek için görevlendirdi. Adam, Tay kabilesinin yolunu tuttu. 


kkk 


Bu suikastçı Tay kabilesinin yaşadığı bölgeye varınca yolda karşısına güleryüzlü, tatlı sözlü bir delikanlı çıktı. Delikanlı o gece Yemenli'yi evinde misafir etti, yedirdi, içirdi, ağırladı, seher vakti olunca, özür dileyerek, “Kusurumuz çoktur, bağışlayın” dedi, birkaç gün daha kalmasını istedi. 
Fakat yolcu, 


“Burada kalamam, önemli bir işim var, onu görüp çarçabuk Yemen'e dönmek istiyorum” dedi. 


Delikanlı, 


“Eğer bana o mühim işinin ne olduğunu söylersen, canla başla senin için çalışırım” dedi. 


Yemenli bunun üzerine, 


“Yiğit gönüllü kimseden sır çıkmaz, onun için size sırrımı açabilirim. Burada Hâtem adıyla ün salmış olan iyi huylu, geniş gönüllü, cömert biri varmış. Aralarında ne var 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bilmiyorum, Yemen sultanı onun başını istiyor. Bana yalnız onun bulunduğu yeri göster, senden başka bir şey istemem, bu yardım bana yeter” dedi. 


Delikanlı gülerek, 


“Aradığın Hâtem benim, konuğuma canım ve tenim feda olsun, al işte başım. Görevini yap da buralarda durma hemen çek git, günün ağarması yakındır, yoksa sana bir zarar isabet edebilir” dedi ve başını teslim etti. Yemenli'nin aklı başından gitti, büyük bir feryat yükseldi, yere düştü, sıçrayıp kalktı. Bu canlı, heybetli, ulvi manzara yüreğinde derin bir yara açtı. Derhal kılıcını Hâtem'e teslim etti, hürmetle eğildi, biçareler gibi elini göğsüne koydu: 


“Sana silah değil bir gül yaprağı dokunduran nâmertlerden daha nâmert olur” dedi ve Hâtem'i kucakladı, gözlerinden öptü, özür beyan etti, “Selametle kalın!” diyerek vedalaştı ve Yemen'in yolunu tuttu. 


kkk 


Yemen'e varınca sultan iki kaşının ortasına bakar bakmaz, adamın bir iş görmemiş olduğunu anladı. Ne zafer neşesi ne de Hâtem'in başınan bir eser görülüyordu. 


“Gel bakalım, ne haber getirdin? Niçin terkiye bir baş asmadın? Yoksa Hâtem sana saldırdı da ölüp öldürmeden kaçıp geldin mi?” 


Çevik delikanlı hükümdarın tahtının ayağını öptü, onun kutlu bahtını övdü, yüceltti: 


“Sultanım, gördüm ki Hâtem çok ünlü, şanlı, hünerli, güzel yüzlü, cömert ve akıllı bir gençtir. Yiğitlikte de benden üstündür, ihsan kılıcıyla dilimi kesti, inam yüküyle belimi büktü.” 
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Adam, Hâtem'in iyilik ve güzelliklerine dair ne gördüyse hepsini anlattı. Bunun üzerine sultan da daha önceki yanlış düşüncelerinden vazgeçerek Hâtem'i övmeye başladı: 

“Cömertliğin yurdu ne Yemen ne Şam'dır. Bu, Hâtem'e has bir şereftir” dedi ve gönderdiği adama mühürlü bir kese altın vererek sözlerine şunu da ilave etti: 

“Hâtem'in lehinde tanıklık eden sadıktır, doğru söylemiştir. İyice anladım ki o, methedilmeyi gerçekten hak etmiş biridir. Çünkü ünüyle maneviyatı birlikte yürüyor.” 


86. HİKÂYE: HÂTEM'İN KIZININ ESİR DÜŞMESİ 


Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] döneminde Tay kabilesi İslâm'a davet edilmiş, kabulden yüz çevirmişlerdi. Beşir ve nezir olan Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] onların üstlerine bir grup asker gönderdi. Giden müslüman askerler Tay kabilesinden bir miktar esirle geri döndüler. Ne cizye vermeyi ne de iman etmeyi kabul ettikleri için hepsinin öldürülmesine hükmedildi. Bu esirlerin içerisinde bulunan bir kadın Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) dönerek, “Ben Hâtem'in kızıyım, elbette ki Hâtem'in adını duymuşsunuzdur. Ey yüce yaratılışlı peygamber, onun adına hürmeten beni affetmek icap etmez mi?” diye ileri atıldı. Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] buyruğuyla isteği doğrultusunda gönlü hoş edildi, el ve ayak zincirleri çözüldü, serbest bırakıldı. Fakat onun dışında kalanlara acımayıp kanlarını akıtmak üzere kılıç çekildi. 


Hâtem'in kızı kendisi affedilse de yüreğindeki sızı geçmemişti. Bu kez cellata dönerek şöyle yalvardı: 


“Beni yoldaşlarımdan ayırma, onlarla beraber benim de boynumu vur. Onlar zincirlere bağlı olarak inleşirken benim tek başına kurtulmuş olmam bir şey ifade etmez.” 
Bunu derken gözünden yaşlar dökülüyordu. 
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Kadının bu feryatları Hz. Peygamber'in kulağına ulaşınca, hepsini birden serbest bıraktı. “Temiz asıldan fena bir nesil gelmez” dedi. 


87. HİKÂYE: HÂTEM'İN CÖMERTLİĞİ ve 
SA'D OĞLU EBÜ BEKİR 
İhtiyar bir adam Hâtem'in evine gelerek 10 dirhem şeker istedi. Bu ihtiyara cömertlik örneği, kerem sahibi Hâtem, 10 dirhem değil bir torba dolusu şeker gönderdi. 
Karısı çadırdan bunu görerek, 


“İstediği kadar versen ne olurdu?” diye sordu. Tay kabilesinin ünlü cömerti bu sitemli sözü işitince eşine gülerek, 


“Ey kabilesinin güzeli! O ihtiyar kendi ihtiyacı kadarını istedi. Ben de Hâtem oğullarının şerefine layık olanı yaptım” dedi. 


Dünya dönmeye başlayalıdan beri Hâtem gibi bir başka cömert daha gelmedi; ancak Sa'd oğlu Ebü Bekir yüce himmetiyle yoksulların ağzını hep kapatmıştır. 


Ey halkın sığınağı olan yüce sultan, gönlün şad olsun, senin gayret ve çabalarınla Müslümanlık gayesine ulaşsın! 


Bu ülke senin adaletli yönetimin sayesinde Yunan ve Rum'a karşı iftihar etmektedir. Eğer Hâtem gibi bir şerefi olmasaydı bugün Tay kabilesinin adı anılmazdı. Böyle olduğu halde o cömert kişinin ünü kitaplarda kaldı. Halbuki senin için hem övgü hem sevap vardır. Hâtem şan ve şeref için çalışıyordu, senin çalışıp çabalaman Allah rızası içindir. 


Dervişin sözünde külfet bulunmaz. Sana benim nasihatim yalnızca şundan ibarettir: 


Gücün yettiği kadar iyilik et. Sadi'den söz, senden hayır kalsın! 
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88. HİKÂYE: PADİŞAHIN HİLMİ 


Şehirden epeyce uzak bir yerde birinin eşeği çamura saplanmıştı ve sıkıntısından kalbine kan çökmüştü. 


Bir yandan karanlık, bir yandan soğuk, bir yandan da yağmur, sel oluk oluktu. 


Eşeğin sahibi bu sıkıntı içerisinde akşamdam sabaha kadar aklına gelene hep kötü kötü söylendi, lânet etti, sövdü saydı. Dilinden ne dost ne düşman kurtuldu. Hatta o ülkenin sultanı da bundan kurtulamadı. 


Adam bu durumda bağırıp çağırırken sultan da tesadüfen oradan geçmekte olduğu için gerçekle alakası olmayan bu çirkin sözleri duyunca kızdı, içinden onun idamına karar verdi. 


“Bu ihtiyar niye böyle köpürüyor? Ne yaptım ki bana böyle sövüyor?” deyince, veziri, 


“Sultanım, onu sizin fermanınız susturur, şunun boynunu vurdurup, kökünü kazdırın” der. Fakat hilim sahibi olan sultan baktı ki adamın eşeği balçıkta, kendisi de cefa içinde. Zavallı adamın haline acıdı, öfkesi gitti, itidal geri geldi. 
İhtiyarı affettiği gibi kendisine birçok da hediye verdi. 


Hiddet zamanında yumuşak davranmak ne hoştur. 


Biri eşek sahibine şöyle söyledi: “Hey akılsız ihtiyar, ölümden zor kurtuldun!” İhtiyar ona şöyle cevap verdi: 


“Yüreğim yanmıştı, onun için ben mazurdum. Ben kendi derdimden şikâyet ettimse, ona da affetmek yakışırdı, çünkü o sultandı.” 


Kötülüğe kötülükle karşılık vermek çok kolaydır. Asıl mertlik kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. 
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89. HİKÂYE: ALÇAK ZENGİN ile 
FAKİR DERVİŞ 


Kibirli bir zengin günün birinde kapısına gelen dilenciyi kapı dışarı eyledi. Gönlü kırılan adamcağız bir köşeye oturdu, bağrı yanık, acıklı acıklı âh çekip Allah'a yalvarıyordu. 
Gözleri görmeyen biri onun sesini duyup yanına gitti. Ona hal hatır sordu, teselli etmeye çalıştı. Dilenci o mağrur zenginden gördüğü kötü muameleyi anlatıp göz yaşları döküyordu. Âmâ, 


“Üzülme, haydi bize gidelim, bugün de iftarı bizde edelim” dedi. Fakirin kolundan tutup, teselli ederek alıp evine götürdü ve o gece onu evinde misafir etti. Aydınlık gönüllü fakir derviş âmâya, 


“Hak sofrana bereket versin, hasta gözlerine aydınlık versin” diye dua etti. 


Duası Allah katında makbul oldu, geceleyin âmânın gözlerinden birkaç damla yaş aktı, seher vakti gözleri açıldı. 


“Falanca âmânın gözleri açılmış” diye bir haber hemen bütün şehre yayıldı. Halk bizzat görmek için âmânın evinin yolunu tuttu, bu arada fakir dervişi kapısından kovan zengin de gitti. Gözleri açılan âmâya, 


“Ne güzel talihin var, nasıl oldu da bu müşkül dertten kolayca kurtuldun? Senin dünya kandilini uyandıran kimdir?” diye sordu. Eski âmâ şöyle cevap verdi: 


“Senin hakaret edip kovduğun dilenci, benim gözlerimin açılmasına vesile oldu. Ey sersem, beni bu büyük nimete kavuşturan odur. Sen hümâyı* bırakıp baykuşla meşgul oldun, ne kadar büyük hata ettiğini anla! Allah erlerine hürmet edersen yiğitlik hakkı için gönlün aydınlık ve şen 


44 Hüma: Bahtiyarlık getirdiğine inanılan bir çeşit kuş, devlet kuşu. 
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olur. Gönül gözü kapalı olanların özü bu güzel tütyâdan” gafildir.” 


Devleti tersine dönmüş olan talihsiz zengin bu acı sözleri dinleyince çok pişman oldu: 


“Av benimdi, fakat kısmet seninmiş, benim kovduğum devlet sana nasip olmuş” dedi. 


Fare yuvasında şahin avlanmaz, dünyayı gönülden atmak gerekir. Bu olağanüstü durum bir keramet olup Allah'ın veli kullarına bir inayetidir. 


90. KONUŞMA: HALKIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK 


Kemal sahibi bir gönül eri arıyorsan, halka hizmet etmekten bir an olsun geri durma. Büyük küçük demeden her türlü kuşa yem ver ki, günün birinde hümâyı da tutmak mümkün olsun. İstek oklarını etrafa yağdırırsan hiç ummadığın bir anda güzel bir av düşürebilirsin. Atılan yüz oktan biri elbette hedefe ulaşır ve birçok sedeften bir tek inci çıkabilir. 


91. HİKÂYE: KAFİLEDE KAYBOLAN ÇOCUK 


Bir kimse kervanda oğlunu kaybetti. Hiç kimse çocuğa ne olduğunu bilmiyordu. Adam her çadıra sordu, her yere girdi. Sonunda o karanlık içerisinde oğlunu bulup getirdi. Kafileye geri döndüğünde, deveci ona oğlunu nasıl bulduğunu sordu. Adam şöyle karşılık verdi: 


“Hiçbir çadırı atlamadım, nerede bir karaltı görsem, odur dedim...” 


45 Tütyâ/Tütiyâ: Gözü parlatan, görmeyi güçlendiren bir çeşit toz veya taş. 
Sevgilinin veya övülen kimselerin ayak bastığı toprak çoklukla tütyâya benzetilir. 
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İşte bundan dolayı gönül erleri, gerçek bir Allah dostuna rastlamak ümidiyle merde ve nâmerde hürmet ederler. 
Buna ancak çeşitli yükleri üstlenenler elde edebilir. Bir gül için binbir dikene katlanmak gerekir. 


92. HİKÂYE: ŞEHZADENİN LA'Lİ 


Bir gece Münah'ta* bir şehzade, tacından çok kıymetli bir elması taşların arasına düşürdü. Padişah, 


“Oğlum, karanlıkta taşla elması ayırt edemezsin, eline geçen taşların hepsini sakla. La'l muhakkak onların içindedir” dedi. 


İşte bunun gibi Allah, seçkinleri (havas) halkın arasında saklamıştır. Dervişlere karşı sevgi besle, onların her birini kâmil bir veli farzet. Cahile bile seve seve katlanır, onun kahrını çeker, ona hoşlukla yaklaşırsan, günün birinde bir gönül erine rastgelirsin. Dostuyla başı hoş olan kimseler, düşmanının cevrine nasıl katlanır? Bülbül gibi dikenden dolayı gömleğini yırtıp parçalamaz, yüreği yanık olduğu halde gün gibi güler. 


Bir sevgi uğrunda birçok eziyete katlan, bir yâr için birçok ağyara katlan. 


Görünüşte hakir gibi olan kişilerin bizzat keramet ehli bir veli olmadığını nereden biliyorsun? Onlar maddeten fakir olsa da manen zenginlerdir. Erenler bir perde altında saklıdır, Hakk'ın katında makbuliyet onlar için yeterlidir. 
Herkesin kötü zan beslediği, nefret ettiği bir kişi, olur ki bir velidir. Marifet kapısı, kendisine bütün kapıların kapandığı kimseler için açıktır. Dert ve sıkıntılar içinde yaşamış, acıyı tatmış nice kimseler vardır ki, cennete salına salına gider. 


46 Münah: Nahşeb ovasında bir yer adı. 
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Sen işin sonuna bak, ileri görüşlülüğün varsa, şahın elini henüz şehzade iken öp. Saltanat tahtına çıktığı zaman sana yanında yüce bir mevki versin. Bir gül fidanı eğer güzün yıkılmazsa, bahar zamanı güzel güller verir. 


93. HİKÂYE: HASİS BABA ile HAYLAZ OĞLU 


Hasis bir adamın birçok altını vardı, harcamasını bilmez, sürekli biriktirirdi. Ne kendisi yer ne yedirir ne de fakire bir şey verirdi. “Gönlüm rahat etsin” diye yiyemiyor ya da, “Yarın ahirette işime yarar” diye veremiyordu. Bütün işi gücü biriktirmekti. Kendisi o altınların, altınlar da bu hasisin hükmü altındaydı. Kim bilir bunları ne yapacaktı? 


Bir gün haylaz oğlu, pusu kurdu, cimri babasının altınları nereye sakladığını öğrendi. Hepsini aşırdı, yerine kocaman bir taş bıraktı. Har vurup harman savurdu, yok yere harcadı, keyfine baktı. 


Haylaz delikanlının elinde altın kalmadı, az zaman içinde yedi tüketti, bir elinden geldi diğerinden gitti. Fakat babası, iflas yüzünden gönlü kederle dolmuş, adamcağız pençesini kendi boğazına saplıyordu. Oğlu ise keyfinde ve zevkinde olup hiç gam ve keder çekmemekteydi. 


Zavallı adam kaç gece uyku yüzü görmedi. Bir gün oğlu ona gülerek şunları söyledi: 


“Babacığım, bu kadar telaş niye, para pul yemek içindir; toprak altında saklanmak içinse ha altın olmuş ha taş ne değişir ki?” 


Altını kara taşın içinden eş dost ve sevgililerle yensin diye çıkarırlar. Bunları cimrilerin eline vermek, madenine geri göndermek demektir. Dünyaya tapanın elindeki altın, taşın içinde hâlâ duruyor demektir. 
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Sen çoluk çocuğunla kötü olursan, onların senin ölümünü istemeleri doğaldır, çünkü onlar mağdurdur, onlardan şikâyetçi olma. Çeşmar* suyu gibi 50 arşın bir yükseklikten düşersen onların yüzü ancak o zaman güler. 


Tamahkâr zenginler çeşit çeşittir, fakat hepsinin ortak yönü, bir hazinenin üstünde duran tılsım” olmalarıdır. Böyle tılsımlar olduğu için o mal yıllarca yerinde kalır. Ecel taşı bir gün ansızın bu tılsımı kırınca hazine rahatça paylaşılır. 


Karınca gibi çalışıp çabalayarak biriktirdiğin şeyleri, mezar kurdu seni yemeden önce kendin ye. 


Sadi'nin sözleri temsillerden ve öğütlerden oluşmaktadır. Eğer tutarsan işine yarar. Bunlardan yüz çevirirsen, zararlı çıkarsın. Çünkü bu sözlere kulak verirsen, mutluluğu elde edersin. 


94. HİKÂYE: AZ İYİLİĞE ÇOK MÜKÂFAT 


Bir genç, 1 dirhemin dörtte biriyle bir ihtiyarın isteğini karşılayıp gönlünü almıştı. 


Günün birinde işlediği bir suçtan dolayı yakalandı ve padişah hemen idamını emretti. 


Cellatlar sağa sola koşuşturuyor, sokaklardan, mahallelerden halk, askerler meydanları baştan sona dolduruyordu. Bu kargaşalıkta zavallı genci esir olmuş görünce, söz konusu ihtiyarın yüreği sızladı. Çünkü gencin zamanında kendisine iyiliği dokunmuştu. Derhal, 


47 Çeşmar: Hemedan yakınlarında çok yüksek bir dağın bir tarafında bulunan yalçın bir kayadan akan suya ve bu dağa verilen ad. 


48 Tılsım: Bir hazineyi korumak için alınan sihirli tedbir olup bu tılsım sayesinde hazineye bir yabancı yaklaşırsa oradan bir yılan çıkarak onu korkuturmuş. Sadi bu hikâyede hazine sahibini bir yılana benzetmiş oluyor. 
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“Âh, eyvah! Sultan vefat etti! O iyi huylu insan göçtü de dünya yerinde kaldı!” diye bağırdı. Hazır cenaze var diye meydandaki halka seslendi. 


Meydan mahşer yerine döndü, ortalık karıştı, büyük bir vaveylâ koptu. Kimi ağlıyordu kimi yakasını yırtıyordu, asılacak gence kimse bakmıyordu. Cellatlar büyük bir çığlık attılar, başlarına, yüzlerine, omuzlarına vurup dövünerek koşuştular ve sarayın kapısına dayandılar; baktılar ki padişah tahtında oturuyor. 


Fakat bu esnada mahküm savuşup gitmişti. Hemen yalancı ihtiyarı yakalayıp padişahın huzuruna götürdüler. 
Padişah çok öfkelenmişti, kızgın bir tavırla, 


“Bu yalancılıktan amacın nedir? Niçin benim ölümümü istedin? Bilirsiniz ki ben zalim bir hükümdar değilim, her zaman halka iyiliğim dokunmuştur” diye sorunca cesur ihtiyar şöyle cevap verdi: 


“Devletli sultanım! Senin hükmün altında cihan, kulağı halkalı köledir.* Bu yalandan size hiçbir zarar gelmedi, fakat bir zavallı gencin canı kurtuldu.” 


Hükümdar bu garip tedbire gülümseyerek karşılık verdi, ihtiyarı bağışladı, çeşitli insanlarda bulundu. 


Öte yandan zavallı delikanlı düşe kalka sürekli yol alıyordu. Biri sordu: 


“Ne yaptın, canını ipten nasıl kurtardın?” 
Genç, adamın kulağına eğilerek, 


“Ey âkil kişi! Canımı yalnızca bir dirhemin dörtte biriyle kurtardım” diye cevap verdi. 


49 Kulağı halkalı köle. O dönemde hür insanlardan ayırt etmek için kölelerin 
kulağına küpe takarlardı. 
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Çiftçi tohumu kıra saçar ki, ondan harman kaldırsın. 
Bir arpa miktarı gümüş koskoca bela defeder, öldüren bir asâdır (değnek) derler.” 


Hz. Peygamber'in, “Sadaka belayı defeder” hadisi vardır. Evet, bu sahih bir hadistir. 


Bu ülkede düşman ayağı görülmemesinin sebebi hükümdarının Sa'd b. Zengi olmasıdır. 


Ey cihanı elinde tutan şahlar şahı! Cihan halkı seninle şâd olsun, refah bulsun. Senin devrinde kimse zulüm görmedi ve şikâyet etmedi, çemende güller de dikenden incinmedi. Sen Allah'ın rahmetinin yeryüzünde gölgesi”! ve Hz. 
Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) gibi âleme rahmetsin.”2 
Kadrini bilmeyen varsa, bunda ne zarar var? Kadir gecesi de bilinmez. 


95. HİKÂYE: İYİLİĞİN AHİRETTEKİ KARŞILIĞI 


Biri rüyasında mahşer meydanının kurulduğunu gördü. Güneşin etkisiyle her yer kızgın bakır gibi kaynıyordu. 
Sığınılacak bir gölge yoktu, insanların feryatları feleklere yükseliyordu. Ortalık bu halde iken mahşer halkından bir kişinin arşın altında bir gölge bulup sığındığını gördü ve sordu: “Ey mahşerin bahtiyar eri, sana bu yeri kim temin eyledi?” 


Adam şöyle söyledi: 


Zamanında evimin kapısının önünde bir asma vardı, bir gün yol erlerinden biri sıcakta dinlenecek bir gölgelik 


50 Hz. Musa asâsıyla vücudu iri, boynu çok uzun olan Üc'u öldürmüştür. 

51 Sultan yeryüzünde Tanrı'nın gölgesi olarak nitelendirilir. Eski eserlerde 
hükümdarlardan söz ederken bu ifade sıklıkla kullanılmaktadır. 

52 Hz. Muhammed “rahmeten li'l-âlemin” (âlemlere rahmet) olarak gönderi!- 
miştir. 
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arıyordu, onu buyur ettim, o zat asmanın altında dinlendi ve bana şöyle dua etti: “Ey Allahım, bu kulunun beni dinlendirdiği gibi sen de bu kulunu dinlendir.” İşte onun sayesinde bu yeri buldum. 


Akk 


Ben bu nükteyi kendi kendime şöyle hallettim ve dedim ki: 

“Şiraz sultanına müjdeler olsun! Halk onun himmetinin gölgesinde, adalet ve ihsanıyla huzur ve saadet buldu.” 


Kerem sahibi kimseler meyveli ağaca benzer. Böyle olmayanlar bir çeşit odun gibidir. Odun baltayla kırılır, yakılir, meyveli ağaca ise balta vurulmaz. 


Ey kerem ve ihsanı bol olan sultanım! Sen hem gölgeli hem de meyvelisin, payidar ol. 


96. HİKÂYE: PADİŞAHLARIN 
MEHABET ve SİYASETLERİ 


İhsan konusunda çok söz söyledik. Fakat bu ehil olanlar içindir. Adam zalimse, onun varını yoğunu al, malını zaptet. Yırtıcı kuşun kanatlarını kırmak daha iyidir. 


Senin dostunla kavgalı olan kişinin eline silah verme. 
Diken bitiren kökü sök at, fakat meyveli ağaca dokunma. 
Küçüklere kafa tutacak olanları yüksek mevkilere getirme. 


Hiçbir zaman zalime acıma, her zaman haddini bildir. 
Ona acımak keremlilik değildir. Zalimin çırasını söndürmek gerekir, bütün bir halk yanacağına bir kişinin ateşte olması yeğdir. Hırsızı himaye eden kimse kendi eliyle kervanı vurmuş sayılır. Zalime merhamet etmek büyük cinayettir, zulmü huy edinenlere zulmetmek adaletin tâ kendisidir. 
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97. HİKÂYE: İYİLİK YERİNDE YAPILMALIDIR 


Bir evin çatısında bir arı yuvası vardı. Ev sahibi bozmak için çare arayıp duruyordu. Hanımı, 


“Kime zararı var, ne istiyorsun arılardan?” dedi. 


Adam işini bıraktı gitti. Fakat günün birinde arılar kadının yüzünden, gözünden soktular. Hanım kapıya, sokağa çıkıp feryat etti. Kocası, hanımına, 


“Hiç ağlayıp sızlama, bana, ‘Bırak incitme!” diyen sendin” dedi. 

Kötüler yapılan iyiliğin kadrini bilmez, kötülüğü daha da artar, eksilmez. Onlar kendilerine katlanıldıkça daha çok fenalık yaparlar. 


Halka zulüm etme emeli kimde varsa, onun temeli derhal kazılmalı. Köpek sofraya davet edilmez, ona layık olan ziyafet bir kemiktir, söylersin ona kemik atarlar. Bir köy kocası, “Çifteli hayvana ağır yük yüklemeli” diye ne güzel söylemiş. Bir yerin bekçisi biraz merhametli olursa orada hırsız korkusundan kimse yatamaz. 


Harp meydanında bir âdet mızrak kamışı yüz bin tane şeker kamışından daha kıymetlidir. Herkes iyilik ve insana layık olamaz. Herkesin başı okşanmaz, ezilmeye, kulağı bükülmeye layık kimseler de vardır. Kediyi okşarsan, güvercin kapar; kurdu semirtirsen, Yusuf'a saldırır. 


Temelsiz duvarı yükseltme, şayet yükseltirsen dibinde durman büyük tehlikedir. 


98. HİKÂYE: BEHRAM ve ATI 


Sert başlı kula bir ata binip kırlarda gezmeye çıkan Behram-ı Gür attan düşünce ne güzel söylemiş: 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“Sürüden bir at daha tutun getirin, huysuz olmasın. 
Öyle bir hayvan ki, huysuzluk ettiği zaman zaptetmek mümkün olsun, dizgin onu yola getirsin.” 


Ey oğul! Dicle'nin suyu azken bent yapılabilir. Taşacak olursa, çok güç zaptedilir. Canavarı ele geçirince hemen öldür, yoksa ümidini sürüden kes. İblis'in başı secdeye eğilmez, mayası bozuk olandan da iyilik gelmez. 


Düşmana makam, mevki, fırsat verme, hemen hapse at. Düşmanın kuyuda, devin şişede olması" daha iyidir. 
Yılanın başını taşla ezmek varken sopa aramak abesle iştigaldir. 


Kaleminden hayır çıkmayan, emri altındakilere kötü davranan kişinin elini kılıçla kesmek lazımdır. Kötü kanun çıkaran idareci senin cehenneme gitmene sebep olur. 
“Memlekete bu müdebbir yeter” diye onu tedbirli, ileri görüşlü sayma, çünkü o müdbirin“ (uğursuz) biridir. 


İyiler Sadi'nin sözünü dinler. Çünkü bunlara uymak, memleketi genişletmek, tedbir ve düşünceyi artırmak demektir, bu sözler bütün yurdun yararınadır. 


53 Devin şişede olması: Masallarda geçen bir motiftir. Hz. Süleyman kendisinin mührünü çalan Sahr-ı cinni'yi şişeye hapsetmişti. 
54 Müdebbir: İdareci. 


55 Müdbir: Talihsiz, bedbaht. Yazar burada Arap harfleriyle yazılışları aynı 
olan müdebbir ve müdbir kelimeleriyle cinas-ı hatti yapmaktadır. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
AŞK, VELİLERİN YOLU ve 
ONLARA MUHABBET 


Hi e 
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Aşk gamıyla perişan olan Hak âşıklarının ne güzel âlemleri vardır. Onlara göre dertle devanın farkı yoktur. 


Âşıklar, şahlığı tenezzül sayan ve Hak yolunda gedâlıktan memnun olan yol erenleridir. Her an elem şarabı içtikleri halde cefadan hiçbir zaman şikâyet etmezler. 
Şarap zevkinin mahmurluk belası, gül sevdasının da diken cefası vardır. Lâkin dost için olduktan sonra sabır insana acı gelmez. Sevgilinin kendi eliyle sunduğu zehir şifa kesili. Onun esiri olan, zincirden kurtulmak istemez. Onun avına düşen, kementten şikâyet etmez. 


Hak âşıkları halk içinde dilenci, izzet (mana) âleminde sultandırlar. Her çeşit kötü söz ve davranışlara tahammül ederler, onların halleri hesaba kitaba sığmaz. 
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Halkın onların coşkun hallerini anlaması, görmesi söz konusu değildir, âb-ı hayat“ gibi karanlıktadırlar. 


Beytülmakdis gibi içleri kubbelerle dolu ve bayındır olduğu halde, dış duvarlarını harap bırakırlar. Pervaneler gibi pervasızca ateşe atılırlar, ipek böceği gibi kat kat giyinmezler. 


Cânan yanlarında iken yine sevgiliyi ararlar. Irmak kenarında oldukları halde dudakları susuzluktan kurumuştur. 
Nil kenarında olsalar bile içtikçe onların susuzlukları artar, onları yârin visali bile kandırmaz. 


100. KONUŞMA: MECAZİ AŞK 


Kendin gibi fâni bir insanın aşkı senin gönlünü alıp götürdü. Uyanıkken gönlün onun yanağıyla, beniyle; uykudayken de onun hayaliyle meşgul oluyorsun. O kadar samimiyetle bağlanıyorsun ki, onun varlığıyla senin gözünde cihan bir hiçten ibaret kalıyor. Sevgilinin paraya pula rağbeti yoksa senin yanında da altınla toprağın bir farkı kalmıyor. O seni öyle bir büyülüyor ki artık başkalarıyla konuşmaya güç bulamıyorsun. Çünkü o varken başka birine yer kalmıyor. “Onun yeri gözümün içindedir” diyorsun, fakat gözünü kapayınca da onu gönlünde buluyorsun. Aklın fikrin devamlı onunla meşgul, onun uğruna rezil rüsva olmaktan bile çekinmezsin. Canını isterse hazırım dersin, başını isterse hemen teslim edersin. 


101. KONUŞMA: RUHANİ MUHABBET 


Hevâ ve heves üzerine kurulmuş olan bir sevda bu kadar karışıklıklar koparırsa, Hakk'a âşık olanların hareketlerine hiç şaşmamak gerekir. Çünkü onlar mana denizine 


56 Âb-ı hayat: Efsanelere göre içene ölümsüzlük sağlayan bir su, bengisu. 
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dalmışlardır. Cânanının aşkıyla candan geçmiş, cinandan haberdar değildir. Hak'ta bâki olup halk içinde fâni olmuşlar, sâkiyi görünce öyle sarhoş olmuşlar ki meyleri yere dökülmüş. Bunların dertlerine deva bulma imkânı yoktur, hekimler de onların derdini tanımamaktadır. 


Kulaklarında ezelden beri “Elestü?” hitabı çınlarken, dudaklarından da “Belâ!” cevabı taşmaktadır. Onlar öyle insanlardır ki, dünyada tasarruf yetkisine sahiptirler. Onlar alçak gönüllüdür, fakat duaları kabul görür, sözleri etkindir. 
Bir nâra ile bir dağı yerinden oynatırlar, bir sesle bir şehrin altını üstüne getirirler. Rüzgâr gibi gizli, fakat çabuk giderler; taşlar gibi suskun tesbih ederler. 


Seherde gözlerini hiç yummazlar ve öyle ağlarlar ki, göz yaşlarıyla uyku sürmesi yıkanır. Durup dinlenmeden atlarını çatlatırcasına gece yola gittikleri halde, “Eyvah, biz yine geri kaldık!” diye feryat ederler. 


Onlar gece ve gündüzden habersiz, sevda ve aşk deryasında yüzen kimselerdir. Onlar Hallâk-ı Âlem'in güzelliğine o kadar tutulmuşlardır ki bir an olsun mahluk ile meşgul olmazlar. Onlar yüz güzelliğine ilgi duymazlar, zahire gönül vermezler. Bunu olsa olsa kabuğa aldanan ahmak insanlar yapar. 


O halis vahdet şarabını içtiğinden dünya ve ukba endişesini de unutmuştur. 


102. HİKÂYE: FAKİR ÇOCUĞU ile ŞEHZADE 


Bir zamanlar fakir birinin oğlu padişahın oğluna âşık olmuştu. Çocuk ham bir hayal de olsa kalbine söz anlatamıyordu. Hep şehzadenin geçeceği yolları bekler, onun bulunduğu yerlere gider, hedef taşı gibi onun meydanından eksik olmaz, fil gibi onun atından ayrılmaz,” yaralı gönlüne 


57 Satranç oyununda aletler yerleştirilirken fil atın yanında yer alır. 
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çare bulmaya çalışırdı. Bundan dolayı yüreğine kan oturdu, ağlaya ağlaya ayakları çamur içinde kaldı, ancak sırrını hiç kimseye açmadı. Fakat halinden şehzadeye bağlılığını sezen rakipleri, “Bir daha buralarda dolaşma!” dediler. 


Delikanlı bir süre oralardan uzaklaşsa da gönlüne söz geçiremeyip dostunun yüzü aklına gelince yine onun bulunduğu yere gelip postu serdi. Kölelerden biri gelerek “Gelme demedik mi sana biz!” diye öldüresiye fakir delikanlıyı dövdüler. 


Âşık gene gitti, fakat yine sabır ve karar gösteremedi, sevgilisinin yüzünden uzak kalamıyordu. Şekerden kovulan sinekler gibi o kadar eziyet edip kovdukları halde o yine geri geliyordu. 


Bir gün delikanlıya, 


“Bu kadar bela ve cefaya nasıl katlanıyorsun?” diye sorulunca o şöyle cevap verdi: 


“Bütün bunlar dosttan geliyor, o halde benim şikâyet etmem anlamsız olur. O beni ister dost ister düşman bilsin, onun sevgisinden vazgeçmeye imkân yoktur. Çünkü onun ayrılığında kararım olmadığı gibi ona kavuşmak da bana huzur ve sükün bahşetmez. Ne ayrılığa, ne vuslata takatim var. Ne sabra ne uğraşmaya mecalim var. Burada kalmam zor, fakat bende kaçacak ayak nerede? Benim başımı kesip çadırın ipine kazık yapsınlar da tek bana onun dergâhından uzaklaş demesinler. Pervane bile sevdiğinin ayağında canını feda ediyorken benim can kaygısı gütmen doğru olur mu? 


Fakir delikanlıyla karşılıklı şöyle konuştular: 


- Şehzade elindeki çevgânıyla sana vurmak isterse ne yaparsın? 


- Onun ayağına top gibi düşerim. 
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 — Şehzade eline kılıç alıp başını kesmek isterse? 


- Bu kadar küçük bir şey ondan esirgenir mi? Esasen başımda taç mı balta mı var, bunları ayırt edecek kadar kendimden haberdar değilim. Arkadaş, beni sabırsızlıkla itham edip durma, yeter; çünkü aşk ile sabır birleşmez. 
Yakub gibi gözlerim hasta olsa da, ben Yusuf'u gönlümle yine özlerim. Gönlünü sevgilisine veren âşık onun her türlü cevrine katlanır. 


kkk 


Bir gün delikanlı şehzadenin üzengisini öpüyordu, şehzade hiddetlenip dizgini çevirdi. Genç âşık: 


“Ben bir hiçim, hiçe karşı bu kadar şiddete gerek yoktur. Bende bir varlık tasavvur eyleme. Senin varlığında benim varlığım kalmadı. Bir kusur gördünse işleyen sensin, âşık da mâşuk da kendinsin. Üzengini bundan cesaret alarak öptüm, kendimi hiç hesaba bile katmadım. Varlık defterinden adımı sildim ve muradımı ayaklar altına aldım. 
Beni ok gibi o sarhoş gözlerin öldürüyorken hançer çekmeye ne ihtiyaç var?” 


Sen bir ateş at sazlığa: Geç git, kuru yaş ne varsa cümlesi yanar gider. 


103. HİKÂYE: AŞKTA FÂNİ OLMA 


Bir işret meclisinde peri yüzlü bir güzel şarkıcının nağmeleriyle pervane gibi raksetmeye başlamıştı. Derken eteği muma doğru uzandı ve birdenbire ateş alarak yandı. 


Bu yanış görünüşte mumdan oldu. Fakat hakikatte o güzelin çevresindeki âşıkların gönül ateşi o eteği tutuşturmuştu. 


Bu olay güzeli huzursuz etti, canı sıkıldı. Âşıklardan biri: 


144 e BOSTAN 


“A canım, bu telaş ne oluyor? Ateş senin yalnızca bir eteğini tutuşturdu, ben baştan ayağa yandım, bak! Bir anda bütün varlığım kül oldu.” 


Âşığın bu sözü aslında kusurludur. Çünkü kendisine bir varlık izafe etmiştir. Ey âşık! Eğer âşıksan kendinden söz edip hesaba alma ve “sen ben” diyerek şirke dalma. 


104. HİKÂYE: İŞTİYAK ve MUHABBET 


Yaşlı bir âlimden şöyle bir hikâye dinlemiştim: Allah aşkına yakalanan coşkulu biri başını alıp çöllere çekip gitti. 
Babası onun merakıyla yemeden içmeden kesildi. Oğlu bu durumu haber alınca şöyle söyledi: 


“Hakka aşina olalıdan beri halk ile hiç alakam kalmadı. 
Yalnızca anne baba değil bütün kâinat benim nazarımda hayal olmuştur. 


Halktan yüz çeviren veli kaybolmamış, bilakis kaybettiğini yeniden bulmuş demektir. 


Bu âlemde veliler zümresinden olan başka insanlar da vardır. İnsanlardan kaçtıkları için vahşilerden sayılsalar da aslında bunlar melektir. Halka karışmazlar, gece gündüz onlardan kaçarlar ve durup dinlenmeden Allah'a kulluk ederler. Bunların kolları güçlü olsa da her şeyden el etek çekmişlerdir; ayık sarhoşlar ve akıllı delilerdir. Bazan bir köşede sakin sakin oturup hırka yamarlar, bazan da bir mecliste kendilerinden geçip hırka yakarlar. Ne kendilerini düşünürler ne de kimseden korkarlar. Yanlarında Hakk'ın dışında her şey hiçtir. 

Bunların akılları karışık, düşünceleri dağınık, kulakları öğüt verenlerin sözlerine tıkalıdır. Kaz denizde batmaz, semender ateş azabını nasıl bilmez. Bunlar da muhabbet 


58 Semender: Ateş içinde yaşayan mitolojik bir hayvan. 
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deryasının yüzücüleri, iştiyak ateşinin semenderleridir. 


Fakir olsalar da gönülleri toktur ve kafileden ayrı giden çöl yolcularıdır. Halka yaranmak gibi bir düşünceleri yoktur, Hakk'a makbul olmak onlara yeter. Halkın katında mevkileri yoktur. Hirka altında zünnar? taşımazlar. Asma gibi hem meyveleri hem gölgeleri vardır. Onlarda riya eseri görülmez. Deniz gibi taşıp köpük saçmazlar, sedef gibi başlarını içeri çekmişlerdir. 


Akıllı isen coşup köpüren sahte süfilerden kaç. Bunlar insan kılığına girmiş şeytanlardır. İnsan yalnız kemik ve deriden ibaret değildir, her sürette de mana denilen ruh yoktur. Padişah her köleyi satın almaz, her hırkanın altında zinde bir gönül bulunmaz. Ey oğul! Eğer bütün çiy taneleri inci olsaydı, inci boncuktan da bol olurdu. 


Allah adamları riyaya gelmez, cambazlar gibi kendilerine tahtadan iğreti ayaklar takıp yükselmezler. Çünkü bu iğreti ayak sabit değildir. Halbuki onlar elest sarayında kadehten içmişler, hâlâ o hitabın zevkiyle sarhoşturlar. Ölümle tehdit edilseler bile hedeflerinden asla sapmayacaklardır. Zira aşk ile korku şişe ile taşa benzer. 


105. HİKÂYE: VECDİN GALEBESİ ve 
AŞKIN SALTANATI 


Bir âşığın Sermerkant şehrinde bir sevgilisi vardı. 
Konuşurken ağzından söz yerine sanki şeker dökülürdü. 
Günü yârin hayaliyle geçerdi. Sevgilisi güzellikte güneşi geçmiş, işve ve şivekârlığı takvanın temelini yıkmıştı. 


Yüce Yaratıcı o kadar güzel yaratmıştı ki, görenler bu, Allah'ın kudretinden bir nişandır, derdi. 


59 Zünnar: Hıristiyan rahiplerin bellerine bağladıkları kuşak. 
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O güzel geçerken bakışlar hep ona yönelir, sevenler canlarını onun yolunda fedaya hazır olurdu. 


Bu âşık da bir gün o güzele gizli gizli bakıyordu. Güzel, âşığa kızdı: 


“Şaşkın adam, boşuna dolaşıp duruyorsun ardımda; ben senin tuzağına düşecek kuş muyum? Bir daha seni bu yolda görürsem, hiç acımam düşmanımmışın gibi başını kılıçla keserim.” 


Bir dostu âşığa gelip şöyle öğüt verdi: 
“Bu iş kesinlikle tehlikeli, aklına başına al, olacak bir 


işin peşine düş. Yoksa sonunda çok pişman olur, cânan, cânan derken candan olursun.” 


Gerçek âşık bu acı sözleri işitince yürekten bir âh etti: 


“Bırak beni ölüm kılıcı yaralasın, başım kanlı toprakta yuvarlansın. Onun yolunda ölüp toprak olayım. Görenler sevgilisi uğrunda ölmüş deyip gıpta etsinler. O benim haysiyetimi rencide etse de ben onun mahallesinin toprağından ayrılmam. Ben ona sadakatimi ihlal etmem.” 


“Ey kendisini beğenen öğütçü! Bana tövbe et diyorsun, bu sözlerinden dolayı asıl sen tövbe etmelisin. Bırak beni, o ne yaparsa hoştur. Aziz canım ona feda olmuştur. Ben onun aşkıyla her gece sabaha kadar yanar kül olurum, seher vakti yine onun kokusuyla diriiyorum. Bugün yakınında ölürsem, yarın Hak divanında otağım onun yanında kurulur.” 


Ey arkadaş! Aşk cenginde gücün yettikçe sebat et. Sadi de aşk uğrunda canını feda ettiği için hayat bulmuştur. 


106. HİKÂYE: SUSUZLUKTAN ÖLENİN HALİ Susuzluktan ölmek üzere olan biri, 


“Ne mutlu, suda boğulanlara!” diyordu. 
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Aklı ermeyen biri, 


“Sonunda ölecek olduktan sonra, ha suya kanmışsın ha dudağın kurumuş, ne farkeder?” diye sordu. 


Ölmek üzere olan cevap verdi: 


“Yâri son nefeste andım ki, hiç değilse dudaklarım bari onun arzusuyla can verinceye kadar ıslansın.” 


Susuzluk çeken kimse suda boğulanların suya kana kana öleceklerini bilirmiş gibi derin göllere düşer. 


Âşıksan sevgilinin eteğini elden bırakma, eğer canını isterse, hemen vermeye hazır ol. Vuslat cennetine yokluk cehenneminden geçmeden varılmaz. Çiftçilerin harman vaktine kadar gönlü ıstırap çeker. Fakat harman ortaya çıkınca tatlı uyurlar. 


Hakikat şarabının kadehinden kim son bir yudum içerse, gerçek mutluluk ona nasip olacaktır ve muradına ermiş olacaktır. 


107. HİKÂYE: KADERE SABIR ve SEBAT 


Görünüşte dilenci hakikatte sultan olan yol erenlerinden dinlediğim bir hikâye var: 


İhtiyar bir dilenci sabahleyin erkenden kalktı, “sadaka” diyerek bir mescidin kapısını çaldı. Cemaatten biri ona, 


“Burası halk evi değil ki sana bir şey versinler, buradan sadaka istenmez, burada bekleme!” dedi. 


İhtiyar dilenci sordu: 
“Ya burası kimin evidir, sahibi o kadar keremsiz midir?” 
Öbür adam: 


“İhtiyar sus, hata ediyorsun, günah işliyorsun, bu evin sahibi hepimizin yaratıcısı olan Hz. Allah.” 
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İhtiyar perdeyi kaldırıp şöyle bir bakınca, mâbedin haşmeti yüreğinin yağını yaktı ve şöyle söyledi: 


“Bu kapıdan hiç boş gidilmez, ben hiçbir halk kapısından eli boş dönmedim, Hak kapısından hiç mahrum kalır mıyım? Burada elimi kaldırır Hak'tan isterim, biliyorum ki bu kapıdan eli boş dönmeyeceğim.” 


İhtiyar orada tam bir yıl mücavir® kaldı. Hep Allah Teâlâ'ya iltica etti, yalvardı. Bir seher vakti ecel vakti gelmiş, halsizlikten kalbi çarpmaya başlamıştı. Biri bir kandil yakarak yanına girdi. Baktı ki seher kandili gibi neredeyse sönecek. Adamcağız yolu ele almış, son anlarını yaşıyordu, şunu şevk ile tekrarlıyordu: 


“Kim çalarsa çalsın, kerimin kapısı dilenciye açılır.” 


İstek sahibinin çok sabırlı ve dayanıklı olması gerekir. 
Er geç bir gün istenilen şeye ulaşır. Kimyacıların usandıkları hiç işitilmemiştir. Bir bakır külçesini altın yapmak için nice altınlar toprağa atılmıştır. 


Altın, bir şey satın almak için tutulur. Dostun rızasından daha üstün ne alacaksın ki!... 


Eğer bir sevgili senin gönlüne darlık verirse, gönül gamını gidermek için ikinci birini arayıp bulursun. Ekşi yüzlü biri ise hiç kahrını çekme, bir güleç yüzlü bul, onun verdiği ateşi söndür. Çok güzelse, ufak tefek sebeplerden dolayı onu elinden kaçırma. Her türlü nazına ve cefasına katlan. 
Ancak onsuz da yaşayabileceğin bir sevgiliyi gönülden uzak tutabilirsin. 


60 Mücavir: Sözlükte “komşu”, terim olarak ise “ibadet maksadıyla Mekke 
ve Medine'de bir süre kalan.” 
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108. HİKÂYE: KINANMAKTAN ve 
CEFADAN KORKMAYAN ÂŞIK 


Gece gündüz ibadet eden yaşlı bir âbid yine bir gün seher vakti Allah'a niyazda bulunmuştu. O anda kulağına gaipten şöyle bir ses geldi: 


“Senin duaların dergâhta kabul edilmeyecektir, bu kapıdan sana nasip yok. Boşu boşuna uğraşıp durma, başının çaresine bak. İster çekil git, istersen yalvarmana devam et!” 


Âbid, ertesi gün de aynı şekilde ibadet ve zikrine devam etti. Onun bu durumundan haberdar olan bir müridi, 


“Bu kapının sana kapalı olduğunu biliyorsun da boş yere bu kadar niçin uğraşıp duruyorsun?” diye sordu. 


İhtiyarın gözlerinden yakut renginde yaşlar boşandı ve şöyle cevap verdi: 


“Ey oğul! Bana bundan daha iyi başka bir kapı gösterebilirsen oraya gideyim. O benden yüz çevirdi diye üzülüp hemen çekip gideceğimi sanma. Dilenci bir kapıdan mahrum döndüğü zaman ona benzer bin kapı bulunur. Evet benim bu kapıdan kovulduğum bir gerçek, fakat başka bir yere de gitmem imkânsız.” 


Âbid bunları söylerken gönlünü Hakk'a verip başını eğmişti ki can kulağına hâtiften bir müjde geldi: 


“Bize layık bir hünerin olmasa da seni kabul ettik. Çünkü senin bizden başka sığınacak yerin yok!” 


109. HİKÂYE: NİŞÂBURLU ile OĞLU 


Nişâbur'da bir kişi yatsı namazını kılmadan yatan oğluna şunları söyledi: 
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“Ey can! Adam olan emeksiz, çalışıp çabalamadan hiçbir şey ummaz. Ürün isteyen tohum ekmelidir. Çalışmayan vücut yok demektir. Ziyandan kork, kâr için istek göster. Babanın öğüdünü tut da çalış, yoksa elin boşa çıkar.” 


110. HİKÂYE: YOKLUĞUNA DAYANAMIYORSAN 
CEFASINA KATLANMALISIN 


Yeni evlenmiş bir genç kız, bir ihtiyara sevimsiz eşinden söz ediyordu: 


“Benim bu musibet adama hayatımın sonuna kadar katlanmam çok zor. Günlerim hep mihnet ve sıkıntı ile geçiyor. Aynı mahallede oturduğum benim akranlarım olan kızlar ne şikâyet ediyor ne de ağlayıp sızlıyor. Karı koca birbirlerini öyle sevmişler ki, sanki bir kabukta iki badem içi gibiler. Halbuki ben evlendik evleneli kocamın bir kerecik olsun güleryüzünü, tatlı sözünü görmedim.” 


Çok yaşayıp çok görmüş tecrübeli ihtiyar bu sözleri dinledi. Bak! Gün görmüş kişi ne hoş ne tatlı bir cevap verdi o geline: “Eşin güzelse, yüküne katlanmalısın!” 


Benzerini bulmak mümkün olmadıkça elindekinden yüz çevirmek kendine yazık etmektir. Ona karşı şiddet göstermen senden tamamen vazgeçmesine yol açar ki bu ise senin için büyük bir felaket demektir. 


Allah'ın buyruklarına bir köle gibi itaat et. Çünkü sen O'nun gibi bir efendi bulamazsın. 


111. HİKÂYE: SATILIK KÖLE 


Bir gün satılığa çıkarılan bir köleye çok yüreğim yanmıştı. Kölenin sahibi onu satıyordu, zavallı köle üzüntü içerisinde şöyle diyordu: 
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“Size benim gibi köle her yerde bulunur. Ama bana sizin gibi böyle bir efendi bulunmaz.” 


112. HİKÂYE: AŞKIN AKLA GALİP GELMESİ 


Bir adam kuvvetine çok güveniyordu, demirden bir pençe yaptırdı ve bununla aslanı yeneceğini söyledi. Bir gün aslana karşı koymaya çalıştı, fakat aslan onu pençesiyle kendine doğru çekiverince bir tilki kadar bile dayanamadı. 


Biri ona şöyle dedi: 


“Ne yatıyorsun, hani demir pençen, şunu büküp atsanal” 


Adam cevap verdi: 


“Kuruntuma uymadı bu iş, bu kollarla aslan yenilemezmiş.” 


İşte aklın aşka galip gelmesi de demir pençeli adamla aslanın hikâyesi gibidir. 


Sen aslında çok güçlü bir pehlivan olsan da aşkın karşısında güçsüzsün. Aşk gelince akıldan söz edilmez; çünkü top, çevgânın elinde esirdir. Âşığa boşuna şeydâ"" dememişler. 


113. HİKÂYE: İKİ AMCA ÇOCUKLARI 


İki amca çocuğu birbirleriyle evlenmişti. İkisi de soylu olup sanki biri güneş diğeri aydı. Bu evlenmeden kız pek hoşnuttu, fakat erkek kaçıyor, huysuzluk ediyordu. Kız sevdiğine karşı gül yüzlü, temiz huylu olduğu halde, kocası yüzünü duvara çeviriyor; kız kendisini süslerken erkek, “Ölsem de kurtulsam!” diye söylenirdi. 


61 Şeydâ: Aşkının çokluğundan aklı başından gitmiş kimse, çılgın, divane. 
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Köyün büyükleri erkeği çağırarak, 

“Eğer sevmiyorsan kızın mehrini ver de kızı birak!” dediler. 

Çocuk sevinerek şöyle dedi: 


“Sözünüz çok doğru, yüz koyun vererek ben bu zincirden kurtulursam aldanmış olmam.” 


Fakat delikanlının bu sözü kızcağızı çok üzdü, gözlerinden yaşlar akarak şöyle söyledi: 


“İmkânsız, ben yüz değil, üç yüz bin koyun da olsa bunu alıp da sevdiğimden ayrılmayı gönlüm asla istemez.” 


Sevgilinden başka gönlün neyle dolu ise, seni ondan ne alıkorsa işte asıl sevdiğin odur. 


114. HİKÂYE: MECZUBUN CEVABI 
Bir adam meczubun birine bir yazı ile, 


“Cennet mi istersin yoksa cehennem mi?” diye sormuştu. Meczubun cevabı şöyle oldu: 


“Böyle bir soruya gerek var mı bilmiyorum. O (Allah Teâlâ) benim için ne murat ederse onu severim.” 


115. HİKÂYE: LEYLA ile MECNUN 
Adamın biri Mecnun'a sordu: 


“Böyle size ne oldu ki kabileye hiç gelmez oldunuz? 
Yoksa gönlünüzden Leyla çıktı da o çılgın sevda son mu buldu?” 


Bunu işiten zavallı Mecnun yana yakıla ağladı ve şöyle söyledi: 

“Efendi, beni kendi halime bırak! Kendi derdim bana yeter, sinem yaralıdır, yaramı açma. Kanattığın yeter, bir de 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tuz saçma! Ondan ayrılığım benim sabrımın delili sayılmaz. 
Nice ayrılıklar zaruretten dolayı olmuştur.” 


Bunun üzerine adam, 


“Leyla'ya ulaştırmam gereken bir sözün var mı, selâmını götüreyim mi?” diye sorunca, Mecnun, 


“Sakın, benim adımı sevgilimin yanında anma. Çünkü onun olduğu yerde benim anılmam anlamsızdır” dedi. 


116. HİKÂYE: GAZNELİ MAHMUD ile AYAZ 
Bir adam, 


“Şaşılacak şey! Ayaz'a sultanın sevgisi düşmüştür. Bir gülde ki ne renk ne koku var, bülbül neden ona bu kadar düşkün?” diye Gazneli Mahmud'u çekiştirmişti. Bu sözleri biri sultana söyledi, padişahın canı çok sıkıldı ve şöyle dedi: 


“Benin sevgim onun güzel huyunadır, ela gözüne, boyuna değildir.” 


kAk 


Şöyle bir hikâye işittim: Bir gün dar bir geçitte bir devenin ayağı kayınca üzerindeki sandık kırılmış ve içindeki inciler ortalığa saçılınca, Sultan Mahmud yağmaya işaret ederek atını süratle sürüp gitti. 


Sultanın maiyetindekilerin hepsi incilerin peşine düşüp sultandan ayrılarak, “Sen çok aldın, ben az” diye birbirleriyle boğuşmaya başladılar. Sultanın yanında Ayaz'dan başka hiçbir hizmetçi kalmamıştı. Sultan ona bakarak, 


“Ey saçları sümbül gibi kıvrım kıvrım olan dilber, yağmadan ne getirdin?” diye sordu. 
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Ayaz, 


“Sultanım, ben sizin yanınızdan hiç ayrılmadım ve yağmadan da hiçbir şey almadım. Sizin hizmetinizi bırakıp nimete gitmedim” dedi. 


Ey oğul! Eğer Cenâb-ı Hakk'ın dergâhına yakınlık istiyorsan, nimet vereni bırakıp nimetle meşgul olma. Bunun için erenler Hak'tan, Hak'tan başka hiçbir şey istemezler; başka bir şey istemeleri tarikat usulüne aykırıdır. Dostunun ihsanına göz diktinse, onu değil, kendini düşünüyorsun demektir. Ağzın hırs ile açık kaldıkça gönül kulağına gayb aleminden hiçbir sır gelmez. 


Hakikat süslü bir saraya benzer. Oraya girmek için hevâ ve heves tozlarından korunmak gerekir. Bilirsiniz: Göz ne kadar sağlam da olsa puslu, tozlu bir havada eşya iyi seçilemez. 


117. HİKÂYE: FÂRYÂBLI İHTİYAR DERVİŞ 


Ben Fâryâblı bir ihtiyar ile seyahat ederken Mağrib“? 
ülkesinde bir su kenarına varmıştık. O sudan geçmek için gemiye binmemiz gerekiyordu. Benim bir kuruşum vardı, onu verip gemiye bindim. İhtiyarın parası olmadığı için o çaresiz kıyıda kaldı. Kaptan da insafsız biriymiş, onu orada bırakıp gemiye yol verdi. 


Yol arkadaşım gemiye binemediği için çok üzülmüştüm, bana bir ağlama geldi. Fakat ihtiyar benim bu göz yaşlarıma gülerek, 


“Güzel dostum, benim için üzülme, gemiyi suda yürüten yüce Mevlâ beni de yürütür” dedi ve “bismillah” diyerek 


62 Mağrib: Afrika'nın kuzeyindeki yerler. 
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suya bir seccade serdi. Ne bizden geride kaldı, ne battı. Hayal ya da rüya görüyorum sandım. O gece uyku tutmadı. 


Sabahleyin ihtiyar derviş bana şöyle söyledi: 


“Evladım! Bunda hayret edilecek bir şey yok, seni gemi aldı, beni de Allah Teâlâ getirdi.” 


Allah dostları sudan ve ateşten çekinmezler. Bu ne sanat ne fendir, bu ancak bir keramettir. Ateşi bilmeyen küçük yavruyu annesi ateşten korur da Allah aşkıyla kendinden geçip vecde dalmış olanları Mevlâ korumaz mı? Onlar da gece gündüz O'nun koruması altındadırlar. O yüce Allah, Musa'nın sandığını Nil'de batırmadığı gibi, Hz. İbrahim'i ateşin hararetinden korumuştur. Yüzme bilenlerin elinde olduktan sonra denizin dalgasından çocuklar korkar mı? 


Sen ki daha karada iken ıslak eteklisin,9 veliler gibi denizde yürümek senin için hiç söz konusu olabilir mi? 


118. KONUŞMA: HAKK'IN VARLIĞININ 
YANINDA HER ŞEY FÂNİDİR 


Akla göre bu yol aykırı, fakat âriflere göre Allah Teâlâ'dan başka hiçbir varlık yoktur. Bunu ancak ârifler anlayabilir, aklına uyanlar şüpheyle karşılar. 


O halde yer yüzü, gök yüzü nedir? İnsan, melek, şeytan, hayvan... nedir? Bu çok yerinde güzel bir sorudur. Ey akıl sahibi, eğer beğenirsen sana şöyle cevap vereyim: 


“Denizler, sahralar, yer, gök, felekler, insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, kâinat, hâsılı bütün bunların hepsi Allah'ın varlığı ile var olmuşlardır ve O'na nisbetle noksandırlar. İnsanların gözünde okyanuslar büyük, apaydınlık olan güneş muhteşemdir. Fakat zahire değer verenler, o 


63 Islak etekli; İffetsiz. 
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azamet ve bu haşmetin, Hakk'ın varlığının yanında güneşin bir zerre, deryaların bir damla bile olmadığına akıl erdirememişlerdir. Halbuki mana erleri işte böyle bir âlemde bulunmaktadır. 


Mutlak varlık sahibi olan Allah, “Ben varım” dediği zaman her şey muhakkak yokluğa çekilecektir. 


119. HİKÂYE: KÖY AĞASI ile SULTANIN ASKERİ 


Bir köy ağası oğluyla yolda giderken karşılarından padişahın da içerisinde bulunduğu bir asker topluluğu geldi. 
Bunlar padişahın has askerleriydi, mükemmel giyinip kuşanmışlardı. Silahları parıl parıl yanıyordu. Avcı pehlivanlar yaylarını almışlar, nişancı köleler tirkeşlerini takınmışlardı. 
Çavuşlar, kılıçlar, baltalar, atlas elbiseler, altın kemerler... 
Tepeden tırnağa sırmayla süslenmiş, başlarında şahane külahlar vardı. 


Çocuk bu haşmet ve gösterişten hayrete düştü, babası gözünde çok küçüldü. Çünkü sultanın askerleri karşısında birdenbire babasının hali değişmiş, rengi atmış, zavallı bir köşeye sinerek onları hayretle seyre dalmıştı. Çocuk dedi ki: 


“Ey baba, sen köyümüzün büyüğüydün, senin de mevkiin var, sen de bir yiğit kişisin. Sana ne oldu da hemen canından ümidini keserek titremeye başladın? Neden korkuyorsun, niçin böyle küçüldün?” 


Köy ağası şöyle cevap verdi: 


“Evet, kâhyasıyım ben de köyün, buyruk sahibiyim. 
Ama benim hükmüm nihayet köyle sınırlıdır.” 


Büyükler, sultanın huzurunda olduklarından korku içerisindedirler ve yüzleri yerdedir. Ey gafil, sen de bu adam gibi köyde kaldığın için kendine bir pâye veriyorsun. 
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İrfan sahibi kimseler bir söz söylesinler de Sadi onlara birer temsil getirmesin, böyle bir şey olabilir mi? 


120. HİKÂYE: ATEŞ BÖCEĞİNİN CEVABI 


Mutlaka görmüşsünüzdür: Hani geceleyin bağda, bayırda, kırda, ufacık bir böcek ışıldar ya... 


İşte o böceğe biri: 


“Ey geceleri ışık saçan minik böcek, gündüz niçin ortalıkta hiç görünmezsin?” 


Hele bir dinle, bu soruya o küçücük ateş böceği gülerek ne güzel bir cevap vermiş: 


“Ben gece de gündüz de kırda bayırdayım, fakat güneşin yanında görünmez oluyorum.” 


121. HİKÂYE: HAPSE ATILAN İHTİYAR 


Biz zamanlar Şam'a bağlı bir şehirde bir kavga çıkmış, suçlu şu ihtiyardır diyerek haksız yere mübarek bir adamı hapse atmışlardı. İhtiyarın hapse giderken söylediği şu sözler hâlâ kulaklarımda çınlar: 


“Sultan işaret etmeseydi, kimin ne haddineydi yağmaya cesaret etmek? Dostumun musallat ettiği düşman da benim dostumdur. Çünkü onu bana gönderen yine benim dostumdur, onu candan severim; bana gelen ister yüce bir mevki ister zillet olsun. Ben ne gelirse gelsin bütün bunları Ali'den Veli'den değil Allah'tan bilirim.” 


Ey akıllı kimse, hastalıktan endişe etmene gerek yok, çünkü bilgili doktorun sana ilacını gönderir. O ne ilaç verirse iç, çünkü o senden daha bilgilidir. 
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122. HİKÂYE: ALLAH YETER 


Bir adam Sa'd b. Zengi'yi* öven şiirler yazmıştı. Sultan da onu çeşitli hediyelerle taltif etti: Hil'atler giydirdi, altın akçe verdi. Ayrıca onu yeteneğine göre bir göreve tayin etti. 


Adam kendisine verilen sikkenin üzerinde “Allah bes”69 yazısını görür görmez hemen değişti. Kendisine verilen kıymetli elbiseyi üzerinden attı. Bu sözün etkisiyle iltifat, takdir ve hediyeleri bir tarafa bırakarak kendisini Mecnun gibi sahra yoluna attı. 


Dostlarından biri ona, 


“Sana ne oldu da birdenbire böyle değişiverdin? Sen eskiden üç kere yerleri öperek sultan huzuruna girerdin” diye sordu. 


Adam güldü ve şöyle cevap verdi: 


“O zamanlar, birilerinden bir şeyler umar, hem yardım bekler hem de korkardım. Şimdi ise, ‘Allah yeter!” sözünün verdiği emniyet sayesinde o zillet benden gitti, gözüme ne bir şey görünür oldu ne de bir kimse!” 


123. HİKÂYE: ÂŞIK ve ŞEYTAN 


Bir âşık gönlünü bir güzele kaptırmış, aynı benim gibi aşk elinde zebun olmuştu. Sevdiğinden çok fazla eza cefa görüyordu. Adamın aklı başında olduğu halde zavallıya herkes deli diye tefe koymuşlardı. Dost için düşmanın cefasına katlanır, bunlardan hiç üzüntü çekmezdi. Dostun sunduğu zehir ona panzehir gibi gelirdi. Eşinden dostundan bile silleler yer, hepsini sabırla karşılar ve “eyvallah” 


64 Sa'db. Zengi: Fars atabeglerinin ikinci padişahı Zengi'nin oğludur. 1203- 
1231 yılları arasında padişahlık yapmıştır. 
65 Allah bes: Allah yeter! 
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derdi. Sevda hayalini öyle sarmıştı ki, sanki o hiçbir şeyden haberdar değil gibi yaşıyordu. Olmayacak bir hayal sanki onda büyük bir fitne koparmıştı. Âşık ne düşmanların cevrinden ne dostlarının kınamalarından haberdardı. Denize düşenin yağmurdan haberdar olmadığı ve gönlü paramparça olan kimsenin namus şişesini düşünmediği gibi. 


Böyle perişan bir halde sürünürken bir gece şeytan rüyasında o peri yüzlü kızın kılığına girip onun kucağına geldi ve onu azdırdı, adam da sabah namazını kılacak hal kalmamıştı. Uyanınca baktı ki durum fena, kimseye sırrını söylemeden seher vakti bir su başına gitti, su buz tutmuş mermer taşına dönmüştü sanki. Buzu kırıp suya girdi. 


Onu gören biri öğüt vermek amacıyla sordu: 


“Ey divane adam, maksadın intihar değilse ya nedir? 
Bu soğuk suda kendini öldürüyorsun.” 

Delikanlı şöyle cevap verdi: 

“Ey halimi bilmeyen kişi, böyle söyleme. Gönlümü birkaç gündür alan şu güzel beni bu hallere düşürdü. O kadar cevrine cefasına katlandığım şu dilber bir kere olsun halimi sormadı. Öyle olduğu halde ben onun çekilmeyecek yüküne katlanıyorum. Şu halde kudretiyle beni yoktan var eden, bana can veren ve beni hesapsız lutfa erdiren Rabbim'in yolunda şu kadarcık zahmet çekmemi çok mu görüyorsun?” 


124. KONUŞMA: AŞK EHLİNİN SEMÂSI 


Eğer aşk ehli isen kendine değer verme. Buna katlanamayacak isen afiyet yolunda yürü. 


Muhabbetten korkma, bırak seni toprak haline getirsin, böyle helâk olursan ebedileşirsin. Sağlam taneden ot bitmez, filizlenmesi için toprağın altında yarılıp parçalanması gerekir. 
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Seni Hakk'a aşina edecek olan, seni kendi benliğinden kurtaracak olan kimsedir. Sen kendinle oldukça değil Hak ile, kendinle bile aşina olamazsın. Çünkü benliğinle birlikte oldukça kendine yol bulamazsın. Bunu da ancak kendini unutanlar bilebilir.89 


Yüreğinde aşk ve sevda varsa hayvanların yürürken ayaklarından çıkan ses bile senin için musikidir. Bir sinek bir âşığın yanında kanat çırpınca o, vecde gelerek, elini sinek gibi vurmaya başlar. Hiç musikiden anlamayan ama aşk ehli olan kişi bir kuşun sesiyle bile raks eder. 


Aslında kâinatta musiki susmaz, fakat onu dinleyecek kulaklar açık değildir. Aşk şarabını içip Allah Teâlâ'ya secde eden âşıklar kuyu çıkrığının sesinden bile vecde gelip hemen dolap gibi dönmeye başlarlar ve tıpkı çıkrık gibi gözlerinden yaşlar dökerler.” Onlar hallerinden hiç şikâyet etmezler, Hakk'a teslim olup boyun bükerler ve sabırları tükenince de yalnızca yakalarını yırtarlar. 


Kendini kaybetmiş sarhoş dervişi kınama. O, aşk denizine batmıştır, zorunlu olarak çırpınmaktadır. 


125. KONUŞMA: SEMÂNIN HAKİKATİ 


Ey kardeş, dinleyicinin kim olduğunu, kabiliyetinin ne olduğunu bilmeden semânın hakikatini sana söyleyemem. 
Veliler mana burcunda uçunca onun seyri® karşısında melekler bile hayran kalır. Fakat nefis ve hevâsına uyan, oyun ve eğlenceden hoşlanan biri olursa, semâ onu bütün 


66 Tasavvufta Allah'ı unutmaya en büyük engel benlik yani gurur ve kibirdir. 
Kişi kendini Allah'ın bir tecellisi olarak görmeyip, ayrı müstakil bir varlık olarak algılamamalıdır. Tarikatların esas amacı insanlardaki bu benliği kırmak, yok etmektir. 


67 Çıkrık iniltili bir sesle döner, bu esnada çektiği sular da göz yaşı gibi kendi üzerine dökülür. 


68 Seyr: Yürüme; hakikat yolunda ilerleme. 
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bütün azdırır. Ona ehil olanlar elest bezminde ilâhi aşkla sarhoş olanlardır. Şehvete tapan, sema ehli olamaz, ona semâ yasaktır. Güzel ses ancak uykudakileri uyandırır, sarhoşları değil. Seher yeliyle güller açılır, fakat odun ondan hiç etkilenmez, onu ancak balta parçalayabilir. 


Cihan semâ ve raks ile doludur, fakat kör olan aynada ne görebilir ki? 


Arap'ın şiiriyle şevke gelen yorgun bir devenin nasıl raks ettiğini görmüyor musun? Devede bile aşk ve cezbe varken, eğer bunlar insanoğlunda yoksa, kusura bakmayın, o, insan değil eşektir. 


126. KONUŞMA: NEY ÇALAN GENÇ 


Bir genç ney öğreniyor, bütün gönülleri ney gibi ateşte yakıp dağlıyordu. Babası bu yüzden kaç defa bağırıp çağırdı, neyini ateşe attı. Fakat bir gece kulağına oğlunun çaldığı neyin hazin sesi geldi; adamcağız etkilendi, aklı başından gitti; içine hararet düştü, yüzünden, gözünden terler aktı. “Daha önce birçok kez ben neyi ateşe atıp yakmıştım, bu kez ney beni yaktı” dedi. 


Aşk sarhoşu olanlar semâ ederken niçin el çırparlar, bilir misin? Allah'ın feyzinden gönüllerine bir kapı açılır, ondan bir koku duyarlar ve onun zevkiyle dünyadan el silkerler. 


Huda'nın aşkıyla raks etmek helâldir. Çünkü onlar baştan aşağı can olmuşlardır. O başka bir âlem başka bir haldir. Çok mahir bir yüzücü de olsan elini ayağını iyi kullanmak için soyunman gerekir. O halde ar, namus, riya ve şöhret hırkasını sırtından çıkarmalısın, çünkü suya elbise ile giren kimse âciz kalır, kolay yüzemez. 


Dünya alakası Hak'la senin aranda perdedir. Sen bu alakalardan kurtulduğun takdirde vuslata nail olursun. 
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127. HİKÂYE: PERVANENİN MUMA SADAKATİ 
Biri pervaneye şöyle dedi: 


“Hey budala, git kendine göre bir mâşuk ara! Boş yere başını derde uğratma, düşün sen neredesin, sevgilin nerede? Ateşle işin ne, semender misin ki ateşin etrafında dolaşıyorsun. Bu meydanda dolaşmak için önce yiğitlik gerekir. Yarasa güneşten niye saklanır, niçin taşkınlık yapmaz? 
Çünkü demir pençeli insanlarla boğuşmak cahilliktir. Düşmanın olduğunu bile bile birini dost edinmen hiç akıllıca bir iş değildir. Sen canını pervane için feda ederken kimse sana, “İyi ettin” demez. Padişahın kızını isteyen dilenci olmadık hayaller kurmuş olsa da dayaktan başka bir şey elde edemez. Şahlar, sultanlar bu yüksek aşkın müptelası iken mum senin gibi birini hesaba alır mı? O böyle yüksek meclislerde azizken sana hiç iltifat eder mi? Bütün herkese iyi davransa bile sana sertlik gösterir ve seni yakar.” 


Bak! Bu sözlere yanık pervane ne cevap verdi: 


“Behey şaşkın, sanki yansam ne olur! Yanmaktan korkan mı var? Gönlümde tıpkı Hz. İbrahim'in [aleyhisselâm] gönlündeki gibi bir ateş var, mumun şuleleri bana birer gülzar olmuştur. Ben onun yenini tutmuş değilim, bilakis onun muhabbeti beni çekiyor. Benim iradem elimde değil, aşkın zinciriyle ona doğru çekiliyorum. Beni temas ile yanıyor sanma, ben ona temas etmesem de yanıyorum. Ayrıca ateşin benimle parıldayışı şu ana özgü bir şey değil, o beni uzaktan da aynı şekilde yakıyor. 


“Âşığa zühd ve takvadan söz etme. O aşk ve sevdadan başka bir şey bilmez. Beni boş yere kötüleyip, kınayıp durmayın, ben bir kere ölmeyi göze aldım. Ben ölmeye niçin bu kadar can atıyorum? Çünkü o varken bana varlık yakışmaz. Ben isterim ki yalnız o var olsun. Ben yanayım ki âşığının yanışı ona da geçsin.” 
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“Bana mumu bırak, kendine göre, derdinden anlayan bir dost bul!” diye niçin öğüt verip duruyorsun? Akıllı biri akrebin soktuğu birine, “İnleme!” dese etki eder mi? Aşk derdiyle kendinden geçmiş birine de bu tür öğütler bunun gibidir. Kulağına öğüt girmeyen birine bilge kişi öğüt vermez. Atının gemi elinde olmayan birine, “Oğlum, yavaş sür!” denir mi? Sindbâd kitabındaki şu temsil ne güzel, “Aşk ateşe benzer, öğüt de rüzgâra.” Kızgın bir ateş rüzgârla daha çok şiddetlenir; kaplan dövüldükçe daha çok hiddetlenir. 


Ben senin iyi taraflarını gördüğüm halde bana fenalık ediyorsun. İstiyorsun ki yüzümü kendime döndüreyim. Halbuki kişi kendinden üstününü aramalıdır. Kendin gibisiyle geçirdiğin günler heba olmuştur. Ömrünü kendi benzerleriyle geçirenler bir gün sarhoş gibi çamura batar. Ben bu maceralı yola sürüklenirken bir an içinde gönlümü gözden çıkardım. Aşkında sadık olan kimseler candan geçebilenlerdir; canını vermeye kıyamayan korkaklar, dosta değil kendilerine âşıktır. Zaten ecel pusu kurmuş bekliyor, sevgilinin yolunda can versem ne olur? Ölüm nasıl olsa gelecek; bunda şek ve şüphe yok. O halde yârin eliyle ölmek ne büyük mutluluktur. Nasıl olsa bir gün acz içinde can verecek olduktan sonra, canımı cânanın ayak ucunda vereyim. 


128. HİKÂYE: PERVANENİN MUM ile 
MÜNAKAŞASI 


İyi hatırlıyorum: Bir gece gözüme uyku girmemişti. Yanan pervane muma: 
“Behey divane! Haydi ben âşığım, bana yanmak ya- 


raşır; sen niçin yanıyorsun?” diye soruyordu. Mum şöyle cevap verdi: 
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“Bal gibi tatlı sevgili bir yârim vardı, ondan ayrıldım, ben nasıl yanmayayım! O Şirin yârim benden ayrılalı Ferhat gibi ben de böyle yanar ağlarım.” 


Mum hem anlatıyor hem ağlıyordu. Sararmış yanaklarından gamlı göz yaşları çağlıyordu. Sözlerine şöyle devam etti: 


“Ey iddiacı, aşk senin işin değil, çünkü senin ne yanmaya sabrın ve ne de kararın var. Kanadının azıcık yanmasıyla alevin önünden kaçıyorsun. Halbuki ben tamamen yanıp mahvoluncaya kadar ayakta duruyorum. Seni kısmen yakan aşkın ateşi beni baştan ayağa yakıp tüketiyor. 
Ey şulemi görüp de imrenen kişi, gel de içimde yanan ateşi gör!” 


Sadi de işte böyledir; dışı donanmış, fakat içerisi tamamen yanmıştır. 


Geceden pek fazla zaman geçmemişti, bir peri yüzlü dilber gelerek muma “püf” dedi ve alevini söndürdü. Mum başından duman çıkararak, 


“Aşkın sonu işte budur. Yanmaya gücün kuvvetin yoksa kurtuluşa en iyi çare ölümdür” diyordu. 


Sevdiğinin eliyle ölen bir kişi için sakın ağlayıp göz yaşı dökme. Tam tersine onun yanında değerli imiş diye gıpta et. 


Gerçek âşıksan aşk derdinden kaçma. Sadi gibi garazsız, ivazsın, karşılıksız âşık ol. Bir kere aşk için serden geçen insanın, -başına taş ve oklar yağsa da- tek gayesi hedefe ulaşmaktır. Sana ben hep söylüyorum: Sakın denizlere gitme! Eğer gidersen de pek çok belaya hazır ol! 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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Ey insan! Allah Teâlâ seni topraktan yarattı; sen de toprak gibi alçak gönüllü ol. Sana büyüklenme yaraşmaz. 
Yüzünü yerlere koy, baş kaldırma, hırsa kapılma, dünyayı yakma. Mademki Allah seni topraktan var etmiş; ateşe benzeme. Ateşin mizacı kibir ve gururdur. Ateş vaktiyle başını yükseltip kibirlenirken toprak acz ve tevazu gösterdi. 
Onun için ondan mel'un şeytanlar yaratıldı, topraktan ise şerefli insan yaratıldı. 


130. HİKÂYE: BİR YAĞMUR DAMLASI 


Bakın bu konuda bir örnek vereyim: Buluttan denize bir damla düştü. Damla denizin genişliğini görünce utandı, kendinin hiçbir kıymeti olmadığını sandı ve denizin olduğu yerde ben ne oluyorum? Doğrusu o varken ben yokum. 
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Damla kendisini böyle hor görünce bir sedef onu yuttu, sulara karışıp telef olmadı. Sedef onu bağrına basarak naz ile besledi, felek onun işini öyle güzel yürüttü ki, padişahların taçlarına layık çok kıymetli iri bir inci oldu. 


Damla alçak gönüllülüğü sayesinde çok değer kazandı, yokluk kapısını çaldığı için varlık buldu. 


131. HİKÂYE: TEKKE KAÇKINI BİR GENÇ 


Edepli, irfanlı, soylu bir genç deniz yoluyla Rum sınırına çıkmıştı. Oradaki insanlar gencin faziletli, akıl ve anlayış sahibi biri olduğunu anlayıp onu çok iyi karşıladılar, eşyalarını alıp kendisini iyi bir yere yerleştirdiler. 

Bir gün kaldığı yerdeki dervişlerin ulusu delikanlıya, 

“Mescidi sil süpür, tozunu toprağını alıver” dedi. 


Delikanlı bunu işitince, kaldığı yeri hemen terketti, bir daha onu gören olmadı. Oradaki müridler, 


“Hizmeti pek sevmezmiş, kaçtı” diye düşündüler. 

Birkaç gün sonra biri genç dervişi buldu ve ona şunları söyledi: 

“Ey mağrur genç, yaptığın pek ayıp oldu, hiç iyi etmedin. Erenler hizmetle makamlara yükselirler. Yol eri cefa ve sıkıntı çekmesini bilmelidir.” 


Delikanlı içini çekerek ağlamaya başladı: 


“Ey cana can katan dostum, beni gerçekten kaçtı mı sandınız. Fakat ben o tertemiz yerde ne toz ne toprak gördüm. Oradan benden başka atılacak yoktu, kalsam kirletecektim, o yüzden hemen kendimi çektim.” 


İşte dervişlik böyledir: Kendini her şeyden engin gözetir, başkalarından hor hakir görür. Yükselmek istersen, alçak gönüllü ol. Bu yüksek dama başka merdiven yoktur. 
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İrfan sahibi kimse tıpkı meyveli ağacın başını yere eğdiği gibi alçak gönüllü olmalıdır. 


132. HİKÂYE: BÂYEZİD-i BİSTÂMİ'NİN TEVAZUSU 


Bâyezid-i Bistâmi [kuddise sırruhü| bir bayram günü sabahleyin erkenden hamamdan çıkmıştı. Yolda giderken evin birinin penceresinden başına koca bir leğen kül döküldü. Bir yandan silkinip temizlenirken bir yandan da kendi kendine şöyle diyordu: 


“Ey nefis, sen aslında ateşlerde yanacak birisin, bir avuç külden dolayı ıstırap çekme!” 


Büyükier kendilerini böyle hakir görürler. Yükselmek isteyenler kendi nefsini devamlı alçak görenlerdir. Alçak gönüllülük insanı göklere çıkarırken kibirlilik yerin dibine batırır. Yalnızca kendilerini görenler Allah'ı göremeyeceklerdir. Büyüklük gösterişle, lafla olmaz; yücelik de kuruntu ve lafla elde edilemez. Sert huylu kibirli kimsenin boynu üstüne düşer; yücelik istiyorsan, büyüklük taslama. 


133. HİKÂYE: BÜYÜKLENMENİN SONU, 
ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜN BEREKETİ 


Dünyaya talip olanlar din yolunda gidemez. Kendini gören Hakk'ı göremez. Eğer yücelik istiyorsan sakın alçak gönüllülüğü elden bırakma, alçakların yaptığı gibi başkalarına hakaret gözüyle bakma. Akıllı da cahil de bilir ki, “büyüğüm” demekle büyüklük elde edilmez. Sana halkın “güzel huylu insan” demesinden daha büyük bir pâye arama. 


Akıllıca düşün! Senin gibi biri sana gelip kibirlilik taslasa büyük de olsa sen onu küçük görmez misin? Eğer sen de onun gibi başkalarına karşı kibirlenirsen sen de o 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kibirlilik taslayan kimse gibi olursun. Bunun başka türlü bir izahını biliyorsan söyle. 


Aklın varsa yüksek bir makam elde ettim diye düşkünlere bakıp da gülme. Nice ikbal sahipleri yerlerinden düştüler de onların yerlerini düşkün, fakir kimseler aldı. Haydi diyelim ki sen kusursuzsun, ama kusur aramak da bir kusurdur. 


Kimi Kâbe kapısının halkasına yapışır, kimi meyhane- de sarhoş olur kendinden geçer. Cenâb-ı Hak o sarhoşu kabul edip hidayete kavuşturursa buna kim engel olabilir? Ötekini de kovarsa kim onu aynı makama getirebilir? 
Ne Kâbe’deki saadetinden emin olsun ne de öbürü yaptığı şekavetten ümitsizliğe düşsün. Kâbe'nin binası onu kurtaramadığı gibi tövbe kapısı da diğerine kapanmış değildir. 


134. HİKÂYE: KENDİNİ BEĞENMİŞ 
ÂBİD ile PİŞMANLIK GETİREN GÜNAHKÂR 


Şöyle bir hikâye anlatırlar: Hz. İsa zamanında ömrünü her çeşit günah ve azgınlıklarla geçirmiş ve hiçbir gününü hayra sarfetmemiş bir adam vardı. O kadar katı kalpli ve cesur bir günahkârdı ki, şeytan bile ondan utanırdı. Her türlü iyilikten nasipsiz kalmış, hayatında hiçbir gönül yapmamıştı. Akılsız başı gururla doluydu, yediği içtiği haramdı. 
İffetsiz, eteği kirlenmiş, günahtan yüzü kapkara olmuştu. 
Hâsılı baştan ayağa günah âbidesi gibiydi. Ne basiret ehli gibi doğru yolu gören bir ayağı ne de doğru sözleri kabul eden bir kulağı vardı. Herkes ondan kötü yıldan89 kaçar gibi kaçar, kimse semtine uğramazdı. İnsanlar onu yeni ay görmüş gibi birbirlerine uzaktan gösterirlerdi. Hevâ ve heves ateşi onun ömür harmanını yaktığı için bir arpa kadar iyiliği bilinmezdi. 

69 Kötü yıl: Kıtlık ve uğursuzluk yılı. 
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Adam tepeden tırnağa o kadar kirlenmiş ki, amel defterinde günahlarını yazacak yer kalmamıştı. Sürekli günahkâr, gece gündüz sarhoş, bildiğinden şaşmaz bir şehvetperestti. 


Hz. İsa [aleyhisselâm] bir gün çölden dönerken bir köşeye çekilerek çardağında ibadetle meşgul olan bir âbidin yanına uğradı. Bu aziz kendisine konuk gelen peygamberi görünce odasından koşarak geldi ve onu kapıda karşıladı, başını yere koyarak Hz. İsa'nın ayaklarına kapandı. 
Bu olayı uzaktan seyreden günahkâr adam, pervane gibi uzaktan; nura âşık oldu ve hayran kaldı. Bir fakirin, zenginin eline baktığı gibi utanarak, hasretle baktı ve yüreği sızladı. Halini düşündü, üzüldü, yana yakıla âh etti, gaflet içerisinde geçen günlerine acıdı, özünden tövbekâr oldu. 
Beyninde şimşekler çaktı, gözlerinden yağmur gibi ıstırap yaşları aktı. Kendi kendine şöyle söyleniyordu: 


“Yazık ömrüm boşa geçti, Allah rızasına uygun bir adım atmadım, iyilik namına bir şey yapmadım, eli boş olarak gidiyorum. Kimse benim gibi yolunu şaşırmasın, Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Çocukken ölüp de benim durumuma düşmeyenler bahtiyardır, benim gibi ihtiyarlayanlar ise bedbahttır. Ey yüce Rabbim! Beni günahlardan arındır. Eğer bağışlamazsan bu günahlar çok kötü yoldaş ve arkadaş olur.” 


Günahkâr ihtiyar bir tarafta, “Ey Allahım, halime acı!” 
diyerek ağlayıp sızlıyordu. Ümitsizlik ve pişmanlık bataklığına dalmış, utandığından boynu bükük kalmıştı. Utancından başını önüne eğmiş, yüzüne hasret damlaları dökülüyordu. 


Öbür tarafta ise gururlu âbid, o günahkâr adama uzaktan uzağa kaşlarını çatmış, yüzünü ekşitmiş bakıyor ve gönlünden şöyle diyordu: 
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“Bu fasık adam bizim aramızda olmaya, bizimle sohbet etmeye layık değil. Boğazına kadar günaha batmış, hemen hayvan gibi yemiş ve yatmış. Onun ne hayrı var ki, benimle ya da Mesih'le arkadaşlık etsin. Onun sevimsiz çehresi ve kötü görünüşü insanları sürekli huzursuz etmektedir. Dünyadan yıkılsa gitse de bize şerri dokunmasa, ateşi üstüme sıçramasa. Ey Allahım! Dünyada üzüldüğüm yeter, bana ahirette onun yüzünü gösterme.” 


Âbid bunları aklından geçirirken Cenâb-ı Hak'tan Cibril [aleyhisselâm] Hz. İsa'ya [aleyhisselâm] şöyle bir haber getirdi: 


“Biri âlim diğeri cahil de olsa her ikisinin de duasını kabul ettim. İstekleri yerine gelecektir. Günahkâr benim huzurumda yana yana inledi, “Yâ Rab, suçlarımı bağışla” dedi. Kim ki bana acz ile yüz sürer, boyun bükerse, onun tüm günahlarını bağışlar, lutfumla onu cennete koyarım. 


Âbid cennette bununla birlikte olmaktan utanıyorsa ona haber ver, kıyamet günü ondan çekinmesin, çünkü o cennette kendisi cehennemde olacaktır. Dünyada görüp üzüldüğü yeter, bir de öbür dünyada rahatsız olmasın. 
Günahkârın pişmanlıktan yüreği yanarken âbidin başı gururla dikiliyor. O âbid, Allah Teâlâ katında alçak gönüllülüğün, çaresizliğin, benlik ve kendini beğenmişlikten çok daha üstün olduğunu bilmiyor mu?” 


Kimin ki, üstü başı temiz, ahlâkı pistir, onun cehennemin kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur ve orada arkadaşı İblis'tir. Hakk'ın katında acz ve yoksulluk elbette ibadetten daha makbuldür. 


yg 


ni kabul edendir. İyiyim diyorsan, aslında kötüsün, çünkü bu konuda işe yarayan alçak gönüllülüktür. Allah yolunda gurura yer yoktur. İçinde fıstık gibi öz var zannedenler çoktur, fakat onların içi soğan gibi tümüyle kabuktan ibarettir. Kendini beğenmişlerden ibadet beklenmez. Cenâb-ı Hakk'a hakkıyla ibadet edenler, ben âbidim demez. O gururlu âbidin bütün gayreti boşunadır. Allah Teâlâ'ya karşı iyi görünüp halka kötü olan akılsızlar yaptıkları ibadetlerin meyvesini yiyememişlerdir. 


Bir kişi ister itaatkâr ister günahkâr olsun, kârı da zararı da kendi hesabına geçecektir. Zühd ve takvadan sakın el çekme. 
Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem] yolundan kesinlikle dışarı çıkma. Haddini aşan her şey kötülenmiş, eleştirilmiştir; itidal yolu ise zaten herkes tarafından bilinmektedir. 


Her bilge (âkil) kişiden bir armağan kalmıştır. Sadi'den de şu söz yâdigâr kalsın: 


“Allah'tan sakınan ve suçunu bilen günahkâr, gösteriş yapan riyakâr âbidden çok daha iyidir.” 


135. HİKÂYE: FAKİR BİLGİN ile KİBİRLİ KADI 


Kıyafeti eski, fakir bir molla kadının köşkünde bilginlerle birlikte oturmuştu. Kadı bu mollaya şöyle bir baktı, muarrif? kadının ne demek istediğini anlayarak, mollayı kaldırmak için yenine yapıştı ve şöyle söyledi: 


“Böyle yüksek makamlar sizin yeriniz değil, buradan kalk, ya kapıya yakın bir yere otur ya ayakta dur. Herkes böyle gelip meclisin başköşesine oturmaya layık olamaz. 
Hürmet kişinin meziyetine, rütbe değerine göredir. Görenler seni kötülemeseler de haddini bilmemek ayıbı bugünlük sana yeter. İzzetle aşağıya oturan kimse zilletle yukarıdan aşağı böyle düşmez. Bir daha büyüklerin yerine geçip oturma, mademki pençen yok, aslanların yanında durma.” 


70 Muarrif: Eskiden toplantılarda gelenleri tanıtan ve onlara yer gösteren 
memur. 
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Derviş kıyafetli fakin bu sözden çok üzüldü, yine de bir şey demedi, daha otururken talihinin kendisiyle cenge kalktığını gördü; bulunduğu yerden kalktı, daha aşağılarda bir yere gidip oturdu. 


Biraz geçtikten sonra hocalardan biri bir konu açtı, cedele” başladılar. Kimi, “Mesele öyle değil”, kimi, “Hele ben izah edeyim” demeye başladı. Dışarıdan bu hay u huyu görenler, oradakileri horoz kavgası yapıyorlar sanırdı. Kimi elini havaya kaldırıyor, kimi ayağıyla tahtayı tepiyordu. Kimi öfkeden kendinden geçmiş, sarhoşa dönmüş; kimi ellerini yere vuruyordu. Hâsılı mesele iyice çatallanmış, çözümsüz bir hal almıştı. 


Eski kıyafetli bilgili fakih, arka sıralardan kalkarak kızgın aslan gibi meydana çıktı ve şöyle söyledi: 


“Ey Kur'an'ı, fıkhı”? ve usulü” halka öğretecek olan din uluları! Bu konuları çözmek için kuvvetli deliller getirmek gerekir. Semiz vücut ve kalın boyunla bunlar halledilmez. 
Bu konuda benim de söyleyeceklerim var.” 


Bunun üzerine o meclistekiler, 
“Söyle, bildiğin varsa” dediler. 
O bilgili fakih, konuyu mükemmel bir şekilde açıkladı, 


sözlerine âyet ve hadisten deliller getirdi. Ortaya atılan iddiaları çürüttü. Meclistekiler, 


“Molla, binlerce aferin, aklına irfanına” dediler. 


Fakih cedel meydanında söz atını öyle hızlı sürdü ki, kadı bile balçığa düşmüş eşek gibi olduğu yerde kaldı. Hemen yerinden kalktı, hürmet ve muhabbetle, mollaya cübbe ve kavuk takdim etti ve şöyle söyledi: 

71 Cedel Eskiden şiddetli tartışmalarla geçen ilmi münakaşa. 


72 Fıkıh: İslâm hukuku. 
73 Usul: Dinin esasları, inançla ilgili sistemleri. 
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“Biz sizin değerinizi bilemedik, teşrifinize teşekkür edemedik. Bu kadar ilim ve faziletle sizi bu kıyafetle görmek yazık!” 


Muarrif cübbeyi ve kavuğu mollaya eliyle giydirmek için, gönül alıcı bir tavırla ona doğru yaklaştı. Fakat molla bunu şiddetle reddetti ve şöyle dedi: 


“Bu gurur kisvesini bana giydirme. Yarın bu giysilerle ben de fakirlere çalım satabilirim. 50 arşın sarıkla başım ağırlaşır. Bana herkes efendi, sadr-ı kebir”* demeye başlar, insanlar gözüme hakir görünür. 


Kabı ister yaldızlı bardak ister topraktan olsun tatlı su değişir mi? Başa kavuk değil akıl lazımdır. Sarıkla kim üstünlük kazanabilir? Kavuk ne kadar büyürse büyüsün, kafası büyük olmak insana bir şey kazandırmaz. Kabak da büyüktür ama beyni yoktur. 


Hocalık sakalla, sarıkla değildir. Sonuçta biri bir tutam ot, diğeri pamuktur. Görünüşleriyle insana benzeyen o değersiz kimseler aynı resimlerde olduğu gibi dillerini tutmalı ve insan hünerine göre bir mevki aramalı; başköşeye geçerek kurularak oturmamalıdır. Sen de Zühal” gibi yüksek, fakat uğursuz olma. 


Şeker kamışıyla hasır kamışının dışı birbirine az çok benzer. Şeker kamışındaki öz hasır kamışında yoktur, halbuki bu mecliste iş bunun aksinedir. Ardın sıra yüz tane köle de yürüse bu akıl ve himmetle sen yine de adam değilsin. 


74 Sadr-ı kebir: Yüksek ilim sahiplerine verilen unvanlardan biri. Kazaskerlere de bu unvan verilmiştir. 

75 Zühal: Eski inanışa göre yedinci kat gökte olan bir yıldız olup gezegenlerin en uzağıdır. Zuhal aynı zamanda uğursuz yıldızlardan biri sayılmıştır. 
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136. TEMSİL 


Cahil, tamahkâr bir çocuk yolda giderken çamurların arasında bir katır boncuğu buldu. Onu eline alırken boncuk şunları söyledi: 


“Bende bir kıymet var sınıp da beni ipekli mendil ile sarma; çünkü bana kimse beş para vermez.” 


“Uzun süre şakayık” bahçesinde otursa da pislik böceği aslı neyse yine odur. Servetle öğünmek boş bir emektir, atlastan çul da giyse, eşek yine eşektir.” 


Güzel sözlü fakih bu konuda çok ileri gitti. Meclistekileri berbat ve perişan etti. İçinin kinini sözlerinin suyu ile yıkamış oldu. Kalbi kırılanın sözü ağır olur. Sana da ileri gitme demem, hasmın yıkıldığı zaman gevşeklik etme. İnatçı düşmanın başı ezilmezse, insanın hırsı nasıl geçer? 


Fakih bu konuda coştukça coştu, karşısında kadının sanki dili tutulmuştu. Nihayet şöyle söyledi: 


“Gerçekten, bu pek zorlu bir gün!” dedi.” İki gözü Ferkadan” gibi mollaya dikildi kaldı. 


Genç molla kimseye “Allahaısmarladık” bile demeden dargın dargın dışarı çıktı ve bir daha kimse izini bulamadı. 
Arkasından meclisin büyüklerinden, 


“Bu küstah adam da nereden çıktı?” diye sesler yükseldi. Arkasından nakip onun izini takip için dışarı çıktı. 
Genç mollayı tarif ederek sağa sola sordu soruşturdu. Nihayet adamın biri şöyle söyledi: 


“Böyle sözü özü bir birini tanırım, o da Sadi'dir” dedi. 


76 Şakayık: Bir çeşit lale. Bu çiçeğin üzerine çoğunlukla siyah ve pis böcekler konarmış. 


77 Kamer 54/6-8. 
78 Ferkadan: Küçükayı kümesinin önünde bulunan iki parlak yıldız, İkizler. 
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Bu sözü söyleyene aşk olsun! Bu meydanın eri odur. 
Acı bir hakikati ne tatlı söylemiş... 


137. HİKÂYE: ŞEHZADENİN TÖVBESİ 


Gence” şehrinde —Allah sizden uzak etsin — gaddar, yaman bir şehzade vardı. Bir gün sarhoş sarhoş, elinde kocaman bir kadehle nâra atıp şarkı söyleyerek bir mesci- de girdi. O sırada mescidin kürsüsünde tatlı dilli, iyi kalpli bir âbid vaaz ediyor; çevresinde bir hayli cemaat onun nasihatlerini huşu ile dinliyordu. Bu haylaz şehzadenin edepsizliğinden bütün cemaat huzursuz oldu ve ondan nefret ettiler. Eğer münkeri? işleyen sultan olursa emr-i ma'rüfa3' kim cesaret edecek? Tam tersine sarımsak gül kokusunu bastırır, davulun sesi neyi susturur. Elinden geliyorsa, kötülüğe engel ol, gelmiyorsa, “Bu kötü huydan içini arındır!” 
diyerek öğüt yolunu seç. Fakat ne elde ne dilde güç kalmamışsa, erenler yiğitliklerini gönül himmetiyle gösterir. 


Vaaz dinleyenlerden biri âbidin önünde başını eğdi, ağlayarak şöyle söyledi: 


“Bizim bir şeye gücümüz yetmez, hiç olmazsa şu sarhoş rindin aleyhinde bir dua etseniz. Evliya sırlarına vâkıf olan kırık bir gönlün yanık duası yetmiş kılıç ve baltadan daha etkilidir; yoksa bu zorbalara güç yetmez. 


O, gün görmüş âbid hemen ellerini açarak şöyle bir dua etti: 


“Ey yüce Rabbim, şu gencin her zamanı bugünkü gibi refah ve mutluluk içerisinde geçsin!” 


79 Gence: Kuzey Azerbaycan'ın Bakü'den sonra en büyük şehri. 
80 Münker: Dinen yapılmaması gereken işler, kötülükler. 
81 Emr-i ma'rüf: Dinen yapılması gereken işler, iyilikler. 
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Vaizin bu sözüne itiraz edenler oldu: 


“Ey doğruluğun öğütçüsü! Kötü birine iyilik dilemek de ne demek? Bir zalime iyilik dilemek halkın rahatını kaçırmak demektir, niçin böyle yapıyorsun?” İleri görüşlü bilgin buna şöyle cevap verdi: 


“Sözün sırrını anlamadan kabarıp taşma! Sen benim o gafil günahkâra Hak Teâlâ'dan tövbe etmesini istediğimi biliyor musun? Çünkü ne zaman ki bir kimse kötü huyunu terkederse cennette ebedi mutluluğa kavuşacaktır. Dünyanın zevkleri hep gelip geçicidir, sonsuz zevk ancak onu terketmekle mümkündür.” 


Cemaatten biri oradan gizlice ayrılıp şehzadeye bu durumu anlattı. Bunları işiten delikanlının o mağrur başı birdenbire düştü ve gözlerinden pişmanlık yaşları geldi. 
Yüreği iştiyak ateşiyle yandı, yaptığı işlerden utandı. Âbidi saraya davet etti: 


“Gerçi zahmet olacak ama kendilerini bir görmek, ayaklarına yüz sürmek isterim” dedi. i 


Âbid bu davete icabet ederek, kalktı, şehzadenin yanına saraya gitti. Yolda iki saf askeri selâmladı, şahın sarayına vardı. Selâmlık sofasından bakınca şahane bir işret meclisinin kurulmuş olduğunu gördü. Meclis şeker, üzüm, şarap, mum vb. nimetlerle donatılmış fakat insanlar perişan... Kimi sarhoş, kimi kendini kaybetmiş kimi elde kadeh şiir okuyor... Sazlar ve çalgıcılar coşmuş, ortada sâkiler düzensiz bir biçimde dönüp duruyor. Şişeler devrilmiş, şarap dökülmüş, musahipler la'l renkli şarapla mest olmuşlardı. Nedimlerden başka ayık kimse kalmamıştı, herkes kendinden geçmişti. Defler ferahlık ve neşeyi artırıyor, çeng onunla uyumlu gidiyor, ney ise arada yanık bir eda ile yükseliyor. 
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Şehzade âbidi görünce emir vererek şunların yapılmasını istedi: Meclis dağıldı, sofra kaldırıldı, kadehler kırıldı, teller parçalandı, kiriş çözüldü, çalgıcı ve hanendelere yol verildi. Şarap küpleri taşa tutuldu; sürahilerin boynu vuruldu ve boğazlanmış kaz gibi lale kırmızısı şaraplar döküldü. 
Bu kadim dostların ayrılığının üzüntüsünden mey ibriğinin gözünden kan aktı. Dokuz aylık şaraba gebe fıçılar, bu kargaşada kızını? düşürdü ve zor durumda kaldı. Tulumların karnı göbeklerine kadar yırtıldı. Bunu gören kadehin gözleri kanlı yaşlarla doldu. Hâsılı bu hengâmede çok kan akıtıldı. 


Sarayın bütün eski taşları söküldü, temizlenip parlatıldıktan sonra yeniden döşendi. Zira beyaz mermerin yüzünden o kızıl şarabın allığı yıkamakla çıkmıyordu. O gün avgınlar9 harap olduysa şaşılmaz, çünkü o kadar şarabı hep onlar içti. 


Artık kimin elinde bir kopuz görülse halkın elinde def gibi sille yiyor, fesatçı birinin omuzunda bir çenk görülse, tambur gibi kulağı kıvrılıp bükülüyordu. 


Önceleri gurur ve kibir yüzündün dünyaya sığmayan, şarapla sarhoş olan şehzade şimdi ihtiyarlar gibi ibadet köşesine çekilmiş, bir köşecik ona çok gelir olmuştu. Halbuki babası onu kaç kez, 


“Evladım, güzel ahlâklı ol, makul konuş!” diye uyarmış, ceza vermiş, hapse atmış, fakat bunca uyarı ve tehdidin hiçbiri bilgin âbidin öğütleri kadar yararlı olmamıştı. Hatta daha önceleri bir derviş, bu şehzadeye kızarak, 


“Bu delikanlılık hallerini, şu cahillikleri bırak, şu kötü işleri terket!” demiş olsaydı, onu kesinlikle sağ bırakmaz, 


82 Şarabın Arapça'sı olan “hamr” dişi bir kelimedir. Bu nedenle şaraba duhter-i ineb (üzüm kızı) de denmiştir. 


83 Avgın: Duvar dibinden su geçmesi için açılan delik. 


178 è BOSTAN 


başını vurdururdu. Çünkü kükreyen aslana kavga oyun gibidir; kaplan keskin kılıçtan çekinmez. Düşmanın derisini yumuşaklıkla yüzebilirsin, sert davranırsan dostu bile sana düşman olur. Demir örs gibi sert yüzlü olursan başın hiçbir zaman çekiçten kurtulmaz. 


Âmirlere karşı öyle sertlenme, onlar sert davransa bile sen alttan al, yumuşaklık göster. Dünyada en güzel, en doğru iş, herkesle iyi geçinmektir. Büyük küçük demeden herkesle uyumlu olmaya bak. Bu şekilde hareket edenler büyüklerden nezaket, küçüklerden hürmet görürler. Tatlı dilli, meramına ulaşır ve başarılı olur. Hırçın tabiatlı, acı sözlü kimse sürekli ıstırap ve cefa çeker. 


Sadi'nin sözleri şekerden tatlıdır, sen tatlı dilli olmayı ondan öğren. Ekşi suratlıya da söyle: Tatlı yüz görmesin. 


138. HİKÂYE: BAL SATAN GENÇ 


Tatlı dilli güzel yüzlü bir genç sokak sokak dolaşır, bal satardı. Ağızlar onun balı ile tatlanır, gönüller onun güleryüzünden ferahlanırdı. Boyu, beli saz ile bağlanmış bir şeker kamışına benzeyen bu gencin müşterileri sinekten daha çoktu. Söz gelimi bal yerine zehir satsa bile herkes seve seve alıp yerdi. 


Bir gün çarşı pazar dolaşırken suratsızın biri bu delikarilıyla karşılaştı, kazancını kıskandı. Ertesi gün kendisi de, başında bal, kaşında sirke sokakları dolaşmaya çıktı. 
Akşamlara kadar tepsiyle gezdi dolaştı, akşama kadar balına bir sinek bile konmadı. Ne ticaret oldu ne de alışve- 


riş... 
Akşamleyin eve döndüğünde hiç satış yapamamış, 


eline para geçmemişti. Sıkıntılı bir yüzle evinin bir köşesine oturdu. Her günkü neşesinden eser yoktu. Suratını cezasından korkan günahkârlar gibi asmış, kaşlarını bayramı zindanda geçirenler gibi çatmıştı. 


Hanımı latife yollu, 
“Ekşi suratlı olanın balı da acı olur” dedi. 


Çirkin huy insanı cehenneme götürür; iyi huy ise cennetten çıkmıştır. 


Sıcak olsa da ırmağın suyunu iç de ekşi suratlının soğuk gül şerbetini içme. Sofrasında surat asan nâmerdin ekmeğini yeme, derdini artırır. 


Efendi, insanlara karşı yumuşak huylu ol, kötü huylu- nun İşi sarpa sarar. Verecek altın ve gümüşün yoksa bile hiç olmazsa Sadi gibi tatlı dilli ol! 


139. HİKÂYE: ÂBİD ile SARHOŞ 


Kendini bilmez sarhoşun biri, akıllı bir âbidin yakasına yapışmış, bu saf kalpli adama bir yumruk atmıştı. Zavallı âbid ne bir şey söylemiş ne karşı koymuştu. Bu olayı gören biri: 

“Yahu sen erkek değil misin? Böyle haddini bilmez anlayışsız adamın bu hareketlerine boşuna katlanıyorsun?” 


O temiz huylu âbid adama şu cevabı verdi: 


“Benim için böyle sözler söyleme. Dövüşmeyi kafasına koyan bu cahil sarhoş, hiçbir şeyden çekinmez, o kadar gafildir ve insanın yakasını yırtabilir. Fakat aklı başında bir adam böyle çılgınlarla boğaz boğaza gelmesi yakışık almaz.” 


Hüner ve marifet sahibi aklı başında olan insanlar öyle yaşarlar ki, gördükleri cefalara katlanırlar ve karşısındakilere şefkatle muamele ederler. 
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140. HİKÂYE: ASİL İNSANLARIN 
KENDİLERİNE OLAN SAYGISI 


Bir gün kırda yaşayan zavallı bir adamın ayağını köpek ısırdı. Adam ayağının acısından gece sabahlara kadar uyuyamadı. Obasında yanında küçük bir kızı vardı. Kızı ona: 


“Babacığım! Senin de dişin yok muydu, sen de ısırsaydın ya o yaramazı!” 


Babası ayağının acısından ağlıyordu, fakat gülerek dedi ki: 

“A sevgili kızım! Evet, benim hem ondan üstün gücüm vardı, hem de dişlerim sağlamdı. Ama dişlerime, damağıma yazık olmaz mıydı? Başıma kılıç dayasalar bile yine de köpek ayağını ısırmazdım.” 


Kötülere kötülük yapmak mümkündür, fakat bunlar da insanlara yapılır, köpeklere değil. 


141. HİKÂYE; İYİ HUYLU EFENDİ ile 
AHLÂKSIZ KÖLE 


Ünlü büyük bir zatın her türlü kötülüğün canlı timsali olan bir kölesi vardı. Sanki yüzüne sirke sürülmüş, yüzünden de özüne sirayet etmişti. Dişleri ejderha dişleri gibi zehirliydi. Dünyada çirkin ve aşağılık ne varsa, hepsinin önde gideniydi. Gözünden irinli yaşlar durmadan yüzüne akar, koltuğunun altı soğan gibi pis kokardı. 


İş zamanı kaşlarını çatar, fakat sofraya herkesten evvel gelir, efendisiyle birlikte otururdu. Efendisi bir su isteyecek olsa, adamcağızın eline bir yudum su vermezdi. 


Kendisine ne öğüt etki eder ne dayak, her gün mutlaka bir aksilik yapar, evde gece gündüz gürültü patırtı eksik olmazdı. 


ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK * 181 


Bazan yollara çöp, süprüntü saçar bazan tavukları tutar kuyuya atardı. Suratı insanı tiksindirir, gönderilen yerden çok geç gelirdi. 


Dostlarından biri o büyük zata şöyle söyledi: 


“Bu uğursuzun, bu nursuzun nesine âşıksın? Ne güzel süreti ne de hoş bir sireti var? Huyu suyu on para etmeyen bu suratsızı esir pazarına götür, ucuz pahalı deme ne verirlerse ver, hatta bedavaya bile elinden çıkarsan sen yine kârlı çıkarsın. Onun yerine ben sana ahlâklı güzel bir köle alıvereyim.” 


Bu sözleri dinleyen o melek huylu efendi gülerek cevap verdi: 


“Güzel dostum, doğrudur, bunun huyu, ahlâkı kötüdür; fakat onun sayesinde ben iyi huylara sahip oldum. Onun eziyet ve cefalarına katlandığım için tahammül bende huy haline geldi. 


Sabır ilk zamanlar sana zehir gibi acı gelir; fakat alışkanlık haline gelirse baldan tatlı olur. 


142. HİKÂYE: MA'RÜF-i KERHİ ile 
HASTA MİSAFİRİ 


Ma'rüf-i Kerhi'nin yolunca gitmek isteyen her şeyden önce şöhret sevdasını başından atmalıdır. 


Bir gün yaşlı biri ona misafir oldu. Bu aziz misafir ölmek üzere olan bir hastaydı. Saçları dökülmüş, beti benzi solmuş, daha can çıkmadan cenaze haline gelmişti. Sanki canı tenine bir kılla asılıydı. 


Dar bir akşam vaktiydi, geldi; Ma'rüf'un evinde yıkıldı yattı. Gece gündüz feryat ediyor, kendisi uyuyamadığı gibi 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başkalarını da uyutmuyordu. Sert mizaçlı, huysuz, ahlâkı bozuk biri idi. Acı sözleriyle birçok kimseyi ölümden beter hale getiriyordu. Kısacası belasız başlara bir musibetti. 
Yanında bulunanlar yatıp kalkmasından, inleyip sızlanmasından bıkıp kaçtılar. Orada yalnızca Ma'rüf kaldı, bir de misafir. Diğerlerinin hepsi başka mahalleye göçtü gitti. 


Ma'rüf-i Kerhi geceleri misafirine hizmet ediyor, bu yüzden hiç yatamıyordu. İnsan uykusuzluğa ne kadar dayanabilir? Bir gece gücü kuvveti kalmadı, uyku başına hücum etti, canı biraz uyumak istedi. Fakat daha gözüne uyku çalar çalmaz ihtiyar saçma sapan söylenmeye başladı: 


“Lânet olsun, bu gaddarlara, haksız şöhret kazanan sahtekârlara. Dışarıdan bakıldığında kılık kıyafetleri maşallah yerinde, ama içleri cehalet ve gaflet doludur. Sofuluk yapıp insanları aldatırlar. Karnını doyurup yatan obur gözlerini yummamış bu zavallının halinden anlar mı?” 


Misafir kendisini ihmal etti de biraz uyudu diye Ma'rüf'a çok ağız sözler söyledi. Bu sözlerin hepsini Ma'rüf duydu, sineye çekti. Bunlar evdekilerin kulağına da gitti. Haremdeki hanımı gizlice Ma'rüf'a şöyle söyledi: 


“Hastanın gece neler dediğini duydun mu? Ona söyleyin de artık bundan sonra başının çaresine baksın. Biraz da başkası misafir etsin. İyilik de yerinde yapılmalı. Fena kimseyi okşayıp durmak kötüdür. Alçak, nâmert kişinin başının altına yastık yakışmaz. İnsanları inciten kişinin başının altına mezar taşı yakışır. Kötülere iyilik eden gafildir, çorak yere ağaç diken cahildir. Ben sana, 'Kerem sahibi, cömert olma! demiyorum. 'Mertlere kerim ol, nâmertler için iyiliği heba etme! diyorum. Kabalara yumuşak davranmamalısın. Kedinin sırtını okşarsan, hoşlanır, köpeğin sırtına ise asla değme! Bununla beraber hakkı tanıyan bir 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köpek nankör insanlardan daha iyidir. Alçak birine nezaket gösterme, eğer gösterdinse, mükâfatını sen buz üstüne yaz. Ben ömrümde bu hasta kadar nankör, aksi, huysuz birini görmedim. Böyle birine artık acımayın.” 


Hanımının bu acı sözleri sona erince şeyh şöyle cevap verdi: 


“Hatun, sen bu adamın söylediği saçma sapan sözlerden dolayı üzülme, git, rahatına bak. Rahatsızlığından dolayı söylediği bu nâhoş sözler size kırıcı gelse de bana pek hoş gelir. Böyle kimseleri mazur görmek gerekir, çünkü gece gündüz bir an bile uyku yüzü görmüyor.” 


Mademki sağlığın ve uykun yerindedir, bunun şükranesi olarak hastalara karşı şefkatli davran. Eğer cismin duygusuz bir heykel gibiyse, ismin de yarın cisminle birlikte gömülür, unutulur gidersin. Kerem ağacına bakar büyütürsen, sonunda mutlaka meyvesini yersin. Görürsünüz Kerh'te türbe çoktur, fakat Ma'rüf'unki kadar maruf olanı yoktur. 


Cahiller büyüklüğü kibirde sanır, halbuki büyüklük aslında alçak gönüllülüktedir. 


143. HİKÂYE; EHİL OLMAYANLARIN 
SEFAHATİNE İYİ İNSANLARIN TAHAMMÜLÜ 


Gönül ehli birine arsız, yüzsüz bir dilenci geldi ve sadaka istedi. Fakat nafile, o gün şeyhin ona verecek hiçbir şeyi yoktu. Eli de kemeri de bomboş olduğundan küstah dilencinin yüzüne toprak gibi altın saçacak durumda değildi. 


Dilenci, o gönül ehli zattan bir şey alamayınca suratını asarak sokağa fırladı, açtı ağzını yumdu gözünü, içinde ne varsa dışarı saçtı: 
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“Bu dervişler birer yılandır, abâya sarınmış vahşi kaplandır. Kedi gibi dizlerini karınlarına çekip uslu, sakin dururlar; her şeye tevekkül eder gibi görünürler, fakat bir av görünce köpek gibi üstüne saldırırlar. Bunlar evde her zaman av yakalayamadıklarından madrabazlık dükkânlarını mescidde, tekkede açarlar. Kervan soyanlar aslan yiğitlerdir, halkı soyanlar ise böyle sinsilerdir. Sokakta aklı karalı yamalı hırka% giyerek altın akçe toplarlar, evlerinde börek, baklava yerler. Harmancıdan fazla harmanları vardır. Bunlar buğday yerine arpa satan sahtekârlardır. İbadet ederken halsiz ve güçsüz olduklarına bakma, raksa, cezbeye sıra gelince birden aslan kesilirler. Hoplayıp zıplayarak raks ederler de namaza gelince oturduğu yerde kılarlar. Görünüşte sararıp solmuşlar, zayıflamışlardır ama oburlukta Hz. 
Musa'nın [aleyhisselâm] asâsına“9 benzerler. Ne irfana rağbet ederler ne de zühd yoluna giderler. Tek endişeleri dünyaya mâlik olmaktır, dünya karşılığında dinlerini bile satarlar. 
Kendileri kaplan postu gibi derviş abâsı giyer, hanımlarını Habeş ipeğiyle donatırlar. Sünnetlerden ikisini seçmişler: Biri kuşluk uykusu, diğeri sahur yemeği. Bu cerciler biri omuzlarında diğeri karınlarında iki torba taşır. Karınlarını boğazlarına kadar tıka basa doldururlar...” 


Bu konuda daha ileriye gitmek istemiyorum, çünkü ben de süfilerdenim, insanın kendini bu kadar açığa vurması doğru olmaz, kendime dokunacak sözleri daha fazla uzatmak istemiyorum. 


Bu dilenci, bilip öğrenmeden, iftira yollu daha birçok kusur saydı. Ayıp arayan zaten iyiliği göremez. Bir kimsede 


84 Yamalı hırka: Eskiden dervişler, her parçası malını helâlden kazanan kimselerden alınan yamalı hırka (murakka') giyerlerdi. 


85 Asâ: Hz. Musa Firavun'u dine davet ettiğinde, mucize olarak elindeki 
asâ büyük bir yılan olup sihirbazların ip ve sopalarını yutmuş, daha sonra tekrar asâ haline gelmiştir. Sadi süfileri Hz. Musa'nın asâsına benzeterek çok yemek yediklerini belirtmiş oluyor. 
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şeref ve haysiyet yoksa başkalarının şeref ve haysiyetine önem verebilir mi? 


Müridlerden biri dilencinin bu hezeyanlarını şeyhe birer birer anlattı. Doğrusu bu yaptığı iş hiç de iyi olmadı. 
Kötü biri arkamdan aleyhimde bulunmuş olabilir, fakat bu geçip gitmiştir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz: Tut ki biri bana saldırdı, bir hayli ok attı ama hepsi boşa gitti; hiçbiri vücuduma isabet etmedi, bu bana cefa vermez. Sen o okları yerden toplayıp getirdin ve tenime bir bir sapladın. İşte o sözleri şeyhe taşıyan kişi, okları yerden toplayıp vücuda saplayan kişi gibidir. 


Gönül ehli şeyh o müridin anlattıklarına güldü ve şöyle söyledi: 


“Dilencinin anlattıkları bir şey değil, ona söyle benim daha çok kusurum var. Onun söyledikleri benim bildiğimin yüzde biridir. Hem de onun söyledikleri zandan ibaret, halbuki benim bildiklerim kesinlikle doğru olan şeylerdir. 
O beni tanıyalı ancak bir yıl olmuştur. Yetmiş yıllık suç ve kusurlarımı nereden bilecek? Benim ayıbımı dünyada bir Allah bilir bir de ben. Gizli günahlarımı o nereden bilecek? 
Benimle ilgili bu güzel görüşleri için kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bütün kusurlarımı bunlardan ibaret sanıyor. Eğer bu adam mahşerde de günahlarımın tanığı olursa amellerim iyidir diyerek cehennemden hiç de endişe etmem. Ayıbımı tam olarak bilmek istiyorsa, gelsin de hepsinin yazıldığı nüshayı benden alsın.”88 


Allah dostlarının hayatlarına bir bakın ... Binbir mihnet ve sıkıntı ile karşılaşıyorlar ve bela oklarının hedefi oluyorlar. Kibir külahını fırlatıp hilim tacıyla başlarını yüceltmişlerdir. 


86 Yazar, “Gelsin de bütün kusurlarımı anlatayım” demek istiyor. 
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Sen zebun ol da isterlerse derini yırtsınlar. Çünkü gönül ehli kimseler küstahların cefalarına katlanırlar. Velilerin toprağından testi yapsalar, halk onu kesinlikle melamet taşıyla kırar. 


144. HİKÂYE: KÜSTAH DERVİŞLER ile 
HALİM PADİŞAH 


Melik Salih? Şam'da hükümdarken her gün seher vakti bir köle ile şehri dolaşmaya çıkardı. Arap usulünce yüzünün yarısını örter, çarşı pazarı, mahalleleri gezer, halkın halinden haberdar olurdu. Padişah her şeye iyilikle yaklaşan, fukara dostu biriydi. Her kimde bu iki haslet varsa iyi adam olarak nitelenir. 


Bir seher vakti padişah dolaşırken iki dervişin bir mescidde büzülüp yattıklarını gördü. Bunların gönülleri perişan, içleri mustaripti. Soğuktan gözlerine uyku girmemiş, kaya kertenkeleleri98 gibi güneşin doğmasını bekliyorlardı. 
Kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı: 


“Yarın mahşerde adalet divanı kurulunca bu zalim sultanlar orada da bize hükmedeceklerse vay halimize... 
Eğer o gün onlar da bizim gibi âcizlerle birlikte cennete girecek olurlarsa, ben mezarımdan başımı bile kaldırmam. 
Cennet-i a'lâ bizim yerimizdir, çünkü dünyada bütün dert ve belalar bizimledir. Onlar bize burada hiç acıdılar mı ki, orada da bize musallat olsunlar? Hele Salih Şah bir cennete girsin, vallahi başını tekmeyle ezeriz.” 


Melik Salih konuşulanları dinledikten sonra, artık burada durmanın bir anlamı yok, diyerek, hemen sarayına 
87 Melik Salih: Mısır Eyyübileri'nden Necmeddin Eyyüb olduğu tahmin edilmektedir. 


88 Kaya kertenkelesi: Çok fazla üşüdüğünden güneşe karşı kayaların üzerine yatan bir kertenkele. 
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döndü ve adam gönderip dervişleri saraya davet etti. Kendisi heybetle tahtına oturdu, dervişlere hürmet etti, yanına oturttu. Onlara sarayda mevki verdi, üzerlerine cömertlik yağmurunu yağdırdı. Vücutlarındaki zillet tozunu silkti. Zamanında yağmur, kar, soğuk, sel sıkıntısı çekmiş olan bu dervişler artık padişahın yakın adamlarıyla birlikte olmaya başladılar. Üstlerinde başlarında doğru dürüst giysiler yokken elbiselerini buhurdanlarda öd ağaçlarıyla kokulandırmaya başladılar. 


Bir gün bu dervişlerden biri hükümdara şunu sordu: 


“Ey cihan kendisine kulağı küpeli köle olan hükümdarımız! Böyle büyük mertebeye erişmek için insanda meziyetler olmalıdır. Bizde ne gibi hasletler buldunuz ki bu makamlara getirdiniz?” 


Hükümdar bu sözden çok memnun oldu, dervişin yüzüne gülerek şöyle söyledi: 


“Ben saltanatıma bakarak gururlanıp âcizlerden yüz çeviren biri hiç olmadım. Ancak sizden de şunu rica ediyorum. Cennette benimle kavga etmeyin. Sulh kapısını bugün ben size açmış oldum, yarın siz de cennet kapılarını benim yüzüme örtmeyin.” 


İkbal sahibi biri isen işte tutulacak yol budur. Şeref kazanmak istiyorsan yoksulların elinden tut ve derviş huylu ol. Dünyada muhabbet tohumu ekmeyen yarın tuba” ağacından meyve alamaz. Muhabbetin yoksa mutluluk bekleme, himmetin noksansa iyilik bekleme. Saadet topu hizmet çevgânıyla çelinir. 


89 Kulağı küpeli köle: O çağda hür insanlardan ayırmak için kölelerin kulaklarına küpe takılırdı. 

90 Tuba: Cennette dalları aşağıda, kökü yukarıda bir ağaç. “Tuba ağacından 
meyve almak” cenneti kazanmak anlamındadır. 
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Su dolu yağsız bir kandil gibi kendi benliğinle dolu isen kalbin nasıl şule saçabilir. Meclis, içinde mum gibi ateşler saklayan bir şeyle ancak aydınlatılabilir. 


145. HİKÂYE: HODBİNLERİN MAHRUM KALMASI 


Bir adam biraz müneccimlikten anlardı. Fakat kendini beğenmişlikte benzeri yoktu. Bazı şeyler öğrenmek de istiyordu. Uzak diyarlarda bulunan Güşyâr'a' çeşitli zahmetlere katlanarak ulaştı. 


Fakat tavır ve hareketleri Güşyâr tarafından hoş karşılanmadığı için ona bir tek bile harf öğretmedi. 


Adam eli boş olarak dönüp giderken o büyük üstat ona şunları söyledi: 


“Sen kendini bilgiyle dolu sanıyorsun. Onun için bir şey öğrenmeden geldiğin gibi geri gidiyorsun. Kafanda hiçbir bir bilgiye yer yok. Önce gururdan, kibirden gönlünü boşalt, benim yanıma daha sonra gel!” 


Sadi gibi varlığını terket ki marifetlerle yüklü olarak geri dönesin. 


146. HİKÂYE: SULTANIN KAÇAN 
KÖLESİNE DAVRANIŞI 


Kölelerinden biri sultana kızıp firar etmişti. Sultan arkasından adamlarını gönderip arattıysa da bulamadı. 


Sonradan öfkesi geçince köle pişman olup yeniden saraya geri döndü. Padişah cellada, adamın kellesini almasını emretti. Kana susamış acımasız cellat hançerini susuz kalmış insan dili gibi, kınından çıkardı, mutadı veçhile 


91 Güşyâr: Müneccimlerin önde gelenlerindendir. 
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bir kelle daha kesecekti. Tam o esnada, kölenin yaralı gönlünden kopan şu sözler dilinden döküldü: 


“Ben bir öfkeye kurban oldum, fakat efendime canım feda olsun. Çünkü onun nimetleri ile büyüdüm, onun himayesi ile iyi bir hayat sürdüm. Ben haklarımı ona helâl ediyorum, yarın benim kanım yüzünden onun yakasına yapışılsın istemiyorum.” 


Bu sözler padişahın kulağına ulaşınca gazap çömleği kaynamaz oldu, öfkesi sükünet buldu, onu affetti. Daha sonra da onu sancak, davul, kös sahibi yaptı.” 


Köle tatlı dilliliği sayesinde büyük bir tehlikeden kurtuldu, her türlü lekeden arındı, felek onu korkunç bir yerden aldı, yüksek bir mevkiye ulaştırdı. 


Yumuşak söz kızgın adamın ateşine karşı soğuk su yerine geçer. Ey dostum, hırçın ve aksi düşmanına bile gönülsüz davran. Zira yumuşaklık keskin kılıcı bile körletir. 
Harbe giden savaşçı askerler zırh bulamayınca ipekten yapılmış kaftanlar”? giyer. 


147. HİKÂYE: ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK ve YAKARIŞ 


Bir adam ârif bir dervişin viranesinin önünden geçerken bir köpek sesi duydu. 


Adam kendi kendine, “Burada köpek ne geziyor, acaba sahibi nerededir?” diye pencereden baktı. İçeride dervişten başka bir şey göremedi. Yavaşça savuşup gidecekti, ârif, kapıya çıktı, ayak sesini duymuştu: 


92 Sancak, davul, kös gibi şeyler o dönemin devlet idaresinde emirlere, valilere verilen yetki alametleriydi. 

93 Kılıç ipeği kolay kesmediği için, o dönemde savaşta demir zırhlar olmayınca kalın ipeklilerden yapılmış zırhlar giyilirdi. 
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“Sen kimsin, niçin kapıda duruyorsun? İçeri gelsene...” 
Adam içeri girince, ârif ona: 


“Ey gözümün nuru! Burada köpek falan yok, o sesi çıkaran bendim. Canlılar arasında köpekten daha alçak gönüllüsünü göremediğim için gururu, kibri bir kenara atarak Allah Teâlâ'nın kapısında köpek gibi havlamaya başladım.” 


Yüce dereceler elde etmek istiyorsan, oraya tevazu inişinden ulaşabilirsin. Allah Teâlâ katında yüksek değer kazananlar kendilerini her şeyden aşağı görmüş olanlardır. 
Dağlardan boşanan heybetli sellerin yukarıdan aşağıya nasıl yuvarlanıp indiğini görürsünüz. Halbuki çiğ taneleri küçük ve güçsüzlüğünden dolayı güneş onları gökyüzüne çıkarır. 


148. HİKÂYE: HÂTEM-i ESAMM'IN ALÇAK 
GÖNÜLLÜĞÜ ve YAKARIŞI 
Esamm'ın anlamı “sağır” demektir. Bazı kaynaklar onun sağır olduğunu söyleseler de sen inanma. 
Bir sabah vakti bir ses duyuldu, sineğin biri örümcek ağına düşmüştü. Örümceğin cılız görünüp susması hep hi- 


leci oluşundandır. Sinek onun ağını bal sanmıştı. Halbuki bazı köşelerde ağ ve tuzaklar bulunur. 


Şeyh ibretle baktı: 


“Ey tamah tuzağına yakalanmış olan, bir kere tutuldun, artık metin ol! Sen sanma ki, her yerde bal, şeker olur. 
Çok yerde de böyle tuzak kurulur.” 


Mecliste bulunan akıllılardan biri: 


“Bu durum gerçekten şaşırtıcı. Bana güçlükle bu ses ulaştı, siz onu nasıl duydunuz acaba? Bir sineğin sesini işiten kulak, muhakkak başka sesleri de duyuyordur.” 


Hâtem gülümsedi: 
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“Bâtıl söz işitmektense, sağır olmak daha iyidir. Benim yanımda bulunan dostlarım, hiçbir kusurumu açık etmezler, ayıplarımı örtüp beni methederler. İnsan kötü huylarını iyi sanıp sonunda gurura kapılabilir. Ben sağır görünerek bu durumlardan kurtuldum. Meclistekiler beni sağır bildiklerinden iyi kötü neyim varsa hepsini yüksek sesle söylüyorlar. Ben de böylece hatalarımı bilmiş oluyorum ve bunlardan vazgeçmeye çalışıyorum.” 


Arkadaş! Meth ü senâ ipiyle kuyuya inme. Hâtem gibi sağır ol da kendi ayıplarını öğrenme fırsatını elde et. 


Sadi'nin sözünü dinlemeyenler ne saadet bulur ne de selâmet. Benden sonra sana kimler daha iyi öğüt verecek, bilmiyorum. 


149. HİKÂYE: DOST HATIRINA 
DÜŞMANIN CEFASINA KATLANMAK 


Sadi gibi temiz kalpli bir âşık bir güzele gönlünü kaptırmıştı. Katı kalpli rakiplerinden çok cefalar çekiyor, tıpkı top gibi ıstırap çevgânından kurtulamıyordu. Bunların hepsine katlanır, “eyvallah” der, kimseye yüzünü ekşitmez, söylenen latifelere aldırış etmezdi. Başkaları onun yüksek duygulardan yoksun, kişiliğini yitirmiş biri sanırdı. 

Adamın biri ona çıkıştı: “Sen ne biçim yiğitsin. Bu kadar hakarete uğruyor, alay ediliyorsun da hiç tepki göstermiyorsun. Bu miskinlik ve zillet nedir? Bu kadar acziyet alçaklık demektir. Düşmanın hatasını affetmek doğru olmaz. 
Sonra sana ‘erkek değilmiş’ demezler mi?” 


Fakat bu sadakatli âşık öyle bir cevap verdi ki altınla yazılsa layık olurdu: 


“Gönlüm baştan sona aşk ile dolmuş, kine, husumete yer kalmamıştır.” 
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150. HİKÂYE: BEHLÜU'ÜN SÖZLERİ 


Güzel ahlâk sahibi Behlül-i Dânâ” kavga etmekte olan bir ârifin yanından geçerken ne hoş söylemiş: 


“Ârif geçinen şu adam gerçekten ârif olsaydı, hakiki dostunu tanımış olacak, düşmanla kavgayı abes görecekti. Hakk'ın varlığından haberdar olsaydı, bütün halkı yok bilecekti.” 


151. HİKÂYE: LOKMAN HEKİM'İN TAHAMMÜLÜ 


Hz. Lokman” Jaleyhisselâm| esmer benizliydi. Narin vücutlu olmadığı için endam sahibi biri olmadığı söylenirdi. 


Kölesi kaçan biri onu kölesine benzeterek güçsüzlüğünden de yararlanıp hemen yakalayıp evine götürmüş. 
Bir yıl tarla tezek işlerinde çalıştırmış. Lokman adamın cefasına, kahrına boyun eğmiş, bu süre içerisinde o adama bir de ev inşa etmiş. 


Daha önce kaçan köle bir yıl sonra geri dönünce adam Lokman'dan yalvar yakar özür dilemiş: 


“Bir yanlışlık oldu affedin” demiş. Lokman gülümseyerek şöyle karşılık vermiş: 


“Tam bir yıldır senin kahrını çekiyorum. Bir özür ile bunu ben nasıl bir anda unutabilirim? Bununla beraber yine de seni affediyorum. Çünkü senin benden faydalanman bana bir zarar vermedi. Bilakis senin evini yaparken yeteneğim 


94 Behlül-i Dânâ (6. 183/799): Aslen Küfeli olduğu ve Bağdat'ta yaşadığı 
tahmin edilmektedir. Abbâsi Halifesi Hârünürreşid (788-809) ile münasebetleri menkıbelerinde yer alır. Ünlü süfi ve hakimlerdendir. 


95 Hz. Lokman [aleyhisselâm]: Peygamber mi veli mi olduğu tartışmalı olan 
bir zat. Kur'an'da 21. süre bunun adını taşır. Kur'an'da kendisine hikmet verildiği belirtilmektedir. Lokman'dan çeşitli hikâyeler, öğütler günümüze ulaşmıştır. Bunların bir kısmı da tıpla ilgilidir. 
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gelişti, bilgim arttı. Ayrıca ondan bir de kendime ders çıkardım: Benim de evimde zaman zaman zor işlerde çalıştırdığım bir kölem var. Ben de bundan sonra tarlada çalışmanın zorluğunu hatırlayarak ona bu kadar zor iş yüklemem.” 


Büyüklerin kahrını çeken insan küçüklere elbette merhamet eder. Âmirlerinin sözü sana nasıl sert geliyorsa, emrin altındakilere de senin sözün öyle sert gelir. Onlara yumuşak davran. 


152. HİKÂYE: CÜNEYD'İN ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ 


Bağdatlı Cüneyd [kuddise sırruhü| bir gün San'an çölünde yürürken dişleri dökülmüş, pençelerinde güç kalmamış bir köpek gördü. Serilip yatmış, sanki hayata küskündü, ihtiyar tilkiden daha düşkün bir haldeydi. Bir zamanlar kırlarda ceylanları bacaklarından yakalarken şimdi neredeyse koyunlardan tekme yiyecekti. 


Cüneyd köpeği bu halde güçsüz ve halsiz görünce azığının yarısını ona yedirdi. Gözlerinden yaşlar akarak şöyle dedi: 


“İkimizden hangisinin daha iyi olduğunu Allah'tan başka bilen var mıdır? Bugün görünüşte köpekten daha iyiyim, fakat sonumdan emin değilim, ilerde kader başıma neler getirecek bilmiyorum. Üstümdeki irfan elbisesi çıkarılacak olursa, onun durumundan daha kötü olacağım. Çünkü köpekler bu kadar kötü anılsalar da öldüğü zaman onu cehenneme götürmeyecekler. Ama iman ayağım kaymazsa ancak o zaman saadet tacını başıma koyabilirim.” 


Ey Sadi! Yol işte bu yoldur: Allah dostları benlik iddiasında bulunmadılar ve büyüklük taslamadılar. Kendilerini köpekten üstün görmedikleri için meleklerden daha üstün bir şeref kazandılar. 
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153. HİKÂYE: ÂBİDLE ÇALGICI 


Sazı koltuğunda bir sarhoş vardı. Geceleyin sazıyla bir dervişin başını yaraladı ve sazı da kırıldı. 


Sabah olunca, o saf kalpli derviş bu kara kalpli sarhoşa bir avuç para götürdü ve şöyle dedi: 


“Dün gece sarhoştun, mazeretin vardı. Bu yüzden benim başım yarıldı senin de sazın. Benim yaramın korkulacak bir tarafı yok ve masraf istemez, geçer. Fakat senin sazını tamir için para gerekir, parasız tamir edilmez.” 


Veliler kolay veli olmadılar. Halktan çok cefa çektikleri için onların baş üstünde yerleri vardır. 


154. HİKÂYE: BÜYÜKLERİN SABRI 


Vahş şehrinde temiz kalpli bir derviş vardı; gönlünü Hakk'a bağlamış olan bu zat halvet köşesinde gizli yaşardı. Şekle şemaile önem vermez, halktan bir şey ummazdı. 
Hayatı çok sade olup külfetten uzaktı, kendi halinde sürekli ibadetle meşguldü. Ona saadet kapısı açılmıştı, fakat onun kapısı başkalarına kapanmıştı. 


Bir gün akılsız ve edepsizin biri açtı ağzını yumdu gözünü, bu zatla ilgili ileri geri konuşmaya kalktı: 


“Bu adamın hilesinden, düzenbazlığından sakının! Hz. 
Süleyman'ın tahtını alan dev” gibi bir makama oturmuş. 
Mahallenin kedileri gibi sürekli el yüz yıkarlar, ancak maksat namaz değil, fare avlamaktır. Boş davulun uzaktan iyi ses çıkarttığı gibi riyazetleri hep riyadır.” 


Adam bu tür şeyler konuşup dururken kadın erkek bir grup insan oraya toplanmıştı. Zavallı temiz kalpli derviş ağladı ve Allah'a şöyle yalvardı: 


96 Hz. Süleyman'ın yüzüğünü bir yolla ele geçirip bir süre saltanat sürdüğü 
söylenen cinden söz edilmektedir. 
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“Ey Allahım! Şu kuluna tövbeler ihsan eyle, eğer söyledikleri doğru ise, ey Rabbim, beni onlardan beri kıl. Şu adama minnet borçluyum, çünkü kötü huylarımdan beni haberdar ediyor.” 


Düşmanlar ne söylerse söylesin, hiç gücenmemek gerekir. Eğer dedikleri sende yoksa senlik bir şey yok. Ahmağın biri miske, “Bu fena kokuyor” demiş. Demek ki o bir şey bilmiyor. Fakat bu sözü soğan için söylemişlerse, inkâra gitme, sözünü tasdik et, ahmaklık yapma. 


Akıllı, aydın görüşlü adam düşmanları için falcılardan dil bağı almaz. Bilgili, aklı başında kişi kendi işine bakar, zaten o zaman kendi hakkında söylenen kötü sözleri böylelikle kurutmuş olur. Düşmanın diline düşmemek insanın kendi elindedir. Gidişatın iyi olursa, kusur arayanlara fırsat vermemiş olursun. 


Düşmanın söylediği kusurlar eğer sende varsa, kusura bakma da lütfen onları bırak. Esas senin iyiliğini isteyen, “Sende şu kusurlar vardır” diyen kimsedir. 


155. HİKÂYE: HZ. ALİ'NİN ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ 

Bir kişi zor bir meseleyi halletmek için Hz. Ali'ye (r.a) başvurarak, onun bu mesele hakkındaki görüşünü sordu. 
Düşmanlar bağlayan, ülkeler fetheden, müminlerin emiri olan Hayder” de o konuyla ilgili bildiklerini söyledi. 


Orada bulunan bir kişi, 


“Öyle değil, yâ Ebe'I-Hasen!” diye itiraz etmiş. Haydar lakabıyla da tanınan Hz. Ali (ra) hiç darılıp gücenmeden o kişiye, 


97 Hayder / Haydar: “Aslan” anlamında Hz. Ali'nin (r.a) lakaplarındandır. 


98 Ebe'i-Hasen: “Hasanın babası” anlamında olup Hz. Ali'nin künyesidir. 
Hz. Hasan Hz. Ali'nin büyük oğludur. 


| 
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“Pekiyi, daha iyi bir hal çaresi biliyorsanız siz söyleyiniz!” dedi. 


Adam o konu üzerine bildiklerini söyler. Hakkı söylemek ve kabul etmek erdemliliktir. Güneşin kaynağı balçıkla sıvanmaz. Verdiği cevapları beğenen Şah-ı Merdân, 


“Bu hususta ben yanılmışım, siz meseleyi benden daha güzel açıklığa kavuşturdunuz” dedi. 


Her bilginden daha bilgili olanlar vardır. Hakikatte ise bir tek bilen vardır O da Cenâb-ı Hak'tır. O'nun bilgisinden daha yüksek bilgi yoktur. 


Söz konusu itiraz, bugün bir büyüğe, makam sahibi birine yapılsaydı, söyleneni kabul etmekten geçtik, dinlemezdi bile. Hatta belki de teşrifat memuru, “Edepsiz, küstah, büyüklere karşı böyle söz mü söylenir, senin bu yaptığın edep dışıdır” diyerek onu kapı dışarı edebilirdi. 


Arkadaş! Kendisini büyüklük, benlik kuruntusuna kaptırmış olan kişinin gerçeği kabul edeceğini düşünme. Onların kulaklarına öğüt girmez, bir şeyler öğrenmekten de yorulurlar. Yağmur taşın başında şakayık (çiçek) bitiremez. 


Eğer sende fazilet denizinin incileri varsa kabule yatkın olanlara git. Gül o hakir topraktan biter, bahar ondan açılır. Sen git malını onlara sat. 


Başkalarının gözüne girmek isteyenler önce kendi gözlerinden çıkmalıdır. Yoksa kendini büyük gösteren başkalarının gözüne girmez. 


Kibirle, gururla dolu olanlara yenindeki incileri boşuna saçma. i 


Sen kendini övme ki başkaları seni övsün. Kendini methedenleri başkası övmez. 
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156. HİKÂYE: HZ. ÖMER'İN ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ 


Müminlerin emiri Hz. Ömer (r.a) dar bir yerde kazara fakir bir adamın ayağına bastı. Fakir ayağına basanın kim olduğunu bilmiyordu. Ayağı acıdığı için sinirlenen zavallı adamcağız dostu düşmanı farkedemediği için, 


“Kör müsün be adam!” diye bağırdı. 
Bir hükümdar için bu ağır bir söz olsa da âdil Ömer, 


“Kör değilim, bir hata oldu, farkında değilim, kusurumu affedin” diye karşılık verdi. 


Din uluları böyle insaflıydı, halka karşı bu kadar kibirsiz ve alçak gönüllü davranmışlaradır. 


Akıllı kimselerde zerre kadar kibir bulunmaz. Meyvesi çok olan ağaç dalı başını yere kor. 


Bugün alçak gönüllü olanların başları yarın kıyamet gününde yükselecek, mağrur insanlar ise utançla başlarını yere eğecektir. Hesap gününden kork da senden korkanların hatalarını bağışla. 


Ey şaşkın kişi! Maiyetin altında bulunanlara eziyet etme. Unutma ki senin elinden de üstün bir el vardır. 


157. HİKÂYE: GÜZEL HUYLU OLMANIN FAYDASI 


Melek huylu, güzel ahlâklı bir adam vardı. Kötülere bile iyilikle muamele eder, onları hep iyilikle anardı. Ölümünden bir süre sonra biri onu rüyasında gördü ve “Ne haldesin?” 
diye sordu. 


Adam gülerek gül gibi ağzını açtı ve bülbül gibi tatlı bir sesle şöyle söyledi: 


“Rabbim, kulundan razı oldu. Halka fenalık âdetim olmadığı için rahmete layık görüldüm.” 
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158. HİKÂYE: ZÜNNÜN'UN ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ 
Şöyle bir hikâye anlatılır: 


Nil nehri bir yıl taşmadı ve Mısır'a su dağılmadı, halk kıtlıktan perişan oldu. Yer demire gök bakıra döndü. Bütün ahali kırlara yağmur duasına çıktı, feryadü figân ederek gözlerinden ırmak gibi yaşlar akıtıp özlerinden bulut gibi âhlar çıkardılar. Göğün gözü sulandı, lakin yağmur yağmadı, ırmaklar yine akmadı. 


Bu arada biri Zünnün'a* (kuddise sırruhü| gitti: 


“Halk çok sıkıntı içerisindedir, ne olur bu âcizler için bir dua etseniz!... Allah katında, iyilerin duası reddedilmez” dedi. 


Zünnün, Mısır'ı bırakıp Medyen'e gitti. Çok geçmedi Allah, Mısır'a yağmur lutfetti. Yirmi gün sonra Medyen'de şöyle bir haber duyuldu: “Bulutlar Mısır'ın üzerine ağmış ve Mısırlıların üstünde ağlamış.” Zünnün, Nil vadisinin yemyeşil cennet gibi olduğunu, bahar seliyle havuzların dolduğunu duyunca vatanına geri döndü. 


Âriflerden biri Zünnün'a, “Bu gidiş gelişte hikmet neydi?” diye bir soru yöneltti. O şöyle cevap verdi: 


“Kıtlığın başlıca sebebi günahkâr kulların isyanıdır. Kuşun, kurdun rızıkları kötülerin hareketleri yüzünden daralır. 
Düşündüm ki, Mısır'da benden günahkâr kimse yoktur. 
Hayır kapıları benim kötülüklerim yüzünden başkalarına kapanmış olmasın dedim ve Mısır'ı terkettim.” 


Şeref ve izzet istiyorsan bütün insanlardan kendini daha aşağı derecede gör. Büyükler, Allah dostları kendilerini hep böyle görmüşlerdir. Halkın gözünde büyük olmak 


99 Zünnün [kuddise sırruhü| (6. 245/859): Zünnün el-Mısri diye tanınır. İlk 
dönem süfilerinin büyüklerindendir. Ahlâki ve hikemi öğütleriyle ünlüdür. 
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istiyorsan kendine değer vermeyip alçak gönüllülüğü seç. 
Böyle olursan her iki âlemde de yücelik bulursun. Kendisini basit bir insanın ayağındaki toprak gibi gören kimse dünyada en asil insandır. 


Ey bizim kabrimize yolu uğrayan ziyaretçi! Aziz kişilerin kabri için şu söyleyeceklerimi hatırla: Sağlığında bile toprak olan Sadi, kabrinde harap hale gelmekten üzüntü duymaz. 


O rüzgâr gibi dünyayı dönüp dolaştı, sonunda çok sevdiği toprağa ulaştı. Toprak olan vücudunu rüzgâr yeniden alarak bütün âleme dağıtacaktır. 


Mana gülşeninde bülbül çoktur; fakat Sadi kadar güzel öteni yoktur. Böyle bir bülbül ölür de kemiği üstünde gül açmazsa hayret edilir. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
RIZA 
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Bir gece fikir kandilini yakmış, belâgat çerağını parlatmıştım. Zavallının biri sözlerimi işitince “Aferin!” diyerek takdir etmek zorunda kalmıştı. Başka açıdan değerlendirip kusurlar bulmaya çalıştı. Fakat kıskançlığı ona şunları söyletti: 


“Zühd ve süfiyane sözlerle öğüt vadisinde atı işlek, görüşü güzel, fikri yüksektir. Fakat hamasiyatta'*9 başarılı olamamıştır. Çünkü bu alanı başkaları çok daha güzel anlatmış, onlar tarafından tamamlanmıştır.” 


Fakat böyle söyleyen bunun Sadi'nin aczinden değil, belki de savaş sevdasına düşmediğinden olduğunu bilmemektedir. Benim için bu konuda söz söylemek hiç zor de- 


100 Hamasiyat: Konusunu savaşlardaki kahramanlıktan, kullanılan mızrak, 
topuz, ağır gürz vb. savaş aletlerinden alan şiirler. 
a 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ğildir. İstersen gel bu vadide seninle cedelleşelim de sulha mum ol ve kavgadan el çek! 


Söz kılıcını bir kere çekecek olursam söz ülkesine hâkim olmak benim de elimden gelir. 


160. KONUŞMA: KAZÂYA RIZA GÖSTERME 


Mutluluk insanlara Cenâb-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Pazı, pençe kuvvetine güvenip cenk etmekle (yiğitlikle) mutluluk elde edilmez. 


Ne karınca zayıf ve güçsüz olduğu için aç kalıyor ne de aslan çok güçlü olduğundan karnını doyuruyor. Hiçbiri Allah'tan müstağni olamaz. 


Feleğin dönüşünü durdurmak mümkün olmadığına göre onun akışına ayak uydurmak durumundayız. 


Ömrün varsa ne yılan ısırır ne kılıç keser ne de ok yaralar. Hayatta nasibin kalmamışsa tiryak (panzehir) yesen zehirden daha öldürücü olabilir. Rüstem de dünyadaki rızkı bitince onun tozunu da Şegad!"“! savurmamış mıydı? 


161. HİKÂYE: İSFAHANLI PEHLİVAN 


İsfahan'da cesur, kavgacı, açıkgöz bir dostum vardı. 
Harp meydanında saflar yarardı. Savaşta düşmana kan ağlatır, eli kına yakılmış gibi kanlı olur, hançeri her zaman kana boyanırdı. Savaştan hiç geri kalmaz, volkan gibi düşmana ateş püskürürdü. Düşmanın yüreği onun korkusundan yanar dururdu. Boğa gibi güçlü bir delikanlıydı, aslanlar onun korkusundan titreşirlerdi. Ok atmakta iddialaşınca Cevzâ'nın!'© her parçasını ayrı ayrı birer okla vururdu. Kalın 


101 Şegad: Rüstem'in kardeşi olup zayıf, nahif biri olduğu halde güçlü 
Rüstem'i bir yolunu bulup öldürmeyi başarmıştır. 


102 Cevzâ: Koyun burcu, on iki burçtan üçüncüsü. 
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siperler onun oklarının karşısında gül yaprağı kadar zayıf kalırdı. 


Okunun temreni kalın kalkanlara, dikenin gül yaprağına girdiği gibi girerdi. Kimin başına bir gürz indirse miğferiyle başını birleştirirdi. Düşman yığınına sığırcık kuşlarının çekirge sürüsüne daldığı gibi dalardı. Ona göre adam öldürmek serçe öldürmek gibi bir şeydi. Hasmı Feridun da olsa ona kılıç çekecek kadar bile fırsat vermezdi. Aslanın beynine pençe takar, heybetinden kaplan bile korkardı. Savaş görmüş birini yakaladı mı isterse dağ olsun yerinden söker alırdı. Zırhlı süvariye baltayla vuracak olsa adamı biçtikten sonra eyere çarpardı. Kısacası yiğitlikte de insanlıkta da dünyada bir örneği yoktu. 


Bu pehlivan dostum güzel huylu insanları sevdiği için İsfahan'da iken beni hiç yanından ayırmazdı. Bir gün rızkım tükenmiş olacak ki ansızın İsfahan'dan ayrılmam gerekti. 


Kader beni Irak'tan! Şam'a götürdü. Orayı uzun süredir özlemiştim, epey bir zaman orada kaldım. Rahat ettiğim günler de oldu sıkıntılı günlerim de. Bazan ümitli bazan korkulu günler geçirdim. Bir gün Şam'da da nasibimiz kesilince evimin hasreti beni çekmeye başladı. Memleketime dönerken öyle bir tesadüf oldu ki, Irak'a uğramak zorunda kaldım. 


Bir gece düşüncelere dalmıştım, gönlümden hatıralarım geçiyordu. İsfahanlı dostum aklıma geldi, onu da görmek istedim. Birlikte çok tuz ekmek yemiştik. Bu tuz eski yaralarımı tazeledi. Hemen onu görmek için İsfahan'ın yolunu tuttum, ona misafir oldum. 


Gördüm ki zavallı ihtiyarlamış, boyu ok gibi dimdik iken yay gibi bükülmüş, beli kamburlaşmış, gül benzi solmuş. 


103 Irak'tan maksat Irak-ı Acem olmalı. 
a 
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Başı bir karlı dağa benzemiş, gözler ise dağın eteklerinden akan ırmağa dönmüş. Feleğin elinde öyle yoğrulmuş ki, çelik gibi pazıları birer mum olmuş. Başındaki gurur tamamen gitmiş, diziyle başını beraber etmiş... 


Ona dedim ki: 


“Ey aslanları avlayan yiğit! Nedir sendeki bu düşkünlük, nasıl oldu da böyle ihtiyar bir tilkiye döndün?” 


Güldü ve, 


“Tatarlar'la yaptığımız savaş gününden bu yana cengi bıraktım” diyerek o savaşı şöyle anlattı: 


“O gün o kadar kargılı asker vardı ki sanki yeryüzü kamış tarlasına dönmüş, meydanda görülen bayraklar kamışlıkta çıkan ateşin alevini andırıyordu. Duman gibi bir toz kaldırarak onlara aslan gibi saldırdım. Fakat talihim yardım etmedi. Ben saldırınca kargımla düşmanın parmağından yüzüğü kapan bir kişiydim. Fakat ne olduysa oldu, bu defa düşman yüzük gibi benim çevremi sardı. 'Kadere karşı koymak ahmaksızlık olur” diyerek kaçmayı ganimet bildim. Çünkü kavgada talihin sana yardımcı olmazsa cevşen, miğfer işe yaramaz. Zafer anahtarı ele girmezse, fetih kapısını pazı gücüyle kimse kıramaz... 


Düşman ordusu erlerinden hayvanlarına kadar tepeden tırnağa zırh içinde olup kaplan yıkacak fil gücünde bir topluluktu. Gerçi zırh ve miğferle biz de donanmış, Arap atlarıyla göğe bulut gibi tozlar ağdırarak, düşmana yağmur gibi ok yağdırdık. İki ordu birbirine girmişti, sanki yerle gök çarpışıyordu. Dolu gibi yağan oklardan ortalığı ölüm tufanı kaplamıştı. Kementler de cenk aslanını avlamak için ejderhalar gibi ağızlarını açtı. Ortalığı kaplayan mavi tozun içinde sanki yerle gök birleşmişti. Kılıçların miğferlere dokunmasından çıkan kıvılcımlar yıldızlar gibi parladı. 
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Düşmanın süvarileriyle karşılaşır karşılaşmaz yere atlayıp kalkan kalkana çarpıştık. Biz ok ve kılıçlarımızla kılı bile yararken, ne yazık ki o gün talih bizden yüz çevirdi. Allah'ın yardım eli uzanmayınca meğer zaferin yolu açılmazmış. 


Yiğitlerimizin kılıçları kılağılı, okları yağlıydı. Ama ne çare ki zaferin kolu bağlıydı. Askerlerimizden zinde tek bir kişi kalmadı, ya harp alanında öldü ya da harpten çıkanların üstü başı al kan içinde kaldı. Daha önce demir örsü delen oklarımız o gün ipek kaftana bile işlememişti. 


Biz yüz taneli bir başak iken her tanemiz bir başka tarafa düştü ve tohum tanelerinden farksız olduk. Bir de nâmertlik edip birbirimizden ayrılınca zırhlarıyla ağa yakalanan balıklara döndük. Mertçe savaştık, fakat tuzağa düştük. Sonuçta Hak'tan kuluna tevfik ulaşmayınca kazâ okuna siper dayanmazmış.” 


Sevgili okuyucu! Bundan daha ilginç olan bir macerayı anlatayım da hükm-i kazâyı'* anla! 


162. HİKÂYE: ERDEBİLLİ OKÇU 


Erdebilli çok ünlü bir okçu vardı. Okunu demire atar, saplardı. Bir gün karşısına onunla savaşmak üzere aslan yürekli, kepenekli bir delikanlı çıktı. Bu dünyayı yakan savaşçı bir gençti. Savaşçılıkta Behram-ı Gür'u andırıyor, omuzunda yaban eşeğinin derisinden yapılmış bir kement vardı. Er dileyerek meydana atıldı. 


Erdebilli genç hemen yayını kurdu, kirişi kulağına doğru çekti, ona elli ok attı. Fakat hiçbiri keçeyi delip geçmedi. 
Diğer genç ise Rüstem gibi Erdebilli gence kemendini attı, yakaladı ve ordugâha, çadırına götürdü. Kanlı hırsız gibi ellerini omuzlarına bağladı. 


104 Hükm-i kazâ: Her hususta Allah tarafından önceden verilmiş olan hüküm. 
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Geceleyin Erdebilli'nin gözüne hiç uyku girmedi. Seher vakti olunca oradaki bekçilerden biri ona, 


“Sizin okunuz demiri bile delerdi, nasıl oldu da kepenekliye esir oldunuz?” diye sordu. 


Adamcağız gözlerinden kanlı yaşlar akıtarak şöyle cevap verdi: “Ecelin geldiği gün, biliyorsun kimse yaşamaz. 
Evet, ben dediğin gibi bir erdim. Rüstem'e okçuluk talim edecek güçte biriydim. Bahtımın coştuğu o günlerde bana demir keçe kadar dayanmazdı. Bugün elimden ikbalim gitti, bir keçe karşımda çeliklik etti. 


Ecel günü gelince mızrak kalkanı deler, fakat başka bir gün de gömleğe bile tesir etmez. Ecel kılıcı kimin ensesine dayanmışsa o adam kat kat zırh da giymiş olsa çıplak sayılır. Talihi yaver olur, felek ondan yana çıkarsa çıplak bir kimse satırla bile öldürülemez. Bilgin çalışmakla canını ecelden kurtaramaz. Cahil de ne kadar ihtiyatsızlık etse, yine de ölmez. 


163. HİKÂYE: HEKİM ile KÜRT 


Bir gece pehlivan birinin karnına bir sancı girdi. Hekime gitti, hekim ona: 


“Bu kadar asma yaprağı yiyen bir adam sabaha kadar yaşarsa, şükredin. Göğse batan bir Tatar oku böyle midede hazmı güç abur cubur yiyeceklerden daha iyidir. Bir lokma yüzünden kör bağırsağa bir buruntu girer ve cahilin ömrü heba olur gider.” 


Olacak bu ya, o gece bunları söyleyen hekim öldü. Bu konuşmaların üzerinden kırk yıl geçti hasta pehlivan hâlâ yaşıyor. 

Nice çare bilenler dert ve mihnetle ölmüşler; birçok hasta afiyet bulup yaşamışlardır. 


RIZA * 207 


164. HİKÂYE: EŞEĞİ ÖLEN KÖYLÜ 


Bir köylünün eşeği ölmüştü. Köylü eşeğin başını bahçesindeki bir asmanın başına nazarlık olarak dikti. 


Gün görmüş, zarif bir ihtiyar oradan geçiyordu, eşeğin başını bahçede gördü ve güldü, bahçenin bekçisine şöyle dedi: 


“Ölen bu zavallı eşek, elinden gelseydi, kendi başını kurtarırdı. O sopaları yiyen bu değil mi? Ölünceye kadar başından ve kıçından değneği defedemedi. Bir sürü yara bere içinde öldü gitti. Şimdi onun kuru kafası bu bahçeyi kötü nazarlardan nasıl koruyacak?” 


Kendisi de aynı dertten mustarip bir hekim başkasının ıstırabını nasıl dindirebilir? 


165. HİKÂYE: KAYBOLAN ALTIN 


Züğürt, zavallı biri yolda bir altın düşürdü. Çok aradı taradı, fakat bir türlü bulamadı. Sonunda ümidini kesti, aramaktan vazgeçerek bıraktı gitti. Daha sonra oradan geçen biri, hiç aklında hayalinde yokken o altını gördü ve aldı. 


İnsanların bedbahtlığı ya da bahtiyarlığı henüz anne karnında iken kalem!’ tarafından yazılmıştır. Bu tür meseleleri ancak böyle yorumlamamız, halletmemiz mümkün olmaktadır. 


Ne kadar didinse, ne kadar gayret gösterse de kimse nasibinden daha fazlasını yiyemez. Belki güçlü kuvvetli kişilerin rızkı daha da dar olur. 


rederek kâinatta olacakları levhin üzerine yazdırmıştır. Kâinatta meydana gelen her şey bu yazılanlara göre gerçekleşmektedir. 
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166. HİKÂYE: İHTİYAR ve OĞLU 


İhtiyar bir adam oğlunu bir gün değnekle dövüyordu. 
Oğlu babasına şöyle söyledi: 


“Babacığım, suçsuz yere bana vurma! Başka biri bana zulmedecek olsa gelir onu sana şikâyet ederim. Fakat şimdi sen bana cefa ediyorsun, ben seni kime şikâyet edebilirim?” 


Ey akıl sahibi olan kişi! Yaratılanlar Allah'a şikâyet edilebilir; fakat Allah'tan şikâyet edilmez! 


167. HİKÂYE: ZENGİN KOMŞU ile YOKSUL 
ADAM VE İSYANKÂR HANIMI 


Çok zengin ve mutlu bir adam vardı. Adı da Bahtiyar'dı. 
Evi bahçesi, geliri her şeyi çoktu, şu eksik diyecek bir tarafı yoktu. Bulunduğu yerde malı mülkü olan yalnız onlardı, komşuları ise çok fakirdi. Altınlarını buğday gibi ölçekle hesaplıyorlardı. 


Fakirlerin gönlü hasretle yanar, zengini mutlu ve rahat içerisinde görünce bu hasreti iyice artardı. Fakir komşulardan birinin hanımı, eve akşamleyin eli boş gelen kocasıyla şöyle münakaşa ediyordu: 


“Hey bal vermeyen arı! Senin gibi bahtsız bir derviş var mıdır acaba? Eşek arısı gibi iğneden başka bir şeyin yok. Bedava bir eğlence bulmuşsun eğlenip duruyorsun. 
Git de komşulardan erkeklik öğren. Ben para pul, yiyecek içecek, giyecek isterim. Yalnız zevk için kullanılacak basit kadınlardan değilim. Komşunun altını gümüşü, malı mülkü, her şeyi var. Evini barkını ne güzel geçindirip gayor Sen niçin onun gibi zegin olamıyorsun?” 


Hanımının bu azarlayıcı sözlerini işiten temiz kalpli 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dervişin davul gibi bomboş olan bağrından bir feryat yükseldi ve hanımına şöyle söyledi: 


“Benim elimde güç kuvvet yoktur. Zorla kadere karşı konulmaz ve zekânın beli bükülmez. Eğer ihtiyar (irade) elimde olaydı kendimi Bahtiyar gibi bahtiyar ederdim.” 


168. HİKÂYE: ZARİF ADAMLA ÇİRKİN HANIMI 


Kiş'te'*© yoksul, zarif bir adamın çirkin bir hanımı vardı. 
Adam hanımına ne hoş bir söz söylemişti: 


“Ey hanım! Mademki, kazâ eli senin yüzünü çirkin yaratmış, hiç olmazsa o berbat suratına bir de allık sürme, çünkü yaptığın beyhude bir iştir.” 


Mutluluk zorla ele geçmez; kör göz sürmeyle tedavi edilmez. Mayası bozuklardan iyi iş beklenmez. Köleden efendi himmeti umulmaz. Söz gelimi bütün Yunan ve Rum feylesofları'9? birleşseler yine de zakkum ağacından bal elde edemezler. Vahşi hayvandan insanlık beklenmez; bunun için onu terbiyeye çalışmak boşunadır. Bir aynadan pası gidermek mümkündür, fakat taştan ayna yapmak mümkün değildir. Uğraşmakla söğüt dalında gül bitmez; hamama gitmekle de zenci ağarmaz. 


169. HİKÂYE: AKBABA ile KUZGUN 

Akbabanın biri bir kuzguna, 

“Benden daha keskin gözlü hiçbir varlık yoktur” dedi. 
Kuzgun, 

“Bunu söylemek bir şey ifade etmez, ispat etmek ge- 


106 Kiş: Türkistan sınırında bir sahra. Bir diğer adı Bâbendkiş'tir. 
107 Feylesof: O çağda feylesofların her şeyi bildiği kabul edilirdi. 
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rekir. Gel bakalım, şu ovanın çevresinde neler görüyorsun, söyle!” dedi. 


Akbaba tam bir günlük uzaklıkta bulunduğu yerden aşağılara doğru baktı ve şöyle dedi: 


“Eğer dediğime inanırsan, ovada bir buğday tanesi görüyorum.” Kuzgun hayret etti: 


“Hele bir anlayalım” dedi ve ikisi havadan yere doğru süzülmeye başladı. Akbaba doğru, taneye indi, fakat onun yanına gelir gelmez boynuna bir ip geçti ve düğümlendi. 
Taneyi yemek istemiş, ama tane onun boynuna kement atıvermişti. 

Atılan her mermi hedefe ulaşmaz; her bir sedefte de inci bulunmaz. 


Kuzgun, 


“Gerçekten uzağı çok güzel gördün, fakat tuzağı farkedemedikten sonra ne yararı var?” dedi. 


Zavallı hayvan boynu kementte olduğu halde şöyle cevap verdi: 


“Kazâdan kaçmaya imkân var mıdır?” 


Kazâ eli kana batmak isterse, onu engellemeye kimsenin gücü yetmez. Velhasıl ecel akbabanın kanına kastedince, kazâ da onun keskin gözünü bağlamıştı. 


Kaderin hükmünden kimse kurtulmaz. Kıyısı görünmeyen deryada yüzgecin gururu işe yaramaz. 


170. HİKÂYE: NAKIŞLI KUMAŞ DOKUYAN ÇIRAK 


Kumaşlar üzerine ince nakışlar işleyen, onların üzerine anka, fil, zürafa resimleri yapan bir dokumacı çırağı ne güzel söylemiş: 
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“Benim yaptıklarıma bakıp da beni sanatkâr sanmayın. Bütün modelleri benim üstadım yapar.” 


İnsanlar iyi kötü her ne iş yapıyorlarsa, onların hepsi Allah Teâlâ'nın kudret elinin eserleridir. Buna göre, “Beni Ahmet böyle yaptı, Mehmet böyle yaptı” demek de bir çeşit gizli şirk! olup tevhidin yolundan sapmaktır. Mevlâ sana hakikati gören bir göz ihsan etseydi Ahmet'i, Mehmet'i asla hesaba katmazdın. 


Bir kul halinden şikâyet etse de Allah'ın onun rızkına kalem çekeceğini! sanmıyorum, yine onun rızkını verir. 
Âlemin yaratıcısı olan Allah'a yalvar ki sana hayırlı kapıları açsın ve rızık genişliği versin. Çünkü O'nun kapadığını açmanın imkânı yoktur. 


171. HİKÂYE: DEVE YAVRUSU ile ANNESİ 
Bir deve yavrusu, annesine şöyle dedi: 
“Bugüne kadar yürüdüğün yeter, biraz da uyu!” 
Annesi şöyle cevap verdi: 


“Eğer yularım elimde olsaydı, kimse beni katarda yük çekerken göremezdi.” 


Gemiyi sağa sola sevkeden aslında kaptan değildir. O istediği kadar üstünü başını paralasa da Allah Teâlâ yine gemiyi dilediği yere götürür. 


Ey Sadi, sen kimsenin eline bakma! Mevlâ herkesin rızkını verir. Hakk'a tapanlara başka kapı gerekmez, O'nun kapısı sana yeter; bu kapıdan kovulanı da zaten kimse ka- 


108 Şirk: Allah'a ortak koşmak, birden fazla Tanrı'ya inanmak demektir. Tasavvufta Allah'a inanıp O'na güvenmek varken O'nun tecellilerinden birine bağlanmak demektir. 


109 Rızka kalem çekmek: Rızkı kesmek. 
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bul etmez. Şayet Allah Teâlâ seni taç sahibi yapmak isterse, boynunu bük ve sevin; eğer kabul etmezse otur, ümitsiz ümitsiz enseni kaşı. 


172. KONUŞMA: İHLÂSIN BEREKETİ, 
RİYANIN ÂFETİ 


İbadet ihlâsla yapılmalıdır. İhlâssız ibadet içi, özü olmayan bir kabuğa benzer ve hiçbir fayda elde edilmez. 


Halka hoş görünmek, onları aldatmak için hırka giyiyorsan, onun Mecüsiler'in bellerine bağladıkları zünnardan!" farkı olmaz. 


Sana, “Yiğitliğini açığa vurma!” demiyorum. Ama açığa vurdunsa, artık ona riya karıştırma, erkeksen, erkek kal, daha sonra çarşafa bürünme. Olduğun gibi görünmeli, olduğundan daha yüksekte görünmemelisin. Alt seviyeye düşer, sonra mahcup olursun. Üzerindeki eğreti giysiler alınınca sırtında eski bir çulla kalabilirsin. 


Boyun kısa ise çocuklara uzun görünmek için cambaz gibi tahta ayak takınmana gerek yok. Altın bir para bakırla karışıksa cahil bir tüccara onu yutturabilirsin. Fakat bakır mangırı altın suyuyla yaldızlayıp bir sarrafa verme; buna sarraf bir pul bile vermez. Altın kaplı şeyleri ateşe tutunca, altın olup olmadığı hemen meydana çıkar. 


173. HİKÂYE: BABA KÜHİ'NİN 
İHLÂSLA İLGİLİ SÖZLERİ 
Evliyadan Baba Kühi, işi gücü riya olan, âbid görünmek için geceleri uyumayan bir adama, bak ne güzel söylemiş: 


110 Zünnar: Mecüsiler'in ve özellikle hıristiyan rahiplerin bellerine bağladıkları 
kuşak olup Hıristiyanlığın şiarından biridir. 
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“Ey Baba'nın canı, git ihlâsa sarılmaktan başka yol yoktur. Halktan bir şey elde edemezsin. Seni beğenenler çok olsa da onlar senin dış yüzüne, görünüşüne aldananlardır. Hüri gibi giyinip kuşanmış bir güzelin elbisesinin altındaki teni alaca renkli ise ne kıymeti olur? 


Cennete hile ile girilmez. Sakın aklından cennete girmeyi geçirme. Çünkü senin asıl çirkin yüzünü örten perde orada kalkacaktır.” 


174. HİKÂYE: ORUCA NİYET EDEN ÇOCUK 


Henüz akıl bâliğ olmamış bir çocuk niyet edip oruç tutmaya başladı. Yüz çeşit sıkıntı ile kuşluğa kadar sabretti. 
“Orucunu rahat tutsun” diye o gün çucuğu okula göndermediler. Annesi kucakladı, babası okşadı, lalası ise onun için çok güzel iftarlık şeyler hazırladı. Öğle olunca midesi iyice yanıp tutuşmaya başladı, açlık ve susuzluk canına tak dedi. Kendi kendine, 


“Akşama daha çok var, bir iki lokma yesem, annem babam nereden bilecek?” diye düşündü. 


Çocuk anne babasına ve lalasına yaranmak istiyordu, onların görmez tarafından yedi, oruçlu olmadığı halde orucum dedi. Görünürde orucu tam tutmuş oldu. 


Sen eğer Allah'tan korkmadıktan sonra namaza abdestsiz dursan kim bilecek? Şunu da belirtmek gerekir ki, halka gösteriş için ibadet yapan ihtiyar bir kişi bu çocuktan daha cahildir. Yine halkın gözü önünde, gösteriş için uzun uzun kıldığın namaz cehennemin anahtarıdır. 


Eğer tuttuğun yol Hakk'a gitmiyorsa, emin ol ki o yol seni doğru cehenneme götürür. 
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175. HİKÂYE: İKİYÜZLÜ SOFU 


İkiyüzlü sofunun biri merdivenden düşmüş ve hemen can vermiş. Oğlu birkaç gün ağlayıp sızlandıktan sonra yine eşiyle dostuyla oturup kalkmaya, eğlenmeye başlamış, babası büsbütün hatırından çıkmış. Bir gece babasını rüyasında gören adam, 


“Haşirden neşirden, sorgudan sualden nasıl kurtuldun?” diye sordu. 


Babası: 


“Oğlum, maceramız öyle uzun sürmedi. Ben merdivenden dosdoğru cehenneme düştüm.” 


Dışı harap, içi bayındır bir insan; içi harap olup da adı iyiye çıkmış kimseden her zaman daha üstündür. Bence yol kesen bir harami, ikiyüzlü âbid kılıklı bir fâsıktan daha az zararlıdır. 


Dünyada halk için çalışan kimsenin elbette Hak'tan kıyamet günü bir ücret istemeye hakkı yoktur. Oğlum, Ali'nin işini görüyorsan, ücretini Veli'den isteyemezsin. Sevgisin- de ihlâs olmayan âşık, yâre kavuşmaya layık değildir. 


Vuslat istiyorsan, doğru yola gir, çünkü bu gittiğin yol doğru değildir. Gözünde perde dolap beygiri gibi olduğun yerde dönüp duruyorsun. 


Bir kimse mihraptan yüz döndürürse, mahalle halkı onun kâfir olduğuna tanıklık eder. Namaza durduğunda Allah'a yönelip O'na yalvarmıyorsan, bu yaptığın kıbleye arkanı dönmekten başka nedir acaba? 


İhlâs ağacını besle, ona iyi bak. Bir gün muhakkak meyvesini yersin. Toprağında samimiyet kökü yoksa, bu kapıda senden daha mahrum kimse yoktur. Taş üstüne tohum atanın eline harman zamanı bir tek tane geçmez. 
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Riyadan gelecek olan yüzsuyu seni aldatabilir, sakın ona yer verme, çünkü o suyun altında pis çamur vardır. 
İnsan içten içe şerefsiz ve zelil olduktan sonra dıştaki şerefin ne yararı olabilir? Eğer Allah Teâlâ'ya satabilirsen, riya hırkasını dikmek kolaydır. Elbisenin içindeki kimsenin kim olduğunu insanlar nereden bilsin? Mektubun içinde ne olduğunu onu yazan bilebilir. 


Doğruluk ve adalet terazisinde içi rüzgârla dolu bir dağarcığın ağırlığı ne tutar? Bugün kendini hoş gösteren bu ikiyüzlülerin dağarcığının ne kadar boş olduğu ortaya çıkar. 
Zaten bir kimsede bir hüner varsa ondan söz etmesine gerek kalmaz; hüner kendisini gösterir. Akıllı biri, “Bende halis misk var” demez, eğer varsa, o kokusundan zaten anlaşılır. 
“Altınım mağribi altınıdır”"17 diye yemin etmene hiç lüzum yok. Mihenk taşı onun ne derece saf olduğunu söyler. 


Elbisenin yüzü astara göre daha gösterişlidir. Çünkü astar altta örtülü, kumaş üstte açıktır. Büyükler görünüşe önem vermemişler, bundan dolayı kaftanın içindeki astarı ipekten yapmışlardır. 


Şöhretim çevreye yayılsın diyorsan, içine bakma, dışını süsle, hulleler"!? giy! İçin anlamsız şeylerle dolu olsa da olur. Bu konuda Bâyezid-i Bistâmi'nin, 


“Ben müridlerimden daha çok münkirlerime güvenirim” sözü gerçekten çok anlamlı. Çünkü münkirin (inkârcının) inkâr ettiğini biliyoruz, fakat mürid hakiki mi bilmiyoruz. 


Yüce sultanlar, padişahlar bu dergâhta hep birer yoksuldur. Onlara el açmak büyük hatadır. Düşkünün karşısında el açmak yakışıksız olur. Senin içinde cevher varsa se- 


111 Mağribi altını: O dönemde ayarı en yüksek altın. 
112 Hulle: Biri alta diğeri üste giyilen kaftan, giysi. 
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def gibi başını kendine çekersin. Eğer ibadetin Hak içinse varsın Cebrâil!" bile seni görmesin. 


Ey oğul! Sadi'nin sözlerini baba nasihati gibi dinlersen sana yeter. Bugün bizim sözümüzü dinlemezsen; korkarım yarın pişman ve nâdim olursun. 


113 Cebrâil: Allah ile kul arasında haberci olması göz önünde bulundurulmuştur. 


ALTINCI BÖLÜM 
KANAAT 


-Hi ie 


176 


Cenâb-ı Hakk'ın verdiği talihe, rızka kanaat etmeyen O'nu bilmiyor, O'na kulluk görevini yapmıyor demektir. Cihanı hırsla dolaşıp duran o kimseye haber vermek gerekir ki, insanı zengin eden kanaattir. Ey sebatsız kişi, biraz sakin ol; yuvarlanan taşta ot bitmez. Aklın varsa nefsini o kadar fazla besleme; çok beslenen nefis ölüme mahkümdur. 
Yalnızca vücutlarını besleyenlerde hüner bulunmaz, onun için akıllı insanlar yalnız vücutlarını beslemez. Yiyip yatmak ancak vahşi hayvanların işidir, böyle olanlar akılsız ve cahil kimselerdir. İnsan olmak isteyen, her şeyden önce nefis köpeğini susturmalıdır. Bir köşeye çekilip de marifet gıdası ile beslenen bahtiyar kimseye ne mutlu!.. 


Hakk'ın sırlarına vâkıf olan kimseler bâtıl olan şeye itibar etmediler. Fakat zulmetle nuru ayırt etmeyenlere göre şeytanın süretiyle hürinin yüzü birbirinden farksızdır. Sen 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yoldaki kuyuyu farketmediğin için oraya düştün ve karanlık kuyuyu doğru yol sandın. 


Kanatlarında taş bağlı olan bir doğan yükseklerde nasıl uçabilir? Ama onun eteğini şehvet pençesinden kurtarırsan ta sidretü'l-müntehâya''* kadar uçar. 


Nefse alıştığından daha az gıda vermek suretiyle bir insan melek huylu hale gelebilir. Ama yabani aslan meleğe nasıl ulaşsın, yerden göğe uçulur mu? Sen önce insanlık hasletlerini kazan, daha sonra melek huylu olmayı düşün. 
Sen serkeş bir atla köprü geçiyorsun, asla dizginleri elinden bırakma. Bu işte çok tetik davranmak gerekir, yoksa 


sa, kendisi helâk olduğu gibi senin de kanını dökmüş olur. 


Yemek yemenin de insanca bir usulü var. Mideyi küp gibi doldurmanın bir anlamı yok. Adam mısın, yoksa küp müsün? İnsanın içi yalnız gıda için değildir. Orada ilme, zikre ve nefese de yer ayırmak gerekir. Nefesin bile güç alındığı bir yerde marifet barınabilir mi? 


Vücudunu besleyenler, bir yer yemekle dolu ise oraya hikmetin giremeyeceğinin farkında değillerdir. İnsanın iki gözü ve karnı hiçbir zaman doymaz. Bu büklüm büklüm bağırsağın boş kalması daha iyidir. Doymak bilmeyen karın aynı cehennem gibidir. Tıka basa dolmuş cehennemin de, “Daha yok mu?”15 diye bağıracağı bildirilmektedir. 


İsa"!5 gıdasızlıktan ölüp gidiyor, sen ise eşeği" semizletiyorsun. Dinini şu değersiz dünyaya değişme. İsa'nın in- 


114 Sidretü'l-müntehâ: Sözlük anlamı “son uçtaki ağaç” demektir. Mecazi 
olarak “varılabilecek, ulaşılabilecek son nokta, son derece” demektir. 


115 “O gün cehenneme, 'Doldun mu?’ diyeceğiz; o, ‘Daha yok mu?’ diyecek” 
(Kaf 50/30). 


116 İsa: Burada ruh kastedilmiştir. 
117 Eşek: Barada nefis kastedilmiştir. 
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cilini satıp eşeğe arpa satın alma. Tuzağa düşen kuşları, kurtları görmüyor musun? Onları tuzağa düşüren yemek hırsından başka bir şey değildir. O mağrur kaplana ibret gözüyle bak, başka hayvanlara boyun eğmediği halde yemek yüzünden fareler gibi kapana düşer. Fare gibi, şunun bunun ekmeğini, peynirini yiyip sonra onun kapanına düşme. 


177. HİKÂYE; PARASINI BİTİREN SÜFİ 


Süfinin biri midesi ve şehvetine yenik düşerek her biri için birer altın harcamıştı. Dostlarından biri ona gizlice, 


“Sen o iki altınla ne yaptın, yoksa sen yoldan mı saptın?” diye sordu. Süfi şöyle cevap verdi: 


“Biriyle midemin açlığını giderdim, diğeriyle de nefsimin isteğini yerine getirdim. Fakat yanlış yaptığımın, ahmakça hareket ettiğimin farkındayım. Çünkü midem yine aç, nefsim yine şehvetli.” 


Gıda ister lezzetli ister pek lezzetli olmasın, geç yendiği zaman hepsi lezzetli gelir. Akıllı kişi, uyku kendine iyice geldiği zaman yastığa başını kor. 


Sözünü.de yeri gelmeden söyleme. Her yer top meydanı değildir, bir meydan görmediğin zaman topunu sakla. Ölçülü ve yerinde konuşmaya dikkat et, her şeyin bir sınırı vardır, eksik ya da fazla adım atmamaya bak. İsteksizken şehvete meyletmek bile bile kendini ölüme atmak demektir. 


Sen git, temiz bir yürek elde etmeye bak. Hırslı mide ancak toprakla doyar. 


178. HİKÂYE: HACI TARAĞI 


Hacıların ne güzel âdetleri vardır, Allah onlardan razı olsun. Hacı dostlarımdan biri bana fildişi bir tarak hediye 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etti. Bir gün bana biraz sinirlenince, öfke belasıyla “köpek” deyince, hemen tarağını fırlatıp, “Kuzum, bana bu kemik lazım değil, yeter ki bir daha bana köpek deme!” dedim. 


Şunu bilmeni isterim ki, ben yalnız kendi sirkemi yerim, helva sahibine minnet etmem. 


Kime kanaat kılavuz olmuşsa, yanında zenginle fakir birdir. Niçin sultanlardan hep bir şeyler istersin? Aza kanaat edip, tamahı terkederse sultan sen olursun. Yok, kendine bu kadar düşkünsen, karnı tabla yapar, !'8 onun bunun kapısını kıble edinirsin.!'? Bir kuru ekmeğe kanaat etmezsen ev ev zilletle gezer dolaşırsın. 


Ey akıllı kimse! Kanaat başları yüceltir; fakat tamahkâr kimse boynunu omuzundan doğrultamaz. 


179. HİKÂYE: HÂRİZMŞAH”IN 
HUZURUNA ÇIKAN ADAM 

Şöyle bir olay işitmiştim: 

Bir kişi sabahleyin erkenden bir isteğini arzetmek üzere Hârizmşah'ın huzuruna çıkar. Hükümdarı görünce saygı için rükü yapar gibi iki kat olup doğrulur, sonra yüzünü yerlere sürüp kalkar. 


Babasının bu halini işiten oğlu: 


“Babacığım, bu nasıl iştir böyle? Benim aklıma şöyle bir soru takılıyor, cevaplar mısın? Hani sen bize kıblenin Hicaz tarafında olduğunu söylerdin. Öyleyse sen bugün niçin başka tarafa doğru namaz kıldın?” 


118 Tabla: Satıcılar üzerine her çeşit şey koydukları için obur kişilerin karnı 
tablaya benzetilmiş. 

119 Onun bunun kapısını kıble edinmek: Allah'tan istemek varken, başkalarından bir şeyler istemek ya da ummak. 
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Şehvetperest nefse uymak hatadır; çünkü onun her nefes başka kıblesi vardır. Tamahkâr olanlar bir arpa uğruna bir etek dolusu inciyi feda ederler. Irmaktan kana kana su içmek varken, kar bulmak için niçin bir sürü yüzsuyu döküyorsun? Nefsine söz geçiremezsen kapı kapı dolaşıp dilenmek durumunda kalırsın. Ey efendi! Uzun yen!'? kullanmaktan bir şey çıkmaz, esas olan hırs elini kısaltmak, tamahı bir tarafa atmaktır. Tamah hokkasının ağzını kapayan insan başkalarına, “Kulunuz, köleniz...” diye mektup yazmaz ve böylece zilletten ve bendelikten kurtulur. İzzet ve şeref istiyorsan her şeyden önce tamahı başından atmalısın. 


180. HİKÂYE: SITMAYA YAKALANAN GÖNÜL EHLİ Gönül ehli biri sıtmaya yakalanmıştı. Biri ona, 


“Şeker sıtmaya ilaçtır. Falan kimsede şeker var, ondan biraz şeker iste de ye!” dedi. Gönül ehli ona şöyle cevap verdi: 

“Oğlum, ölüm acısını tatmak bana onun ekşi suratını görmekten daha iyidir.” 


Akıllı olanlar, gururundan yüzü sirke satan kimsenin elinden acı ve ıstıraptan ölse de şeker alıp yemez. Nefsin her istediği şeyin hemen ardına düşme, o kuvvetlendikçe ruhun nuru zayıf düşer. 


İnsanı nefs-i emmâresi"?2! hakir ve zelil eder, aklın varsa sen onu zelil et. Her istediğini alıp yiyecek olursan feleğin 


120 Uzun yen: O dönemde dindar görünmek isteyen kimseler uzun yenli 
giysiler giyerdi. Müellif görünüşün değil esas olan şeyin iç güzelliği, huy güzelliği olduğunu vurguluyor. 

121 Nefs-i emmâre: İnsanı sürekli kötülüğe sürüklemek isteyen nefis. Tasavvufta yedi dereceye ayrılan nefsin en alt mertebesi. 
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elinden çok zahmet çekersin. Mide fırınını her gün kızdırırsan, yokluk günlerinde sıkıntı çekersin. Bolluk zamanı çok yersen darlık günlerinde yüzün sararıp solar. Obur kimseler bulunca mide yükünü taşırlar, bulamayınca da yürek sancısı çekerler. 


Midesine düşkün olanı çoğu kez mahcup görürsün. 
Önemli olan gönlün hoş olmasıdır. Mide boş olsa da olur. 


Tüm varlıklardan yüce olan insanın hayvanlara benzemesi, hatta onlardan daha aşağı bir duruma düşmesi ne kadar acıdır. Oburluk hayvana kıymet vermez. Çok yiyen öküze acıma; çünkü çok yiyen, çok uyur. Öküz gibi semirmek isteyenler, eşekler gibi her türlü ağır yüke katlanmalıdır. 


181. HİKÂYE: BAHÇE GEZİNTİSİ 


Size Basra'dan ne getirdim, hele bir bakın! Taze hurmadan daha tatlı bir hikâye: 


Doğru insanlar gibi hırkalar giyinmiş birkaç arkadaşla kıra çıkmıştık, yolumuz hurmalıklara uğradı. İçimizde obur bir adam vardı, doymak bilmeyen kursağı sanki ambar gibiydi. O bahtsız adam eteğini sıvayıp ağaca çıktı, hurmalardan tıka basa yedi, sonra tepe üstü düştü ve canı çıktı. 


Derken hurmalığın sahibi geldi: 
“Bunu kim öldürdü?” diye sorunca ben, 


“Kimse değil, kendi boğazı öldürdü. Onun eteğini daldan aşağı çeken, kendi midesidir” dedim ve sözlerimi şöyle tamamladım: 


“Bağırsakları geniş olanların yüreği dar olur. Her zaman hurma yemeye, alıp götürmeye fırsat olmaz, bazan da bu çirkin huyla insan gibi yiyip ölmek vardır.” 
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Karın, ele bağ, ayağa zincirdir. Midesine kul olan kişi Allah Teâlâ'ya nadiren ibadet eder. 


Çekirge baştan ayağa kadar karından ibaret olduğu için ufacık karınlı bir karınca onu ayağından tutar götürür. 


182. HİKÂYE: GÖNÜL EHLİ ile SATICI 


Adamın biri tabla üzerine şeker kamışı koymuş, müşteri bulmak için şehri sokak sokak dolaşıyordu. Şehrin bir köşesinde mübarek bir zata rastgeldi. Ona, 


“Şeker al da paran yoksa, olduğu zaman verirsin” dedi. O gönül ehli adam öyle güzel bir cevap verdi ki, göz bebeğine yazılsa yeridir: 


“Belki sen paran için sabredemezsin, sana sözüm geçmez; ama ben şeker kamışına sabredebilirim.” 


Borçla alınan şeker acıdır, zehir o şekerden daha tatlıdır. 


183. HİKÂYE: HOTEN PADİŞAHININ HEDİYESİ 


Gönlü Allah sevgisiyle dolu erenlerden birine Hoten padişahı güzel bir hil'at!22 verdi. O zat buna çok sevindi, teşekkür etti, gönlü gül gibi açıldı. Hil'ati giydikten sonra padişahın elini öpüp şöyle söyledi: 

“Efendim, sizin hediyeniz şüphesiz çok değerli ve hoştur, fakat kendi hırkam ondan da güzeldir.” 


Hür olana topraktan döşek yeter, bir halı parçası alacağım diye başkasının önünde yer öpmek esarettir. 


122 Hilʻat: Padişah veya vezirlerin seçkin kişilere hediye ettikleri süslü elbise, 
kaftan. 
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184. HİKÂYE; HÂN-ı YAĞMA 


Fakirin biri soğandan başka azık bulamıyordu. Biri ona: 


“Ey bedbaht! Falan yerde hân-ı yağma!” var, sen de gidip oradan biraz yemek alsana!” 


Fakir hemen kalktı, düğün evine gitti, fakat yemek yerine dayak yedi. Gittiği yerde hırkasını yırttılar ve kolunu kırdılar. 


Zavallı adamcağız içi kan ağlayarak şöyle söyleniyordu: 


“Bu derdi başıma kendim açtım. Bunun çaresi yok. 
Hırsa kapılan, bela arar. Bundan sonra evimdeki ekmekle soğan bana yeter. Elimin emeğiyle yediğim arpa ekmeği, ihsan sahiplerinin sofrasında yediğim has undan yapılmış somundan daha iyidir.” 


Başkalarının sofrasından kısmet bekleyen, aslında rahat uyku yüzü bile görmez. 


185. HİKÂYE: KOCAKARININ KEDİSİ 


Bir kedi, bir kocakarının evinde yaşayıp gidiyordu. Kadıncağız geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Durumu kötüleşti. 

Kedi bir gün iyice beslenmek için koşa koşa saray misafirhnanesine gitti. Padişahın hizmetçileri ona iyi bir dayak 


attılar, zavallı kedi vücudundan kan damlayarak can korkusuyla şöyle mırıldanıyordu: 


“Eğer bunların elinden kurtulursam, kocakarının viranesinde oranın faresiyle geçinir giderim.” 


123 Hân-ı yağma: Herkese açık olan sofra, fakirlere verilen yemek. 
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Ey arkadaş! Bal, yediğin iğnenin acısını karşılamaz; kendi pekmezine kanaat etmen daha iyidir. 


Verdiklerine kanaat etmeyip şikâyetçi olan kulundan Allah da razı değildir. 


186. HİKÂYE: DİŞLERİ ÇIKAN ÇOCUK ve BABASI 


Birinin çocuğu diş çıkarmaya başladı, zavallı babasını bir düşüncedir aldı, hanımına şunları söyledi: 


“Bu çocuğun yiyeceğini içeceğini nereden bulurum? 
Bunu ihmal etmem de mürüwvetsizlik olur.” 


Bu izansız adam böyle söylenirken eşi, bak, ne kadar yiğitçe bir cevap verdi: 


“Sen şeytanın iğvasına kapılıp da ondan korkma! Dişi veren Allah aşı da verir.” 


Geceyi gündüzü yaratan Mevlâ, yarattıklarının rızkını da verir, asla aç koymaz. Anne rahminde çocuğa şekil veren yüce Allah, rızkını ve ömrünü de takdir etmiştir. 


Bir efendi satın aldığı kula bakar gözetir de yüce Yaratıcı yarattığı kulunu görüp gözetmez mi? Sen kölenin efendisine gösterdiği güven kadar Cenâb-ı Hakk'a güven duymuyor musun? 


187. MEVİZA:; ASIL ZENGİNLİK KANAATTEDİR 


İşittim ki, eski zamanlarda dokunduğu taşı altın yapan bir veli varmış. Bunu, “Akıl kabul etmez” diyerek anlamsız sanmayasın. Kadere rıza gösterirsen, taşla altın senin nazarında bir olur. Çocuk gibi kalbin temiz olunca, toprakla altının farkı olmaz. 
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Sultana bel bağlayan fakirlere haber ver: Sultan onlardan daha çok muhtaçtır. Dilenci bir dirhem gümüşle doyar, Feridun'a koca Acem mülkü dar gelir. Gönlü kanaatkâr olan bir fakir haris padişahtan çok daha huzurludur. Köylü, eşiyle o kadar rahat uyur ki, o kadar şevketiyle padişah bile, sarayında öyle rahat uyuyamaz. İster padişah, ister eskici uykuya varınca hepsi bir olur, uyku halinde gönül karışıklıklarından kurtulurlar. Uyku seli bastığı zaman her ikisini de alır götürür ve taht üzerindeki sultanın ovadaki köylüden farkı kalmaz. 


Ey yoksul kişi, bir zenginin kibirle sarhoş olduğunu gördüğün zaman, “Yokluk da Hakk'ın büyük nimeti imiş” diye Allah Teâlâ'ya şükret. Çünkü senin elinde başkasını incitecek bir güç yok. 


188. HİKÂYE: DÜNYALIK EV 


Büyüklerden gönül ehli olan biri, kendi boyunca bir ev yaptırmıştı. Ona şöyle söylediler: “Biliyoruz ki, sen bundan daha iyi bir ev yapabilirdin.” Gönül ehli şöyle cevap verdi: 


“Burada misafir değil miyiz? Yüksek köşk, saray yaptırmaktan ne çıkar? Bırakıp gitmeye bu da kâfidir.” 


Ey oğul! Sel güzergâhında ev yapma. Böyle yerlerde yapılan binalar bir türlü tamamlanamamıştır. Kervancının konduğu yere ev, saray, konak yapması akıl ve irfana uygun bir iş değildir. 


189. HİKÂYE: HÜKÜMDAR OLAN ŞEYH 


Şevketli bir hükümdarın ömür güneşi batmaya yaklaşmıştı. Hanedandan yerine geçecek kimse bulunmadığından tahtını bir şeyhe bıraktı. 
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O güne kadar ömrünü halvette geçiren şeyh devlet kösünü!'“ işitince halvetin zevkini çabuk unuttu, sağa sola asker sevketmeye başladı. Cesur cengâverler bile ondan ürküyordu. Sonunda öyle katı yürekli, sert mizaçlı biri oldu ki, yiğit erlerle bile savaşmaya kalktı. 


Bu arada dağınık halde yaşayan bir kavmin bir kısım insanlarını öldürmüştü. Fakat bu kavmin geri kalanları birleştiler, birbirlerine destek oldular ve hükümdara karşı bayrak açtılar. Onu öyle bir çember içine aldılar ki, taş ve ok yağmurunun altında iyice âciz bir durumu düşen hükümdar bir Allah dostuna adam göndererek, 


“Çok zor durumdayım, her zaman okla kılıç işe yaramaz, onlara silahla boyun eğdiremedim, senin himmetine ihtiyacımız var!” dedi. O gönül ehli zat da bu sözlere gülerek, 


“Niçin çorbasını içip de yattığı yerde yatman..ş?” diye cevap verdi. 


Karun selâmet hazinesinin kanaat köşesinde olduğunu bilseydi, helâk olmazdı. 


190. KONUŞMA: KEREM SAHİBİ OLMA 


Kerem sahibi, cömert kimse » :ratılıştan kemal sahibidir. Fakirliği ona bir noksanlık getirmez. Eli açık kimse ekmek bulamadığı zamanlarda bile zengin ruhlu olur. Ama yaratılıştan adi olan kimse Karun gibi servet sahibi olsa da huyu değişmez. 


Mürüvvet tarladır, sermaye ise ekin gibidir. Sen tarlana tohum saç ki sermaye versin. Topraktan insan yaratan 


124 Devlet | kös: Mühim olayları halka haber vermek için çalınan büyük davul. 
Eskiden saray kapılarında kös çaldırma âdeti vardı. 
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yüce Allah senin yaptığın ihsanı unutup da seni hiç lutfundan mahrum bırakır mı? 


Servet biriktirip saklamakla yükseleceğini sanma. Bilirsin, durgun suda kötü koku ortaya çıkar. Bir akarsu gibi dağıtıp ikram eden insan, gökten sürekli yardım alır durur. 


Değersiz kişiler makam ve mevkilerini yitirdikten sonra bellerini güçlükle doğrultabilirler. Fakat kerem sahibi kişiler için herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Kıymetli olan cevheri yerde koymazlar, felek seni yabana atmaz. Bir duvardan yere bir kerpiç düşse kimsenin dikkatini çekmez. 
Ancak makasın altından küçük bir altın düşse onu tekrar tekrar mumla ararlar. Topraktan binbir zahmetle çıkan bir madenin yeniden toprağa girmesini kimse istemez. Taştan sırça çıkarıp da hiç aynayı pas içinde bırakırlar mı? 


İnsana fazilet, hüner, din ve olgunluk gerekir. Servet, mansıp gelip geçici şeylerdir. 


YEDİNCİ BÖLÜM 
TERBİYENİN ETKİSİ 


-H N- 
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Terbiyeden kasıt vücut ve bedeni eğitmek değildir; yani attan, gürzden, meydandan, çevgândan ve toptan söz edecek değilim. Terbiyeden maksat edep ve irfandır; yani hal ve ahlâkın güzelleştirilmesidir. 


Sen kendine düşman olan nefsinle bir evde oturup dururken niçin başka düşman arıyorsun? Nefislerini dizginleyip kendisini haramdan koruyabilenler yiğitlikte Rüstem ve Sâm'ı geçmiştir. Terbiye işine önce nefsinden başla, o ağır gürzü düşmanın kafasına vuracağına, önce değnekle çocuklar gibi kendini terbiye et. Nefsinden başka bir şeyle uğraşma. Onu yenmeye gücün yetmezse savaş alanların- da seni kimse tanımaz ve kimse senden çekinmez. 


Vücudun hayır ve şerle dolu bir şehir, sen onun sultanı, aklın da orada bilge bir vezirdir. Bu şehirde kibir, arzu ve hırs 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gibı şeyler inatçı alcaklara; hevâ ve heves gibi kötü huylar da haydut ve yol kesicilere benzer. Rıza ve takva gibi güzel hasletler ise bu şehrin iyi nam almış hür insanlarıdır. Onlarla durmadan cihad ederler. Fakat sultan kötülere arka çıkarsa, akıllılar iyiler rahat ve huzura imkân bulamaz. 


Bu kötü huyları kovmak çok zor bir iştir. Şehvet, kibir, hırs ve haset senin kanına karışmış, canına girmiştir. Bu düşmanlar güç buldukları zaman hep birlikte sana karşı koyarlar. Nefis ne zaman ki aklın pençesini keskin görür hevâ ve hevesin inadı kalmaz, aklın buyruğuna boyun eğer. 


Düşmanı cezalandırmayan sultan, onları bir an bile hükmü altına alamaz ve düşmanın eliyle sultanlığı kaybeder. 


Bu konuda çok fazla söze ihtiyaç yoktur. Öğütlerimi tutan için bir tek söz bile yeterli olur. 


192. KONUŞMA: SUSMANIN İYİLİĞİ 


Eğer dağlar gibi ayağını eteğine çeker, sakin olursan, heybetle göklere kadar ulaşırsın. 


Ey çok bilgili kimse! Çok sözlü olma, dilini tut. Çünkü dilsiz olanlar yarın sorgudan kurtulacaktır. 


Büyükler ne zaman ağızlarını açsalar, sedef gibi inci saçarlar. Öğüt ancak susan kimseye etki eder; gevezeye öğüt fayda etmez; sağır olduğu için kulağına öğüt girmez. 
Durup dinlenmeden konuşmak isteyen kimsenin sözünden lezzet alınmaz. 


Sözü dimağında pişir de söyle, öyle ölçmeden kumaş biçilmez. İyice düşündükten sonra yapılan hata, düşünmeden konuşup her işe burnunu sokan kimselerin yaptığı doğrudan daha iyidir. 
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Söz insanın aynı zamanda olgunluğunu da gösterir, konuşarak insan kendine noksanlık getirmemelidir. Sesi az çıkanın mahcup olduğu pek görülmemiştir. Azıcık mis, bir yığın çamurdan çok daha iyidir. 


Ey geveze insan! Çok sözden sakın, bir söyle pir söyle. 
“Yüz ok attım, fakat hepsi boşa gitti” diyeceğine, “Bir attım ama isabet ettirdim” de. Söylendiği zaman yüz kızartacak bir sözü gizlice söylemenin ne âlemi var? 


Şunu aklından çıkarma ki, söz söylerken duvar arkasında her zaman bir dinleyen bulunabilir. 


Gönül sırlar için bir hapishanedir. Onun kapısını açık bırakan divanedir. Mumun dilinden yandığını gördüğü için akıllı kimse dilini saklar ve ağzını kapalı tutar. 


193. HİKÂYE: TEKİŞ ve KÖLESİ 


Hârizmşah hükümdarlarından Tekiş kölelerine bir sır verdi ve, “Sakın başka hiç kimseye söylemeyin!” diye de tembihledi. Bir yıldır hükümdarın gönlünde saklanan bu sır kölelerine söyledikten sonra bir günün içinde herkese yayılıverdi. Tekiş kölelere hiç acımadı ve celladı çağırarak ona şöyle emir verdi: “Şunların boyunlarını vur!” 


İçlerinden biri aman dileyerek: Sultanım, bizi kendi suçundan dolayı sorumlu tutup helâk etme. Sır sende iken bir pınar gözü idi, zaptedemeyip etrafını açtın, su yayılıp sel haline geldikten sonra önünü kesmek ne işe yarar? 


Ey arkadaş! Sırrını kendinde tut; hiç kimseye söyleme. Çünkü senin ona söylediğin gibi o da başkasına söyler. Cevherleri hazinedara güvenip teslim edebilirsin, fakat sırrını içinde saklamalısın. Söylemediğin sürece sen sırrın hâkimisin. Söylediğin zaman o sana hâkim olur. Sırlar gönül zindanına atılmış bağlı bir devdir. Onun ağzına kadar çıkmasına sakın izin verme. Bilirsin kafesten kurtulan bir kuş, hiç kimsenin “lâ havle” çekmesiyle geri gelmez. Erkek bir devi hapisten çıkarıp yol vermek kolaydır, fakat onu hileyle yeniden yakalamak imkânsızdır. Bir atın bağını küçük bir çocuk bile çözebilir. Fakat yüz Rüstem bir araya gelse yine de onu ele geçiremez. 


Başkasının başını belaya düşürecek, şerefine zarar verecek sözler söyleme. Cahil bir köylüye, bakın eşi ne söylemiş: “Konuşmasını bilmeyen kişi susmalı, ya bilerek konuşmalı ya da hiç ağzını açmamalı.” Ne kadar güzel, öyle değil mi? 


Duymaya tahammül edemeyeceğin şeyleri sen de söyleme. Sana söylenenler aslında kendi sözlerindir. Arpa ekenler buğday kaldıramaz. Hintli bir keşiş, “Herkesin saygınlığı kendindendir” diye ne kadar hoş bir mesel söylemiş. 


Oyun ile çok fazla meşgul olmamalısın. Eğer oynayacak olursan kendi saygınlığını yitirmiş olursun. 


194. HİKÂYE: SUSAN DERVİŞ 


Mısır'da iyi huylu bir derviş vardı, uzun zamandır susmasıyla ünlenmişti. Birçok âkil kişi uzaktan ve yakından gelerek onun çevresinde pervane gibi dönüp feyiz almak istiyordu. 


Bir gece bu adam kendi kendine şöyle düşündü: “İnsan dilinin altında gizlidir. Böyle susup durmak olmaz. Misafirlerle konuşmak gerek. Konuşmazsam, kimse benim âlim olduğumu bilemeyecek.” 


Derviş konuşunca dost düşman herkes onun Mısır halkının en cahili olduğunu anladı. Huzur ve düzeni bozuldu, 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rahatı kaçtı. Çaresiz, Mısır'dan çıkıp başka ülkeye gitmek zorunda kaldı. Ayrılırken tekkenin duvarına şunları yazdı: 


“Çirkin yüzümü güzel sandığım için perdeyi kaldırdım. 
Aynada eğer kendimi görmüş olsaydım, gerçek yüzümü örten perdeyi cahillikle yırtmazdım. İnsan süküt ederek şeref bulur, susmayan cahiller ise rezil olur.” 


Sükütun her zaman bir değeri vardır: Âlime heybet kazandırır, cahil için bir perde olur. Eğer âlimsen, çok sözden dolayı heybetini yitirme; yok cahilsen perdeni yüzünden sıyırma. 


Gönlündekileri halka açmak için acele etme. Bunu ne zaman olsa onlara gösterebilirsin. Fakat bir kez sır ortaya çıktı mı, onu tekrar saklamaya imkân bulunmaz. Kalem gibi susmak gerekir. Başı bıçakla kesilmeden sultanın sırlarını ne güzel sakladı. 


Hayvan sanki insanmış gibi susar, saçma sapan konuşan insan cinsi olup bunlar aslında hayvandan daha beterdir. Sözü insan gibi akıllı uslu söylemek gerekir. Yoksa hayvanlar gibi susmak daha iyidir. 


İnsanoğlu aklı ve nutku ile başka varlıklardan üstün olmuştur. Sen de tüti gibi konuş, ama onun gibi cahil olma. 


195. HİKÂYE: KAVGACI 


Biri kavga ederken rastgelene sövmeye başladı. Oradakiler üzerine saldırdılar, yakasını çekip kopardılar, öfkeleri geçmedi, düşmana layık güzel bir dayak attılar. Adam bir kenara çekildi, oturdu, ağlamaya başladı. 


Onun haline vâkıf olan gün görmüş bir ihtiyar ona şöyle seslendi: 
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“A kendini beğenmiş adam! Dilini tutsaydın ne yakan yırtılır ne dayak yerdin.” 


İçi boş tambura gibi tıngırdayan, âlemde ne sersem gevezeler var. Görmez misin ateş de baştan başa ağızdır; ama azıcık su ile bir nefeste söndürmek mümkündür. 


Sadi'ye, “İyidir hoştur ama insanlarla pek ülfet etmez, sıcak kanlı değildir” diye ne kadar da çok dil uzatan vardır. 
Evet, öyleyimdir, benim beynimi patlatmasınlar da isterlerse derimi yüzsünler, ben yine de buna razı olurum. 


196. HİKÂYE: ADUDÜDDEVLE ile OĞLU 


Büveyhi Hükümdarı Adudüddevle'nin oğlu bir gün fena halde hastalanmıştı, babası bundan dolayı çok üzüntü duyuyordu. Bu sırada âbidin biri ona öğüt kabilinden şöyle söyledi: 


“Kafeslere hapsettiğin yaban kuşlarını salıverirsen belki oğlun kurtulur.” Adudüddevle adaletli ve hakkı kabul eden biriydi, âbidin nasihatini dinledi, o güzel sesli kuşların kafeslerini açtı, zindan yıkılınca hapiste kim kalır? Sarayın kemeri üzerindeki bülbülden başka bütün kuşlar kaçıp gitti. Bu bülbül güzel sesiyle ün salmıştı, güzel sesiyle sarayın bahçesinde öter dururdu. 


Hükümdarın oğlu sabah erkenden bahçeye çıktı. Bir tek bübülün dışında hiçbir kuş göremedi. Bülbüle gülerek, 


“Ey güzel sesli bülbül, sen güzel sesinin yüzünden kafeste kalmışsın” dedi. 


Sen bir şey söylemezsen, kimsenin seninle bir işi olmaz ve sana kimse bir şey söylemez. Ama bir şey söyleyecek olursan, herkes sana hücum eder. 
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Sadi'yi örnek al, bu kadar zamandır hasetçilerin şerrinden ancak dilini bağlayarak kurtulabilmiştir. Rahatlık isteyenler halktan uzaklaşıp uzlete çekilenlerdir. 


Ey akıllı kimse, başkalarının ayıp ve kusuruyla uğraşma. Sen kendi eksiklilerinle meşgul ol, eli ne yapacaksın? 
Bâtıl söze kulak verme, çıplak birini gördüğün zaman ise gözlerini kapa. 


197. HİKÂYE: İÇKİLİ MECLİS ve SOFU 


Şöyle işitmiştim: Sarhoş Moğollar'ın meclisinde bulunan biri, sofuluk taslayıp def, keman, çengi ne varsa kırıp atmış. Hizmetçiler onu yakalayarak çengin tellerini gerer gibi saçından tutup bir müddet sürüklemişler; yüzünü def gibi tokatlayıp sağına soluna çevgân ile vurmuşlar. 


Gece olunca zavallı derviş yediği dayağın acısından hiç uyuyamamış. Daha sonra yaşlı birinin yanına giderek olayı anlatıp dert yanınca gün görmüş yaşlı kimse ona şöyle demiş: “Def gibi yüzünün yırtılmasını istemiyorsan, çenk gibi başını aşağı tut; öyle şef gibi her işe karışıp durma.” 


198. HİKÂYE: KAVGAYI MERAK EDEN ADAM 


İki kişi yolda giderken, bir yere geldiklerinde ortalığın toz duman olduğunu, taşların havada uçuştuğunu, ayakkabıların sağa sola fırlatıldığını gördüler. Bir kavga kıyamet olduğunu anladılar. Bunlardan biri fitne ve kargaşayı görünce “nemelazım” diyerek oradan savuştu. Diğeri “anlayım” diyerek kavga mahalline koştu, kavga edenlerin arasında kaldı, kafası yaralandı. 


İnsan için en güzel şey kendisini tutabilmesi, pek fazla etliye sütlüye karışmamasıdır. 
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Allah Teâlâ sana her şeyi kavrayıp anlayacak bir gönül vermiş, başına göz ve kulak koymuştur. Gönül düşünür, göz görür, ağız da söyler. 


Bunların hepsi senin inişi yokuşu birbirinden ayırt etmen; başkasının işine karışarak bu uzundur bu kısadır dememen içindir. 


199. HİKÂYE: ÜZERİNE DÜŞMEYEN 
İŞLERE KARIŞMAMAK 


İhtiyarların sözleri hoştur, akıllı kimse onların sözünü zevkle dinler. Zeki bir ihtiyar bir zamanlar bana şöyle ilginç bir hikâye anlatmıştı: 


Hindistan'ın uzak bir köşesine seyahate gitmiştim. 
Orada şeb-i yeldâ'5 gibi bir Hintli gördüm. Belkıs'ın ifritini andırıyordu. Çirkinlikte İblis'i geri bırakırdı. Kucağına ay parçası gibi bir kızı almış, sarmaş dolaş olmuştu. Sanki gecenin karanlığı, gündüzü kaplamıştı. 


Bu durumu görünce Allah'ın “fenalıktan sakındırma”126 buyruğunu hatırlayıp gayret ateşi yüreğimi yaktı, bu kötü işten onları menetmek istedim. Sağdan soldan taş, sopa toplayıp, “Behey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz adam!” 
diye bağırdım. Kavga döğüş, Hintli'nin başında sopayı kırdım, fecir gibi karayı aktan ayırdım. Bu işe ulu orta girişince karganın altından o beyaz yumurta ortaya çıktı. Birkaç kez de “lâ havle” de çekince şeytan suratlı zenci kaçıp gitti. Fakat kız başıma bela kesildi. Yakama sarılarak şunları söyledi: 


“Ey habis, ey hırka giymiş, riya seccadeli derviş kılıklı adam, dini satıp dünyayı alıcı günahkâr herif! Benim canım 


125 Şeb-i yeldâ: Uzun gece. Senenin en uzun gecesi için kullanılır. Zenci siyah renginin yanında uzun boylu da olduğu için yeldâya benzetilmiştir. 


126 Emir bi'l-ma'rüf nehiy ani'l-münker: İyiliği emredip kötülükten sakındırma. 
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ona âşık olmuş, gönlüm onun muhabbeti ile dolmuştu. Ruhum bu adam için yanıp tutulmuştu. Devlet kuşu başıma tam konuyorken sen pişmiş aşıma soğuk su kattın.” 


Kız feryat ve figana başlayıp, imdadıma koşacak bir delikanlı yok mu yetişin, diye bağırmaya başladı. Bütün halkı imdadına çağırdı. “Şu ihtiyar, yaşlılığından utanmayıp nâmahremin perdesine el uzatıyor” diye yardıma çağırıyordu; bana da, “Sakalından da mı utanmıyorsun, bir kıza takılmak senin neyine?” diye eteğimden tutmuş haykırıyordu. 
Halbuki benim başım utancımdan yakamın içinde kalmıştı. 


Genç ihtiyar herkesin başıma toplanıp bana eziyet etmelerinden korktum. Hemen aklıma geldi, elbisemi çıkarıp attım ve oradan uzaklaştım; böylece kızdan kurtulmuş oldum. Halka karşı rezil rüsva olmaktansa, elbisenin gitmesi bana uygun göründü. Düşmanınla başa çıkamayacaksan, onunla savaşa girişme. Kendisiyle başa çıkamayacağın bir düşmanla tutuşursan, seni öküzün sırtına bindirir, dünyayı dolaştırır.!?7 


Aradan bir zaman geçti, bir gün o hırçın kızla karşılaştım. Bana, 


“Beni tanıdın mı?” diye sordu. 


“Hâşâ! Allah şerrinden saklasın. Ben senin sayende bir daha üzerime düşmeyen işlere burnumu sokmamaya tövbe ettim” dedim. 


Akıllıca kendi işinin başında duran kimse böyle şeylerle karşılaşmaz. Fakat ben bu tatsız olaydan kendim için şöyle bir ders çıkardım: Kim böyle bir şey görürse, görmezlikten gelip işine gitmeli. 

Eğer aklın fikrin varsa dilini tut. Ya Sadi gibi söyle ya da sus! 


127 Türkler'de eşeğe ters bindirme âdeti gibi İran ve Mısır gibi ülkelerde de 
suçluları öküze bindirerek dolaştırırlarmış. 
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200. HİKÂYE: AYIBI ÖRTME ve 
SUSMANIN YARARLARI 


Davud-i Tâi'ye müridlerinden biri gelerek bir başka müridiyle ilgili ileri geri konuşmaya başladı: 


“Falan süfi, körkütük sarhoş, yolun ortasına uzanmış yatıyordu, sarığına, hırkasına şarap bulaşmış; etrafında köpekler halka olmuştu” dedi. 


Anj 


Bu sözlerden Davud-i Tâi'nin ruhu daraldı. Kaşlarını çattı, süküta daldı, bir süre sıkıntı içerisinde bekledikten sonra gammaza: 


“Evladım, kardeşlik bu gibi zamanlarda lazımdır. 
Yaptığı iş dinen yasak, tarikatta ayıptır. Haydi git onu bu düştüğü fena durumdan kurtar, onu o halde bırakmak sana vebal getirir. Eğer yürüyecek hali yoksa, adam gibi sırtına al, getir. Çünkü sarhoş olduğu için aklı başında değildir.” 


Zavallı derviş bu sözleri işitince çok pişman oldu. 
Kendi dili ile tuzağa tutulmuştu. Çamura batmış eşek gibi çaresiz, düşünceye daldı. Ne şeyhin söylediklerine karşı koymaya ne de sarhoşu sırtına alıp getirmeye cesareti vardı. Bir süre kıvrandı. Düşündü taşındı baktı ki bu buyruğa uymaktan başka çaresi yoktur. 


Gitti, güç bela sarhoşu sırtına aldı. Koca bir şehir halkı onların arkasına düşmüştü. Her kafadan bir ses çıkıyordu, kimi, 

“Yahu bu nasıl iştir, bu kepazeler de herhalde derviştir” diyor, kimi, 

“Bu sofular böyle nefse uyarlar. Hırkayı şaraba rehin koyarlar” diyor, kimi de, 


“Biri tam sarhoş, ama öbürü çakır keyif” diye eliyle bunları işaret ediyordu. 
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Bir insanın boynuna düşman kılıcının inmesi, halkın diline düşmekten daha iyidir. Zavallı derviş bin türlü bela yuttu, mihnet çekti, fakat emre uyarak sarhoşu yerine ulaştırdı. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi gün Davud-i Tâi'nin yanına gitti, durumu ona anlattı. Tâi ona şöyle söyledi: “Kardeşini mahallede rezil etme ki felek de senin şerefini şehirde beş paralık etmesin.” 


201. KONUŞMA: AYIP ARAMAKTAN 
SAKINMAK 


Ey mürüvvet sahibi, akıllı kimse! Gerek iyi gerek kötü olsun asla kimseyi kötülemeye yanaşma. Kötü ise sana düşman kesilir, değilse bühtan eylemiş olursun. 


Bir kimse sana gelip, “Falan kimse kötüdür” diyorsa, o kendi ayıbını söylüyor demektir. Çünkü o kimsenin hareketini ispat etmek gerekir. O sözünü ispat etmiyor. Böylece söyledikleri ancak gıybet derecesinde kalıyor. Halbuki berikinin kötülülüğü apaçıktır. 


Mademki insanların ayıbından söz ediyorsun, sözün doğru olsa bile, yine de kendin fena sayılırsın. 


202. HİKÂYE: BİLGİN ile DEDİKODUCU 


Adamın biri bir başkası için ileri geri konuşmaya başlamıştı. Orada bulunan büyük bir bilgin ona şunları söyledi: 


“Yanımda başka birini kötüleyip beni de onun hakkında kötü düşüncelere sevketme! Varsayalım senin bu söylediklerinden dolayı o adamın saygınlığı eksilmiş olsun; fakat onun bu eksikliği senin saygınlığını yükseltmez ki.” 
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203. HİKÂYE: HARAMİLİK ve DEDİKODUCULUK 


Bir gün adamın biri, “Haramilik dedikoduculuktan çok iyidir” diyordu, ben latife olsun diye söyledi sandım ve sordum: 


“Üstadım, bana bu sözünüz biraz ters geldi. Haramilikte ne meziyet var ki, onu giıybete tercih ediyorsun?” 
adam şöyle cevap verdi: 


“Evet, eşkıyalar babayiğit insanlardır; zorbalık eder, kervanı vurur; haram da olsa para, mal kazanır, keselerini doldururlar, karınlarını doyururlar. Fakat gıybet eden kimse ne kazanır? Günah defteri kabardığı halde karnı aç kalır.” 


204. HİKÂYE: NİZÂMİYE MEDRESESİ 


Nizâmiye Medresesi'nde! bir görevim vardı. Gece gündüz ders müzakere ederdim. 


Bir gün üstadımın yanına gittim. Beni çekemeyen hasetçi bir dostumdan şikâyet ettim: “Benim dersi güzel takrir ve tekrar etmem o hasetçinin canını sıkıyormuş” dedim. 


Edepte örnek olan üstadım bu sözleri işitince çok öfkelendi ve şunları söyledi: 


“Ne kadar garip! Dostunun hasetçiliği kötü bir huydur, bu belli. Ama senin yaptığın gıybete ne demeli? O arkadaşın kıskançlık yüzünden cehennemin yolunu tutmuş, gidiyor. Sen de başka bir yol izleyerek ona yetişmeye çalışıyorsun.” 


128 Nizâmiye Medresesi: Selçuklu Veziri Nizâmülmülk'ün Bağdat'ta yaptırdığı bir eğitim kurumu olup o dönemdeki Bâtıni düşüncenin etkinliğini yitirmesinde önemli olmuştur. 
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205. HİKÂYE: HACCÂC HAKKINDA 
KONUŞAN GENÇ 


Bir genç Haccâc hakkında, “O, kan dökücü, taş kalpli, acımasız, insanların âhından, feryadından korkmayan biridir. Allah'tan korkmayan, halka acımayan bu adamdan intikamını sen al, şu zalimi ortadan kaldır yâ Rab!” diye söylenip duruyordu. 


Bu sözler cihan görmüş yaşlı bir zatın kulağına ulaştı. 
O delikanlıya öğüt vermek amacıyla şunları söyledi: 


“Evet, doğru Haccâc'dan mazlumun hakkını mutlaka alacaklar, bunda şüphe yok. Fakat bu giybetini de senden soracaklar. Yaptığın kâr değil zarardır. Sen Haccâc ve onun hayatıyla uğraşmaktan vazgeç. Felek ona gereken cezayı verir. Ben ne onun zulmünü iyi bulurum ne de senin yaptığın gıybeti beğenirim.” 


Ömür kadehi dolduğu zaman işlediği günahlar kara defterli bir bahtsızı cehenneme sürükler götürür. O zalime acıyan bulunmaz. Besbelli o yalnız gitmesin diye gıybetçi de onun peşine takılır. 


206. HİKÂYE: HALVETTEKİ ÂBİDLER 


Şöyle bir hikâye işittim: Bir gün âbidin biriyle genç bir âbid latife olsun diye bir birlerine bakıp gülümsemişlerdi. 
Halvetteki diğer dervişler bu hali ayıplayıp çekiştirmeye başladılar. Bununla da yetinmeyip en sonunda şeyhe de anlattılar. Bunun üzerine gönül ehli o şeyh kusur arayanlara şunları söyledi: 


“Bu işi bu kadar büyütüp dostunuzun hayâ perdesini yırtmayın. Latife haram olmadığı gibi dedikodu da helâl değildir.” 
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207. HİKÂYE: ABDESTİ ANLATAN ÂBİD 


Çocukluğumda oruç tutmaya heveslendim. Henüz sağ hangisi sol hangisi bilmiyordum. 


Mahallemizdeki bilgin âbidlerden biri bana abdesti şöylece anlatmıştı: “Abdeste başlarken bismillah demek sünnettir. Eller yıkanırken niyet edilir. Ağzını, burnunu üçer kere yıkar, küçük parmağınla burnunu temizlersin. Şehadet parmağıyla dişler sürtülür. Eğer oruçlu olursan, öğleden sonra misvak kullanma. Sonra saç bittiği yerden çene altına kadar yüzlerini üç defa yıka. Kollar dirseklere kadar yıkanır. Bu esnada bildiğin kadar dua da okursun. Daha sonra başın dörtte birini meshet. Ayakları yıkar, yine dua edersin. Allah için abdestin alınışı işte böyledir. Bu konuları benden daha iyi kimse bilmez. Bunu sana benden başka hiç kimse böyle anlatamaz. Sen de biliyorsun köyün hocası da bunamıştır.” 


Âbidin bu sözlerini köyün eski hocası işitince çok öfkelendi ve âbide şunları söyledi: 


“Ey habis adam! Oruçlu iken misvak kullanmak hatadır” dedin, pekiyi sen kendin niçin ölü etini yedin? Halbuki sen asıl şunu söylemeliydin: “Önce fena sözlerden ağız, sonra misvakla dişlerin temizlenmesi gerekir.” 


Birinden söz edeceğin zaman onu en iyi vasfıyla ve güzel adıyla an. Halka “Eşek!” diye hitap edecek olursan, senden de insana yaraşır sıfatlarla söz eden bulunmaz. 


Yokluğumda benim hakkımda söyleyeceklerin yüzüme karşı da söyleyebileceğin şeyler olmalı. Sen yüzüne bakanın gözünden utanıp onların yüzüne karşı başka, arkalarından başka konuşuyorsun da gaybı bilen Cenâb-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu niçin unutuyorsun? 


Kötüleyip yerdiğin kimselerden utanıyorsun da kendinden neden utanmıyorsun? 
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208. HİKÂYE: HALVETTE GIYBET 


Aynı tarikattan birkaç derviş halvete girmişti. İçlerinden biri zavallı birini kötülemeye başladı. Gıybet edene oradaki yoldaşlarından biri sordu: 


“Ey divane dostum! Hiç Frenkler'le'2 savaştın mı sen?” 
Gıybet eden der iş, 


“Hayatım boyunca evimden dışarı adım atmadım” deyince, doğru sözlü derviş şöyle söyledi: 


“Ben bu kadar uğursuz bir kişi görmedim. Kâfirler onun şerrinden emin olarak otururken müslümanlar onun 


1” 


dilinden kurtulamıyor! 


209. HİKÂYE: BİR DİVANENİN SÖZLERİ 


Mergazlı'* bir divane öyle bir söz söylemiş ki, akıllılar hayretlerinden dudaklarını ısırsa yeridir: 


“Eğer ben giybet edecek, olsaydım, yalnız annemin aleyhine konuşurdum. Çünkü akıllı insanlar bilirler ki, insanın sevabını annesine bağışlaması daha iyidir.” 


Sevgili dostum, kendisi senin yanında bulunmayan bir yoldaşın sende iki hakkı vardır. Birincisi onun malını haksız yere yememek, ikincisi ise gıyabında fena söylememektir. 


Başkalarını ayıp ve kusurlarıyla anan kimsenin seni iyilikle yâdedeceğini sanma. 


Bence insanların en akıllısı, dünyadakilerle değil kendisiyle meşgul olan kimsedir. 


129 O yıllarda Haçlı seferleri yapılıyordu. Sadi bu seferleri Frenk savaşları diye 
anmıştır. Kendisinin de bu savaşların birinde esir düştüğü bilinmektedir. 


130 Mergaz: Türkistan'da bir şehir. 
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210. HİKÂYE: KİMLERİN FENALIĞI 
KONUŞULABİLİR? 


Bildiğim kadarıyla üç çeşit insanın aleyhinde konuşmak câizdir. Bunların dördüncüsü yoktur. 


Bunlardan biri halka zulmeden ve halka zararı dokunan padişahtır. İnsanların ondan sakınmaları, şerrinden korunmaları için, o padişahla ilgili söz ve işleri sağda solda anlatmak hoş karşılanmıştır. 


İkincisi hayâsız, fâsık kimselerdir. Bunlar da tahkir ve teşhire layıktır. Onlar zaten perdelerini kendileri yırtmışlardır. Bu hayâ ve edepten yoksun olanları havuza düşmesin diye kurtarmaya çalışma, çünkü bir yararı yoktur. 


Üçüncüsü ise eksik tartan, eğri terazi kullanan yalancılardır. Bunların fenalıkları hakkında ne biliyorsan söyle. 


211. HİKÂYE: BİR ÇÖL HIRSIZI 


Çöllerde dolaşıp geceleri hırsızlık yapanlardan biri Seyistan'a'3! gelmiş, çarşısına gidip bir bakkala uğrayarak yiyecek satın almıştı. Bakkal hırsıza verdiği yiyecekten yarım dirnem kadar çaldı. Bunun üzerine günahkâr hırsız şöyle feryada başladı: 


“Ey Allahım! Gece hırsızlarının adı çıkmış, sen onları ateşte yakma. Biz gece ne kadar zahmet çekeriz, Seyistanlılar güpegündüz milleti serin selâmet soyuyor.” 


Bu meseleyi bir yiğit ne güzel dillendirmiş: 


“Tolgadan da nefret ettik, zırhtan dal”'52 


131 Seyistan: Horasan'ın güneyinde büyük bir bölge. 
132 Layık olmayanlar da giydiği için nefret etmemize sebep oluyor. 
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212. HİKÂYE: KOVCULUK KÖTÜLENMİŞTİR 
Kovcunun biri irfan sahibi bir süfiye, 


“Falan kimse senin hakkında ne dediğini biliyor musun?” diye sordu. 


Süfi; 


“Aman lütfen sus. Düşmanın sözünü bilmemek daha iyidir. Herhalde bana mevlid okutacak değil ya.” 


Düşmandan sana söz getirip götürenler düşmandan daha kötüdür. Dostuna düşmandan söz taşıyan manen düşmanın destekçisi demektir. İşitince hiç hoşlanmayacağım kötü bir sözü düşman bile yüzüme karşı söyleme cesaretini gösteremezken sen getirip bana aktarıyorsun. 
Demek ki sen ondan daha düşmansın. Çünkü sen yüzüme karşı her şeyi dersin. 


Gammaz eski anlaşmazlıkları tazeler, halim!” selim adamları çileden çıkarır. Böyle arkadaşlardan kaçabildiğin kadar kaç. Çünkü devamlı uyuyan bir fitneyi uyandırır. 
Oradan oraya devamlı fitne götürecek bir adamın mahpus kalması daha iyidir. 


Kavga iki kişi arasında yanmış bir ateştir. Kovcu ise o ateşi söndürmemek için odun taşımaktadır. 


213. HİKÂYE: FERİDUN'UN VEZİRİ 


Feridun'un herkes tarafından beğenilen bir veziri vardı. İleri görüşlü, aydın fikirli bir kimse idi. Padişahın fermanından önce Hakk'ın rızasını gözetirdi. 


Devletin gelirini artırmak gerekiyor diye halka ağır vergi yükleyen memurlar, aslında halka eziyet veren sefihlerdir. 


133 Halim: Yumuşak huylu. 
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Bu memur eğer hakkı gözetmezse, sonunda zaten belayı sultandan bulur. 


Bir adam bir sabah padişahın huzuruna çıkarak, 


“Günlerin huzurla geçsin, Allah ne muradın varsa versin!” diye dua ettikten sonra ilave etti: 


“Padişahım, sözüm ne garaz ne bühtandır. Veziriniz size gizliden gizliye düşmanlık beslemektedir. Çünkü en büyüğünden en küçüğüne varıncaya kadar ordu mensuplarının hepsine ödünç para veriyor, padişah ne zaman öderse, o zaman ödersiniz diye paranın ödenmesini sizin vefatınıza bağlıyor. Yani hain sizin ölmenizi bekliyor ki, servet eline kolayca girsin.” 


Gerçi Feridun vezirini emin bilirdi, yine de bu işi araştırmak istedi. Veziri yanına çağırtıp siyaset niyetiyle'3* yaman bir bakış fırlattı, sorguya çekerek ona: 


“Huzurumda dost gibi duruyorsun ama içinden kötülüğümü istiyorsun. Böyle bir hıyanet sana yaraşır mı?” Vezir tahtın önünde yer öperek şöyle söyledi: 


“Huda gölgenizi üstümüzden eksik etmesin. Mademki sordunuz saklamak olmaz, arzedeyim. Ey ünü cihana yayılmış olan hünkârım! Ben istiyorum ki, benim gibi herkes hakkınızda hayır dilesin. Siz de bilirsiniz ki borç ödemek insanlara ağır gelir, herkes vadenin uzamasından hoşlanır. 
Borçlular parayı geç ödemek için, sizin daha çok yaşamanızı isteyecekler, bunun için dua edeceklerdir. Padişahımız çok yaşasın, ömrü uzun olsun, şu borcun vadesi çabuk gelmesin diye gönülden sıdk ile dua edeceklerdir. Siz ömrünüzün uzun olmasını istemez misiniz? Erenler duayı ganimet sayarlar. Çünkü dua kazâ oklarına siperdir.” 


134 Siyaset niyetiyle: Öldürmek kastıyla. 


TERBİYENİN ETKİSİ e 247 


Feridun bu sözlerden çok memnun oldu. Gönlü huzur ve sevinçle doldu. Vezire güveni tazelenmiş olmakla kalmadı, rütbesini daha da yükselterek değerini artırdı. 


Ben kovcular kadar uğursuz, talihi ters, nurşuz, sersem adam görmedim. Cahillikleri ve düşüncesizlikleri yüzünden iki dostun arasına nifak sokarlar. Bundan ne yarar umarlar hiç bilinmez. Bir gün gelir onlar barışırlar, birbirlerinin gönüllerini hoş ederler, kovcu da miskin miskin boynunu kaşır ve rezil olur. İnsanların arasına nifak ateşini yalazlandırmak ve ara yerde kendini yakmak akıl işi değildir. 


Sadi gibi halvet zevkini alanlar her iki dünyadan da elini çekmişlerdir. 


Başkalarının hoşuna gitmese de sözün faydalı ise çekinmedaen söyle. Onu bugün beğenmeyen cahil, yarın, 


“Eyvah, o hak sözü niçin dinlemedim?” diye feryat edecektir. 


214. KONUŞMA: HANIMLARIN İYİ ve 
KÖTÜ HUYLARI 


Allah'tan korkan, söz dinleyen güzel bir hanım, köleyi padişah yapar. Dostum, eğer sinene sardığın hanımın gönlüne uygun ise, kapında her gün beş kere nevbet çall!35 


Gündüzleri üzülüp kaygılansan da akşam yanında gönlünü eğleyecek, kederini dağıtacak bir hanım olunca bunların hepsi unutulur. Evi mamur, hanımı kafa dengi olanlara sanki Hak Teâlâ esirgeyerek bakmıştır. Bu büyük bir lutuftur. Böyle bir hanım insan değil melektir. Güzel bir hanım aynı zamanda iffetli olduktan sonra kocası ona bak- 


135 Nöbet çalmak: Saray ya da konaklarda günün belli zamanlarında çalınan 
askeri muzıka. 
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tıkça kendini cennette bilsin. Eşiyle yekdil ve yekvücut olmuş kimse gerçek mutluluğu elde etmiştir. 


İffetli ve tatlı dilli olduktan sona artık hanımın güzelliğine çirkinliğine pek bakılmaz. Güzel huylu hanım huysuz, hırçın bir güzel yüzlüden daha caziptir. Çünkü onun sıcakkanlılığı bütün kusurlarını örter. Birine tatlı versen sirke farzeder, diğerine soğan versen şeker gibi yer. 


Başkalarının iyiliğini isteyen kadın gönül eğlencesidir, fakat fenasından da Allah saklasın. Huysuz bir kadına eş olan erkek de kargayla aynı kafese konan papağan gibi her an kafesten kaçmayı ganimet sayar. Böyle bir kadına eş olmuşsan, ya kaçıp gitmelisin ya da sıkıntıya katlanıp ne söylerse süküt etmelisin. Dar ayakkabı giymekten yalın ayak gezmek yeğdir. Bunun gibi evde kavga etmektense, yolculuğun meşakkatlerine katlanmak daha iyidir. Evde asık surat görmektense, zindanda hapis yatsın. Evinde huzur ve sükün bulamayan seyahate çıktığı gün bayram eder. Bir evde kadın feryadı yükseliyorsa, saadetin orada yalnız adı kalmıştır. 


Kadın erkek gibi çarşıya çıkıp duruyorsa, ona engel olmalısın, yoksa evde karı gibi kendin oturursun. Hanımına söz geçiremeyen erkeğin hanım giysisine bürünmesi gerekir. Eğer kadın kocasının sözüne kulak asmıyorsa, onun kemha (ipek) şalvarını erkeğe giydirmek gerekir. 


Eğer kadın cahil ve hain çıkarsa, kendine eş değil başına bela almış sayılırsın. Kadın bir kile arpa için hıyanet edecek olursa, buğday ambarını gözünden çıkar. 


Hanımının eli ve gönlü doğru olan kula Cenâb-ı Hak büyük lutufta bulunmuş demektir. 


Yabancı erkeklerin yüzüne gülen kadının kocası artık erkeklikten söz etmesin, erkeğim diye hiç dolaşmasın. Kadının gözü yabancılara karşı kör olmalı; evden çıkınca da doğru mezara gitmelidir. 


Kadın kaşlarına rastık çekecek olursa, karalı elini kocasının yüzüne allık diye sürmelidir. 


Kadının yerinde durmadığını, sebat etmediğini görürsen, onun elinden timsahın ağzına kaç! Kötü ünün olacağına ölmek daha iyidir. 


Hanımının yüzünü nâmahreme gösterme. Sözünü dinletemiyorsan erkeğim deme. 


Kadın bülbülünün kafesi evdir. Tavuk mizaçlı olanlar ömür törpüsüdür. 


İyi huylu, güzel kadın iyi bir hayat arkadaşıdır, saadet ve devlettir. Uygunsuz, çirkin karıya da yol ver. 


215. HİKÂYE: HANIMINDAN 
“ŞİKÂYET EDEN GENÇ 


Bir genç bir ihtiyarın yanında hanımının huysuzluğundan şöyle şikâyet etti: 


“O kadar ağır yük altındayım ki, sanki bir değirmenin alt taşı gibiyim. Çektiğim eziyeti o bile çekmemiştir.” 


“Evladım, sen bu cefaya katlan. Sabırdan kimseye ziyan gelmemiştir. 


Bir gül fidanından gül dermek istiyorsan, dikenine katlanacaksın. Dikeninden niçin şikâyet ediyorsun? Sürekli meyvesini yediğin bir ağacın dikeni sana battığı zaman onun cefasına tahammül etmelisin, ayrıca tımar edip suyunu da vermelisin.” 
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216. KONUŞMA: ERKEK ÇOCUKLARININ 
TERBİYESİ 


Oğlan çocuğunun yaşı onu geçince, ona nâmahremlerden’ ayrı oturmasını söyle. Pamuğun yanında ateş yakmak doğru değildir. Ateşle pamuğun şakası olmaz, çıkacak yangından evi de kurtaramazsın. 


İyi namım yerinde kalsın istiyorsan, evladını güzel terbiye et. Onun edep ve irfanı olmazsa, babasının namı nişanı kalmaz. Nazlı büyütecek olursan, o çocuk sonunda çok zahmet çeker. Onun her istediğini yerine getirmen doğru değildir, evladını seven onu nazlı büyütmemelidir. 


Çocuğunu akıllı ve takva sahibi olarak yetiştir ve ona ilim, hüner öğret. İyiliklerini teşvik et, yanlış yaptığı zaman uyar. Gerçi çocuğa, “Aferin, ne güzel!” gibi teşvik ve iltifat edici sözler söylemesi, hocanın azarlamasından ve korkutmasından şüphesiz daha iyidir. Karun gibi zengin olsan da çocuğuna bir altın bilezik kazandır, yani bir sanat öğret. 
Zamanın ne getireceği bilinmez, belki bir gün o sanata muhtaç olacaktır. Mala ve ikbale pek fazla güvenme; bir gün fena bir duruma düşebilirsin. Çocuk eğer bir sanat öğrenmişse, başkalarına avuç açmadan, çalışır kazanır ve aslanlar gibi yer. Keseler dolusu altın ve gümüş biter, fakat sanatkârın kesesi boş kalmaz. 


Hoca kahrını çekmeyen çocuk, zamanın elinden çok cefa çeker. Oğlunu hoş tut, yüzü gülsün ki, onun bunun elinde gözü kalmasın. Evladını ihmal eder, onun ihtiyaçlarını düşünmezsen, başkaları düşünür ve onu baştan çıkarırlar. Çocuğu ahlâksız hocalardan koru, dindar ustaya ver. Böyle bir hoca ya da usta onu kendisi gibi ahlâksız yapar. 


136 Nâmahrem: Dinen evlenilmesi câiz olan kadın ya da erkek. 
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Yedi iklim dört köşe dolaşan Sadi sahraları geçmeden, denizler aşmadan muradını nereden buldu? Çocukken iyi hocalara teslim edilmiş, onlardan tokat yemiştir. Allah büyüyünce onu safaya erdirmiştir. 


Büyüklerin sözlerine boyun eğenler, çok geçmeden kendileri de buyruk sahibi olurlar. 


217. KONUŞMA: EVLENMENİN GÜZELLİĞİ 


Ev yıkan dilberlerden sakın, evim mamur olsun diyorsan, evlen. Her sabah bir başka güle gönül bağlayan bülbüle bağlanmak utanç vericidir. Bir güzel ki, her mecliste mum oluyorsa, pervane gibi gidip onun etrafında dolaşıp durma. Birçok iyi huyla bezenmiş hanıma doğrusu kimse benzemez. Hanımın bir gonca güldür, sen ona yalnız bir güleryüz göster, o gül gibi güler, dünya onun olur. Başka ne ister? Fakat dilberler serkeş, inatçı ve huysuz olurlar. Kalpleri taşla bile kırılamayan ebucehil karpuzu gibi katıdır. 


Sen dilberlerin cennet hürisi gibi görünen aldatıcı yüzüne bakma. Onlar iki yüzlüdür. Diğer yüzü şeytan gibi çirkindir. Ayağını öpsen sana minnet etmez; yoluna toprak olsan çiğnemem demez. Bunlara gönlünü kaptıranın başında akıl, elinde para kalmaz, bunu böylece bil! 


Başkalarının namusuna kötü gözle bakma ki, kendi namusuna da kimse kötü gözle bakmasın. 


218: HİKÂYE: ÂŞIK DERVİŞ ile HEKİM HİPOKRAT 


Hipokrat'ın!97 yaşadığı dönemde sadık bir derviş güzel yüzlü birine âşık oldu, aşktan dolayı hali değişti, gönlü kar- 
137 Hipokrat (m.ö. 460-375 7): İslâm kaynaklarında adı Bukrat (Bokrat), Buk- 


ratis, Ebukrat, İbukrat diye de geçen ve modern tıp biliminin kurucusu kabul edilen İlkçağ'ın ünlü hekimi. 
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makarışık oldu. Bir gün mahbubuna yolda rastladı. Zavallı derviş öyle bir ter dökmeye başladı ki, cennetteki çiçeklerin yaprakları ancak o kadar şebnemlenebilirdi. 


O sırada Hipokrat at üstünde oradan geçiyordu, dervişin halini gördü: 


“Bu adama ne oldu?” diye sorunca, oradakilerden biri, 


“Bu, takva sahibi, elinden fenalık görülmemiş, ömrünü sahrada geçiren, tenha köşelerde ibadetle meşgul olan bir zattır. Ama son günlerde zavallı gönlünü bir dilbere kaptırdı, aklı başında değildir. Kendisini ayıplayanlara: Susun, beni kınamayın, benim bu konuda bir kusurum yok. Beni kendi halime bırakın, beni mazur görün. Hasta olmayan hiç inleyip sızlar mı? Gönlü yanmayan göz yaşı döker mi? 
Beni kendisine meftun eyleyen nakış değil, bu nakşı yaratan nakkaştır” diyor. 


Gün görmüş, olgun fikirli, hekim ve aynı zamanda bilge olan Hipokrat bunu işitince kızarak: 


“Her ne kadar bu adam iyi bir ün yapmış gibi görünüyorsa da bu yaldızlı hapı kimseye yutturamaz. Siz bu beylik laflara inanmayınız. Kâinatı bezeyip süsleyen ezel nakkaşının nakşı yalnızca bu âşığın gönlünü yağma eden dilberden mi ibaret? Bir günlük çocuğa niçin bakmıyor? 
Niçin bu çocuk onun aklını başından almıyor, bağrını yakmıyor? Cenâb-ı Hakk'ın nakşını görmek için ergenle küçük çocuğun farkı mı var? Bir deve onun niçin ilgisini çekmiyor, niçin onu okşayıp sevmiyor?” 


Muhakkikler, "8 Çin ve Çiğil'in ay yüzlülerinde gördükleri ilâhi sanatın güzelliklerini devede de görürler. 


138 Muhakkik: Varlığın gerçek yüzü kendisine açılan, delil aramadan Tanrı'yı 
bilen kimse. 
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Sevgili okuyucu! Kitabımın her bir satırı mana gelininin yüzüne asılmış bir örtüdür. Siyah harflerin altında -örtünün altındaki sevgili, bulutun arkasındaki ay gibi— nice anlamlar saklıdır. İrfan ehli olanlara bunlar kapalı değildir. Bu perdenin arkasında bunca cemal sahibi güzeller varken, Sadi'nin sözlerini okuyan sıkılmaz. 


Benim sözlerim parlak bir ateşe benzer. Gönüllere hem aydınlık verir hem yakar. Düşmanlarım sözlerimden dolayı huzursuz ve rahatsız olurlarsa üzülmem. Çünkü onlar Fars ateşiyle sıtmaya tutulmuşlardır, ıstırap duymaları tabiidir. 


219. KONUŞMA: UZLETE ÇEKİLME ve 
İNSANLARA TAHAMMÜL 


Dünyada insanların cefasından kurtulmak isteyen kapısını halka karşı kapayıp onlara karışmamalıdır. İster riyakâr olsun ister iyi niyetli olsun halkın dilinden kurtulamamıştır. Melek gibi göklerde uçacak olsan bile yine de kötü fikirlinin biri sana kötü zanda bulunabilir. Çalışıp çabalayarak Dicle'nin suyu durdurulabilir. Hasetçinin huyunu değiştirmek ise mümkün olmaz. 


Birtakım kendini bilmez, ahlâksız kimseler toplanıp, 


“Filan kuru sofudur, falan ekmek düşmanıdır” diye çene çalarlar. 


Varsın el âlem ne derse desin, sen yüzünü Hakk'a çevirmeye bak. Bir kuldan Allah Teâlâ razı olmuşsa, onlar memnun olmuş olmamış hiç farketmez. 


Başkaları için güzellikler düşünmeyen Hak'tan gafildir, halkla kavgalı olan Hakk'a yol bulamaz. İlk adımlarını yanlış attıkları için Hak yolunda bir makama erememişlerdir. 


Söz dinleyenlerin hepsi insandır. Fakat bunların biri melek biri şeydan gibi dinler: Biri o sözü bir nasihat olarak 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kabul eder, ondan kendisine bir hisse çıkarır; diğeri bencil ve kendini beğenmiş olduğu için o sözde kusur aramaktan öğüt almaya fırsat bulamaz. 


Karanlık yerde çaresiz olarak kalan bir insan dünyayı aydınlatan aydan ve güneşten ne anlar? İster aslan ol, ister tilki yiğitlikle ya da kurnazlıkla bunlardan kurtulamazsın. 


Görüşüp konuşmayı sevmeyen bir kimse halvete çekilip kimse ile görüşmeyecek olsa, “Kurduğu ağa aldanmayın, düşürecek sinek arar tuzağa, yaptığı riya ve hiledir; insanlardan şeytan gibi kaçıyor” derler. Güler yüzlü ve sıcak kanlı olsa, “Namuslu ve takva sahibi olarak görmezler, iffetsiz, hafifmeşrep, yüzsüz” derler. Zenginleri de, “Firavun'la Karun'un bir eşidir” diye eleştirirler. Fakir biri sıkıntı içerisinde ise âciz, bedbaht, uğursuzluğuna yorarlar. Adamın talihi yaver gitmiyorsa, “Nil'i ve Fırat'ı kurutur” derler. 


Devlet ve ikbal sahibi biri düşkünleşse bunu fırsat bilirler: “Malına mülküne, mevkiine güvenip kibirli olmuştu. 
Elbet bir gün bu saltanat sona erecekti, Allah layığını verdi” diye konuşurlar. Fakir birinin eli para görse, hali vakti iyileşse kıskançlıklarından dişlerini gıcırdatarak, “Bu dünya zaten soysuzlara yâr olur, o gibileri besler” derler. İşiyle gücüyle meşgul olanı, “Bütün cihana mâlik olsa doymaz, haris ve dünyaya tapıcı, durmadan çalışıyor” diye nitelendirirler. Elini işten güçten çekip dünyadan el etek çeksen, “Çalışmayı sevmez, hazır yiyici, dilenci” olduğunu söylerler. Güzel konuşursan, saçmalarla dolu davul, susarsan hamamdaki nakış olursun. Başkalarının eza ve cefasına katlanır onlara tahammül gösterirsen, “Zavallı, korkak, korkudan başını kaldıramıyor” diye eleştirirler. Kabadayılık yapıp kahramanlık gösteren heybetli kimselerin yaptığını “delilik” olarak görüp ondan kaçarlar. Az yiyenleri, malını başkası yiyecek, yemeyenin malını yerler diye hor görürler. Yemeyi 


TERBİYENİN ETKİSİ e 255 


içmeyi seven midesinin kölesidir, obur ve pisboğazdır. Mal mülk sahibi varlıklı biri giyimine kuşamına fazla ehemmiyet vermiyor, erkeklere ziynet yakışmaz, düşüncesinde olana, “Şunun haline hele bir bakın! Kendi malını kendinden esirgiyor” diye kılıç gibi dil uzatırlar. Muhteşem konaklar yaptırarak nakışlatıp yaldızlatsa, süslü elbiseler giyse donansa, “Şu dünyanın dibi yokken kadın gibi bezenmek yakışmaz” diye onu canından bezdirirler. Seyahat etmemiş dervişleri seyyah dervişler adam yerine koymaz: “Karısının yanından ayrılmayanlar dünya ahvalinden ne anlar? Onda bilgi, hüner ve düşünce yoktur” derler. Seyahatler etmiş, cihan görmüş olanlar da bu töhmetlerden nasibini almıştır: “Onlar başıboş serserilerdir. Mutluluktan biraz olsun haz duysalardı, şehir şehir gezip dolaşmazlardı” diye yererler. 
Biri bekâr ise ayıp arayıcılar, “Yatıp kalkmasından yer bile incinir” diye onu kınar; adam evlenecek olsa, “Yakayı ele verdi, eliyle boynuna halkayı taktı” diye yine kınarlar. “Yuları nefsinin elinde” diye öfkeli olan kimse, sersem, divane ve kaçık; “Başkasının yüküne katlandı” diye de halim selim yumuşak kimse haysiyetsiz ve cesaretsizdir. Biri cömertse, “Yeter saçıp savurduğun! Yarın avret yerini örtecek bez bulamazsın, bir elin önünde bir elin ardında kalır” diye öğüt verirler. Kanaatkâr ve tutumlu olanlar da halkın dilinden kurtulamamıştır. Ona da, “Bu alçak da babası gibi olacak. 
.O da bunun gibi yığdı yığdı sonra da hasretle bırakıp gitti” diye ayıplamışlardır. Halkın dilinden ne çirkin kurtulabilir ne de güzeller çirkin sözlü alçaklardan kurtulabilir. 


Selâmetle köşesinde oturmak kimseye nasip olmamıştır. Peygamber Efendimiz bile halkın dilinden kurtulamamıştır. Ortağı, benzeri ve eşi olmayan yüce Yaratıcı için yahudi ve hıristiyanlar neler söylemişlerdir. 


Sözün kısası, dünyada kimse kimsenin dilinden kurtulamaz. Bunun için sabretmekten başka çare yoktur. 
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220. HİKÂYE: MISIR'DAKİ KÖLEM 


Mısır'da iken benim bir kölem olmuştu. Çok uslu, terbiyeli olup güzel hizmet ederdi. Başını önünden hiç kaldırmazdı. Bir komşu bana, 


“Bunda hiç akıl idrak yok. Terbiye için onun biraz kulağını çekiver!” dedi. 


Bir gece o köleye bağırıp çağırmıştım. Aynı adam bu haykırmamı işitince bu kez bana, 


“Bu ne insafsızık, miskin adam köleyi ezadan öldürecek” demez mi? 


221. HİKÂYE: DİLİNDE PELTEKLİK BULUNAN VAİZ 


Genç bir delikanlı vaaza çıkmıştı. Edepte, irfanda eşi yoktu. Zühdü ve takvası beklenenin ötesinde, güzel siması gönlünün aynasıydı. Yanağındaki hatları el yazısından daha güzeldi. Belâgatta güçlü, nahivde yetkin olsa da ebcedi'* doğru söyleyemezdi. Dilinde pelteklik olduğu için harfleri düzgün çıkaramıyordu. 


Bir gün gönül ehli birine, 
“Falan güzel bir vaiz ama ön dişleri yok” dedim. 
Öfkelendi, yüzü kızardı: 


“Bırak böyle boş sözü. Onda bu kadar güzel haslet varken, sen niçin bir tek kusurunu görüyorsun?” 


Gerçek şu ki, yarın mahşer kurulduğunda iyimser kimseler kötülük göremeyecekler, iyiliklerle karşılaşacaklaradır. 
Fazilet, edep, terbiye ve güzel ahlâk sahibi birinden bir 


139 Ebced: 1. Arap alfabesi belli bir düzene göre sıralandığında, birinci gruptaki harflerin okunuşundan meydana gelen kelime. 2. Bu sıralanışta harflere sırayla rakam değeri verilmesinden oluşan hesaplama sisitemi. 
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kusur görünce hemen onu cefaya layık görmemelisin. Nitekim büyükler bunun için, “Huz mâ safâ, da‘ mâ keder”'“© demişler. 


Gülün de ele batan dikeni var ama sen dikeni bırak da gülü destelemeye bak. Yaratılışında kötülük bulunan, çirkin huylu kimseler tavus kuşunu ayaktan ibaret sanıp ondaki asıl güzellikleri göremezler. 


Ey kalbi bulanık kimse! Kalbini cilala ve parlat, çünkü o bu haliyle sana hiçbir şey göstermez. Kendini azaptan kurtarmak için bir yol bul, şunun bunun parmak basacak ayıbını arayıp durma. 


Başkasında kusur arayan kendi kusurunu göremez. 
Başkalarının ayıbını ortaya atma. Bu durum senin kendi kusurunu görmekten alıkor. Halkı kusur ya da kabahatinden dolayı ayıplama, aynı töhmetle sen de suçlanabilirsin. 
Suçlu olduğunu bilip dururken niçin başkasını mahküm ediyorsun? Fenalıktan hoşlanmıyorsan, onu önce sen kendin terketmeli; sonra komşuna yapmamasını öğüt vermelisin. Kendini türlü tevillerle korurken başkasına sert davranman doğru olmaz. 


Ben ister samimi ister riyakâr olayım. Dışımı sen içimi de Allah biliyor. Dışım dine uygun olunca sen artık eğrime doğruma karışma. Sen artık beni tenkit edemezsin, etsen de yanılırsın. Yüce Yaratıcı benim sırrımı senden daha iyi bilir. 


Pekiyi suçlarıma eleştirilerini anladık, iyi işlerime mükğfatın da var mı? Kötü işlerinden dolayı öyle kimseye azap et ki, iyiliklerinden dolayı da senden hayır umsun. 
Ben iyi ya da kötüyüm, bundan sana ne? Çünkü zararı da bana kârı da bana. 


140 Huz mâ safâ, da' mâ keder: “Duru olanı al, bulanık olanı bırak” anlamında 
hikmetli bir söz. 
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Vehhâb olan Allah mümin bir hayır işlediği zaman lutfundan bire on sevap verir. Madem bu senin elinden gelmiyor, hiç olmazsa bir kimsenin bir hünerini görüyorsan on ayıbını görmezlikten gel, geç git. Bir tek kusurunu diline dolayıp bir fazilet cihanını yok etme. İşte Sadi'yi eleştirenler de böyledir: Onlar eserlerindeki yüzlerce ince nükteyi es geçerler, küçük bir aksaklık görünce yaygarayı koparırlar. Fakat ben bunları yine de mazur görüyorum. Çünkü kıskançlık onların iyiliği gören gözünü kör etmiştir. 


Yüce Allah Hz. Âdem'i [aleyhisselâm] yarattığı zaman hikmeti gereği insanların kimini siyah, kimini beyaz, kimini güzel, kimini de çirkin yaratmıştır. Güzellik çirkinlik derece derecedir. Her gördüğün kaş göz aynı derecede güzel olamaz. Sen fıstığın içini ye de dışını atıver... 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 


ŞÜKÜR 
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222 


Allah'a şükretmek için söyleyecek söz bulamadığım için ben O'nun şükrünü edadan âciz kaldım. Vücudumdaki her kıl onun ihsanıdır; her bir kıl için şükür imkânı var mı? 


Bizi yoktan meydana getiren ulu Yezdan'a sayısız hamd ve senâ olsun. O'nun zatını anlatmaya kimsenin gücü yoktur. O'nun şanında bütün vasıflar kaybolur. 


O öyle bir yaratıcıdır ki, topraktan insan yaratmış; ona akıl, idrak ve can vermiştir. Bak, babanın sulbünden ta yaşlanıncaya kadar gayb hazinesinden sana neler veriyor, bir düşün. 


Sen temiz bir topraktan yaratıldın, idrakinle temiz kal. 
Eğer toprağa kirli dönersen ayıptır. Aynadan tozu sürekli sil, yoksa paslanınca cila kabul etmez. Aynen bunun gibi sen de tövbe ile kalbin tozlarını gider. Zira o başka bir şeyle arınmaz. 
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Başlangıçta bir damla meni iken, seni bu benliğe düşüren nedir? Çalışıp çabalayarak eline bir şeyler geçince, bunu kolumun gücüyle elde ettim diye güvenme. Ey gururlu insan! Bunu söylerken o gücü kuvveti eline koluna verenin kim olduğunu niçin düşünmüyorsun? Çalışarak elde ettiğin her bir şey için, “Ben kazandım” deme, “Allah verdi” de. Çalışıp çabalamakla kimse amacına ulaşamamıştır. 
Bütün bunları Huda'nın tevfikinden bil. Kolunun gücüyle kimse top çelememiştir; buna seni muvaffak kılan Allah'a şükret. Gaybdan yardım gelmezse bir adım bile atmaya gücün yetmez. 


Vaktiyle anne karnında ağzın kapalı iken gıdasını göbeğinden alan bir bebektin. Fakat doğunca, göbeğin kesildi, buradaki rızkım bitti diye ellerin hemen annenin memelerine sarıldı. Gurbet ellerdeki hastaya ilaç olsun diye kendi şehrinin suyundan içirirler. Çocuk anne karnında iken onun mide dağarcığından beslendiği için, doğunca beslendiği bu iki meme de vaktiyle beslendiği yerin iki çeşmesi olur. Anne kucağı sanki bir cennettir. Meme de bu cennetin süt ırmağıdır. Ya da annenin can besleyen boyu cennetteki tuba ağacı, çocuk onun sinesinde bitmiş nazlı, sevimli bir meyvedir. Memedeki sütün damarları kalpten geçtiğine göre çocuk yürek kanı içiyor demektir. Ve çocuk iğne gibi dişlerini annesinin memelerine batırdığı halde, anneye kendi kanını içen çocuğun sevgisi verilmiştir. Yani çocuk annesinin kanını içtiği halde, annesi ona canını vermektedir. 


Çocuk kuvwvetlenip dişleri sertleşince sütanne memesine sabır otu sürer. Bu sabır otu çocuğa hem memeyi hem lezzetli sütü unutturur. 


Ey Allah yolunda çocuk gibi azgınlık yapan! Sen de günahlarından sabırla soğu! 
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. 223. HİKÂYE: BEŞİK 


Bir genç dik başlılık yaparak annesinin sözüne karşı isyan etmişti. Yüreği sızlayan zavallı anne beşiği getirip önüne koydu: Ey vefasız! Sen küçükken ben sabahlara kadar uyumazdım. Bir zamanlar zayıftın, güçsüzdün, sürekli ağlayan minik bir çocuktun. Senin yüzünden uykum kaçar, şu beşikte hiçbir şeyden habersiz yatarken yüzüne konan sineği kovacak halin bile yoktu. Bugün büyüdün, güç kuvvet sahibi oldun. 


Bir gün mezar beşiğinde aynı acziyete düşüp yine o hale geleceksin: Üzerindeki karıncayı kovamayacak, bu parlayan gözler âmâ olacak, kurda kuşa, karıncaya gıda olacaksın. Yolda giderken gözlerin asâdan yardım isteyen kör görürsün, gözüm var diye Cenâb-ı Hakk'a şükretmez- sen, muhakkak o körden daha da körsün sen. 


Aklı ve fikri sana veren Allah'tır. O senin vücudunu bu tür meziyetlerle süsledi. Eğer yüce Allah sana doğru ve güzeli kabul etme yeteneği bahşetmemiş olsaydı, hak ve hakikatler sana bâtılın tâ kendi gibi görünürdü. 


224. KONUŞMA: İNSANIN YARATILIŞINDAKİ 
İLÂHİ SANAT 


Ey arkadaş! Bak, bir parmak kaç boğumdan meydana gelmiştir. Ne kadar kolay açılıp ne hoş yumuluyor. Eğer Cenâb-ı Hakk'ın yaratılıştaki sanatını anlayamıyorsan, sen ya ahmaksın ya da divanesin demektir. 


Düşün bir kere, insanın yürüyebilmesi için yüce Yaratıcı kaç kemiği sinirlerle bağlamış, birleştirmiştir. Eğer topuk, diz, ayak dönmeseydi bir adım atmak mümkün olur muydu? Belindeki omurga kemiği tek bir parçadan oluşsaydı, rükü ve sücüd mümkün olmazdı. 


262 e BOSTAN 


Allah senin vücudunu çamurdan yaratırken iki yüz tane omurga kemiğini birbirine eklemiştir. Aziz dostum, senin vücudun bir şehre benzer. Damarlar da onun üzerinde akan üç yüz altmış tane nehirdir. 


Yüce Allah, insanın başına akıl, göz, kulak gibi organlar koymuş; bunlarla kişi idrak, görme ve duyma yeteneğini kazanmıştır. Bu organlara gönülle, gönüle de bilgi ile şeref kazandırmıştır. 


Hayvanlar hakir durumda, yani yüzleri yere doğru yaratılmıştır. Sen elif gibi ayaklarının üstünde yürür durumda yaratılmışsın. Başın yükseklere konmuş. Hayvanlar bir şeyler yemek için başlarını aşağı eğmeye mecburken sen izzetle yemeğini başının önüne getiriyorsun. Bu kadar izzet ve şeref sahibi iken ibadetin dışında bir şey için başını eğmen doğru olmaz. Allah sana nimet olarak tane vermiş, hayvanlar gibi seni otlamak zorunda bırakmamıştır. Bu güzel süretine diyecek bir şey yok. Fakat sen buna aldanmadan çalışıp iyi ve güzel huylar elde etmelisin. İnsana dümdüz boy değil doğru yol lazımdır. Yoksa kâfir de süret olarak bizim gibidir. Aklın varsa, nankörlük edip söz, ağız, kulak gibi sana çok değerli nimetler veren Allah'ın emrinden dışarı çıkma. Düşmanla kavganın bir anlamı vardır diyelim; ama cahillik edip dostunla savaşma. 


İyiliğin kıymetini bilen akıllı kimseler nail oldukları nimetin ellerinden gitmemesi için onu durmadan şükür çivisiyle perçinlerler. 


225. HİKÂYE: NİMETE NANKÖRLÜK 

Şehzadenin biri atından düştü, boyun kemikleri birbirine geçti ve fil gibi boynu içeri battı. Vücudunu döndürmeden başını sağa sola çeviremez oldu. Hekimler hiçbir 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şey yapamadı. Yunanlı bir hekim bu durumu öğrenince geldi, şehzadenin başını çevirdi, boynunu burdu, damarlarını doğrulttu. Eğer bu hekim olmasaydı, şehzade sakat kalacaktı. 


Şehzade babası ölünce hükümdar oldu. Günün birinde Yunanlı hekim bir ümit ile hükümdarı ziyarete geldi. Fakat o nankör, hekimin yüzüne bile bakmadı. Aynı zamanda bilge de olan hekim yapılan bu hakarete çok üzüldü, utancından başını öne eğdi. Geri dönüp giderken, 


“Bu kabahat benimdir; eğer ben onun boynunu çevirip eski haline getirmeseydim, o da bugün benden yüz çeviremeyecekti” diye söylendiğini işitmiştim. 


Ayrıca giderken hizmetçiye bir tohum vererek, “Güzel kokuludur, tütünsün” diye hükümdara gönderdi. Tütsünün dumanıyla hükümdarı aksırık tuttu. Boynu yeniden eski haline döndü. Hekimin arkasından özür dilemek için adamlar koştu ama o, ortadan kaybolmuştu. 


Arkadaş sakın ha, dünyada iken Hakk'a şükretmekten yüz çevirmeyesin. Yoksa yarın öbür dünyada hesap günü boynun bükük kalır. 


226. HİKÂYE: VERİLEN NİMETLERİ 
YERİNDE KULLANMA 


Biri çocuğunun kulağından sıkıca tutarak onu şöyle uyarıyordu: 


“Sana odun kır diye balta verdim, niçin mescid duvarını yıkıyorsun?” 


Ağızdaki dil, gıybet için değil Hakk'a şükür ve hamd içindir. Hakk'ı bilen dilini gıybet için kullanamaz. Kulak, Kur'an ve öğüt içindir. Faydalı olmayan, gereksiz sözleri 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dinleme, bırak. İftira, bâtıl söz gibi şeyleri hiç duyma. Gözler başkalarının kusurlarını görmek için değil, Allah'ın güç ve kudretini görmek içindir. Kardeş, eş ve dostlarının ayıplarına karşı gözlerini kapat. 


227. KONUŞMA: CENÂB-ı HAKK'IN EŞSİZ 
KUDRETİ KARŞISINDA ŞÜKÜR 


Allah geceyi senin istirahatin için, gündüzü çalışman için yaratmıştır. Ay geceyi, gündüzü de güneş aydınlatmaktadır. Işık aynı zamanda bir ferrâştır,'4! sana bahar yaygısını döşer. Rüzgâr, yağmur, kar, yağmur ve bulut; çevgân vurup bulutları kamçılayan gök gürültüsü, kılıç gibi parlayan şimşek hepsi senin ektiğin tohumu beslemek içindir. 


Susuz kaldım diye telaşlanma; bulut sakası seni susuz koymaz, omuzundaki kırbası sürekli doludur. Yüce Yaratıcı gözün gönlün açılsın, dimağın ve damağın lezzet ve haz alsın diye topraktan renkler, güzel kokular, çeşit çeşit yiyecekler çıkarmış; arıdan bal, havadan selva, çekirdekten ağaç, ağaçtan hurma, hurma çekirdeğinden fidan çıkarmıştır. Öyle ki, “Bunun gibi hurma ağacını kimse yapamaz” diyerek nahilbendler! yalnızca hayret ve şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Ülker, güneş, ay ve yıldızlar hepsi senin sarayının tavanında kandil olmuştur. O sana ceylanın göbeğinden mis, dikenlerden gül, topraktan altın, kuru daldan taze yapraklar vücuda getirmiştir. Mahrem olduğu için gözünü, kaşını kudret eliyle nakşetmiş, onları müstesna bir güzellikle yaratmıştır. 


O sonsuz kerem sahibidir. Kullarını çeşit çeşit nimetlerle ve nazla besler. Yüce Allah'a şükran borcunu can u 


141 Ferrâş: Eşya döşeyen, mobilyacı. 


142 Nahilbend: Gelin alaylarında gezdirilen veya sünnet düğünleri için hazırlanan süs ağacı yapan kimse. 
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gönülden ödemelisin, dil tek başına bu şükrü yerine getiremez. Ey Rabbim! Yüreğim kan ağlıyor, gözlerim yaş döküyor. Çünkü nimetlerin sayılamayacak kadar fazla. Sadece yeryüzündeki yırtıcılar, karıncalar, balıklar değil göklerdeki tüm melekler bile sana borçlu oldukları şükrün binde birini bile yapamamışlardır. 


Ey Sadi! Bu yolun sonu yok, defterini kapat, haddini bil ve aczini itiraf et. 


228. KONUŞMA: ALLAH'IN 
NİMETLERİNİ TANIMA 


Bir kimse sıkıntıyı düşüp eza ve cefa çekmemişse iyi günlerinin kıymetini bilemez. Kıtlık yıllarında fakirin kışı nasıl geçer, onu zengin kişi bilmez. Keder ve dertten inleyerek uykusuz kalmayan sağlıklı adam Allah'ın verdiği sıhhat ve afiyetten dolayı şükretmez. Yiğit gibi yürüyen, ayağı çabuk bir kimsesin, bunun şükranesi olarak ağır ağır yürüyenlere katlanması, onları beklemesi gerekir. Gençler takatten düşmüş ihtiyara, gücü yetenler gücü yetmeyenlere acımalıdır. Suyun kıymetini Ceyhun'un kenarında çadır kuran ne bilecek? Bunu güneş altında çölde kervandan arda kalanlara sor. Dicle kenarında yaşayan Araplar, Zerüd çölündeki susuzlardan haberleri olur mu? Onlar için herhangi bir endişe duyarlar mı? Sağlığın kıymetini uzun süre sıtma hastalığı çeken ve vücudu eriyen çaresiz insanlar bilir. Yatağında nazlı nazlı bir yandan öbür yana dönüp yatanlar karanlık gecenin uzunluğunu bilmezler. Hararetten başı kesilmiş tavuk gibi yatakta kıvranan hastaları düşün; gecenin uzunluğunu işte bu hastalar bilir. 


Davul sesiyle uyanan efendi, bekçinin gece ne zahmetler çektiğini nereden bilsin? 
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229. HİKÂYE: TUĞRUL ŞAH ile HİNTLİ BEKÇİ 


Tuğrul Şah, bir kış gecesi sarayda teftişe çıkmıştı, gezerken saray bekçilerinden bir Hintli'ye rastladı. Zayıf, ihtiyar biriydi. Kar, yağmur ve sel yüzünden adamcağız Süheyl! yıldızı gibi titreyip duruyordu. Tuğrul Şah'ın bu biçareye yüreği sızladı, sırtındaki kürkü ona vermek istedi: 


“Şu benim kürklü kaftanımı sen giy, üşüme. Yalnız şu köşede biraz bekleyin de köleyle ben sana bunu göndereyim” dedi. 

Bu konuşma esnasında soğuk bir rüzgâr esmeye başlayınca Tuğrul Şah hemen saraya girdi. Âğuş adlı peri yüzlü tavır ve hareketleri hoş bir gulamı vardı. Şah onun cemalini görüp sohbete dalınca, zavallı Hintli'yi unuttu. Aklında ne bekçi ne de kürk kaldı. Talihsiz bekçinin yüzü gülmedi, kulağından bir kürklü kaftan sözü geçse de gözü görmedi. 
Akşam soğuğunun sıkıntısı yetmiyormuş gibi felek ona bir de bekleme derdini yükledi. 


Sabahleyin sultan kürkü gönderdi, zavallı bekçi bunun üzerine şunları söyledi: 


“Sultanım, galiba sevdiği eli eline alınca bu bahtsızı unuttu. Senin gecen zevk ü safada geçerken bekçinin ne çektiğini nereden bileceksin?” 


Konak yerinde kazanını kaynatıp başını çömleğine eğen'* kervancı başı yolda kalmış, ayakları kuma batmışları düşünür mü? 


Hey gemici, gemiyi durdur! Şu biçarelerin dalga başlarından aşıyor. Ey delikanlılar, biraz yavaş gidin, kervanda mecalsiz ihtiyarlar var. Devenin yuları devecinin elinde iken 


143 Süheyl: Yemen'den çok parlak görülen bir yıldız. 
144 Başını çömleğine eğen: Yemeğini yemeye başlayan. 
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sen devenin hevdecinde'” rahatça uyuyorsun. Senin dağdan, taştan, ovadan, kumdan hiç haberin yok. Sen bunları yaya yolculara, kervan döküntülerine sor. Seni dağ gibi iki hörgüçlü hecin deve götürüyor; piyadenin nasıl yürüdüğünü nereden bileceksin!... Çadırda kalp huzuru ile rahat rahat uyuyanlar yolda aç kalanların ne çektiklerini bilir mi? 


230. HİKÂYE: HIRSIZ ve ZÜĞÜRT 


Bekçi bir hırsızı yakaladı, ellerini bağlayıp bıraktı, bütün gece uyumadı, rahatsız oldu. O karanlık gecenin ortasında el darlığından şikâyet eden bir ses işitince, bulunduğu hücrenin deliğinden şöyle seslendi: 


“Yokluktan bu kadar inleyip sızlanmak olur mu? Git yat da haline şükret! Çünkü senin elin benim gibi arkana bağlanmış değil.” 


Kısmetim kapalıdır diye şikâyet edip durma. Yoksullukta senden daha kötü durumda olanlar vardır. 


231. HİKÂYE: HAM DERİDEN GİYSİ 


Yoksul bir adam başkasından borç alarak bir ham deri satın aldı ve bunu üstüne elbise yaptı. Fazla geçmeden, 


“Ey uğursuz talih! Ham derinin içinde vücudum yandı, pişti” diye inleyip sızlanarak şikâyete başladı. 


Zindandaki mahpuslardan biri onun bu şikâyetini duyunca: 


“Hey ham adam! Sus da Allah'a şükret ki senin elinde ayağında bizim gibi zincir yok.” 


145 Hevdec: Çöl yolculuklarında daha çok kadınların binmeleri için yapılan 
devenin üzerindeki kapalı oda, mahfe. 
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232. HİKÂYE: YAHUDİ KILIKLI DERVİŞ 


Adamın biri yolda giderken derviş kılıklı birine rastgeldi. Yüzüne ve kılık kıyafetine bakınca onu yahudi sanıp ensesine bir tokat attı. Derviş darılmak yerine gömleğini çıkarıp ona hediye etti. Bunun üzerine adam utandı: 


“Kusura bakmayın, bir hata işledim. Bana hediye değil, affınız gerekli.” 


Derviş cevap verdi: 


“Allah'a ne kadar şükretsem azdır, senin sandığın gibi değilim.” 


233. HİKÂYE: YOLDA KALMIŞ YAYA 
Yol arkadaşlarından geri kalmış bir yaya, 


“Şu sahrada benden daha bedbaht biri var mıdır?” 
diye ağlıyordu. Yük taşıyan bir eşekten şöyle bir uyarıya maruz kaldı: 


“Hey düşüncesiz adam! Ne var da feleğin cevrinden şikâyet ediyorsun? Allah'ına şükret, evet eşeğe binmemişsin, ama hiç olmazsa benim gibi yük altında değilsin ya!” 


234. HİKÂYE: FAKİH ve SARHOŞ 


Fakihlerden biri yolda yürüyüp giderken, yola yıkılıp kalmış bir sarhoşun yanından geçti. Kendi halini sarhoştan daha iyi gördüğü için gururlandı, göz ucuyla dahi sarhoşa bir kere olsun dönüp bakmadı. Sarhoş yerden başını kaldırarak: 


“Ey dostum! İçerisinde olduğun nimetten dolayı Allah'a şükretmen gerekirken niçin gururlanıyorsun? Unutma, gurur mahrumluk getirir. Bir başkasını zincire vurulmuş görünce gülme; olur ya bir gün sen de zincire vurulabilirsin. Senin yarın sarhoş olup yıkılman mukadderat'“ dahilindedir.” 


Kader sana mescidi mukadder etmiş. Tamam, sen mescidden başka bir yere gitme. Kiliseye gidenleri de çok fazla kınama. Allah senin beline kâfir zünnarı bağlamanı mukadder kılmadığı için şükret, namaz kıl, el bağla. Allah kimi dilerse lutfuyla kendisine çeker; O'nun lutuf ve ihsanı olmasaydı insan doğru yolu kendi kendine bulamazdı. 


235. KONUŞMA: HER ŞEYİ ALLAH'TAN BİLME 


Kazâ ve kader her şey Allah'tandır. Görünen sebeplere güvenmek körlüktür. O dilemedikten sonra vesileler bir işe yaramaz. 


Allah balda şifa yaratmıştır; ama her derde deva olacak kadar değil. Balın şifası yaşayanlar içindir; ölecek hastaya bir çare olamaz, çünkü ecelin ilacı yoktur. Otlar da devadır, ama ölümcül hastaya değil. 


Daha yaşaması mukadder olan kimse ilaçtan bir fayda görür. Yoksa, göç emrini almış olana ne ilaçtan vefa ne baldan şifa vardır. 


236. HİKÂYE: AĞRIYAN YERE SANDAL SÜRME 


Bir adam başına kuvvetli bir gürz darbesi yedi. Hekimin biri de ona, 


“Ağrıyan yerine sandal!” sür!” diye tavsiye etti. 


146 Mukadderat: Ezelde Allah tarafından belirlenip takdir edilen ve meydana 
gelmesi kaçınılmaz olan şeyler, alın yazısı, yazgı, kader. 

147 Sandal: Güzel kokulu bir ağaçtır. Yaprağı toz haline getirilerek gül suyu 
ile karıştırılır, baş ağrısı için başa, ateşi düşürmek için el ve ayaklara sürülür. 
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Ey arkadaş! Elinden geldiği kadar tehlikeden kaç. Fakat kader ile pençeleşmeye kalkışma. Yemeyi içmeyi için kabul ettiği sürece tenin taze, vücudun da zinde olur. Ancak, mizaçla yiyecek uyuşmayınca vücut evin harap olur, onun bekası mümkün değildir. İnsanın mizacı dört unsurdan oluşmuştur: Sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk. Ne zaman ki bunlardan biri baskın olur, tabiatın itidal terazisi hemen bozulur. Eğer nefesle soğuk hava içeri girmezse vücudu midenin harareti kaynatmaya başlar. Yine mide kazanı yemeği pişirmezse, kişinin canı tehlikeye düşer: İrfan sahibi olanlar bunlara gönül bağlamaz, her şeyin Allah'tan geldiğine inanır. 


Vücudu besleyen şeyin gıda olduğunu sanma. Buna o hassayı veren Huda'dır. 


İbadet yolunda ne kadar sıkıntı çeksen, Allah'a karşı şükür borcunu yerine getirmiş olamazsın. İbadet yaparken kendinden geç, kendini aş, Hakk'ın tevfikini hatırında tut. Tesbih, zikir, huzur, kısacısı Allah'a kulluk yoksulluktan ve âcizliktendir. Allah'a kulluk gedalık demektir. Dilenciye, yoksula gurur yaraşmaz. Sabah akşam Cenâb-ı Hakk'ın türlü türlü nimetlerini yiyip duruyorsun, hangi cesaretle kulluk yaptım dersin? 


237. KONUŞMA: EZELİ TAKDİR ve İLÂHİ TEVFİK 


Önce Allah bir kulun gönlüne sevgi ve istek verir; kul ondan sonra Hakk'a ibadet eder. Allah eğer bir kimseye iyilik yapması için tevfikini ihsan etmeseydi, ondan kimseye iyilik dokunmazdı. Dil Cenâb-ı Hakk'ın varlığını birliğini ikrar ediyor, bu güzeldir, buna bakma; dile konuşma kudretini bahşedene bak. İnsanın marifet tahsili için göklere ve yerlere açılan kapıları gözleridir. Eğer bu kapıdan yoksun olsaydın yüce Yaratıcı'nın sanatını nasıl anlayacaktın? 
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Allah kulunu yoktan var etti, el ve baş verdi; ele cömertlik, başa secde yeteneği verdi. Cenâb-ı Hak bu yetenekleri onlara ihsan etmeseydi, baş secde edemez, el cömertlik yapamazdı. Gönül sandığının anahtarı olsun diye insana dil ve kulak verdi. Dile konuşma yeteneği verilmeseydi, kalplerdi esrar gizli kalırdı. Kulak casus gibi bilgi toplama kabiliyetine sahip olmasaydı, akıl sultanı hiçbir bilgiye sahip olamazdı. Dil ve kulak padişahın iki hâcibi!48 
gibidir. Kapıda dururlar ve akıldan gönüle, gönülden akla haber ulaştırırlar. Allah bana söyleme şevki, sana da dinleme zevki vermiş. 


İyi işler yaptım diye kendine bir pâye verme. İyice bak, düşün ve anla ki, o işler hep Allah'ın yardım ve inayeti sayesinde meydana gelmektedir. Padişahın bahçıvandan hediye olarak aldığı meyve yine sultanın kendi bahçesindendir. 


238. HİKÂYE: HİNDİSTAN SEYAHATİ ve 
PUTÇULARIN SAPIKLIKLARI 


Hindistan'ın Sümenât şehrinde fildişinden yapılmış bir put gördüm. Câhiliye Arapları'nın Menât putu gibi üzeri mücevherlerle süslenmişti. Usta o kadar güzel bir biçimde yapmıştı ki, ondan daha güzeli yapılamazdı. 


Uzak yakın her taraftan o putu görmek için akın akın insanlar geliyordu. Sadi'nin o taş yürekli güzelden vefa umması gibi Çin'in ve Çiğil'in beyleri de buraya kadar gelip puttan iyilik ve hayır umuyorlardı. Birçok edip, şair ve hatip o dilsiz putun önünde diz çöküp yalvarıyordu. 


Canlı, hayat sahibi insanların böyle bir cansıza niçin taptığına bir türlü aklım ermiyordu. Sümenât'ta benimle 


148 Hâcib: Kapıcı, kapıcıbaşı, perdedar. 
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dostluğu bulunan güzel sözlü bir brahman vardı. Zaman zaman görüşüp konuşurduk. Bir gün kendisine güzellikle sordum: 


“Ey brahman, bu ülkedeki insanların şu işine bir türlü akıl erdiremiyorum. Cansız, âciz bir puta niçin bu kadar hürmet ediyorlar. Bence bunlar sapıklık kuyusuna düşmüşler, bir türlü çıkamıyorlar. Taptıkları şeyin ne kolları kımıldıyor, ne adım atabiliyor ne de düşse yerinden kalkacak gücü var. Sen de görüyorsun ki, görmeyen gözleri kehribardan yapılmış, halbuki taş gözlüden vefa ummak hatadır.” 


Bu sözleri işiten brahman çok sinirlendi. Beni düşman bildi, gitti, Mecüsiler'e, kilisenin başpapazlarına haber verdi. Bir hata yaptığımı anladım, ama ağzımdan bu sözler çıkmış bulundu. Bu toplananlarda hiçbir iyi yüz görmedim. 
Pazend okuyan Mecüsiler toplandı, hepsi de kemik için kavga eden köpekler gibi saldırıyorlardı. Tuttukları yol kendilerince doğru olduğundan benim gösterdiğim yolu eğri gördüler. Sen ister hakim ol istersen veli, karşındakiler cahil olduktan sonra onların yanında sen cahil sayılırsın. 


Baktım Mecüsiler'in sayısı çoktu, sanki denize düşmüş gibi kendimi güçsüz hissetim ve alttan almaktan başka yol bulamadım. Cahilin sana hiddetle saldırdığını görürsen, kurtuluşun ona karşı güleryüz ve tatlılık göstermendir. 
Başladım baş brahmanı övmeye: 


“Ey Zend'in!# büyük üstadı! Ben de bu putun nakşına bayılıyorum. Güzel bir biçim verilmiş, gönül alıcı bir boyu var. Gerçekten görünüşü ilgimi çekiyor fakat putun manevi gücü hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Buraya henüz yeni gelmiş bir yolcuyum. Yabancılar iyiyi kötüden hemen ayırt edemezler. Bu tapınağın en bilgini sensin. Buraların 


149 Zend: Daha çok Zendavesta diye bilinen Mecüsiler'in kutsal kitabının 
metni kastedilmiştir. 
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hükümdarına bu konularda öğütler veriyorsun. Öyleyse şu putun içinde ne var? Onun büyüklüğünü bana bir anlat, belki ona tapanların birincisi ben olurum. Taklit ne de olsa bir çeşit sapkınlıktır, bir yola bilinçli olarak gidenler mutlu olmuşlardır.” 


Bu sözlerim brahmanın çok hoşuna gitti, neşesinden yüzü parladı. Gerçekten özü bana meyletmişti. Şöyle dedi: 


“Haklısın, çok yerinde bir soru sordun. Yolu görmeyen menzile varamaz. Ben de senin gibi birçok yer gezdim dolaştım. Kendinden bile haberi olmayan nice put gördüm. 
Fakat bu put başkadır, diğerlerine benzemez; bu put her sabah âdil Allah Teâlâ'ya durduğu yerde el kaldırır, yalvarır. 
Bu söylediklerimi görmek isterseniz bu gece burada kalın, bu sır size de açılsın.” 


kkk 


Brahmanın bu sözlerinden sonra mecburen geceleyin orada kalmaya karar verdim. Yani Bijen'* gibi bela kuyusuna daldım. 


O gece sanki kıyamet gecesiydi, uzadıkça uzadı. Etrafımda birçok muğ (ateşe tapan, meyhaneci) abdestsiz namaz kılıyorlardı. Suya hiç yaklaşmamış olan bu keşişler, gün altında kalmış lâşeler gibi çok kötü kokuyorlardı. Günahım neydi bilmiyorum ama o gece çok şiddetli bir azap çektim, sabaha kadar bela zincirine bağlı kaldım. Bir elim kalbimin üstünde sayısız tövbe ve istiğfar ettim. 


Nihayet davulcu sabah nöbetini çaldı. Brahmanlardan biri de horoz gibi öttü. Siyahlar giyinmiş gece hatibi kumandan gibi gün kılıcını kınından çekti. Sabahın kıvılcımı 


150 Bijen: Zaloğlu Rüstem'in kız kardeşinin oğludur. Efrâsiyâb'ın kızı Menije'ye 
âşık olmuş, Efrâsiyâb durumdan haberdar olunca onu bir kuyuya hapsetmiş, yedi yıl kaldıktan sonra Rüstem tarafından kurtarılmıştır. 
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kavı tutuşturunca her taraf birdenbire aydınlandı. Sanki Zengibar'ın bir köşesinden Moğol askerleri çıkmıştı. Ömründe yüzünü yıkamamış, bozuk fikirli Mecüsiler dereden tepeden, ovadan köyden, uzaktan yakından mâbede doğru gelmeye başladılar. Şehirde ne kadın ne erkek kaldı, hepsi o büyük mâbede doldu. Puthanede bir darı atacak yer yoktu.'5! 


Ben ise sıkıntıdan hasta, uykusuzluktan sarhoş haldeydim. Bir de ne göreyim bu sırada heykel ansızın elini havaya kaldırdı. Oradaki insanlardan bir çığlıktır koptu. 
Sanki okyanus coşuyordu. 


Akk 


Toplantı dağılıp puthane yavaş yavaş boşalmaya başlayınca brahman gülerek bana baktı ve şöyle söyledi: 


“Biliyorum artık gönlünüzde herhangi bir şüphe kalmadı; gerçek anlaşılmış, bâtıl da ortadan kalkmıştır.” 


Anladım ki adamın cehaleti çok sağlam, ne yapsam ne desem yararı yok. Böyle inatçı münkirlere, “Bu gittiğin yol kötü” demenin de bir faydası yok. Hak ve hakikat namına bir şey söylemedim. Çünkü bâtıl ehlinden hakkı saklamak gerekir. Güç kuvvet tamamen onun elindeyken, ona karşı koyup pençeni kırdırman yiğitlik sayılmaz. 


Yaptıklarıma pişman oldum diye bir süre yalandan göz yaşı döktüm. Mecüsiler bana inandılar, sel suyunun değirmen taşını döndürmesine şaşmamak gerekir. Hele brahmanbaşı buna çok sevindi. Mecüsiler bana hizmet için koştular, izzet ve ikramlarla koluma girdiler, beni putperest oldu sandılar. Ben abanoz taht üzerinde altın kakmalı bir sandalye üzerinde oturan fildişinden yapılmış heykele doğ- 


151 Darı atacak yer yoktu: “İğne atsan yere düşmezdi” anlamında kullanılmıştır. 
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ru yürüdüm. Özür diler gibi bir tavırla yalandan bir iki kez elini öptüm. Halbuki içimden, “Sana da sana tapanlara da lânetler olsun!” diyordum. Birkaç gün putperest taklidi yaptım, onların hepsine güven verdim. Zend'in hükümleriyle brahman sayıldım. Böylece konumumu sağlama alınca sevincimden yerlere sığmaz oldum. 


Bir gece tapınağı tenha buldum, kapısını sıkıca kapadım, akrep gibi sağa sola koşmaya başladım; putun sırrını keşfetmeye koyuldum. Kaldırdım, tahtının altına baktım, bir perde gördüm. Perdenin altında, putun içinde, elinde uzunca bir ip tutan ateşperest bir brahman vardı. Putun kolunu kaldıracak ip onun elinde bulunuyordu. O anda Hz. 
Davud'un elinde demirin muma dönmesi gibi olayları kavramış oldum. Yani brahman ipi çekince putun eli göklere kalkıyordu. Foyası ortaya çıkan brahman çok utandı, hemen kaçmaya koyuldu. Ben de peşine düştüm, yakaladım, baş aşağı bir kuyuya attım. Çünkü o sağ kaldığı takdirde sırrını yaymamam için benden intikam almak isteyecek ve beni öldürtmeye çalışacaktı. 


Bir fesatçının seninle ilgili niyetini öğrenip ele geçirdiğin zaman onu hemen öldürmelisin. Merhamet edip onu diri bırakırsan o senin yaşamanı istemez ve seni öldürür. 
Gelip senin eşiğine yüzünü sürse bile onun özüyle sözü bir değildir. Hilekârın izinden gitme, ona uyma; eğer onun izini sürüp hilesini öğrenecek olursan kesinlikle ona aman verme. 


Brahmanı kuyuya attıktan sonra izinin iyice kaybolmasını sağlamak için üzerine taşlar attım. Habisin öldüğünden emin olmak istedim, çünkü onun yaşamasını tehlikeli gördüm. Gerçi ölüden söz çıkmazdı, ama ben ateşperestlerin mâbedinde büyük bir fitne çıkarmıştım, artık o memlekette kalmam doğru olmadığı için, oradan kaçtım. 
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Kamış ormanını ateşe verdiğin zaman eğer aklın varsa oradaki aslanlardan!'52 sakın, orada durma. İnsanı sokan yılanın yavrusunu öldürme, eğer öldürdünse artık bir daha o evin semtine varma. Arı kovanına çomak sokma, eğer arı kovanını kurcaladınsa kaçmaya bak. Senden daha çevik birine ok atma, şayet atacak olursan eteğini beline topla ve kaç. Sadi'nin yazılarında şundan daha güzel bir öğüt yoktur: Kazdığın duvarın dibinde durma! 


kkk 


Sumenat'takopardığım bu kıyametten sonra Hindistan'a kaçtım, oradan Hind'e geldim. Oradan da Yemen yoluyla Hicaz'a geçtim. Oradan da nihayet kapağı Şiraz'a attım. 


Çeşitli sıkıntılar çektim. Başıma gelen bunca işlerden sonra ağzım nihayet Ebü Bekir b. Sa'd b. Zengi'nin saltanatı sayesinde tatlılandı. Bunun gibi bir hükümdar bugüne kadar gelmediği gibi bundan sonra da gelmeyecektir. 
Onun mülkü baştan başa emindir. Feleğin her türlü sıkıntı ve cefalarından şikâyet ederek onun güvenli ülkesine sığındım. Ben de diğer kulları? gibi padişahın bu devletinin duacısıyım: “Yâ Rab, sen bu gölgeyi sonsuza dek yaşat. 
O hükümdar, yaralarıma, benim layık olmadığım ölçüde, kendi lutuf ve ihsanına yakışacak derecede merhem sürdü. Hizmetinde başımı ayak yapsam yine de onun ikram ve ihsanın şükrünü yerine getirmiş olmam.” 


Sözün özü, o kadar elem ve sıkıntı çektikten sonra huzur ve refaha kavuştum. Elem ve sıkıntılardan da çıkardığım dersler hâlâ aklımdadır: Ne zaman niyaz elimi Cenâb-ı Hakk'a kaldırsam, Sumenat'taki o süslü put hatırıma gelir, kibir ve gururumun gözüne toprak doldururum. Kaldırdı- 


152 Karıncalar aslan yavrularının kulaklarına girer, onları öldürürmüş, aslan 
bu tehlikeden kurtulmak için sazlıkta yatarmış. 


153 Kullar: Vatandaşlar anlamında kullanılmaktadır. 
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ğım o zayıf eli kendi gücümle kaldırmadığımı bilirim. Demek ki gönül ehli ellerini kendi iradeleriyle kaldırmıyor; zira ipin ucu gaybdan çekilmektedir. İrade ipiyle çekilmeyen kol hâcet kıblesine nasıl yol bulabilir? İbadet kapısı herkese açık olduğu halde niçin girenlerin sayısı bu kadar az ve niçin herkes iyi işler yapmaya kadir olamıyor? Anlaşılan bir engel var: Hükümdarın huzuruna onun fermanı olmadan girilemediği gibi, iyi işler de Allah'ın iradesi olmadan yapılamaz. 


Kazâ ve kaderin anahtarı kimsenin elinde olamaz; mutlak kadir olan ancak Allah'tır. 


Ey Hakk'ın yolunda koşan kişi, sakın bu nimeti kendinden bilme, Allah'tan bil ve ona minnet et. O senin tıynetini gayb âleminde iyi huylu yarattığı için senin mayandan kötülük gelmiyor. Yoksa, arıdan bal, yılandan zehir yaratan da Allah'tır. 


Senin mülkünü viran etmek isterse önce senin yüzünden halkı perişan eder. Eğer sana lutuf ve insanda bulunmayı irade etmişse halkı senin sayende rahata ve huzura erdirir. 


Ey arkadaş! Doğru yolu buldum diye kibirlenme; kolundan tuttu da öyle doğruldun. 


Söylediklerime kulak verirsen faydasını görürsün. Bu yolda yürümeye devam edersen erenlere erişirsin. Eğer sana yol verilirse öyle bir makama ulaşırsın ki, orada seni izzet sofrasında ağırlarlar. Bu sofraya otur afiyetle ye iç, yalnız ne olur bu esnada biçare Sadi'yi de unutma. Çünkü o kendi amellerine güvenmiyor, senden dua bekliyor... 


DOKUZUNCU BÖLÜM 
TÖVBE ve AHİRET İŞLERİ 


H e 


239 


Ey ömrü yetmişe ulaşmış kişi! Hayatın niçin boşa geçti, acaba uykuda mı idin? Hep dünyada kalmak için çalıştin, çabaladın. Öbür dünya için hiçbir hazırlık yapmadın. 
Kim bilir belki de gönlünden bile geçirmedin. Yarın kıyamet günü cennet pazarı kurulunca herkes yaptığı iyi işlere göre bir yer tutacaktır. Orada da sermayen ne kadar çoksa, o kadar karşılık alrsın. Yoksulsan, hasretin o derece artar. 
Eğer iflas etmişsen, eline utanmaktan başka bir şey geçmeyecektir. Çarşı ne kadar çok doluysa, eli boş giden oradan o ölçüde perişan ve üzüntülü döner. 50 akçelik bir malı 
5 akçen eksik olsa alamazsın ve gam pençesiyle gönlün 
yaralı olarak geri dönersin. 


Mademki elli yıllık ömrün elinden çıkmış, hiç olmazsa kalan şu üç beş günü ganimet say, kıymetini bil. Ölüde söyleme gücü olsaydı, duyacağın şunlar olacaktı: 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“Ey gafil insan, ölü gibi dudağını yumarak sessiz durma. Dilin dönerken Cenâb-ı Hakk'ı zikretmekten geri kalma. Bizim zamanımız boşa geçti, birkaç nefesi fırsat bil, sen bari şu güzel fırsatı elden kaçırma!” 


240. HİKÂYE: İHTİYARIN GENÇLİK 
YILLARINA HASRET DUYMASI 


Gençlik yıllarında ve nimetlerin bolluk zamanında bir gece gençlerle oturmuştuk. Bülbül gibi şakrak, gül gibi taze idik. Hep bir ağızdan şarkılar söyleyip şakalaşıyorduk, gürültümüz mahalleyi dolduruyordu. Hemen yakınımızda gün görmüş, feleğin cevriyle saçının gecesi gündüze dönmüş, ak sakallı bir ihtiyar oturuyordu. Biz dudaklarımızı fıstık gibi açıp gülerken, onun dudakları fındık gibi kapalı duruyordu. 
İçimizdeki delikanlılardan biri ona yaklaşarak: 


“Ey ihtiyar! Boyuna düşünüp durmaktan, dertli dertli oturmaktan ne çıkar? Başını gam yakasından kaldır. İçimize karış, bizimle birlikte gez toz, eğlen ki gönlünüz açılsın.” 


Yaşlı ihtiyar yavaşça başını kaldırdı. Yaşına yakışır bir olgunlukla şöyle dedi: 


“Gül bahçesinde saba rüzgârı estiği zaman salınmak ancak genç ağaçlara yaraşır. Ekinler de yeşil ve taze iken salınır; olgunlaşınca sararıp solar ve kırılır. Bahar gelince genç ağaçlar filizlenip çiçek açar; fakat kocamış ağaçlar kuruyan yapraklarını döker. 


Ey oğul! Artık bana gençlerle gezip tozmak, eğlenmek yakışmaz. Çünkü yanağımda ihtiyarlık sabahı belirmiştir. 
Ayağı bağlı doğanım önceleri uslu uslu dururken şimdi ayağındaki ipi koparmak istiyor. Yani can kuşu kafesten uçmak istiyor. Bizler gezip tozma, yiyip içme sofrasından el yuduk. Bu sofra artık sizindir. Başa ihtiyarlık tozu konduktan sonra artık gençlikteki zevk ve neşeyi bekleme. 
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Ömrümün kış mevsimi geldi. Kuzgunu andıran kanadıma kar yağdı, bülbül gibi bağ gezintisi bana yakışmaz. 
Güzel tavus kuşu salına salına cilvelenip gezebilir. Fakat kanadı yolunmuş doğandan ne beklersin? Benim ekinim olgunlaştı, biçilmesine az kaldı; halbuki sizin sebzeniz!* 
yeni yetişiyor. Benim gülistanımın tazeliği geçti, solgun güllerden demet bağlanır mı? 


Bugün ben artık değneğe dayanıyorum; hayata dayanıp güvenmek artık benim için hata olur. Sıçrayıp zıplamak gençlerin işidir. Benim gibi ihtiyarlar el yardımıyla tutunup kalkar. Bakınız gül benzim nasıl sararmış, güneş de işte böyle batacağı zaman sararır. Gençlerin heveslenip neşelenmesi ham ihtiyarın neşelenip hevese kapılması kadar çirkin görülmez. Bana çocuk gibi gülüp oynamak değil günahlarımdan utanarak oturup çocuklar gibi ağlamak yakışır. “Yıllarca mâsiyet'“ içerisinde yaşamaktansa hiç yaşamamak daha iyidir” diyen Lokman Hekim ne güzel söylemiş. Hem sermayeyi hem kârı kaybetmektense dükkânın kapısını sabahtan hiç açmamak daha iyidir.” 


Gencin saçı ağarıncaya kadar zavallı ihtiyarın saçında- ki beyazlık onu mezara götürür. 


241. HİKÂYE: HEKİMLE İHTİYAR 


Çok yaşlı bir ihtiyar inleyip sızlanarak bir hekime gitti. 
Canı çıkacak raddeye gelmişti. Hekime şöyle seslendi: 


“Ey güzel dostum, şu nabzımı bir yokla, adım atacak dermanım kalmadı. Şu iki büklüm olmuş boyumla, sanki çamura saplanıp kalmış gibiyim.” 


Hekim: 


154 Sebze: Gençlerin yeni terleyen sakal ve bıyıkları da kastedilmiştir. 
155 Mâsiyet: Günah, isyan, itaatsizlik. 
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“Ey ihtiyar! Artık dünyadan el etek çek ki yarın ahirette bari ayağın çamurda kalmasın.” 


Gençlik çevikliğini ihtiyarlardan umma, akan su bir daha ırmağa geri gelmez. Gençlik yıllarında yalan yanlış işler yapmış olabilirsin, bari yaşlılığında aklını başına topla. Yaşın kırkı geçtikten sonra yüzeceğim diye çabalama; çünkü su başından aşmıştır. 


Ne zaman ki saçlarım ağarmaya başladı, benim neşem o gün firar etmiştir. Artık hevâ ve hevese veda etmek gerekir; çünkü arzu ve isteklerin zamanı geçmiştir. Çayır ve çimen bana nasıl neşe verir ki, yarın onlar benim kabrimi süsleyecektir. 


Gençlik başımızda iken eğlenip zevk ederek birçok kimsenin toprağını çiğnedik geçtik. Bizden sonra gelecekler de elbet bir gün bizim toprağımızı çiğneyip geçecektir. 


Eyvah! Gençlik çağı boşa gitti. Onu hep oyun ve eğlenceyle geçirdik. Heyhat! O cana can veren zamanlar üstümüzden Yemen şimşeği' gibi geçip gitti. 

Ne yesem ne giysem sevdasına düşüp dini öğrenip yaşamaya zaman bulamadım. Ne güzel fırsatlar ele geçmişken ne yazık ki hep boş, bâtıl şeylerle uğraştık; Hak'tan uzaklaştık, gaflete düştük. 


Bir öğretmen bir çocuğa ne güzel söylemiş: “Sen bir iş yapmadın, zaman da geçti.” 


242. KONUŞMA: GENÇLİKTE YAPILAN İBADET 

Ey genç, Allah'a taat ve ibadet etmeye bugünden başla. Yarın ihtiyarlayınca bu güç kuvvet sende kalmaz. Gönlün rahat, gücün yerinde, meydan da genişken haydi şu topu çeliver. 


156 Yemen şimşeği: Çok hızlı çakan ve yağmuru getiren bir şimşek. 
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Bunları önceden düşünmek gerekirmiş, ben o günlerimin kıymetini bilemedim, şimdi de elden kaçırdım. Her biri Kadir gecesi kadar değerli olan günlerimi felek elimden aldı gitti. 


Yük altındaki ihtiyar merkebin yorulması normaldir. Yel ayaklı bir ata binmişsin, yürü git. 


Kırık kadehi ne kadar güzel ekleyip yapıştırsalar da yine de sağlamı kadar değerli olamaz. Fakat gaflet edip elinden düşürdünse, iyi veya kötü onu yapıştırmaktan başka çare yoktur. Sana, “Git, kendini Ceyhun'a at!” diyen mi oldu? Ama madem düştün, o halde kurtulmak için durma, kulaç at. Elinde tertemiz su varken, bilmezlikle onu yitirmişsin. Şimdi abdest için toprakla teyemmüm etmekten başka çaren kalmamış. Yarışta hızlı koşanları yakalayamadın, hiç olmazsa düşe kalka olsun durma, ilerle. Yel ayaklılar uçup gitti diye sıkılıp daralıp elsiz ayaksız oturma. 


Ey akıl sahibi, hünerli insan! Gerçekten akıllı isen Sadi'nin sözüne kulak ver: Onun sözünü kabul edersen, göklere kadar yükselirsin. 


243. HİKÂYE: FEYD ÇÖLÜNDE BİR GECE 


Bir gece Feyd çölünde yolculuk yapıyordum. Uykusuzluktan âdeta ayağım bağlanmıştı, adım atmaya gücüm yoktu. Yatıp uyudum. 


Uyurken deveci hışımla yanıma geldi. Devenin yularını kafama vurarak: “Kalk, uyan, göç vaktidir, sen çan sesini işitmedin mi? Ölmek mi istersin, ne gaflettir bu? Benim de gözümden uyku akıp gider, fakat önümüzde korkulu çöller var. Tatlı uykunu terkeyleyemezsen tatlı canın elinden gider.” 
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Ey yolcu, deveci “Göç!” davulunu çaldı. Kafilenin öncüsü konak yerine ulaşmak üzere. Konaklanacak yere sağ salim ulaşanlar, davul çalınmadan hazır olanlardır. O bahtlı ve akıllı insanlara ne mutlu! Yolda uyuyanlar ayağa kalktıklarında kervan yerinde yellerin estiğini görürler. 


Erken kalkanlar yol alırlar ve öne geçerler. Kervan gittikten sonra uyanmışsa, neye yarar? Baharında arpa eken hasat zamanı buğday kaldırabilir mi? Ey uykuya dalan kişi! 
Ölmeden önce uyanmak gerekir. Ecel seni uyandıracak olursa, bunun ne faydası olur? 


Yüzündeki gençlik alametleri gitti, yerini yaşlılık belirtileri aldı. Gecen gündüz oldu, artık uyuma. Ne zaman ki saçlarımın rengi değişti, hayattan ümidimi kestim. Yazık, en kıymetli günlerim geçti gitti, şüphesiz şu birkaç nefes de geçip gidecek. Geçen günlerin heba oldu, eğer aklını başına almazsan o da gafletle geçecek. 


Eğer ileride harman kaldırmak istiyorsan, ziraat zamanıdır, ekebildiğin kadar ek. Sakın, ahiret yurduna eli boş gidip de üzüntülü bir beklentiye girme. Akıl gözünü kurtlar yemeden sen aç, kabir azığını hazırlamaya koyul. 


Oğulcuğum! Ticaret yapıp kâr elde etmek için sermaye gerekir. Sermayeyi tüketen ne kazanabilir? Su henüz belindeyken çalış gayret et, su başını aştıktan sonra bir şey yapamazsın. Şimdi gözün varken, göz yaşı dök, ağzında dilin dururken af dile, dualar et. Can bedende daimi değildir. Dil de sürekli ağızda kalmayacaktır. Günahlarından af dileyeceksen, şimdiden dilemelisin, ruh bedenden ayrılıp konuşma yeteneğin gidince bunları yapamazsın. 


Kabirde Münker ve Nekir'in soracaklarını bugün bilenlerden öğren. Çünkü onların sorguları korkunç olacaktır. 
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Şu alıp verdiğin nefesi aziz bil ve bu anını ganimet say. 
Kuşsuz kafesin bir değeri yoktur. 


Ömrünün kıymetini bil, yakınıp sızlanmakla geçirme. 
Fırsat ele az geçer, vakit ise keskin kılıçtır. 


244. HİKÂYE: ÖLENİN ARKASINDAN AĞLAMA 


İlâhi kazâ bir kimsenin can damarını kesti. Başka biri de onun ölümü üzerine ağlayıp sızlanmaya başladı. 


Bu feryadı işiten akıllı ve ileri görüşlü bir adam şöyle dedi: 


“Ey gafil adam, ne oluyor? Eğer şu ölenin gücü olsaydı senin yüzünden kefenini yırtar ve şöyle derdi: Seninle benim ne farkım var? Ben sizden iki gün önce sefere çıkmış oldum. Benim ölümüme bu kadar yandın da kendin için ölüm yok mu sanıyorsun? Herhalde kendi öleceğini unuttuğundan benim ölümüm için bu kadar çok üzülüyorsun.” 


Basiretli kimse ölünün üzerine toprak atarken ölen için değil, kendi üzerine toprak attığını düşünür ve gönlü yanar. Toprağa verdiğin çocuğun ayrılığından dolayı niçin bu kadar inliyorsun? O temiz gelmiş, temiz olarak da öbür dünyaya göçmüştür. Sen asıl kendini düşün. Temiz geldin, fakat nasıl gideceğin belli değil. Sakın ola ki toprağa kirli gitmeyesin. Bu senin için utanç verici bir olaydır. Hevâ kuşunun ayağını bağlamak gerekiyorsa, şimdiden bağla. Kaçacak olursa ipin ucu gitmiş olur. Sen hayatta iken birçok kimsenin yerine yurduna oturdun. Senin yerine de başkasının oturması kaçınılmaz olmuştur. İster pehlivan ol ister savaşçı bir asker ol. Sonunda dünyadan götüreceğin bir kefendir. Kumlara yabani eşek saplanmışsa o avcının kemendi içerisindedir. Senin sonun da ayağın mezar kumsalına batınca sen de güçsüz kalacaksın. Bu çok yaşlanmış 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olan dünyaya gönül verme. Çünkü kubbenin üzerinde toz durmaz. Mademki dün geçti, yarın da henüz elde değil, o halde hesabını şu an var olan bir nefes için yapmaya bak! 


242. HİKÂYE: CEM ve OĞLU 


Cem'in'9 nazlı bir oğlu vardı, öldü. Onu ipek böceği gibi ibrişimden bir kefene sardılar. Cem bir süre sonra oğlunun kabrinin başında yana yakıla ağlamak için kabrini ziyarete gitti. 


Cem oğlunun ipek kefeninin çürüdüğünü görünce düşünceye daldı ve kendi kendine şöyle söylendi: 


“Ben bu ipeği kefen yapmak için ipek böceğinden zorla almıştım. Şimdi o ipeği mezardaki böcekler çocuğumun üzerinden geri almışlar.” 


Bir yerde hanendenin birinin rebap çalarak söylediği iki beyit beni hep hüzünlendirir, şarkıcı şöyle diyordu: 


“Yazık ki, nice zaman güller bitecek, papatyalar açacak, fakat biz olmayacağız. Biz toprak ya da kerpiç olduktan sonra mevsimler değişecek, birçok bahar, hazan yine gelecek. Bizden sonra dostlar yine kırda bayırda dolaşacak, gül bahçelerinde meclisler kurup toplanacak.” 


243. HİKÂYE: KÜLÇE ALTIN BULAN ÂBİD 


Hakk'a gönül vermiş derviş huylu bir âbidin eline bir külçe altın geçti. Zavallı adam öyle şaşırdı ki, hayal kuracağım derken serseme döndü. Aydınlık gönlü kararmaya başladı. Bütün gece aklından şunlar geçiyordu: 


157 Cem/Cemşid: İran mitolojisinde geçen ve bin yıl yaşadığı ileri sürülen 
bir hükümdar. Şarabı icat eden, Nevruz'u bayram olarak kabul eden ilk hükümdar olduğu ve dünyayı gösteren kadehi (câm-ı cihannümâ) bulunduğu söylenir. 
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“Ne kadar da harcasam bu servet hayatımın sonuna kadar bitmez. Artık ihtiyacımı belirterek başkalarından bir şey istemek için kimsenin önünde eğilmeyeceğim. Zemini mermerden, direkleri halis öd ağacından olan güzel bir ev yaptırayım. Dostları ağırlayacağımız ayrı bir salonu olsun ve kapısı bahçeden tarafa açılsın. Giysilerime yama üstüne yama vurmaktan ellerim şişti, ocağı üfleyeceğim diye gözlerim yandı. Yemeğimi artık aşçılar yapar. Ben de rahat rahat can besleyeyim. Şu sert keçeden yapılmış yatak beni öldürdü, ipek ve tiftikten yeni bir döşek yaptırayım. 


Âbid altın sevdasıyla hayal kurmaktan bunaldı, aklı idraki karmakarışık oldu. Gönül huzuru kalmadı, Allah'a yalvarıp yakarmaya, ibadet etmeye, fırsat bulamadı. Yemesi içmesi, zikri fikri durdu. Bir yerde duramıyordu. Kafası kuruntu ve boş hayallerle dolu olarak kırlara çıktı, gezip dolaşıyordu. Bir mezar gördü, başında bir adam mezardan toprak kazmış, kerpiç yapmak için çamur karıyordu. 
Bu durumu gören ihtiyar âbid bir an aklını başına topladı, kendi kendine: 


“Ey dar görüşlü nefis! Bak da ibret al, gönlünü neden bu altın kerpice bağladın? Bir gün senin mezarının toprağından da kerpiç yapacaklar. Tamahın midesi çok geniş olup onu doyurmak imkânsız bir iştir. Ey alçak nefis! Söz dinle de gönlünü bu altın kerpiçten vazgeçir. Ceyhun ırmağı bir kerpiç ile durdurulamaz. İçi hırs ve tamah ile dolmuş, hırsın sonu yoktur. Ömür sermayesini ayaklar altına atmışsın, haberin yok. Bu toprağın üzerine, Allah bilir, saba rüzgârı kaç bin kere uğrayacak ve her zerremiz nerelere uçup gidecek. Belki de bizden hiçbir eser kalmayacak. Senin akıl gözün sevda tozlarıyla kapanmış, heves rüzgârı ise ömrünü kurutmuş. Yarın toprağın gözüne sürme olmadan gözlerindeki gaflet sürmesini temizle. 
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244. HİKÂYE: İKİ DARGIN ADAM 


İki kişinin arası açılmıştı, sürekli kavga edip duruyorlardı. Birbirlerine karşı kafaları kaplan gibi kibirle doluydu. 
Birbirlerinden öyle ürkmüşlerdi ki, sanki ikisi için dünya dar geliyordu. 


Ecel birinin başına asker gönderdi, adamcağızın ansızın hayatı sona erdi. Düşmanının keyfine ise diyecek yoktu. Adam sevincinden çıldıracaktı. Tam ağzının tadı yerine gelmişken bir süre sonra kabristana yolu uğradı. Çalımlı çalımlı yürüyerek ölen kişinin kabrine geldi, dudaklarını açarak kıs kıs güldü ve kendi kendine şöyle dedi: 


“Düşmanını toprağa verdikten sonra yaşayıp sevgilisinin koynunda yatana ne mutlu! Düşmanı öldükten sonra bir gün dahi olsa, yaşayan kimsenin ölümüne ağıt gerekmez.” 


Adam daha sonra mezarın üzerindeki tahtalardan birini tutup zorla çekti çıkardı. Ölmüş kişinin sağlığında iken taç giymiş olan başı toprakta yatıyor: 


“Gören gözlerinin içine topraklar dolmuş. Nazenin vücudu kabir zindanında kalmış. Tenini karıncalar ve kurtlar yemiş tüketmiş. Kemiklerinin içine toprak öyle girmiş ki, sanki fildişi sürmeliğe tütyâ'*8 doldurulmuş. Feleğin devriyle dolunaya benzeyen güzel yüzü hilâle, zamanın cevriyle de selviyi andıran boyu hılâle!'*9 dönmüştü. Zaman zorlu pençesini yerlere sermiş, el ayasının bağlarını çözmüş. 


Adam gönlünden kinini attı ve içinden ölen kişiye karşı öyle bir acıma hissi geldi ki, göz yaşlarıyla mezar toprağını çamur etti. Yaptıklarına ve kötü huylarına pişman oldu. 
Göz yaşları dinince mezar taşına şu beyti yazdırdı: 

158 Tütyâ: Göze çekilince parlaklık veren ve görmeyi kuvvetlendirdiğine inanılan bir toz veya taş, sürme. 


159 Hılâl: Bir tarafıyla diş, diğer tarafıyla kulak karıştırılan tahta, kemik vb. 
şeylerden yapılan çöp, kürdan. 
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“Kimsenin ölümünden dolayı sevinç duyma! Felek ondan sonra seni de dünyada çok fazla bırakmayacaktır.” 


Bu hikâyeyi işiten ârif bir kişi şöyle dedi: “Ey her şeye gücü yeten Allahım! Can düşmanının bile 


yana yakıla ağladığı şu adama sen nasıl merhamet etmezsin? Şüphesiz sen rahmetinle muamele edersin.” 


Bir gün bizim vücudumuz da onlarınki gibi toprak olacak ve düşmanlarımızın bile gönlü yanacaktır. Düşmanımın bile benim için göz yaşı döktüğünü gören dostum belki bana acır. 


Evet, bu başımız er geç öyle bir hale gelecek ki, görenler, “Bunda da göz var mıydı?” diyeceklerdir. 


245. HİKÂYE: TOPRAK İNİLTİSİ 


Bir gün bir toprak yığınına kazma vurmuştum. Kulağıma derinden iniltili bir ses geldi: 


“Eğer kerem sahibi bir insansan, kazmayı çok daha yavaş vur. Bu yer baştan sona insan âzasıdır. Onu gözüme, kulak tozuma, yüzüme, başıma vuruyorsun!” 


246. HİKÂYE: BABA ile KIZI 


Sabah erken kalkıp yola çıkmak niyetiyle bir akşam erkenden yattım ve seher vakti bir kafilenin arkasına takılarak yola koyuldum. Birden müthiş bir kasırga belirdi, yerden havaya toz duman yükseldi. Dünyayı halkın gözüne kapkaranlık hale getirdi. 


Yolcular arasında küçük bir kız vardı. O zamana kadar evinden hiç dışarı çıkmadığı anlaşılan çocukcağız baş örtüsüyle babasının yüzündeki tozları silmeye çalışıyordu. 
Babası ona: 
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“Ey benim nazlı kızım! Beni sevdiğin için gönlün bu halime üzülüyor. Halbuki ben böyle şeylere aldırış etmem. 
Bir gün yüzüme öyle tozlar çökecek ki, onu baş örtüsüyle bile silmek mümkün olmayacak.” 


Gurur dolu nefsin seni serkeş at gibi mezar yerine kadar koşa koşa götürür. Ecel bir gün ansızın üzengiyi koparır ve sen onun dizginini tutup bir daha geri çeviremezsin. 


247. KONUŞMA: HAYATIN KIYMETİNİ BİLMEK 


Ey kemikten kafes, biliyor musun? Can kafeste bir kuştur, adına nefes denmiştir. Kuş bir kez kafesten kurtulunca ikinci kez onun avlanmasına imkân ve ihtimal yoktur. Fırsatı ganimet bil. Dünya aslında bir nefesten ibarettir. Bilgelere göre bir nefeslik zaman (an) cihnandan daha değerlidir. 
Bir zamanlar dünyaya hükmeden İskender! bile ecelini bir nefes geciktirmek için bütün dünyayı feda etmek istedi; fakat bir anlık bir süre alması mümkün olmadı. 


Bütün herkes ölecek ve ne ektiyse, onu biçecektir; ondan geriye kalacak olan iyi ya da kötü bir namdır. Eş, dost gitmiş, biz de yoldayız. O halde bu kervansaraya niye bu kadar gönül bağlayalım? 


Gönlünü şu dünya güzeline kaptırma. Bak da anla şu dünyanın ne olduğunu! Bu dilber kiminle yâr olduysa onun yüreğini koparmıştır. 


İnsanoğlu ölüp mezar çukuruna düştü mü yüzünün tozunu ancak mahşer günü temizleyecektir. Yarın başının utancından öne eğilmesini istemiyorsan, haydi şimdiden gaflet yakasından başını çıkar. 


160 İskender (ö. m.ö. 323): İslâm tarihinde daha çok efsanevi kişiliği ile ünlü 
olan Makedonya kralı. Türk edebiyatında İskendernâme adıyla çeşitli eserler yazılmıştır. 
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Seferden dönüp Şiraz'a geldiğin zaman yüzünü gözünü yol tozlarından arındırmak için yıkarsın. Ey günah tozuna bulanmış! Yakında hiç bilmediğin bir şehre sefer edeceksin. Öyleyse ne duruyorsun, bırak göz çeşmelerin aksın da üstündeki her türlü kirler temizlensin, eğer mülevves gidersen bil ki ahnmaksın. 


248. HİKÂYE: ALTIN YÜZÜK 


Kabrine rahmet yağmurları yağsın. Çok küçüktüm, ama hiç unutmuyorum: 


Babam bana, -herhalde iyi çalışmam için olacak- bir küçük yazı tahtası, bir defter ve bir de altın yüzük almıştı. 
Fazla geçmeden bir müşteri çıktı, bana bir hurma vererek yüzüğü elimden aldı. 


Çocuk altın yüzüğün kıymetini bilmez. Onun için tatlı daha makbuldür. Bu yüzden bir hurma karşılığında yüzüğü almak mümkündür. Sen kocaman aklı başında adam olduğun halde ömrünün kiymetini bilemiyor, onu tatlı yaşantılara, geçici zevklere feda ediyorsun. Mahşer günü iyiler yüce mevkilere kavuşup Ülker'9! yıldızına doğru yükselirken, işlediğin kötü ameller etrafını saracak ve utancından başın önüne düşecek. 


Ey kardeş! Kötü amellerden ve kötülerden şimdiden kurtul. Yoksa sonra iyilerin yanında mahcup olursun. Mahşer günü herkes yaptıklarından, söylediklerinden sorguya çekilir. O gün ülülazim'“2 peygamberler bile korkudan 


161 Ülker: Sevr burcunda yedi yıldızlı bir küme. Pervin ve Süreyya diye de 
adlandırılan bu yıldız eski metinlerde uzaklık ve yükseklik bakımından geçer. 

162 Ülülazim: Karşılaştıkları büyük zorluklara rağmen peygamberlik görevini 
büyük bir azim ve kararlılıkla yapmış olan (Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. 
İbrahim [aleyhisselâm] ve Hz. Muhammed [aleyhisselâm] peygamberler. 
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titrerler. Peygamberlerin bile dehşet içinde kalacakları bir günde günahlarını nasıl mazur göstereceğini bana söyleyebilir misin? 


Allah'a candan halisane ibadet eden hanımlar mahşerde günahtan sakınmayan erkekleri geçerlerse sen erkekliğinden utanmaz mısın? Kadınlar bilinen özürlerinden dolayı her vakit ibadet yapamazlar. Senin böyle bir özrün de olmadığı halde niçin ibadetleri terkediyorsun? Hey kadınlara yetişemeyen insan! Ya erkeklik lafını ağzına alma ya da kadınlardan geri kalma. 


Bu konuda benim şairliğimin pek önemi yok. Ben sözü söz sultanı Unsüri'ye bırakıyorum: 


“Doğru olmayanlar kesinlikle eğri olur. Kadından geri olanlar nasıl erkek olur? Nefsini naz ve nimet ile beslersen düşmanına yardım etmiş, onu güçlendirmiş olursun.” 


249. HİKÂYE: KURT YAVRUSU BESLEYEN ADAM 


Adamın biri bir kurt yavrusunu besleyip büyüttü. Fakat bu yavru büyüyünce kendisine bakan adama saldırdı ve onu paraladı. Eğer sen de düşmanını besleyecek olursan çaresi yok, ondan büyük zararlar göreceksin. Daha önce İblis bizim için, “İnsanlardan kötülükten başka bir şey gelmez” diye aleyhimize konuşmadı mı? İllallah şu nefsimizin kötülüklerinden! Korkuyorum lânetli İblis'in sözleri doğru çıkacak. O bizim kahrolmamızı istemiş, Allah da onu huzurundan kovmuştu. Biz bugün düşmanla barışık, dostla kavgalıyız. 


İnsan, düşmanıyla dost olan dosta, ne kadar da olsa az iltifat eder. Eğer dostunu gerçekten seviyor ve ondan istifa- de etmeyi düşünüyorsan, onun düşmanıyla dostluk etme. 
Dostunun düşmanıyla aynı evde oturup kalkan kimse dostuna yabancı kalmak istiyor demektir. Bir yerde düşmanının bulunduğunu haber alan kimse oraya ayak basar mı? 


Sen bu kalp akçe ile ne alabileceksin ki, Yusuf'u elden çıkarmak istiyorsun." Eğer aklın varsa dosttan yüz çevirme ki, düşmanın sana kötü gözle bakamasın. 


250. HİKÂYE: HÜKÜMDARA BAŞ KALDIRAN ADAM 


Adamın biri hükümdara dik başlılık etmişti. Hükümdar da onu düşmanına teslim etti ve kellesinin alınmasını istedi. 


Celladın eline düşen adamcağız kendini suçlayarak şöyle feryat ediyordu: 


“Dostumu gücendirmeseydim, düşmanın elinden bu cefayı çekmek zorunda kalmazdım.” 


Dostunu incitip gücendiren kişi, düşman tırnağıyla kendi postunu yüzer. 


Dostunla gönül ve dil birliği yaparsan düşmanın kökü kendiliğinden yok olur. Düşmanı sevindirmek için dostu gücendirmek hiç güzel bir iş değildir. 


251. HİKÂYE: ŞEYTANIN SÖZLERİ 


Biri yalan ve hileyle halkın malını gasbeder, yer sonra da şeytana söver, lânet ederdi. Bir gün şeytan yolda ona rastladı ve şöyle söyledi: 


“Senin gibi ahmak birini daha görmedim. Benimle samimi dostsun ve her dediğimi tutuyorsun; o halde bana niçin sövüp sayıyorsun?” 


163 Hz. Yusuf'un [aleyhisselâm] kıssasına gönderme yapılıyor: Kardeşleri onu 
kuyuya attıktan bir süre sonra kuyunun başına gitmişler ve Hz. Yusuf'u kuyudan çıkarmakta olan bir kervanı görmüşler. Kervandakilere, “Bu bizim kölemizdir” diyerek çok az bir para karşılığında satmışlardır. 
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Çirkin şeytanın emrini tutuyorsun, çok yazık! Lânetli şeytanla dostluğunu melekler senin hesabına yazacaklardır. Gönlün buna nasıl razı olur? Cahillik ve pervasızlık yüzünden yaptığın bu kötü işlerin o tertemiz varlıklar tarafından yazılmasını hoş karşılıyor musun? 


Ey arkadaş! İyi bir yol tut, Cenâb-ı Hakk'ın sevgisini kazanmaya bak ve bir de şefaatçi edin. Geçmiş günahların için de tövbe et, pişmanlık dile. Bunları yapmak için hiç vakit geçirme. Yoksa feleğin dönmesiyle ömür kadehi dolduğu zaman sana aman dileyecek bir anlık bile süre verilmez. 


Güzel ve hayırlı işler yapmaktan âciz kaldığında Huda'ya yalvar, başın insin, elin duaya kalksın. İşlediğin günahlar haddinden fazla olsa da tövbe edip af dilediğin zaman Allah'ın rahmeti boldur, O'nun katına iyi bir kul olarak gidersin. Şimdi sulh kapısı açıkken hemen gir ve sulhünü yap. Kapıyı her zaman açık bulamayabilirsin. 


Ey oğul! Sakın ha, günah yükünün altına girme. Sırtında günah yükü olursa bu çetin yolculukta çok büyük zahmet çeker, âciz kalırsın. İyilerin izinden giden kurtulur. 
Bu mutluluğu kim dilediyse bulmuştur. Fakat bakıyorum ki sen alçak şeytanın kuyruğundan hiç ayrılmıyorsun. İyilere ne zaman yetişeceğini de bilmiyorum. 


Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] şefaati, yalnızca İslâm'ın gösterdiği yolda gidenlere olacaktır. 


252. HİKÂYE: MESCİDE GİRMEK 
İSTEYEN SERSERİ 


Üstü başı çamur içinde bir adam, bahtsızlığına canı sıkılarak, şaşkın şaşkın yürürken bir mescidin kapısından içeri girmek istedi. Mescidin yale bulunan biri onu engelleyerek, 
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“Hey, burada işin ne çık! Böyle tertemiz yere bu kirli, çamurlu elbiseyle girilir mi?” dedi. 


Birinin girmek isteyip diğerinin girmesini engellemek istemesini görünce gönlümden şöyle ince bir düşünce geçti: 


“Cennet de elbette temizdir ve temizlerin girip kalabileceği yerdir. Günah çamuruyla kirlenmiş olanların orada ne işi var? Paraya ihtiyacı olanlar pazara mal götürürler, tıpkı bunun gibi cenneti elde etmek isteyenlerin yanlarında ibadet ve taat götürmeleri gerekir.” 


Üstün başın günah çamuruyla kirlenmişse, hemen ırmakta yıka. Hiç vakit kaybetme, çünkü ırmağın suyu hemen yarın kesilebilir. “Devlet kuşu elimden kaçıp uçtu” deme. Hâlâ ipin ucu elinde durmaktadır. Geç kaldığını düşünüyorsan, biraz hızlan, koş! Samimi olarak bir yola koyulan geç kalmaktan kaygı duymaz. Ecel henüz dilini bağlamadan Hakk'ın dergâhına niyaz elini uzat. 


Ey gafil günahkâr! Yeter artık uyuma, kalk, uyan. Günahlarının affı için gece gündüz göz yaşı dök. Öbür dünyada yüzsuyu dökmektense, bu dünyada göz suyu dökmek daha iyidir. Göz yaşı dökecek yüzün kalmadıysa Allah Teâlâ katında sana şefaatçi olacak birini bul. Cenâb-ı Hak beni kendi kapısından kovsa da ben büyüklerden şefaat dilerim. 


253. HİKÂYE: BAYRAM GÜNÜ 


Hiç unutmuyorum: Çocuk yaşlarındaydım, bir bayram günüydü, babamla bayram yerine gitmiştik. Halka karışıp kalabalıkta oyuna dalmıştım. O kargaşanın içinde babamı kaybettim. Çok korktum, canım sıkıldı ve ağlamaya başladım. Tam o sırada babam sesimi duymuş, geldi, kulağımı çekerek: 
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“Ey yaramaz, elimi bırakma diye sana kaç defa söyledim?” l 


Küçükler yola yalnız gidemez, büyükler onların ellerinden tutmalıdır. Çünkü insanın görmediği, bilmediği bir yola gitmesi güçtür. 


Ey fakir, sen de henüz nefis mücadelesinde yol çocuğusun. Yürü, iyi bir pirin!4 yolunu tut. Soysuz, aşağılık kimselerle düşüp kalkarsan izzet ve itibarını yitirirsin. 


İyilerin terkisine yapış, ârif kimseler dilenmekten utanmazlar. Çünkü dilendiği dünyalık bir nesne değildir. 


Müridler çocuklardan daha biçare ve güçsüzdürler. 
Kâmil mürşidler ise metin duvarlara benzerler. Küçük çocuklar yürümeyi nasıl öğrenir: Duvara tutunarak. İşte sen de ona bakarak nasıl yürüneceğini keşfet. 


Âbidlerin halkasına giren, fâsıkların zincirinden kurtulmuş olur. Eğer bir dileğin varsa onların halkasına yapış, bu dergâhtan sultanlar da faydalanmıştır. 


Eğer marifet harmanı kaldırayım diyorsan sen de Sadi gibi başak derlemelisin. 


Ey Allah katında makbul olan kimseler! Yarın Cenâb-ı Hakk'ın sofrasına oturmak için halinden utanan dilencilerden yüz çevirmeyin. Mürüvvetli kimse tufeyli!89 kovmaz. 


Yarın bir daha geri dönüşü olmayacağı için bugün çok akıllı hareket etmemiz gerekir. 


164 İyi bir pir: Bilgili bir mürşid, Hakk'a ulaşmak isteyen kimsenin kâmil bir 
mürşide ihtiyacı vardır. 

165 Tufeyl: Dalkavukların piri kabul edilmiştir. Ziyafet ve düğünlere davetsiz 
gittiğinden bu ad verilmiştir. 
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254. HİKÂYE: HARMANINI ATEŞE VEREN ADAM 


Biri yazın orta ayında harmanını yığmış, kışı rahat ve huzur içinde geçirmeyi düşünüyordu. 


Bir gece sarhoş olmuştu. Harmana yakın bir yerde ateş yaktı, ateş harmanına da sıçradı, bütün her şey yandı. 
Ertesi gün bedbaht adam başak toplamaya çıktı. Elinde harmandan bir tek tane bile kalmamıştı. 


Tarlalarda başak toplamaya koyulan bu şaşkın adamın halini gören zeki biri uşağına şu öğüdü verdi: 


“Şu adam gibi bahtsız ve ümitsiz olmak istemiyorsan, delilik edip harmanını yakmazsın.” 


Ey arkadaş! Heveslerin aklını yendi, ömrün isyanla geçtiyse, sen harmanını yakan bahtsız kimse olursun. Harmanını yakmak delilikse başakçılık yapmak da şaşkınlık ve rezilliktir. 


A benim canım! Adalet ve diyanet tohumu için emek sarfet. İyi adlılık harmanını yele verme. 


Kötü bahtlı biri belaya uğrayınca iyi bahtlılar ondan ibret alırlar. 


Mahküm olup cezaya uğramadan önce af kapısını çal. 
Dayak altında bağırıp çağırmak boşunadır. 


Başını bugün gaflet yakasından çıkar. Yoksa yarın onun utançla göğsünün üzerine düştüğünü görürsün. 


255. HİKÂYE: ÖNCE ALLAH'TAN UTAN 


Köyün genç delikanlılarından biri kötü bir işe dadanmıştı. Büyük bir zat, delikanlı bir gün o iş ile meşgulken onun yanından geçti ve o kötü işi yaparken gördü. 
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Delikanlı o saygın kişinin kendisini o kötü işi yaparken görmesinden çok utandı, kan ter içinde kaldı. O büyük zattan af diledi. “Köyün büyüğü yanında rezil oldum” diye yakınmaya başladı. 


İrfan sahibi olan o büyük zat bu sözü işitince fena halde öfkelendi: 


“Hey delikanlı, her yerde seni gören ve duyan Allah'tan utanmayıp da benden mi çekiniyorsun? İşte asıl utanılacak şey budur” dedi. 


Akraba ya da yabancılardan önce Cenâb-ı Hak'tan utanmak gerekir. Çünkü o buna daha layıktır. Bilmiş ol ki, Allah'tan başka hiç kimseden iyilik ve hayır göremezsin. 
O halde yalnızca O'nun rızasını gözetlemelisin. Akıllı olan Hakk'a tevessül eyler. 


256. HİKÂYE: YUSUF ve ZÜLEYHA 


Züleyha aşk şarabından sarhoş olunca o gün Yusuf'un eteğini şehvet ateşiyle tuttu. 


Züleyha'nın mermerden yapılmış, sabah akşam yanından hiç ayırmadığı bir putu vardı. Taşkınlık yapmak istiyor, fakat ondan da utanıyordu. Suçlu görünmemek için putun yüzünü başını örttü. 


Yusuf ellerini yüzüne kapamış, bir köşede mahzun bir halde oturuyordu. Züleyha Yusuf'un eteğini yakaladı, ayaklarına kapandı: 


“Benden niçin kaçıyorsun? Suratını asıp da şu güzel vakitlerimizi zehir etme. Hey vefasız, serkeş adam! Kalbin çelik midir? Eğer bu inadından vazgeçmezsen, ben yanıp tutuşurum, sen de perişan olursun” diyordu. 


Bunun üzerine iffet âbidesi Yusuf gözlerinden yaşlar dökerek, 
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“Sen taştan yontulmuş bir puttan utanırken, beni Yaratıcı'dan utanmaz mı sandın?” diye cevap verdi. 


Ömür sermayesi gittikten sonra pişmanlıktan bir fayda olur mu? 


Şarabı yüzümüz kanlansın diye içerler; ama sonuçta şarap içenlerin yüzü sarı olur. 


Özrünü bugünden dile. Çünkü yarın kıyamette söz söylemek için takat bulamazsın. 


257. TEMSİL: GÜNAHTAN SAKINMA 


Kedide ibret alınacak bir hal var: Temiz bir yeri kirletir. Sonra dönüp baktığında gözüne çirkin görününce orayı toprakla örter. Kedi hayvan olduğu halde böyle yapıyor. 
Sen akıl sahibi insan olarak yaptığın çirkin işleri gizlemeyi gerek görmüyorsun ve bunlardan hiç utanç duymuyorsun. 


Efendisine birçok defa karşı gelmiş, çeşitli kusurlar işlemiş ve korkusundan kaçmış bir köleyi düşün. Bu köle bir süre ayrı kaldıktan sonra geri dönüp içtenlikle yalvarsa, af dilese, onu zincire de vurmazlar, hapse de atmazlar. Al sana güzel bir örnek: 


İntikam hissiyle öyle birine kin tut ki, ya ona hiç ihtiyacın olmasın ya da ondan nefret edesin. Yaptığın işlerin hesabını, kıyamet günü amel defteri ortaya çıkınca değil, bugünden yapmalısın. 


Bir kimse birçok günah işlemiş olsa, kıyametten önce pişman olup tövbe ederse o günahları sanki hiç işlememiş gibi olur. Aynanın karşısında âh çekilince, ayna kararır. Fakat gönül aynası böyle değildir; günahtan paslansa da âh ettikçe aydınlık hale gelir. 
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258. HİKÂYE: HABEŞİSTAN'A SEYAHAT 


Bir vakitler yalnız başıma Habeşistan'a gitmiştim. Herhangi bir sıkıntım yoktu, hayatımdan memnundum. 


Bir gün sokaklarında gezerken yolda yüksekçe bir bina gördüm. İçerisinde ayakları zincire vurulmuş birkaç zavallı vardı. Bu hal beni çok üzdü. Kafesten kurtulan kuş misali hemen oradan ayrılıp çöl yolunu tuttum. Birine bunların niçin zincire vurulduğunu sordum, şöyle söyledi: 


“Bunlar söz dinlemez, Hakk'ı tanımaz, hırsız, yol kesicilerdir.” 


Ey arkadaş! Senden başkalarına bir zarar dokunmadıktan sonra subaşından!8S korkmana gerek yoktur. Kimse sana bir şey yapamaz. İyi nam kazanmış olan namuslu insan hiç kimseden çekinmez. Allah'tan korkan padişahtan korkmaz. İşini dürüst yapan bir memur teftişten, görevden alınmaktan endişe etmez. Şayet iffet perdesine bürünen bir hain ise hesap zamanı dili tutulur. 


Eğer ben görevimi yerli yerince yaparsam kötü fikirli düşmandan endişe etmem. Kul hizmette kusur etmez, kulluğa yakışır biçimde çalışırsa efendisi onu aziz tutar. Yalnız kulluk görevini ihmal ederse silahtarlıktan!7 katırcılığa düşer. 
Çalışırsan meleklerin derecesini geçebilirsin, çalışmaz, ihmal eder, tembellik yaparsan yırtıcı hayvanlardan daha aşağı olursun. 


259. HİKÂYE: DAMGAN HÂKİMİ 


Damgan şehrinin hâkimi suçlunun birini davul gibi bağırtıncaya kadar değnekle cezalandırdı. 


166 Subaşı: Eskiden daha çok geceleri şehrin emniyet işlerine bakan görevli, 
bekçi, polis. 
167 Silahtar: Bir devlet büyüğünün yanında muhafız olarak görev yapan kimse. 
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Adamcağız yediği dayağın acısından o gece sabaha kadar uyuyamadı. Bir âbid yanına uğrayıp şöyle söyledi: 


“Geceleyin subaşıya gidip yanıp yakılsaydın, işlediğin suçtan dolayı gündüz yüzünün suyunu dökmezdin.” 


Geceleri tövbe ve istiğfar edip, Allah'ın dergâhına gönülden bağlanan kimseler yarın mahşer günü mahcup olmazlar. 


Tövbenin kapısı her zaman açıktır. Yeter ki isyankârlar o kapıdan girmeye baksınlar. 


Aklın varsa, gündüz işlediğin günahlar için geceleyin tövbe et ve af dile. Seni yoktan var eden yüce Mevlâ zor bir duruma düştüğün zaman elinden tutmaz olur mu? Eğer kulsan Allah'ın huzurunda diz çök, şayet günahlarından dolayı buna yüzün yoksa, göz yaşlarını akıt. Kim bu kapıya gelip özür dilemişse pişmanlık seli onun günahlarını alıp götürmüştür. Bir suçlu tövbe edip de gufrana mazhar olmasın. Bu mümkün değildir. Günahlarından dolayı çok ağlayan kimseye Allah yüzsuyu döktürmez. 


260. HİKÂYE: SAN'AN'DA ÖLEN YAVRUM 


San'an'da bir çocuğum ölmüştü. O günlerde çektiğim sıkıntıyı anlatmam imkânsızdır. 


Nice Yusuf gibi güzelleri kabir balığı, Yunus gibi yutmuştur. Bu bahçede nice servileri ecel rüzgârı kökünden koparıp atmıştır. Bir fidan otuz yılda ağaç olur, bir fırtına çıkar onu kökünden çıkarıverir. 


Altında bunca gül endamlılar yatarken toprağın üstünde güllerin açmasına şaşmamak gerekir. Gönlümden şöyle 


geçti: 
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“Küçük çocuk şu ihtiyardan daha temiz ve günahsız olarak öldü. Ey ihtiyar! Hâlâ günahlarınla kirlenmiş olarak yaşıyorsun, sen de öl artık!” 


Yavruma duyduğum iştiyaktan aklım karıştı, yaslara battım. Kendimi tutamadım; o perişanlık içerisinde mezarın üzerindeki taşlardan birini kaldırdım, attım. O dar, karanlık ve kasvetli çukuru görünce bende bet beniz kalmadı. Aklım başıma geldiği zaman mezardan kulağıma şöyle bir ses geldi: 


“Babacığım! Mezarının gündüz gibi aydınlık olmasını istiyorsan dünyada iken güzel amellerinle çerağı uyandır. 
Görmez misin? Bahçıvanların nasıl güzel bir heyecanı vardır: ‘Bu yıl hurma ağaçları meyve vermeyecek mi acaba” diye kalpleri çırpar durur? Halbuki bazı kafasız tamahkârlar buğday ekmeden harman toplama kuruntusundadırlar.” 
Fakat, ey Sadi! Meyveyi ağacı diken yemiş, harmanı ise tohumu eken kaldırmıştır. 


ONUNCU BÖLÜM 
MÜNÂCÂT 
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Gel dostum, sağken Allah'a can u gönülden niyaz edelim. Yarın ölünce buna imkân bulamayız. Sonbaharda ağaçları görmez misin? Sert rüzgârlardan yaprakları dökülünce, o boş ellerini Allah'a kaldırarak yalvarıp dururlar. 
Cenâb-ı Hak da onları rahmetinden eli boş döndürmez. 
Kazâ onlara bahar elbisesi giydirir; kader kucaklarına meyveler doldurur. 


Bu herkese her an açık olan kapıdan el açanların mahrum döneceğini düşünme. Buraya çoğu kimse ibadetleriyle gelirken fakir ve miskinler yalnız niyazlarıyla gelir. Sen de fakir ve âcizleri boş çevirmeyen bu dergâha gel de çıplak ağaç gibi el kaldıralım. Bundan bari geri kalmayalım: 


İlâhi! Bize lutfunla bak. Biz âciz kullardan ancak günah vücuda geliyor. Af ve mağfiret edeceğini umduğumuz için günah işledik, köle efendisinin affını ümit ederek günah işler. 
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Ey ihsanı bol olan Allahım! Hepimiz senin rızkınla beslendik. Lutuf ve ihsanına alıştık. Dilenci bir kapıdan iyilik ve cömertlik görünce her gün o kapıya koşarak gider. Bizi dünyada aziz eyledin, öbür dünyada da böyle olmayı umarız. 


İzzet ve zillet ancak senden gelir. Senin aziz kıldığın kimse, kimseden horluk görmez. 


Ey Allahım! İzzetin hakkı için beni hor hakir eyleme. 
Günahımdan dolayı beni utandırma. Bana benim gibisini musallat etme. Ceza çekmem gerekecekse senden gelsin. 
İnsanın dünyada kendi gibi birinden cefa çekmesi kadar kötü bir şey yoktur. 


Yâ Settâr! Senden utandığım yeter. Beni bir de insanların önünde utandırma. 


Eğer başıma senin lutfunun gölgesi düşerse, felek benim çıktığım en aşağı derece olur. Eğer bana saadet tacını verirsen onunla başım yücelir. 


Ey Allahım! Beni sen kaldır ki kimse yıkmasın... 


262. HİKÂYE: MECZUBUN MÜNÂCÂTI 


Harem-i şerifte garip bir meczubun yakarışı aklıma düştükçe hâlâ titrerim. Şöyle diyordu: 


“İlâhi! Merhamet buyur. Beni zillette bırakma. Beni dergâhından kovma. Senden başka elimi tutan bulunmaz. 
İster beni lutfunla çağır, ister kapından at, senin eşiğinden başka sığınağım yoktur. 


Yâ Rabbi, sen biliyorsun, ben zavallı ve çaresiz biriyim. Nefs-i emmâreye esir olmuş bir şaşkınım. Senin yardımın olmadan bu azgın nefsin dizginini akılla zaptetmek imkânsız. Kendi gücüyle nefis ve şeytanı yenmek kolay değil. Karınca kaplanı nasıl yenebilir ki? 
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Yolunda giden has kullar aşkına bana bir yol göster. 
Bu yol kesici düşmanlardan bana kurtuluş nasip et. 


İlâhi! Zât-ı ulühiyyetin, eşsiz ve benzersiz sıfatların hürmeti, Kâbe'de ihrama giren hacıların lebbeykleri , Ravza'da yatan yüce Peygamber, dini yüceltmek için savaşan yiğitlerin tekbirleri, güçsüz ihtiyarların ibadetleri, güçlü kuvvetli genç delikanlıların samimiyetleri hakkı için son nefeste bize imdat eyle ve bire iki demekten! bizi koru. 


Gece gündüz ibadet ve taatte bulunanların bizim gibi ibadet ve taatten yoksun olanlara şefaatlerini umuyoruz. 


Senin sevgili kullarının aşkı için beni günah kirlerinden arındır. Bilmeyerek işlediğimiz kusurları hoş gör. 


İbadet aşkıyla belleri iki büklüm olduğu halde günahtan utanarak başlarını eğip gözlerini yerden kaldırmayan ihtiyarların yüzü suyu hürmetine, gözümü saadete bakmaktan, dilimi şehadet getirmekten alıkoyma. Hidayet çerağıyla yolumu aydınlat. Günahlardan elimi uzak tut ve arındır. Görülmemesi gerekenlerden benim gözümü sakındır; İslâmiyet'in yapılmasını istemediği şeyleri yapmak için bana güç verme. 


Ben senin muhabbetinin yolunda küçük bir zerreyim. 
Varlığımla yokluğum birdir. Senin lutfunun güneşinden küçük bir lem'a' bana yeter. Görenler beni o lem'ada görsünler. 


Yâ Rabbi! Benim gibi kötülerden nazarını kesme. Padişahın iltifatı gedayı sultan eyler. Eğer beni yaptıklarımdan dolayı cezalandıracak olursan, ben de, “Senin af ve merhametin nerede kaldı? Vaadin böyle değildi” diye feryat ederim. 


168 Bire iki demek: İnsan son nefesini verirken bir olan Allah'a iki derse şirk 
koşmuş, yani kâfir olur. 


169 Lem'a: Parıltı, parlaklık. 
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Ey Allahım! Kerem kıl, beni hakaretle kapından kovma. 
Çünkü benim başka kapım yok. Bilmezlikle bir müddet kapından uzak kaldımsa, işte geldim, şimdi yüzüme kapıyı kapama. 


İşlediğim günahların utancıyla ne yazık ki kabul olacak bir özrüm yok. Huzuruna yalnız aczimi getirdim. Allahım, ben yoksulum, günahıma bakıp da beni cezalandırma. İhsanına layık olan ne ise onu yap. Zenginler her zaman yoksullara merhamet eder. 


Ben zayıfım diye niçin ağlayıp sızlanıyorum ki? Ben yoksul ve zayıf olsam da sığınacak yerim kuvvetlidir. 


Ey Allahım! Gafletle elestü bezmindeki ahdimi bozdum. 
Mukadderata karşı iradenin elinden ne gelir? Bizim tedbir elimizin kazâya karşı bir kıymeti yoktur. Günah ve kusurlarımızın özrü olarak bu nükte yeterli olmaz mı? Ben ne tedbir aldımsa sen hepsini altüst ettin. Yaratıcısına karşı kulun elinden ne gelir? İlâhi! Ben senin hükmünden baş çekmiyorum; fakat sen ne hükmedersen başıma o geliyor.” 


263. HİKÂYE: ÇİRKİN ADAMIN SÖZLERİ 


Adamın biri genç bir delikanlıya, “Sen çirkinsin” demişti. Genç öyle bir cevap verdi ki adam şaşırdı kaldı: 


“Vücudumun, yüzümün biçimini ben kendim yapmış değilim. Bundan dolayı beni kötü yapmışsın diye ayıplayamazsın. Ben çirkinsem, bundan sana ne? Güzelin de çirki- nin de yaratıcısı ben miyim?” 


Allahım! Başıma gelecek ezelde takdir olunmuş, o ne artar ne de eksilir. Bilirsin ki benim elimden bir şey gelmez. 
Her şeye muktedir olan sensin, ben kimim ki? Eğer bana 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yol gösterirsen, hayra ulaşırım, eğer beni reddedersen nasıl giderim. 


Âlemleri yaratan yüce Allah yardım etmezse kul günahtan sakınıp ibadete koşamaz. 


264. HİKÂYE: NEFSİNE SÖZ 
GEÇİREMEYEN DERVİŞ 


Nefsine söz geçiremeyip geceleyin yaptığı tövbeyi seher vakti bozan bir derviş ne güzel söylemiş: 


“Ancak Allah'ın lutfettiği tövbe bozulmaz; yoksa bizim verdiğimiz sözde sebat ve karar yoktur.” 


Allahım, zatın hakkı için gözümü bâtıl şeylerden çevir. Nurun hakkı için mahşer günü beni azaptan beri eyle. 
Çaresiz ve miskinlikten yüzüm toprakta; günahımın tozları ise göklere çıkmaktadır. Ey gufran bulutu, bir kerecik olsun yağ da, isyan tozları bir temizlensin. 


Suçluyum, gerçi bu yerde benim yerim yurdum yok... 
Fakat başka bir yere de yol gitmez. 


Allahım, sen hiçbir şey söylemeyenlerin kalplerinden neler geçtiğini bilir; yaralı gönüllere merhem koyarsın. 


265. HİKÂYE: KENDİSİNİ PUTA ADAYAN MECÜSİ 


İhtiyar bir Mecüsi putuyla birlikte bir yere kapanmış, insanlarla görüşmüyordu. Bütün vaktini mâbud tanıdığı putunun hizmetine vermişti. 


Birkaç sene sonra, putperest Mecüsi önemli bir işle karşılaştı. Zavallı adamcağız iyilik ümit ederek putun önünde eğildi, ayaklarına yüz sürerek, 


“Ey put, halim perişan, canım boğazıma geldi. Aman beni şu darlıktan kurtar, bana yardım et” diye putun huzurunda tekrar tekrar yalvarıp yakardı. Fakat işi bir türlü yoluna girmedi. Sonunda yaşlı Mecüsi ümidini kesti. 


Yüzüne konan bir sineği kovmaktan âciz olan bir put insanların işlerini nasıl halledebilir? Mecüsi sinirlendi: 


“Sana kaç senedir boşuna mı kulluk ettim, emeklerim boşa mı gitti? Ya istediğim şeyi yaparsın ya da ben gider âlemlerin Rabbi'nden isterim” dedi. 


Henüz puta ettiği secdenin toprakları yüzünde dururken yüce Allah Mecüsi'nin istediği şeyi ona ihsan etti. 


Allah dostlarından bir zat bu duruma bir anlam veremedi, aklı karıştı, kendince şöyle düşünüyordu: 


“Puta tapan, aşağılık bir sersem, henüz puthane şarabı ile sarhoş, kalbini küfürden temizleyip elini hıyanetten yıkamadan Cenâb-ı Hak onun isteğini nasıl veriyor?” 


İşte o zat bu olayın sırrıyla kafası meşgulken gönül kulağına, “O akılsız ihtiyar putun huzurunda çok yalvardı. 
Fakat istediğini elde edemedi. Onun dileği şayet bizim katımızda da kabul görmeseydi ‘Sanemle!”? Samed'in!7! ne farkı var?’ demez miydi?” diye bir ses gelince söyleyecek söz bulamadı. 


Ey arkadaş! Gönlünü yalnız Allah'a bağla. Dünyadaki her şey put gibi âcizdir. Bir kimse bu kapıya başvurduktan sonra onun hâcet elinin boş dönmesi mümkün değildir. 


Allahım! Kullukta çok kusur ettik, huzuruna elimiz boş, fakat bağışlanma ümidiyle geldik. 


170 Sanem: Put. 


171 Samed: “Her türlü istek ve ihtiyacı karşılayacak güçte olan, hiçbir şeye 
muhtaç olmayan” anlamında Allah'ın isimlerindendir. 
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266. HİKÂYE: SARHOŞ ile MÜEZZİN 


Sarhoşun biri, içtiği şarabın tesiriyle mescidden içeri daldı, mescidin içerisinde bulunan bir odaya yıkıldı kaldı. 
Başını kerem eşiğine koyarak şöyle inledi: 


“Allahım beni cennetin ortasına at!” 
Bu hali gören müezzin sarhoşun yakasına yapışarak: 


“Bana bak ey akıldan ve dinden gafil adam! Köpeğin camide işi ne, hangi ameline güvenerek Allah'tan cennet istiyorsun? Senin bu çirkin suratına naz yakışmaz.” 


Müezzinin bu sözleri üzerine sarhoş ağlayarak şöyle cevap verdi: “Efendi! Sarhoşum, bana dokunma, elini üzerimden çek. Hiçbir günahkâr Cenâb-ı Hakk'ın rahmetinden ümitli olmayacak mıdır? Benim sana sözüm yok, senden bir şey istemiyorum. Tövbe kapısı her zaman açıktır ve Allah yardımcıdır. O'nun lutfu ve affı karşısında günahım büyük demeye utanıyorum.” 


Yaşlılıktan dolayı yerinden kalkamayan bir ihtiyara yardım edilmezse, zavallı ayağa kalkamaz. İşte ben de elden ayaktan düşmüş bir ihtiyar oldum. Lutfunla benim elimden tut. Ey Allahım! Ben senden büyüklük istemiyorum, makam mevki ver demiyorum. Aczimi hoş görüp günahlarımın bağışlanmasını istiyorum. 


Bir dostum küçük bir kusurumu görse, akılsızlığımı herkese yayar ve beni dillere destan eder. Bundan dolayı biz birbirimizden çok korkarız. Yâ Rabbi, sen kusurları görür, onları örter, onlara perde çekersin, biz ise o perdeyi yırtarız. Halbuki senin bildiğin kesin, bizlerinki tahmindir. 


Kullar bilgisizliklerinden yanlış yapar, serkeşlik ederler; onların hatalarını efendileri görmezlikten gelir, affa mazhar olurlar. 
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Allahım, bağışlaman ihsanına göre olursa mahşer günü bir tek günahkâr cehennem yüzü görmez. Kullarına amellerine göre ceza vereceksen hesaba ve teraziye? gerek yok, hepimizi cehenneme at. 


İlâhi, eğer sen benim elimden tutarsan, ancak o zaman kurtuluşa ererim; eğer beni bırakacak olursan helâk olurum. Yardımcım sen olursan bana kimse karşı çıkamaz. 
Senin tuttuğunu kimse atamaz. 


Mahşer günü insanlar iki bölük olunca beni hangi tarafa gönderirler bilmiyorum. Fakat yerim doğrular yanında olursa, şimdiye kadar elimden hep eğrilik çıktığı için, buna şaşarım. 


Gerçi zaman zaman, “Huda ihtiyardan utanır” diye teselli bulduğum, ümitlendiğim de oluyor. Fakat ben O'na isyan ederken utanmadım, buna nasıl bel bağlarım ki? 


Hz. Yusuf bin türlü cefa ve belalar gördü, zindanlara düştü. Kardeşlerinden hiçbir sevgi ve vefa görmediği halde, bir gün yüksek mevkiye gelip hükmü yürüyünce, süreti gibi siretinin de icabı olarak onları affetti.'3 “Sizlere bugün 
kınama yok”!7* dedi. Tabii ki güzel yüzün bir manası vardır. 175 
Onların getirdikleri pek değersiz bir şeyi geri çevirmedi."76 


1 72 Terazi: Mahşer günü günah ve sevapların tartılacağı adalet terazisidir. 
Insanların dünyada işlediği iyi ve kötü işler bu terazide değerlendirilip cennet ya da cehennemlik oldukları belirlenecektir. 


173 Hz. Yusuf Mısır'da aziz iken büyük bir kıtlık baş gösterdi. Babaları Hz. Yakub ile Ken'an bölgesinde oturan kardeşleri Mısır'a yiyecek almak üzere geldiler. Hz. Yusuf onları tanıdığı halde onlara çok iyi davrandı. 


174 “(Yusuf) dedi: Bugün sizi kınama yok, Allah sizi affetsin. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir” (Yusuf 12/92). 


175 “Hayrı güzel yüzlülerden isteyin” anlamında bir hadis olduğu söylenmektedir. 


176 Bu cümleyle şu âyete telmih yapılmıştır: “Yusuf'un yanına girdiklerinde 
dediler ki: Ey aziz! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz bir şeyle geldik. Bize yetecek miktarı tam ver, ayrıca bize biraz da sadaka ver. Çünkü Allah sadaka verenleri mükâfatlandırır” (Yusuf 12/88). 


MÜNÂCAÂT è 311 


Ey Allahım, ben de bugün suçlu ve değersiz şeylerle huzuruna geldim, affını umuyorum, beni affet. 


Kimse benden daha günahkârını görmüş değildir. 
Amel defterimde hiçbir hayır işim yoktur. Yalnız senin keremine güveniyor, merhametine ümit bağlıyorum. Yâ Rabbi, senin huzuruna ben ümitten başka sermaye getiremedim, affına ümit bağladım, ümidimi kırma! 
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